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Güneye sadece 
tatile mi gidilir? 


Eskiden teknoloji alanında ürün almak, fuar gezmek, 
iş bulmak, iş kurmak için Istanbul'a gelinirdi. Son 
durumsa bambaşka bir yönü işaret ediyor. 


Türkiye'de birçok sektör için çalışabilecek tek şehir İstanbul. Kıtaları 
birbirine bağlayan bir geçit olma özelliği modern iş dünyasında önemini 
yitirse de, tarihinden gelen iş dünyası merkezi olma niteliğiyle ülkenin 
güçlü şirketlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Anadolu'da 
da birçok geliştirici olmasına rağmen, yazılım ve teknoloji geliştiren şirketlerin büyük çoğunluğu faaliyetlerini İstanbul'da yürütüyor. İstanbul'da 
iş yürütmek merkezde olmak, daha kolay işgücü bulmak, daha kolay 
satış yapmak ve sadece tek bir şehre yönelik çözüm ürettiğinde bile 
ülkenin neredeyse üçte birini kapsamış olmak anlamına geliyor. 


Tabii ki her metropol gibi İstanbul'da çalışmanın da büyük zorlukları var. 
Personelin işe geliş-gidişindeki ve gün içinde iş için yapılan transferlerin 
zorluğu, personelin yaşam giderlerinin aşırı yüksekliği, ofis yürütmenin 
maliyetinin fazla oluşu gibi nedenler, İstanbul'da çalışmayı zorlaştırıyor. 


H. Barış NEVRES 
barisoPCnet.com.tr 


İstanbul dışındaki şehirlerde bulunmuş olanların dile getirdikleri bir cümle var: 
“İstanbul'da kazanacaksın, Anadolu'da yiyeceksin”. İstanbul ülke geneline göre 
yüksek gelir sunarken, bir yandan da bu gelirin kolayca harcanması için her imkanı sağlıyor. Bu da İstanbul'da çalışıp yüksek gelir elde edenle Anadolu'da daha 
mütevazi bir gelir elde edenin aynı yaşam seviyesine sahip olmasını sağlıyor. 


Bu düşünce, bazı şirketleri ilginç bir çözüme ulaştırabiliyor. Aslında birkaç yazılım 
şirketinin bu düşünceye ulaşması konusunda ateşleyici etkiyi yapmış olmaktan 
mutlu olduğum ve bunun yayılması gerektiğini düşündüğüm için bu ay bu konuya 
yer verdim. 


Çözüm, temelde yazılımların üretilme sürecinde, 
yazılım geliştiricileri maddi açıdan daha rahat ve şevkle 
çalışacakları bir yere taşımak. Tüm şirket 
taşınamı- 


Daha gerçek sanal dünya 

Geçenlerde en gerçekçi oyun deneyimini sağlayan Logitech 625 otomobil 
kontrol setiyle TDU oynarken sanal dünyada gerçekliğe ne kadar önem 
verdiğimizi bir kez daha hatırladım. Gerçek hayatta vites değiştirmemek 
için otomatik vitesli otomobil alırken, oyun oynarken gerçekçi olsun diye 
H-Shifter ile vites değiştiriyoruz, gerçekte otomobil sarsılmasın diye 
uğraşırken sanal dünyada force feedback'e abanıyoruz. Madem sanal 
dünyada gerçekliği arıyoruz, o zaman niye gerçek dünyayı itip sanal 
dünyada yaşıyoruz? 

Oyun simülasyonlarının gerçeklik “ 
kaygısını bir yana bırakıp, Sizi ilginç 

bir uygulamayla tanıştırmak istiyorum: yi R 
Computrainer. İklim koşullarından dolayı 3 
ya da herhangi bir nedenle gerçek 
bisikletle çalışamayacak durumda olanlar, bu setle 
gerçek koşulları simüle edebiliyorlar. Söz gelimi sanal 
olarak yokuş yukarı olan bir yere geldiğinizde, pedallar 
o yokuşun zorlayacağı kadar sertleşiyor. Ürün rüzgarı bile bir pervane 
yardımıyla simüle edebiliyor. www.racermateinc.com/computrainer. 


yor, çünkü online satış kanalları ne kadar gelişse de birebir satış, uygulamalı 
satış ve satış sonrası destek hala çok önemli ve bunu en büyük müşteri 
potansiyeline sahip şehir olan İstanbul'da yapma zorunluluğu devam ediyor. 
Ancak kendini geliştirebilmiş teknoloji şirketleri, kendi içindeki çalışmalar- 
da teknolojinin gücünü kullanarak aynı mekanda çalışmayı gereksiz hale 
getiriyor. Bu da tüm bir yazılım geliştirme ekibinin kola 
şehre taşınabilmesini sağlıyor. Bu sayede pahalı şehirdeki ofis küçültülerek ucuz 
şehirdeki ofisin maliyetleri karşılanabiliyor, personel aynı maaşı alsa bile daha 
yüksek bir yaşam kalitesine kavuşuyor, ayrıca daha yaşanası bir yerde bulunduğu 
için işinden daha çok zevk alarak iş standardını yükseltiyor. 


Tüm bunlar sadece güney için değil, Anadolu'nun tümü için geçerli. Hatta de- 


niz turizminden uzak yerlerde maliyetlerin önemli ölçüde düşeceği açık. Ancak 


bütün gün kod yazarak yorulmuş bir bedeni işe gitmeden önce, öğle arasında 
ya da akşam eve dönüşte tuzlu suda dinlendirmek kadar keyifli bir çalışma şekli 
olamaz. Deniz kokusu olmadan tam olarak yaşamadığını hissedenler ve şehirde 
yön bulmak için denizi röper noktası alanlar ne demek istediğimi daha kolay 
anlayabilirler. 


Tabii ki İstanbul'daki faaliyetinin bir kısmını güneye taşımayı düşünen şirketlerin dışında, o bölgede zaten var olan büyük teknoloji faaliyetleri de var. 
Bölgenin turizm, konaklama, gıda ve hızla gelişen teknolojik gücünü iyi degerlendirip çok büyük sektörel buluşmalara imza atan, aralarında Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve bunların sayısını toplamda 65'e tamamlayan büyük şirketlerin 

katılımıyla oluşturulmuş Anfaş şirketi (Wwww.anfas.com.tr) 

HotelEguipment, FoodProduct, Hetex, FreshAntalya, BoatShow 

gibi tanınmış fuarların yanında bu yıl ikincisini düzenlediği Computech fuarıyla sektörün dikkatini Antalya'ya çekiyor. Bölge teknoloji açısından çok büyük hızla ilerliyor ve bölgede bu gelişimi 
göz önüne serebilecek bu türde bir etkinlik olması çok önemli. 
Konaklama, erişim, doğal güzellik, etkinlik olanakları, KOBİ'lerin 
çokluğu ve yazılım sektörünün atakta olduğu göz önüne alındığında 
Antalya çok iyi bir seçim. Kişisel olarak bu yıl 13-16 Kasım tarihlerinde gidip fuarı yerinde gözlemleyeceğim. Önde gelen teknoloji 
firmalarımızın İstanbul fuarlarına gösterdikleri ilgiyi orada da görmeyi ümit ediyorum. 


Kendinize ve PC'nize iyi bakın. 


y ve zevkle yaşanan bir 


Favori bilgisayarım 

Varşova'dan bildiren yazarımız Görkem, her sayımızda 
seçimlerinizde yardımcı olması için farklı amaçlara yönelik 
sistem önerilerinde bulunuyor. Bu ay ben de yoğun 
sorulara toplu cevap vermek amacıyla bu günlerdeki favori 
sistemimi oluşturdum. İşte listem: 

- nForce 780i yongalı anakart, 

- Intel Core 2 Guad 9300 ve üstü işlemci (alacağınız 
andaki fiyat/performans dengesini gözeterek), 

- 2x2x2 GB (toplamda 8 GB'lık 2 kit) A-Data Vitesta 
Extreme DDR2 bellek (NVIDIA EPP destekli, soğutuculu), 
- Ben G2400WA 24” LCD Monitör 5ms, 

- 2 adet NVIDIA 9800 GX2 ekran kartıyla SLI kurulumu, 
- Aynı modelden en az dört 32 MB ön bellekli diskle 
yapılmış RAID O kurulumu (mümkün olduğunca çok 
diskli RAID O kurulumuyla disk performansını artırmadan 
performanslı bir sisteme sahip olamazsınız), çılgın disk 
performansı deneyimi için 6 adet WD Raptor, 

- En az 800W'lık bir güç kaynağı, 

- Lian-Li'nin müthiş kasalarından biri, örneğin ArmorSuite, 
- İsteğe göre diğer standart bileşenler. 


Gelecek ay: Mac OS X Leopard ve 10.4 X ile kullanmak 
için en iyi toplama PC. 


özel Webmaster 


EDİTÖR 


Ceviz kabuğundaki evren 


Shakespeare, dünyaca ünlü klasiği Hamlet'in 2. Perde 2. Sahne'sinde “Bir ceviz kabuğunda 
hapsolabilir ve kendimi sonsuz uzayın bir kralı sayabilirdim” diyor. Internet sayesinde bugünün 
insanı için geçerliliği artmış bir söz. 


Erdal KAPLANSEREN 
erdal©PCnet.com.tr 
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İNTERNET hepimizin. İsteyen haber sitelerinde 
veya forumlarda bağırıp çağırır, isteyen orta yaş 
krizini yatıştırmak için sığınacak gönüller arar 
veya isteyen iflah olmaz bir narsist olarak sosyal 
ağlarda tahrik edici fotoğraflar yayımlayarak binlerce kişilik arkadaş listesine sahip olur. Çünkü 
internet, bir gezinti alanı, bir eğlence parkı aynı 
zamanda. Nasıl ki bir parkı çocuklar oynamak, 
gençler koklaşmak ve yaşlılar da bankta oturup 
kedilere mama vermek için kullanıyorsa; internette de durum aynı. Her yaş grubunun yaklaşımı ve 
internetin nimetlerini kullanış şekli farklı oluyor. 
Bu yazıyı dergide okuyor olduğunuz günlerde 
ben büyük ihtimalle, dünyaya gelmiş olan oğlum 
Çınar'ın gazını çıkartmaya çalışıyor veya mışıl mışıl uyuyuşunu seyrediyor olacağım. Hayatımdaki 
bu devrim her şeye bakışımı değiştirdi şüphesiz. 
Düşünceler zincirine kapıldığım anlardan birinde, kendimi Shakespeare'in ünlü Seven Ages of 
Man (İnsanın Yedi Yaşı) tiradında buldum. “Tüm 
dünya bir sahne. Tüm erkek ve kadınlar yalnızca 
oyunculardır...” diye başlayan eserde insanın hayatı boyunca pek çok rol oynadığı ve bu oyunun 
da yedi perdeden oluştuğu anlatılıyor. Yani insan 
hayatının bebeklikten ölüme uzanan yedi yaşı, 
yedi farklı ama birbirinden ayrılmayan devresi 
bulunuyor. Hemşirenin kucağında debelenmeyle 
başlanan bebeklik, gönülsüzce okula gidilen ilkokul yılları, sevgiliye tutku dolu şiirlerin gönderildigi ilk gençliğin aşk zamanları, eğitimi bitirip yaşamanın aslında ciddi bir iş olduğunun fark edildiği 
gençlik dönemi, bilgelik kazanılan orta yaşlar, 
burnun üzerindeki gözlükler ve küçülüp büzülen 
vücutla yaşlılığa atılan adımlar... Ve bu hikaye- 
ye son noktayı koyan, sahnelerin en sonuncusu, 
ikinci çocukluk ve “dişsiz, gözsüz, tatsız, hiçbir 
şeysiz, yalnız kayıtsızlık!”... 

“Ve bir insan, kendi sırası geldiğinde pek çok rol 
oynar, yedi devrelik perdesinde.” Dünyanın bariz 
şekilde sahne olmadığı gerçeğine rağmen (yani 
şu biliniyor ki küre şeklinde, yüzde 70'i su ve 
kesinlikle de yassı ve tahtadan değil, hahaha), 
Stratfordlu yazarın kesinlikle anlatmak istedigi bir şeyler vardı. İlk yaşınıza bir bebek olarak 
gözlerinizi açarsınız, çocukluğa adım atarken 
ikinci döneme girersiniz ve sonrasında da okul 
gelir. Ergenlik çağında dünyaya meydan okuyan 
hormonlarla üçüncü döneme girdiğinizde, siz ço- 


cukça şeyleri geride bırakırken yetişkinliğin başlangıcıyla beraber dördüncü dönem başlamıştır. 
Olgunluk beşinci dönemde size bilgeliği getirirken, bu bilgelik altıncı dönemde emekliliğinizde 
işinize yarayacaktır. Ve nihayet, azrail kapınızı 
çalar, Shakespeare'in sözleriyle, “dişsiz, gözsüz, 
tatsız, hiç bir şeysiz, yalnız kayıtsızlık”a girersiniz. Gerçekten ürpertici... 

Baba olmaya günler kala beni bu duygu kasırgasına sürükleyen şey, başlayan bir hayatı deneyimlemenin, o hayatın kaynağı olmanın mucizesi sanırım... Duygular hiçbir zaman tek başına 
gelmiyor. Mutlaka yanına tam karşıtını da alıyor. 
Doğum olgusunu düşünürken, aklımın bir yerinde 
ölüm de beliriyor. Ölüm, sosyal düzenin sürekliliğini, canlılığını ve disiplinini oluşturan merkezi 
dinamizm olarak tanımlanabilir mi? 

Yaptığım ön araştırmalar, okumalar ve tavsiye 
almalar beni, bebeklerin genelde dört aktiviteden biriyle meşgul olduğu sonucuna ulaştırdı: a) 
uyumak b) beslenmek c) yediklerini bir şekilde 
dışarı çıkarmak d) avazları çıktığı kadar bağırmak, çünkü bir şey onları uyumaktan, yemekten, 
kaka yapmaktan, ya da kusmaktan alıkoyuyordur. Biraz daha büyükçe bebekler, repertuvarlarına manalı manalı boşluğa bakmayı da eklerler. 
Kıkırdamanın ve şirin gözükmenin eşi bulunmaz 
güzellikte davranışlar olduğunu zannetmeyin; 
genellikle pantolonunuza işemekte olduklarını 
farketmemeniz için kullandıkları bir tür dikkat 
çekme yöntemi bu. Bunun gibi pek çok eğlenceli 
konuyu daha acı-tatlı deneyimlerle öğreneceğim. 
Öğrendiklerimi ve deneyimlerimi yine internette 
paylaşma gibi bir niyetim de var. Umarım bunun 
için ayıracak zamanı bulabilirim. 

Varolan her gram bilgeliğin küresel istirahathanesi -ve dünyadaki çoğu aptallığın da deposu olaninternetin, hayatın hangi devresinde olursanız 
olun, doğumdan ölüme kadar bizlere sunacağı bir 
şeyleri var. Siz şu anda Shakespeare'in tarif ettiği 
o yedi yaştan hangisindesiniz bilmiyorum; fakat 
şundan da emin olmak lazım ki, içimizden geçen 
zamanla etimizden geçen zaman aynı değil. Hayallerinize biraz daha yaklaşmak veya daha fazla 
hayal kurabilmek için kullanın interneti. Belki de 
ömrünüz yetmeyecek hepsini yaşamaya; ama en 
azından onun hayalinin bile sizi ne kadar mutlu 
ettiğini göreceksiniz. * 


LİN TREND 


Bilişim mesleğine yatırım 


TÜRKİYE'nin bilgi toplumu olabilmesi için ihtiyaç duyduğu 200 
bin bilgi teknolojileri uzmanının yetişmesine yönelik çalışmalar 
farklı kollardan sürüyor. Sektöre daha fazla insan kaynağı çekebilmek için başlatılan “Bilişim Benim İşim” projesi ile özel kampanyalardan burs imkanlarına kadar zengin fırsatlar sunuluyor. 


Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin açıkladığı verilerine 
göre 2008 yılı itibarıyla 200 bine yakın bilgi teknolojileri uzmanına ihtiyaç var. Bilişim eğitimleri veren SmartPro Bilişim 
Akademisi bu açığı kapatmak amacıyla kuruluşundan beri pek 
çok burs, staj programı ve kampanya gerçekleştirdi. Daha fazla kişiyi bilgi teknolojilerinde kariyer yapmaya teşvik etmeyi 
amaçlayan SmartPro bu çalışmalarını tek çatıda toplayarak 
“Bilişim Benim İşim” projesini oluşturdu. Proje kapsamında 
yıl boyunca pek çok eğitim bursları, hediyeler ve kampanyalar 
gerçekleştirilecek. 

“Bilişim Benim İşim” projesinin ilk kampanyası, bilişim eğitimlerini daha fazla insanın karşılayabileceği bedellerde sunmayı 
hedefliyor. Kampanya ile eğitim bedelinin yüzde 50'si burslu 
olacak. Arkadaşlarıyla birlikte kayıt yaptıran katılımcılar ise 
"2 kişi katıl 1 kişi öde" seçeneğinden faydalanabilecek. Peşin 
ödemelerde dizüstü bilgisayar hediye edilen kampanya sayesinde sektöre girmek isteyen herkese kaçırılmayacak bir fırsat 
sunuluyor. Eğitim maliyetinin yüzde 75'ini burs olarak veren 
SmartPro Bilişim Akademisi kayıtları başvuru tarihi önceliğine 
göre başlatacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler www. 
smartpro.com.tr adresinde yer alan Bilişim Bursları linkini kullanarak başvurularını yapabilir. 


Bilişim sektörünün insan kaynakları durumu 


2008 yılı itibarıyle Türk bilişim sektörünün insan kaynağı açığı 150 bine yaklaşıyor. Ülkemizin 
bilgi toplumu olabilmesi için ihtiyaç duyduğu yetişmiş BT uzmanı sayısı ise 200 binin üzerinde. 
Bu rakamın uzmanlık alanlarına göre dağılımı şu şekilde: 


Network ve İletişim Ağları Uzmanı : 25 
Aranan Nitelikler: Uzmanlığı belgeleyen sertifikasyon ve 1-2 yıl arası deneyim . 


Sistem Yönetimi Uzmanı 620 
Aranan Nitelikler: Uzmanlığı belgeleyen sertifikasyon ve 1-2 yıl arası deneyim . 


Yazılım Geliştirme Uzmanı : © 15 
Aranan Nitelikler: Uzmanlığı belgeleyen sertifikasyon ve 1-2 yıl arası deneyim . 


Web Teknolojileri ve E-ticaret Uzmanı : & 15 


Aranan Nitelikler: Uzmanlığı belgeleyen sertifikasyon ve 1-2 yıl arası deneyim . 


BT Altyapı Teknisyeni : 26 15 
Aranan Nitelikler: Uzmanlığı belgeleyen sertifikasyon . 
Satış — Pazarlama Uzmanı © 10 


Aranan Nitelikler: Üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun, satış ve pazarlama konusunda 


ek eğitime sahip, 1-3 yıl arası deneyimli. 
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Lİ TeK TREND 


Türkiye'nin garaj hikâyeleri için fırsat 


Evet, belki evlerimizin garajları yok ama dünyadaki en genç girişimci nüfusuna sahibiz. 26 
milyon internet kullanıcı sayımız ile Avrupa'daki birçok ülkeye meydan okuyoruz. Bu potansiyeli 
harekete geçirmek amacıyla ortaya konan Etohum girişimi projesi olanlara fırsatları sunmayı 


hedefliyor. 


İNTERNET nüfusumuzun yüzde 77'si 34 yaşın altında. Kullanıcıların ortalama yaşı 26. yüzde 45 i bir işte çalışıyor, yüzde 37si 
okuyorlar. Ortalama bir gün içinde internette 2,5 saat geçiriyoruz. 
Bir ay içinde ortalama 22 kez internete bağlanıyoruz. Tüm dünyada internet kullanıcı sayımız ile 11'inci sıradayız. İnternet üzerinden yapılan elektronik ticaret hacmi milyar dolarları aştığı tahmin 
ediliyor. Ebay'in bir araştırmasına göre Türkiye'de 2007'de 3,2 
milyar dolarlık elektronik ticaret pazar 
büyüklüğüne ulaşıldı. Bu rakamın 2008 
yılında 5 milyar doları geçeceği tahmin 
ediliyor. 2010 yılında Türkiye'de internet 
kullanıcı sayısının 32-36 milyon kişiye 
ulaşacağı elektronik ticaret hacminin 10 
milyar dolar olacağı, reklam pazarının 
250 milyon dolar olacağı düşünülüyor. 
Bu rakamlar eğer gerçekleşirse Türkiye 
dünyadaki ilk 10 ülkenin içine giriyor. 

Rakamlar bunu söylüyor ve özetle durum bu kadar olumluyken Türkiye'den neden bir internet markası 
çıkartamıyoruz sorusu gündeme geliyor. Neden internet girişimci 
sayımızı artıramıyoruz? Aslında arkasında yatan birçok sebep var. 
Etohum.com projesinin kurucusu Burak Büyükdemir'e göre genç 
girişimciler projelerini yapmadan önce işlerini planlamayı yani bir 
iş planı çıkarmayı maalesef bilmiyorlar. Yeni bir şirket kurmayı 
hangi şirket tipinin kendilerine uygun olduğunu düşünmüyorlar. 
En kötüsü yapacakları işte gelir odaklı düşünmeyi unutuyorlar. 
Gider-gelir analizini projenin operasyon ve işleyişinin arkasında 
düşünüyorlar. Oysa ilk olarak bunu hesaplamaları gerekiyor. İşin 
en üzücü yanı fikrin her şey olduğuna inanıyorlar. Oysa bir fikir 


Olimpiyatlara teknoloji 


TÜRKİYE'nin bilgi toplumu olabilmesi için ihtiyaç duydugu 200 bin bilgi teknolojileri uzmanının yetişmesine yönelik 
çalışmalar farklı kollardan sürüyor. Sektöre daha fazla insan 
kaynağı çekebilmek için başlatılan “Bilişim Benim İşim” projesi ile özel kampanyalardan burs imkanlarına kadar zengin 
fırsatlar sunuluyor. 

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin açıkladığı verileri- 


w) 


kadar işin yapılması yani gerçekleştirebilme çok önemli hatta fikirden öne bile geçebiliyor. İyi bir fikir kötü girişimcilerin elinde 
başarısız olurken, kötü bir fikir iyi girişimcilerde başarılı bir proje haline gelmesi mümkün olabiliyor. Yeni kurulan şirketlerin iş 
çevreleri oluşmamış oluyor. Bu ağı kurmaları uzun süre alıyor ve 
doğru kişiye doğru zamanda ulaşamıyorlar. İşte tüm bu sorunlar 
ortaya çok yenilikçi bir projeyi çıkarmış: Etohum.com 


Fikrini getir desteği al 

Etohum projesi bütün bir yıl sürecek ve in- 
« ternet üzerinde konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi internet şirketini kurmak isteyen 
genç girişimcilerle; şirketleri, yatırımcıları ve 
profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. 
Bir yarışmadan farklı olarak internet girişimcilerine internet şirketi kurmalarında eğitim 
ve yol gösterme hizmetini de sunacak proje 
Ağustos ayı içinde başvurularını almaya başlayacak. Girişimciler başvurularını internetten yapacaklar. Birebir 
görüşmelerin ardından seçilen internet girişimcileri yeni şirket 
kurmak için bir eğitim alacaklar ve iş planlarını hazırlarken kendilerine koçluk verilecek. 2009'da iş planlarını yatırımcılara sunmaları sağlanacak. Böylece hayallerindeki şirketi hayata geçirmeleri 
mümkün olabilecek. Bu bir yarışma değil bir birinci olmayacak. 
Projelerini hayata geçirmelerinde gerekli olan birçok kaynağı girişimciler bu platformdan sağlayabilecekler. Türkiye'de böyle bir 
organizasyonun başlatılması geleceği inanılmaz olumlu gözüken 
İnternet pazarı için olumlu bir adım olacak. Daha detaylı bilgi ve 
başvuru için internet sitesi: www.etohum.com 


dopingi 


hediyeler ve kampanyalar gerçekleştirilecek. 
“Bilişim Benim İşim” projesinin ilk kampanyası, bilişim eğitimlerini daha fazla insanın karşılayabileceği bedellerde sunmayı hedefliyor. Kampanya ile eğitim bedelinin 
yüzde 50'si burslu olacak. Arkadaşlarıyla birlikte kayıt 
yaptıran katılımcılar ise "2 kişi katıl 1 kişi öde" seçeneginden faydalanabilecek. Peşin ödemelerde dizüstü 


ne göre 2008 yılı itibarıyla 200 bine yakın bilgi teknoloji- Eeğing Zooğ bilgisayar hediye edilen kampanya sayesinde sektö- 


leri uzmanına ihtiyaç var. Bilişim eğitimleri veren SmartPro 
Bilişim Akademisi bu açığı kapatmak amacıyla kuruluşundan 
beri pek çok burs, staj programı ve kampanya gerçekleştirdi. 
Daha fazla kişiyi bilgi teknolojilerinde kariyer yapmaya teşvik 
etmeyi amaçlayan SmartPro bu ça- | 

lışmalarını tek çatıda toplayarak 
“Bilişim Benim İşim” projesini 
oluşturdu. Proje kapsamında yıl 
boyunca pek çok eğitim bursları, 
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re girmek isteyen herkese kaçırılmayacak bir fırsat 
sunuluyor. Eğitim maliyetinin yüzde 75'ini burs olarak 
veren SmartPro Bilişim Akademisi kayıtları başvuru tarihi önceliğine göre başlatacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler www. 
| smartpro.com.tr adresinff de yer alan Bilişim Bursları linkini kullanarak başvurularını yapabilir. 


LİN TREND 


HP'den geleceğin bilgisayarları 


HP'nin düzenlediği “Connection Your World 2008” buluşması sektörden üst seviyede 
yöneticilerin, dünyanın bir çok yerinden gelen gazete muhabirlerinin ve bloggerların da katılımı 
ile zenginleşen bir ortamda yapıldı. PCnet de oradaydı. 


Pi | - 
77) K 


ALMANYA'nın Berlin şehri, 9-11 Haziran 2008 
tarihleri arasında bilgisayar teknolojileri açısından 
çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yapılan lansmanda HP yeni göz bebeği “HP 
TouchSmart PC” ile 17 yeni dizüstü bilgisayarını 
tanıttı. HP'nin luxury (lüks) klasmanına yönelik 
“Voodoo” alt markası ile piyasaya sürdüğü yeni 
modelleri de son derece ilgi çekiciydi. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki bahsettiğimiz 17 dizüstü bilgisayardan on biri avrupa piyasasına sürülecek. 
Vodoo markası ise sadece Kuzey Amerika'da alıcılarla buluşacak. 

İki günlük yoğun bir tanıtım - bilgilendirme maratonunun sonrasında dikkatimizi cezbeden ürünler 
şunlar oldu: 


Dokunuşlarla çalıştırın 

Başta da dediğimiz gibi HP'nin yeni göz bebeği 
işte bu yeni masaüstü PC. Organizasyonun en 
fazla ilgi çeken ürünü de kendisiydi zaten. Dokunmatik ekranların mobil yaşamda kendisini iyiden iyiye hissettirdiği günümüzde artık masaüstü 
bilgisayarlarda da dokunmanın zevkine varmanın vakti gelmişti! HP TouchSmart hem tasarımı 
hem de özellikleri ile gönüllerde taht kurmaya 
aday. İşletim sisteminizi ekranda parmaklarınızla istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz, dilerseniz 
ekranda çıkan ufak bir klavyeden yazılarınızı da 
yazabilirsiniz ancak bu özelliğininçok fazla kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim. 22 inç ekran 
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HP'nin smartphone 
piyasasındaki son ürünü. | 
Temmuz 2008'de piyasaya 
çıkmış olacak. Dokunmatik 

ekranı, 3G desteği, WiFi, GPS 
ve 3 megapiksellik kamerası ile 
dikkat çekiyor. 


büyüklüğüne sahip HP TouchSmart'ı Touchsmart 
yapan özelliği kendine ait bir arayüzü olması. Bu 
arayüzden bir çok eğlence-oyun uygulamalarını 
sadece parmaklarınızla yönetebiliyorsunuz. Fotograflarınızı, müzik klasörlerinizi ve bir çok oyunu sadece parmaklarınızı ekranda dolaştırarak 
kullanabiliyorsunuz. Özellikle bir kaç kişi bu bilgisayarın başına geçerek keyifli saatler geçirebilir. 
TouchSmart fiziksel olarak klavye ve fareden bagımsız çalışabilse de kablosuz incecik bir klavyeye ve lazer fareye sahip. İşletim sistemini kullanırken eski alışkanlıklardan vazgeçmek biraz zor, 
ister istermez eliniz fareye ve klavyeye gidiyor. 
İnternette gezinirken ise ekranda parmaklarınızla sayfaları gezmek son derece keyifli. Avrupa ve 
Amerika'da iki farklı versiyonda satışa çıkacak 
olan bu üründe Amerika'daki kullanıcıları bütünleşik bir HD TV alıcısı da bekliyor. 


Dizüstünde yeni yüzler 

HP'nin tasarım konusuna gerçekten çok önem 
verdiği bir gerçek. Hem “TouchSmart” hem de 
dizüstü bilgisayarlara şöyle bir baktığınızda bile 
parlak yüzeyler, yumuşak hatlar kendisini oldukça hissettiriyor. HP'nin ülkemizde dizüstü bilgisayar pazarındaki payı düşünüldüğünde bizim de 
ister istemez gözümüz bu yeni bilgisayarlara kaydı. HP dizüstü bilgisayarları iş hayatı ve daha çok 
günlük kullanım için tasarlanmış iki ana kategoride bulunuyor. Her iki gruptaki bilgisayarlarda 
da Metalik alaşım ve krom yüzey dikkat çekiyor. 
“Magical chrome” adı verilen kontrol sistemi ile 
kontrol paneline dokunarak ses vb. gibi bazı bilgisayar uygulamalarını kontrol edebiliyorsunuz. 
Tüm modellerde opsiyonel olarak parmak izi ile 
bilgisayarınızı maksimum güvenlik seviyesine 


LİN TREND 


ulaştırmanız da mümkün. 

HP Pavilion serisinin artık üç yeni üyesi var. DV4, 
DV5 ve DV7. HP Pavilion DV4 14.4 inçlik bir 
canavar. WWAN (3G/UMTS/HSDPA) desteği ile 
göze giren bu ufaklık opsiyonel bütünleşik TV 
alıcısı ve Blu-ray optik sürücüsü ile HD filmleri 
izleyebilmeye olanak sağlıyor. 

DV5 ve DV7 modelleri ise ekran büyüklüğü ile 
göze çarpıyorlar. DV5 15 inç DV7 ise 17 inç. 
DV7 modeli tam bir multimedya canavarı. 17 
inç, bir dizüstü bilgisayar için büyük gibi gözükse 
de kendisinden oyun ve film amaçlı kullanımlar- 
da maksimum performans almak çok kolay. DV 7 
nin ilginç bir özelliği de bütünleşik çok kanallı ses 
sistemine sahip olması. Opsiyonel olarak subwoofer bile eklenebiliyor dizüstü bilgisayarınıza. 


Ust sınıf modeller de var 

HP'nin üst sınıf kullanıcılar için piyasaya süreceği 
“İş Hayatı” sınıfına yönelik bilgisayarları dudak 
ısırtan cinsten. “B”,“S” ve “P” serileri olarak üçe 
ayrılıyor. Bu üç yeni serinin tasarımında ilham 
olarak uçak endüstrisi odağa alınmış. 

P serisine ait HP EliteBook 6930p 2.1 kg ağırlığında. MIL-STD 820F kod adlı askeri testten geçen bu dizüstü -29 dereceden 60 dereceye kadar 
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MediaSmart Servers 

Hem veri yedeklemede 
kullanabileceğiniz hem de 
harici bir disk olarak veri 
alanınızı çoğaltabileceğiniz 

bu ürün 500 GB ve ITB 
seçenekleri ile ev - ufak ofis 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
ürün. 10 farklı kullanıcıya kadar 
tanımlama yapılabiliyor. 


Vodoo Envy dizüstü 

1.5 kg'dan hafif 4.5 santimetre 
kalınlığındaki bu bilgisayar ne 
yazıkki sadece Amerika'da 
satışa sunulacak. 


herhangi bir ortamda sorunsuz çalışabiliyor. Magnezyum kaplamaya sahip olan bilgisayar daha 
önceki bilgisayarlara nazaran altı kat çizilmelere 
karşı korumalı hale gelmiş durumda. 

Daha önceki “Business” serisine nazaran üç kat 
daha fazla çizilmeye karşı korumalı hale gelen B 
serisi de magnezyum kasaya ve opsiyonel olarak 
“HP Mobile Broadband” teknolojisine sahip. Bu 
seriden sizin için seçtiğimiz HP Compag 6530b 
2.41 kg ağırlığa ve 14 inç ekrana sahip. 


Tasarımda yeni çizgiler 

S serisi modern tasarımın yanında iş hayatının 
ciddiyetini de üstünde taşıyan, siyahın hakim 
olduğu bir tasarıma sahip. Disk güvenliği maksimumda tutulan bu seride bilgisayarınız çalındığında önemli dosyalarınızın okunamaz hale 
gelmesini sağlayan “HP ProtectTools Security Manager” özelliği de 
mevcut. 15 ve 17 inçlik bu seride 
“3D Drive Guard” teknolojisi sayesinde bilgisayarda bulunan üç 
sensor ile ani hareketler tespit 
ediliyor ve sabit sürücünün hasar 
alması engelleniyor. 

Connection Your World etkinliğinde sadece bilgisayarlar tanıtımları da yoktu. Hesap makinelerinden yazıcılara, media serverlara 
kadar geniş bir yelpazede ürünler 
görücüye çıktı. Dreamworks HP 
i işbirliği ile ortaya çıkan ve önümüzdeki aylarda ülkemizde de 
gösterime girecek olan animasyon film Kung Fu Panda'dan kısa 
bir tanıtım gösterimi de yapıldı. 

Dreamworks şirketi ile birlikte geliştirilen DreamColor adındaki monitor de dikkat 
çekiciydi. Özellikle tasarım-animasyon işlerine 
yönelik geliştirilen bu monitor bir milyondan fazla 
renk gösterimine sahip. 

“Connection your world” etkinliğinden genel olarak gördüğümüz HP tasarım konusuna artık maksimum derecede önem veriyor. Ürün geliştirme 
konusunda özellikle “Touch Smart PC” ve “Elite- 
Book” ile farkını ortaya koyuyor. * 


TEKNOLOJİ DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME 


Canon giriş seviyesindeki D-SLR modellerini 


güncelledi 


YAZA hızlı giren firmalardan biri olan Canon, geçtiğimiz ay içerisinde giriş seviyesinde bulunan EOS 400D D-SIR fotoğraf 
makinesini EOS 450D ile güncelledi. Çözünürlüğün 12.2 MP seviyesine yükseltilmesi dışında LCD ekran büyütülerek 3.0 
inç seviyesine çıkarılmış; ayrıca D-SLR 
makinelerde bugüne kadar pek alışılmadık 
bir özellik olan Live View eklenmiş. Live 
View özelliği sayesinde kullanıcılar çekim 
yaparken vizöre bağımlı kalmayarak LCD 
ekrandan önizleme yapabiliyor. ISO değeri 
yine bir önceki modelde olduğu gibi 1600 
seviyesinde bırakılmış. Oysaki günümüzde 


birçok makinede 3200 değeri destekleniyor. Dikkat çekici diğer özelliklerin arasında 
depolamanın CF yerine SD ve SDHC kartlara yapılabildiğini belirtmek gerekiyor. Oldukça hızlı modellere kavuşan SD ve SDHC 
kartlar görünüşe göre yavaş yavaş CF tipindeki büyük modelleri tarihe gömecek. 
Ürünün gövdesi küçük boyutlarda olduğu 
için alan da sınırlı; bu sebeple doğru bir karar verilmiş. Ayrıca SD ve SDHC kartların 
televizyonlara ve birçok taşınabilir medya 
cihazına uyumlu olma olasılığı da CF kartlara oranla daha yüksek. Gövdesi 475 gr 
olan ürünün kullanıcılara sunduğu en can 
alıcı özellikse kit olarak alındığında beraberinde gelen objektifi. Önceki modelde sunulan Canon 18-55 f3.5-5.6 objektif artık 
yeni modellerde yerini aynı özelliklerde IS 
(imaj sabitleme) özellikli lenslere bırakıyor. 
Ürünün kit olan fiyatı ülkemiz için yaklaşık 
1900 YTL seviyesinde. 


Diğer model olan EOS 1000D ise özellikleri açısından EOS 400D'yi andırıyor. 
Biraz daha uygun fiyata ve basitleştiri!- 
miş özelliklere sahip olması planlanan bu 
model de ağabeyi Canon EOS 450D ile 
aynı objektifi taşıyacak. 10.1 MP algılayıcı içeren üründe yine CF kart, yerini SD 
ve SDHC yapısındaki modellere bırakıyor. 
Saniyede 30 kare ile çekilecek görüntüyü 
izleme şansı sunan Live View özelliği destekleniyor, ancak üründe sunulan ekran 
biraz daha küçültülerek 2.5 inç seviyesine 
indirgenmiş. 


Xerox'tan tutumlu 
Phaser 3250 


XEROX sadece siyah beyaz baskı yapabilen yazıcı ailesine Phaser 3250 modelini ekledi. İlk satın 
almada maliyeti düşük, ancak zaman geçtikçe kullanıcılara yüksek masraflar açan mürekkep püskürtmeli yazıcılar karşısında başarılı bir seçenek olan 
Phaser 3250'nin enerji, kağıt ve toner tasarrufuna 
dair geliştirilmiş birçok özelliği bulunuyor. Asıl olarak ev ve küçük çapta işletmelerin kullanımına uygun olan yazıcı, dakikada tam 28 tane A4 kağıdın 
baskısını gerçekleştirebiliyor. İlk baskı süresi 9 saniye gibi oldukça kısa bir zaman olan ürün, baskılarını 1200 dpi çözünürlükte gerçekleştiriyor. Üstelik 
çeşitli boyutlardaki kağıtlara zarflara da kolaylıkla 
baskı işlemleri yapılabiliyor. Tüm vergiler dahil 361 
YTL fiyata sahip olan ürünün çift taraflı baskı özelliği ise kuşkusuz en can alıcı tarafı. Kullanıcılarına 
bu özelliği sunan yazıcılar genelde daha yüksek fiyatlara sahipler. 160 MB belleğe sahip olan Xerox 
Phaser 3250'de USB 2.0 bağlantısının yanı sıra 
ethernet arabirimiyle kablolu ağa dahil olma özelliği 
de bulunuyor. 


Vestel Pixellence'lar 
USB'lendi! 


USB özelliğiyle zenginleştirilen Vestel Pixellence televizyonlar, harici sabit 
disklerde ya da USB belleklerde bulunan video, müzik ve fotoğraf gibi içeriklerin televizyon ekranında görüntülenmesini sağlıyor. İçinde kullanıcı dostu 
menü yapısıyla desteklenmiş bir medya oynatıcı yazılım bulunduran televizyonlara, içinde medya dosyaları bulunan aygıtlarınızı bağlamak tüm içeriğe 
uzaktan kumandayla hükmetmeniz için yeterli oluyor. Üç adet HDMI arabirimi, 10000:1 dinamik kontrast oranı ve 5 ms panel tepki süresi ile üstün 
görüntü sunan ürünlerde DivX olarak kodlanmış video dosyalarının da oynatılmasına izin veriliyor. USB destekli olan televizyonlarda ayrıca üç farklı formatı 
destekleyen bellek kartı okuyucu da bulunuyor. Böylece fotoğraf makinenizle 
çekmiş olduğunuz videoları ve fotoğrafları saniyeler içinde televizyonunuzun 
ekranına aktarabilirsiniz. 
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Sony, Casio Exilim Pro EX-F1'i 
bakın nasıl tahtından edecek 


FOTOĞRAF sektöründe uzun bir 
süredir Casio'nun efsane makinesi Exiliim Pro EX-F1I ve yapabildikleri konuşulmakta. Casio EX- 
Fin en önemli özelliği içindeki 
algılayıcısı. Bir saniye içerisinde 6 
MP çözünürlüğünde tam 60 kare 
fotoğraf çekilen ürün video çekimi sırasında ise saniyede 1200 
kareye (1200 fps) kadar hareket 
yakalama şansı tanıyor. Sıradan video kameralarda bu değerin 
saniyede 30 kare (30 fps) seviyesinde olduğunu hatırlatalım. 
Casio Exilim EX-F1 her ne kadar bu değere oldukça düşük bir 
çözünürlükte ulaşsa da yakalanan kare sayısı ve çözünürlük arasında bir ters orantı söz konusu. Yani DVD kalitesine yakın degerlerde yine saniyede 300 kareye (300 fps) yaklaşan çekimler 
yapabilmeniz mümkün. 


Samsung Techwin 


güvenlik ürünleri Türkiye'de 


ÜLKEMİZDE günden güne 
önem kazanan 
sektöründe artık Samsung 
Techwin'in üstün kalitede- 


Sony'nin henüz geliştirilme 
aşamasında olan algılayıcısı ile 
5 MP çözünürlükte saniyede 60 
kare yakalayabilecek. Asıl önemli olan nokta sensörün tabanında özel bir ışık kaynağı kullanılacak olması. Bildiğiniz gibi sistem şu anda kullanmakta olan tüm fotoğraf makineleri ve video 
kameralarda lensten gelen ışığın sensörün Üzerine düşmesi şeklinde işliyor. Gece çekimlerinde sensörün ışığa olan hassasiyeti 
(SO) değeri yükseltilince ister istemez görüntülerde kumlanma 
(gren) ortaya çıkıyor. İşte bu sensör sayesinde çok daha yüksek 
ISO değerlerine ulaşılabilecek ve gren miktarı neredeyse en az 
seviyeye indirilecek. Sony böylece Casio Exilim Pro EX-FI ile yetersiz ışıkta yapılan seri çekimlere oranla çok daha yüksek kalite 
sunan ürünler hazırlayacak. Fotoğrafçılığın temellerine göre kısa 
zamanda yapılan çekimlerde sensör yeterli ışık alamıyor ve ISO 
değerini yükseltip düşük diyafram kullanmaktan başka seçenek 
kalmıyor. Sony'nin bu girişimini tebrik etmemek elde değil. 


SDHC KARTLARDA 
ZİRVE NOKTASI: 32 GB 


Panasonic Class 6 standartlarının gereksinimlerini 
karşılayan dünyanın ilk 32 GB kapasitedeki SDHC 
kartını tanıttı. Ortalama 
6500 tane müzik ya 

da 8000 tane yüksek 
çözünürlükte fotoğraf 
dosyasını depolayabilen kartın bilinen SD 


güvenlik 


Panasonüc 


ki ürünleri de bulunacak. 
Ürünlerin Türkiye'deki dagıtımını üstlenen Kont Bilişim, geçtiğimiz ay düzenlediği bir basın toplantısında 
Ocak ayında imzalanan anlaşmanın ardından ürünlerin çok kısa bir zaman içerisinde güvenlik sektörünün beğenisine sunulacağını 
duyurdu. İleri teknoloji gerektiren askeri uygulamalar için de üretim yapan 
Samsung Techwin, ülkemizde kapalı devre güvenlik sistemlerine yönelik lens, 
dijital kaydedici, ağ ürünleri, monitörler ve çeşitli aksesuarlarla olacak. Kont 
Bilişim yetkilileri Samsung Techwin'in üstün kalitedeki ürünlerinin, kendi satış ve teknik servis ağlarıyla birleşince kısa zamanda pazarın lideri konumunda olacağını söylüyor. 


kartlara göre hiçbir 

kalınlık ya da büyüklü 

farkı yok. Sadece ürünü 

kullanacağınız taşınabilir 

cihazın da bu standarda uyumlu bir yuvaya 

sahip olması gerekiyor. 

Panasonic HDC-SD9 

marka video kamerayla 

yapılan testlere göre karta 1440 x 1080i çözünürlüğünde yaklaşık olarak 12 saat boyunca kesintisiz 
video kaydedebiliyor. Çözünürlük 1920 x 1080 
değerine alındığında ise değer 4 saate geriliyor. Boş 
bir Blu-ray diskten daha fazla alana sahip olan ürün 
-25 derece ve *85 derece arasında kararlı olarak 
çalışabiliyor. 


SANKİ... 


Dokunmatık tenlerin 
yalnızlığı 


Dokunmak, hissetmenin en çıplak hali. Duygularınızın karşınızdaki insana aktarılmasında 
kimi zaman sözlerden, sayfalarca yazıdan daha etkili. 


Çağatay AKTÜRK 


cagatayOpcnet.com.tr 


http://cagatayca.com 
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İNSAN ilişkilerinde dokunmanın önemi bir yandan 
da samimiyetin, güvenin ve sevginin belgesi olmasından kaynaklanıyor. Sıkı sıkı sarılmak, güven duyduğunuz bir dize veya omuza yaslanmak, sevgilinizin saçlarını sevmek... Tüm bu örneklerin altında 
dokunmanın ve hissetmenin getirdiği o pek de tarif 
edilemez duygu yatıyor. 

Dokunmak ve hissetmek. Teknoloji ile çevrilmiş 
yaşamlarımızda pek yeri olmayan olgular aslında. 
Bilgisayar başında geçirdiğimiz süreyi şöyle bir düşündüğümüzde klavyeler ile olan “tıkırtılı” ilişkimiz 
yüzyüze, hissederek paylaştığımız ilişkilerden kat 
kat daha fazla bir yer tutmuş durumda. En son ne 
zaman birisinin yüzüne dokundunuz? Bu sorunun 
cevabı sizde saklı olsun. Bilgisayar teknolojileri ile 
doğmuş nesil ve yaşadıkları hissettikleri bizim gibi 
“sonradan görmüşlerden” çok farklı. Arkadaşımın 
oğlu ile bilgisayar başında bir yazı okurken istemsiz 
elim monitöre dokundu geçenlerde. Alışkanlık işte 
önemli bir yazı okurken parmağımın ucuyla kağıdın 
üzerinde gezinirim. Arkadaşımın oğlu elime davrandı, “dokunma kirletiyorsun” diyerek. Haklı olmasına 
haklı ama bu ufak uyarı çok şey açıklıyor aslında. 


Fark ettiniz mi, farklılaşıyoruz! 

Bu farklılık “insani duygular” adını verdiğimiz alanlarda da olabildiğince hızla gerçekleşiyor. İnternet 
ortamında yeşertilen ilişkiler, tekolojinin -göreceiletişim kolaylığı yüzünden telefon, internet gibi 


ortamlarda yaşanılmaya, paylaşılmaya çalışılan 
ilişkiler... Hayatımız belki kolaylaşıyor kolaylaşmasına, ama kaybettiğimiz o kadar çok şey var ki bu 
süreçte. Fotoğraflar artık dijital albümlerde saklanıyor. Fotoğraf çerçeveleri bile dijital halde çalışma 
masalarımızın üstüne yerleşti. Fotoğrafçılıkla uğraşan biri olarak hiçbir zaman kağıt baskısı alınmış 
bir fotoğrafın elime aldığımda bana hissettirdiklerini 
monitörden baktığım fotoğraflarda hissedemedim. 
Fiziksel olarak etkileşime girmek, kısaca hissetmek 
hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alır. 
Teknoloji işimizi her ne kadar kolaylaştırsa da, yüzlerce kilometre uzaktaki sevdiklerimizle görüntülü 
olarak sohbet etmemizi sağlasa da, kesin olan şu ki 
uzaklardan gelen bir mektubun sıcaklığını vermekten aciz. O mektuba dokunulduğunda hissedilenleri 
taklit etmekten aciz. Umarım öyle de olmaya devam eder. Farkındayız veya değiliz ama tüm bu ko- 


MİYAV SANKİ... 


laylıklar diyarı hissiyatımızı köreltiyor. Felç geçirmiş 
insanlar için üzülürken duygu felcine yakalanmış 
insanlar olarak hayatımızın şekillendirilmeye çalışıldığının farkına varmalıyız. Bundan endişe duyup 
karşımızdaki insanlara “duygu” dersi mi vermeliyiz, 
yoksa kendi duygularımızın peşinden koşup onları 
kaybetmemek için uğraşmalı mıyız? Ne yaparsak 
yapalım bu değişimden etkilenmemek olanaksız. 


Bilgisayara dokunmanın zevki 

Dokunmak ve hissetmek en ilkel kodlarımız aslında 
bizim. Dokunmaya ve hissetmeye açlığımızın belki 
biz çok farkında değildik ama teknoloji sermayesi bu 
açlığın farkındaydı. Hatta uzun zamandır dünyada 
birçok üniversitede ve büyük bilgisayar teknolojileri 
firmalarında “İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı” olduğunu biliyor muydunuz? Bu laboratuvarlarda insan ve bilgisayarın nasıl daha iyi “anlaşabileceği” derdi üstüne kafa yoran birçok bilim insanı 
var. 1983 yılında HP firması ilk dokunmatik ekranlı 
kişisel bilgisayarı piyasaya sürdü. HP-150 adındaki 
bu bilgisayarla başlayan maceramız PDA'ler, Tablet 
PC'ler ile şekillendi. Apple firmasının iPhone çılgınlığı ile de doruğa ulaştı ve “dokunmak” bir pazar 
haline geldi. Kulağa hiç hoş gelmiyor değil mi? Etrafınıza bir bakın, artık cep telefonu alırken insanlar 
“dokunmatik ekran mı?” sorusunu çok fazla sormaya başladılar. Kullanım kolaylığı bir yana, içten 
içe ne hissediyoruz bu aletlere dokunurken? iPhone 
kullanan birini izleyin, özellikle ilk defa kullanan biri 
olsun, ekrana dokunarak yaptığındaki gülümsemeyi 
yakalamanız olasıdır. Çok abarttığımı düşünenler olabilir ama yakalanan bu gülümsemenin altında ciddi 
anlamda bir açlık olduğunu düşünüyorum. Apple 
Firması şimdi bir patenti alma uğraşında. Patentine 
sahip olmak istedikleri teknoloji şu; dokunmatik ekranlara dokunduğunuzda parmaklarınıza çok düşük 
miktarda bir elektrik veriliyor, böylelikle dokunmak 
ve hissetmek bir bütünlük kazanıyor. Tüm bu büyük 
uğraşlar, dökülen milyonlarca dolar en ilkel duygularımızı harekete geçirmek için yapılıyor. 


Dokunmak güzeldir 


HP'nin geçtiğimiz ay Almanya'da düzenlediği “Connection Your World” etkinliğinde yeni ürünleri Touchsmart PC'yi tanıttı. Basitçe anlatmak gerekirse 
ekranın altına gizli bir kaç minik kamera parmağınızın hareketini izleyerek konumunu hesaplıyor 
ve ekrana dokunduğunuzda bilgisayarla etkileşime 
girebiliyorsunuz. Ürünün sloganı da “Touch me!” 
(Dokun bana). Okuduğunuz bu yazı da bu sloganın içindeki alt metini okurken şekillendi. İnsani 
bir davranışı, dokunmayı insan olmayan bir şeye 
yöneltip bundan zevk alabilmek?.. Kulağa her ne 
kadar garip gelse de bu isteniyor bizlerden. Sevdi- 
8i bir insandan bu isteği duyduğunda afallayacak, 
“ne diyor bu?” diye düşünecek çok insan var. Bir 
bilgisayar firması bilgisayarına dokunulmasını istediğinde sırf dokunmak için o aleti alacak ve evi- 
ne koyacak da milyonlar var. Evinde bilgisayarına 
dokunarak geçirdiği zamanını sevgilisinin saçlarını 
okşamak için geçireceği zamandan çaldığının farkında olabilir mi bu kitle? 

Yukarıda yazdığım şeylerden bu dokunmatik ekran 
pazarına çamur atmak değil amacım. Bu teknoloji 
ile gerçekten işiniz daha kolaylaşabiliyor. Klavyeden, fareden uzaklaşıp daha insancıl bir etkileşime 
girebiliyorsunuz bu aletlerle. Aklımızdan çıkmaması 
gereken çok basit, biz insanız ve insanlarla varız. 
Dokunmak ve hissetmek için binlerce YTL vererek 
aldığımız dijital oyuncaklara ihtiyacımız yok! Sevdiceğin saçlarına ihtiyaç var! 

Saygılar... ** 


AA YAYE NET TAHLİL 


Özel hayatımız 
ne kadar özel? 


Hayatımız kendi akışında geçip giderken tüm detayları başkalarıyla paylaşmak niye? 


Melisa KÜÇÜK 
melisacoPCnet.com.tr 


SON zamanlarda artan Massenger, Yonja ve Facebook çılgınlığı insanların var olduklarından bu yana 
içlerinde barındırdıkları ve her fırsatta hayata geçirdikleri iz bırakma, kendi varlığından haberdar etme, 
kendini tanıtma içgüdüsünü en rahat ve özgürce 
yansıtmalarına olanak tanıyor. Peki, neden insanlar kendi yaşadıklarını ve özel yaşantılarını bu denli 
başkalarına bildirme, gösterme çabasındalar? 


Onaylanma gereksinimi 

Kişilerin tüm yaşadıklarını, hissettikleri duygularını, 
arkadaşlıklarını ve buna benzer daha birçok şeyi net 
üzerinde yansıtmalarının bir nedeni başkaları tarafından onay görme gereksinimidir. Kişi yaptıklarının, 
gittiği yerlerin, birlikteliklerinin başkaları tarafından 
evet oyunu almasını bekler. Bir nevi yaşamını, bu 
evet ve hayırlara göre biçimlendirir. Çoğu kişi bu 
nedenledir ki ilişkisine son vermiştir. Ne kadar bu 
durumu inkar etseler de yaşamları bu gereksinim 
nedeniyle çoğu zaman örselenmektedir. Özellikle bu gereksinim, büyük oranla çocuklarda yalan 
söyleme davranışını da yanında getirmektedir. Aslında bakıldığında kişi yine kendi yaşantısının tüm 
gerçekliğini değil, yaşadıklarının onay görebilecek 
kesitlerini bize sunuyor. Böylece yalan yaşamlar ortaya çıkıyor. Gerçeği algılama ve ona sadık kalma 
davranışı kişide oturmadığı sürece yalan söyleme 
devam eder. Hatayı gizlemek için başvurulan bu 
yalan net ortamına taşınmakta ve onay gören bir 
yaşantı sunulmaktadır. Bu sayede kişi ekonomik 
veya sosyal bir sorun nedeniyle kendini başkalarından aşağı görmeye başladığında yalana başvuruyor 
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ve başkasından çok aslında kendini kandırıyor. İnternete kadar uzayan bu yalanlar dizisinin ardında 
ise yaşanılan başarısızlıkların örtbas edilmesi için 
sürekli aileye söylenen yalanlar yatar. Bu davranış 
örüntüsü, bir süre sonra kişinin sosyal yaşantısında 
bir iletişim kalıbı olarak ortaya çıkar. Burada ailelere 
düşen yalan davranışını söndürme yöntemi olarak 
cezayı seçmemeleridir. Yalan karşısında çok sert ve 
aşağılayıcı bir tavır sergilenmemeli aksine çocuğun 
ya da yetişkinin sevgisizlikten kaynaklanan sorunlar 
yaşamakta olabileceği düşünülmelidir. 


Beğenilme arzusu 

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli niteliklerinden bir tanesi de başkaları tarafından begenilme ve takdir edilme arzusudur. Başkalarının 
gözünde kendi kişiliğinin övülmesi, kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerin artmasını ister. Kişi yaptıklarından çok başkaları tarafından alacağı tepkiye 
daha çok yoğunlaşır. Özellikle bağımlı kişilik yapısına sahip kişiler, kendileri hakkında özgüven sahibi 
olmadıkları için attıkları her adım, söyledikleri her 
söz karşısında başkalarından bir yorum bekler ve 
o kişi tarafından beğenilmek ister. Sanki birileri olmadan yaşantısını ve varlığını tam olarak devam 
ettiremeyecek, mutlu olamayacakmış gibi hissederek başkalarından ihtiyaçları konusunda devamlı 
talepte bulunurlar. Bu sayede bir nevi ego tatmini 
yaşar. Beğenilme arzusu bir amaç iken, ego tatmini 
bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Bu nedenledir ki, 
özellikle son zamanlarda Facebook sayesinde kişiler 
gittikleri cafelerden tutun aldıkları yeni kıyafetlere, 
edindikleri yeni arkadaşlarından yaptıkları pasta ve 
çöreklere kadar her yaptıklarını başkalarıyla paylaşır 
oldular. Paylaşmakla da kalmayıp bütün ekledikleri 
fotoğraflara da yorum beklemekteler. Bu tek bir tip 
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AA YAYE NET TAHLİL 


sorunu değildir. O kişilik ya da 
bu kişilik diye ayırmıyorum. Bu 
insanın içinden gelen ve kişinin 
sosyal yaşantısını tamamlayan bir 
durumdur. Gerçek toplumda bu eksikliği tamamlayamayan kişi internet 
aracılığı ile kısa zamanda büyük bir çogunluğa ulaşarak ego tatminini yaşamaktadır. 


Adını duyurma isteği 

İlk çağlardan bu yana insanlar duvarla kazıdıkları 
ile iz bırakma arzusu içerisinde olmuştur. Bu içgüdüsel bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Tanınma 
isteği, kişinin isminin başkaları tarafından bilinme 
arzusu onu kontrol edilemez site üyeliklerine itiyor. 
Bazen karşımıza her forum sitesinde yazı yazan, 
çoğu sitedeki yazılara yorum yapan kişiler çıkıyor. 
Kaçınız Goole'in başına geçip isminizi aradınız? 
Sonucun küçümsenmeyecek kadar yüksek olaca- 


gına eminim. Egonun tavan yaptığı dakikalarda 
kişi kendini Google'da aramaktan büyük haz alıyor. 
Hepimize bulaşan bu hastalık insanların kendilerine verdikleri değerler üzerinde tahribat yaratıyor. 
Öte yandan bu isteğin olumlu etkileri de yok değil. 
Özellikle iş yaşantısında başarı elde etmek isteyen 
bireyler yaptıkları başarılı işlerde bahsederek ya da 
kendi kişisel cv sitelerini hazırlayarak kariyerleri için 
birçok basamak tırmanıyorlar. İş bulma kolaylığı ya 
da projelerini daha büyük kitlelere duyurabilme olanağı sağlıyor. 


Herkes fotomodel 

Özellikle Facebook sayfalarında fotoğraflara baktıgımda doğallıktan, sıradanlıktan daha çok sanki bir 
giyim firmasının katalog çekimi ya da bir sanatçının 
albüm kapağına bakıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Artık herkes Jennifer Lopez, herkes Beyonce, 
herkes Çağla Şikel. Artık herkes fotomodel, herkes 
fotoğrafçı. İşte teknolojinin bir diğer zararı! Dijital 
fotoğraf makineleri ve Photoshop gibi programlar çıkalı kişiler kendi benliklerini kaybeder oldu. Olmak 
istedikleri ile gerçekte oldukları arasında uçurumlar 
oluştu. Beğenmedikleri tüm fiziksel yanlar düzeltilip 
sayfalarda yerini öyle bulur oldu. Artık sayfalar iddialı pozlarla dolu. En çok dikkatimi çekenlerse bir 
kişinin kendini sağdan-soldan, aşağıdan-yukarıdan 
her açıdan çekip tüm albümü nete eklemesi. Durum fotoğraflarından daha çok çekim seti gibi hazırlanan odalar, fotoğrafın çekiciliğini artırmak için 
kullanılan aksesuarlar ve bunlar gibi daha birçok 
etken kişilerin yaşamlarındaki doğallığa gölge düşürüyor. Dikkat çekmek istediğim diğer bir nokta 
fotoğraflardaki bakışların masumiyetin kaybolması. 
Giderek bakışlar donuklaşmaya başladı. Sevecen, 
içten, sıcak bakışların ve gülümsemelerin yerini 
sert, şuh, donuk ve duygusuz ifadeler almaya başladı. Anlamlı bakışların yerini boş bakışlara bırakması insana acı veren bir gerçek. 


Ya mahremiyet? 

Yolda yürürken biri yolunuzu kesse, okuduğunuz 
okulu, arkadaşlarınızı, üye olduğunuz dernekleri, 
ailenizi, nerede çalıştığınızı sorsalar hiç bu durumu 
yadırgamadan bütün sorulara tek tek cevap verir 
misiniz? İşte şu son zamanlar da Facebook, Yonja 
ve Massenger my space'de yaptığımız tam olarak 
bu. Tanımadığımız ve belki de gördüğümüz zaman 
yolumuzu çevirmek isteyeceğimiz her türlü insana 
özelimizi, hayatımızı açmak. Bununla birlikte kişisel bilgilerimizi de herkesin huzuruna sunuyoruz. 
Kişisel sayfamızda başkalarının dolaşmasına tüm 
fotoğraflarımıza bakmasına, gittiğimiz mekanlardan tutun yediğimiz yemeğe kadar bilmesine izin 
veriyoruz. Neden peki? Zaten arkadaşlarımız bizi 
yeterince tanırken kendimizi bu kadar tanıtma istegi niye? Bu sorunun en güzel yanıtı büyük ihtimalle 
bir modanın kurbanı oluşumuz olacaktır. * 


YANINIZDAN 
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Yaz mevsiminin tam ortasında olduğumuz şu 
günlerde, sıcaktan bunalan bedeninizi oradan 
oraya savurup, tatilin ve güneşin keyfini 
sürerken teknolojiden uzak kalmayın. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 
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GP2XT 


Hem oyun hem taşınabilir çoklu ortam özelliklerini içerisinde 
barındıran GP2X eğlenceyi yanında taşımak isteyenlere birebir. 


Oyun konsolu denildiğinde bir zamanların efsanevi el konsolu Nintendo 
Gameboy'u hatırlamamak elde değil. GP2X ise bu efsane konsolun 
günümüzdeki yansıması diyebiliriz. Çocukluğunuzda oynamaktan 
sıkılmadığınız oyunlara tekrar kavuşmanızı sağlayabilecek emülatörleri de 
bünyesinde barındıran konsol, dilediğiniz başka emülatörleri de kurmanıza 
izin veriyor. Kendi oyunları da yabana atılmayacak GP2X aynı zamanda 
bir çoklu ortam canavarı. DivX'lerinizi ve MP3'lerinizi her daim yanınızda 
taşımanıza imkan veren ürün oyun ve eğlence meraklılarının elinden 
düşmeyeceğe benziyor. 

Www.gp2xtr.com 


MYVU UNIVERSAL 


Bilimkurgu filmlerinde görmeye alıştığımız teknolojiler yavaş 
yavaş göz önüne serilmeye 


ASUS EEE PC 900 


Her yerden bağlanma lüksüne erişmek isteyenler 
için en uygun fiyatlı çözümlerden birisiyle 


başladı. karşı karşıyayız. 
', İİ 
Bambaşka ve çok karizmatik bir gözlükle Tatile çıktığınız halde işlerinizden ya 
karşı karşıyayız. Sizi güneşten koruyamasa da da internetten ayrı kalamıyorsanız 
cebinizde taşıdığınız çoklu ortam oynatıcı- ama PDA'ler de sizin için yeterli 
larla (iPod, Archos, Nokia V vb.) beraber gelmiyorsa Asus Eee PC 900'ü 
kullanıldığında 70 ekran bir TV'ye iki metre denemenizi öneriyoruz. 9 inç'lik 
uzaklıktan bakıyormuşsunuz gibi bir his ekranı 12 GB'tan başlayan sabit disk 
veren cihaz, tam kulaklarınıza denk gelen seçenekleri ve | GB'lık belleğiyle tam 
kulaklıklarıyla sinema salonlarını cebinizd teşekküllü bir taşınabilen bilgisayar | 
taşımanızı sağlıyor diyebiliriz. Hollywood ün- olan Eee PC 900, bir bilgisayardan İ 
lülerinin şimdiden bağımlısı olduğu Myvu'yu bekleyebileceğiniz hemen her tür | 
oturarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz, zira özelliği size sunmaya çalışıyor. Oyun | l 
Lost'un en heyecanlı bölümlerini yürüyerek konusunda yetersiz kalan mini dizüstü, v f | 
izlemek pek kolay olmayabilir. üzerinde getirdiği dahili kamera (1.3 


MP) ve mikrofon sayesinde internete bağlandığınız her yerden sesli ve 
görüntülü sohbet kolaylığını yaşamanızı sağlıyor. Dahili bir optik sürücüsü 
ve bluetooth özelliği bulunmasa da kablosuz ağ desteğiyle USB portları size 
genişleme için yetiyor. 


GARMIN NUVIFONE 


Satışa çıkması için gün sayılan Nuvifone telefona 
bakış açınızı değiştirecek. 


Navigasyon alanında isim yapmış olan Garmin firmasının merakla beklenen 

cep telefonu Nuvifone raflardaki yerini almak için gün saya dursun, meraklıları 
çoktan özelliklerini kulaktan kulağa fısıldamaya başladı bile. Gerçek navigasyon 
özelliğini ön plana çıkartan Nuvifone, 
iPhone'a olan benzerliğiyle de dikkatleri 
çekiyor. Muadillerinin aksine Nuvifone'da 
GPS özelliği ön planda tutulmuş, telefon 

ve multimedya özellikleri sonradan geliyor. 
Ancak kaybolmanızı önleyecek, sevdiklerinizle 
konuşmanızı sağlayacak, video izleyip, müzik 
dinlerken fotoğraf da çekmenize olanak veren 
Nuvifone belli bölgelerde gerçek zamanlı 
trafik durumuna ait görüntüleri de izlemenize 
olanak veriyor. 

Www.garmin.com 
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B-POWERSTICK 


Bir kalem pil ve b-PowerStick sayesinde nereye giderseniz gidin, cep 
telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 


b-PowerStick, içine taktığınız | 
yn . adet AA boyutundaki kalem pil 
ile cep telefonunuzun bataryasını 
tamamen ya da tamamına 
yakınını şarj edebiliyor. Tabi bu 
durum ep telefonunuzun batarya 
özelliklerine göre değişiklik 
gösteriyor ve kullanılan pil 
sayısıyla şarj süresi değişebiliyor. 
b-PowerStick'in beğenilen bir 
diğer özelliğiyse sadece cep 
telefonu değil, bazı mp3 çalarları da şarj edebiliyor 
olması. Bunu yapabilmeniz için kutu içerisinde 
çıkan 12 farklı uçtan sizin cihazınıza uygun olanını 
takmanız yeterli oluyor. 
www.hepsiburada.com 


PLAYSTATION PORTABLE 


Eskimeyen tat, eskimeyen 
eğlence ve işte yazın 
vazgeçilmezlerinden birisi, PSP. 


Küçük büyük birçok yaş aralığından meraklısı 
bulunan oyun sektörü, sınırlarını kaldıralı çok 
oldu. Ancak birkaç marka ve ürün dışında bu 
sınırların üzerinden atlayan da çıkmadı. Durum 
bu olunca plajda, yolda ya da havuz başında 
oyun keyfi denince akla hala bir tek ürün 
geliyor, PSP. 

Üç boyutlu oyunları, 

tatminkar ses çıkışı 

ve çoklu ortam 
formatlarına olan 
yakınlığı sayesinde PSP bu 
yaz da “ben nereye eğlence oraya” diyenlerin 
tercihi olmaya aday. Kablosuz ağ desteği 
sayesinde internetten de uzak kalmayacağınız 
PSP'yi elinizden düşürmeyeceksiniz. 


iPOD TOUCH 


DIGITAL FOCI 


Sevdiklerinizin fotoğraflarını yanınızdan ayırmak 
istemiyorsanız çok şanslısınız. 


Sevdiklerinizin fotoğraflarından oluşan 

bir albümü yanınızda taşımak isteseniz 

ne yapardınız? USB belleğe atmak, küçük 
bir dijital çerçeveye kaydedip cebinizde 
taşımak ya da cep telefonunuzda saklamak 
aklınıza gelen en iyi çözümler olabilir ama 
ya anahtarlığınıza takın desek, ne derdiniz? 
Dijital Foci adlı ürün üzerinde 1.5 inç'lik 
LCD ekran barındıran küçük bir anahtarlık 
olarak dizayn edilmiş. 8 MB'lık dahili hafızası 
sayesinde 70'ten fazla fotoğrafı saklayabilen 
Dijital Foci, sevdiklerinden hiçbir koşulda 
ayrılmak istemeyenlere özel bir ürün olarak 
karşımıza çıkıyor. 


OREGON UV MONİTOR 


Bu küçük cihaz olmadan güneşe 
çıkmayın, yanabilirsiniz. 


Günümüzün en hassas konularından birisi 
de ozon tabakasına yaptıklarımız ve bunun 
sonucu olarak da güneş ışınlarında UV 
değerinin cilde zarar verecek oranlara 
çıkmaya başlaması diyebiliriz. Peki, dünyanın 
her bölgesi için bu durum aynı mı? Yani 
Antalya ya da Bodrum'a tatile gittiğinizde 
güneş ışınlarındaki UV değer zarar verecek 
doza ulaşmış mı? Bunun yanıtını biz 
bilmiyoruz ancak siz bulunduğunuz bölge 
için bu ölçümü kolaylıkla yapabilirsiniz. Tek 
ihtiyacınız olan Oregon UV Monitor adlı 
küçük cihaz. Bu cihaz sayesinde bulunduğunuz 
noktaya ulaşan güneş ışınlarında ne kadar 
Ultra-Violet ya da radyasyon tehlikesi 
olduğunu eş zamanlı olarak görebilir, 
önleminizi alabilirsiniz. 
Wwww.oregonscientific.com 


Apple'ın en beğenilen ürünü olma yolun- 
da ilerleyen iPod Touch müzik dinlemekten fazlasını vaat ediyor. 


Gençlerin gözdesi olan iPod yerini yavaş yavaş iPhone benzeri 
bir kasaya sahip olan iPod Touch'a bırakmaya hazırlanıyor. 
Piyasaya çıktığından beri yoğun bir ilgiyle karşılaşan ürün, müzik 
dinleyip video izlemenin yanı sıra sahip olduğu kablosuz ağ 
desteğiyle mevcut ağlara bağlanıp internette dolaşma olanağını 
da veriyor. Mobile Safari tarayıcısı sayesinde web sitelerini 
bilgisayarda geziyormuş gibi görüntüleyebileceğiniz iPod Touch, 
multi-touch ekranı, 8/16 GB veri saklama kapasitesiyle yazın 
elinizden düşmeyecek bir ürün. 
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SCOTTY SOLAR CHARGER 


Pil bitti derdine son, güneş olan hiçbir 
yerde şarj sıkıntısı çekmeyeceksiniz. 


Güneş enerjisini kullanarak sahip olduğunuz, cep telefonu, fotoğraf 
makinesi, kamera ya da iPod benzeri çoklu ortam oynatıcılarını şarj 
etmeyi sağlayan küçük bir cihazla karşı karşıyayız. Scotty marka ürün 
küçük boyutu ve hafifliğiyle dikkat çekerken, panellerinin ürettiği 
elektrik enerjisiyle öne çıkıyor. Tatil çantanızın demirbaşlarından birisi 
halini alacak olan Scotty Solar Charger, beraberinde sahip olduğunuz 
ürünleriniz için kullanabileceğiniz şarj uçları geliyor. Bu şekilde nerede 
olursanız olun hiçbir şekilde şarj sorunu yaşamıyorsunuz. 


COLEMAN KALEM OLTA 


Balık keyfinizi cebinizde taşımanız için düşünülmüş, 
dolma kalem boyutlarında bir olta. 


Tatilde deniz kıyısı mekanları 
tercih etmeye özen gösteren 
yurdum insanı, balık tutmaktan 
da keyif alıyorsa bu ürün tatil 
çantasında mutlaka bulunmalı 
diye düşünüyoruz. Küçücük 
makarası ve bir dolma 


kalem boyutundaki kamışıyla GARMIN NUV1310 
profesyonel balık avcılarının bile 


ellerinin altında bulundurduğu Tatile kendi aracınızla çıkmayı 
Coleman kalem olta aynı aa planlıyorsanız ve daha önce 
zamanda sağlamlığıyla da gitmediğiniz yerlere gidecekseniz bir 
dikkatleri çekiyor. Tuzlu ya da GPS'e ihtiyacınız olacak demektir. 
tatlı su balıkçılığında rahatlıkla 
kullanabileceğiniz oltayı tatil 
çantanıza atmanızda fayda var. 
Ne de olsa bir kalem boyutunda 
ve gerçek bir olta kamışından 


çok daha hafif. 
Wwww.google.com 


& 


Artık otoyollar arasında kaybolmaya ya da sokak 
sokak bir adres aramaya paydos. GPS teknolojisini 
sonuna kadar kullanan Garmin Nuvi 310 sayesinde 

gitmek istediğiniz rotayı yoldan geçenlerin 
tariflerine göre değil, uyduların tariflerine göre 
bulacaksınız. Sesli olarak güzergah tarifi de yapabilen 

GPS cihazı sayesinde gideceğiniz yere daha önce 
hiç yolunuz düşmemiş olsa bile elinizle koymuş gibi 


VANTİLATÖRLÜ ŞAPKA adres bulabileceksiniz. Haritalarını güncelleyerek 


size hep en güncel yol durumunu görme imkanı 


Yaz sıcağına dayanabilmeniz veren Nuvi 310, taşınabilir küçük yapısı ve MP3 
için dizayn edilmiş vantilatörlü çalabilme özellikleriyle öne çıkıyor. 
şapka ile güneşin keyfini www.hepsiburada.com 
süreceksiniz. 


Yazın güneşten koruması amacıyla taktığımız 
standart şapkalara cin fikirli bir mucitin 
vantilatör takması sonucu ortaya çıkan bu 
ilginç serinletici, enerji ihtiyacını da güneşten 
sağlıyor. Yani evinizde oturup serinlemek 
amacıyla bu şapkayı taktığınızda aydınlık 

ya da güneş alan bir yerde bulunmanız 
gerekiyor. Biraz tezat gibi de gelse yazın gün 
boyu dışarda olmak durumunda kaldığınızda 
çok işinize yarayacak bir ürün diyebiliriz. 
Fan sayısı teorik olarak artıtılabilen ürünün 
sinuzit yapma olasılığı da yok değil :) 
www.google.com 
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Tatılcılere 


yol rehberi 


BİR navigasyon cihazı almanız size neler kazandırır? Tabi ki çok 
şey. Örneğin; birçok navigasyon cihazında harita ürünle birlikte gelen bellek kartına kayıtlı bulunuyor. Satış paketlerine göre 
bellek kartının sahip olduğu boyutlar değişebiliyor ancak birçok 
üründe en azından 1 GB kapasitedeki kartlarla karşılaşabilmeniz 
mümkün. Eğer sadece Türkiye için haritaya ihtiyaç duyacaksanız 
kartın büyük bir kısmının boşta kalacağını söyleyebiliriz. Avrupa ve diğer dünya ülkeleri içinse daha büyük kapasiteli bellek 
kartları kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ülkemizde harita detayı 
konusunda üzerinde düşülen il sayısı genelde fazla değil, ancak 
yurtdışında hemen her ilin ciddi ve kapsamlı bir haritası bulunuyor. Haliyle bu durumda da haritanın depolanmak için ihtiyaç 
duyacağı alan artıyor. 

Yazımızı okuyan büyük bir çoğunluğun navigasyonu sadece Türkiye sınırları içerisinde kullanacağı kesin. Dolayısıyla I GB bellek 
kartı ile birlikte satılan bir ürünün ortalama olarak 100 MB depolama alanı haritaya ve yazılımsal içeriklere ayrılabilir. Geriye 
kalan alan aslında harita güncellemeleri (yeni ülke ya da şehirlerin eklenmesi, yazılım güncellenmesi) için saklanmalı ancak tatil 
boyunca size eşlik edecek multimedya içeriklerini de navigasyon 
cihazınızda taşıyamamak için hiçbir engel söz konusu değil. 


Multimedya dünyasını otomobilinize taşıyın 

Bellek kartınızda geriye kalan alanı değerlendirebileceğiniz içeriklerden en iyisi kuşkusuz MP3 uzantılı müzik dosyaları. Ucuzundan 
pahalısına, neredeyse piyasadaki tüm ürünler bu tipte dosyaların 
çalınabilmesine destek veriyor. Farklı modellerde WMA ve WAV 
gibi formatlar da desteklenebiliyor, ancak hepimizin bildiği gibi 
MP3 en yaygın olarak kullanılan dosya türü. Geriye kalan 900 
MB'lık alana ortalama olarak 200 parça sığdığını düşünürsek bu 
nereden baksanız 12 saat boyunca kesintisiz müzik anlamına geliyor. Dahası bazı navigasyon cihazlarının video oynatma özelliği 
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Bağdat'ı sorarak 
bulmanın 
dönemi çoktan 
kapandı. Bu 
yaz, tatilinize 
navigasyon 
cihazınızla çıkın. 


Pamir KIZILTUĞ / pamirdPCnet.com.tr 


dü 


de bulunuyor. Böylece gideceğiniz güzergahtan emin olduğunuz 
durumlarda —-mesela ara yollardan kurtulup otobana çıkmışkençocuğunuzun canının sıkılmaması için çizgi film ya da eşinizin 
sevdiği dizilerden bir sezonu açabilirsiniz. Bazı ürünlerde 4 GB 
ve üzeri kapasite sunan SD bellek kartı standardı SDHC (Secure 
Digital High Capacity) destekleniyor. 8 GB ve 16 GB kapasite 
sunan modelleri piyasada çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. 8 
GB modeller için fiyatlar 60 YIL, 16 GB modeller için de 120 
YTL seviyesinde. Böylece basit bir takviye ile navigasyon cihazınızı umulmadık bir yol arkadaşına dönüştürebilirsiniz. Seçeceğiniz 
ürünün web sitesinden ya da dağıtıcı firmaların teknik bölümlerinden destek almakta fayda olabilir. 


Sese doping yapın 

Navigasyon cihazlarının hepsinin kutu içeriğinde bulunmayan 
önemli bir eksikliği var. Söz konusu eksiklik piyasada bulunması Zor ya da sizi zahmete sokacak bir şey değil, ancak o kadar 
gerekli ki okuduğunuzda siz de bize hak vereceksiniz. Ürünler 


es 


PL Are .i 
. . vi . m pi. . .. küçük yapıda olduğu için haliyle 
E l ri üretici firmaların kaliteli hoparlörler 
Maxeli eği kullanılması pek mümkün olamıyor. 


* Cihaz üzerindeki hoparlörlerin asıl 

amacı size yönergeler hakkında bilgi 

-———. vermek. Dolayısıyla müzik dinlemesw ye ya da film izlemeye kalktığınızda 

boğuk, tiz frekans içermeyen ve yolun 

gürültüsünden duyulamayan sesler ortaya çıkarsa şaşırmayın. 

Oysaki otomobilinizde güzel bir ses sistemi olabilir. İşte bu noktada navigasyon cihazınızın kulaklık çıkışı varsa kaset adaptörlerini kullanarak otomobilinizin teybine bağlantı sağlayabilirsiniz. 

Bu aksesuar bakacağınız yere göre 10-15 YTL arasında fiyatlara 

sahip olacaktır. Bağlantıyı sağladığınızda filmlerin, müziklerin ve 

navigasyon cihazınızın size verdiği uyarıları otomobilinizin yüksek 
kalitedeki ses sisteminden duyabilirsiniz. 


44 HARİTA DESTEĞİ VE 
NAVİGASYON FARKLI ŞEYLERDİR. 
TÜRKİYE'NİN 45 İL HARİTASINA 

SAHİP OLAN BİR NAVİGASYON 
CİHAZI, BU İLLERDE NAVİGASYON 
SAĞLAYACAK DİYE KESİN 
BİR KURAL YOKTUR. SATIN 
ALMA ÖNCESİNDE ÖZELLİKLE 
ARAŞTIRMAKTA FAYDA VAR 77 


Nasıl bir navigasyon cihazı? 

Navigasyon cihazları teknolojileri açısından birbirine çok benzer 
şekilde üretiliyor. Örnek vermek gerekirse bugün karşılaşabilecegiz birçok üründe SiRF markasının SiRFstar Ill model GPS sinyali 
alıcısı kullanılıyor. Eski olan modellerde ise daha eski nesil olan 
yongalarla karşılaşabilmek mümkün. Yongalar yenilendikçe enerji 
tüketim değerleri de ciddi anlamda azalıyor. SiRFstar Ill'ün en 
büyük farklılığı enerji tüketimi ve tekrar uydu bulma süresi için 
geçen zamanı en aza indirmesi. Daha az tüketilen enerji, daha 
küçük boyutlarda batarya bulunduran ürünlerin ortaya çıkmasını 
sağladığı gibi, aynı zamanda ürünlerin taşınabilir olarak da kullanılmasına olanak sağlıyor. 

Piyasada bulabileceğiniz hazır navigasyon cihazlarının birçoğu 
4:3 oranında ekrana sahip. Ekranlar 3.5 inç boyutunda sunuluyor ve çözünürlük olarak da 320x240 değeri destekleniyor. Diğer 
tarafta 16:9 ekrana sahip olan modellerin varlığı da söz konusu 
ve farklı olarak bu ekranlar 4.3 inç büyüklükte 480x272 gibi yüksek bir değeri destekliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse geniş 
ekranlı olan ürünler biraz daha pahalı ama çok daha başarılılar, 
çünkü ekranda haritayı 
daha büyük ve detaylı olarak izleyebilmeniz 
mümkün. Dahası yolculuk sırasında haritaya 
bakarken, diğer yandan 
yolculuk yapılan toplam 
süre, hız, saat ve kalan 
mesafe gibi değerler de 


Boyutları iyice küçülen 
navigasyon cihazları, tatillerde 
doğayı keşfetmeniz için en 
büyük yardımcınız olmaya aday. 
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isteğe bağlı olarak görüntülenebiliyor. Navigasyon kullanımının 
dışında filmlerin de çoğu bildiğiniz gibi geniş yapıda. DVD'den 
cihazınıza uyarlayacağınız filmleri izlerken 16:9 inç ekranlarda 
4:3 ekranlara göre görülebilir alan çok daha etkin kullanılıyor ve 
böylece görüntü büyüyor. Çözünürlük farkının da görüntü kalitesine önemli etki ettiğini söyleyebiliriz. 

Geniş ve büyük ekranlı olan modellerde harita daha detaylı gözükür, ayrıca filmleri de daha büyük ve kaliteli olarak izleyebilirsiniz. 
Piyasada satılan her navigasyon cihazının film oynatma özelliği 
olmayabilir, film oynatabilen bir cihazın kulaklık çıkışı olmayabilir 
başka bir durumda da SDHC tipinde bellek kartları desteklenmeyebilir. Tüm bu sebeplerden ötürü ürününüze ince eleyip sık 
dokuyarak karar verin. Bilmediğiniz özellikler için de mutlaka firmayla iletişime geçin. 


Eller serbest desteği önemli 

Bildiğiniz gibi otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşmak 
yasak ve ceza yemenize neden olabilir. Çözüm olarak kablolu ya 
da Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız şimdi sıkı durun. Bazı navigasyon cihazlarında bulunan Bluetooth özelliği sayesinde artık 
kulağınızda saatlerce kulaklık bulundurmanıza gerek kalmıyor. 
Cep telefonunuzu bir kere eşleştirdikten sonra navigasyon cihazınızı her açışınızda bağlantı otomatik olarak eşleşiyor ve gelen 
çağrıları kabul etme ya da reddetme gibi işlemleri navigasyon 
cihazınızın dokunmatik ekranı üzerinden yapabiliyorsunuz. Arayan numarayı görebilmeniz önemli bir avantaj elbette. Ülkemizde satılan Bluetooth kulaklıklarda ne yazık ki arayan numarayı 
görme gibi bir şansınız yok. 

Öte yandan kimi modellerde rehbere erişebilme, mesajlarınızı görüntüleyebilme gibi özellikler de bulunuyor. Bu desteği sunan ürünler biraz daha pahalılar. Ancak cep telefonlarının araç kitlerinin 
fiyatları göz önünde bulundurulduğunda yine makul sayılabilir. 


Bluetooth kulaklıklar oldukça gelişti, ancak otomobil içinde fazla zaman 


geçiriyorsanız en iyisi Bluetooth desteği veren bir navigasyon cihazı. 
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Yazılıma önem verin 

Satılmakta olan ürünlerin teknolojik açıdan birbiriyle aynı bileşenlere sahip olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Kullanılan GPS alıcıları çeşitli sayıda uydulardan gelen sinyallere 
göre koordinat verilerini saptar. Kullanım sırasında cihazın dahili 
anteninin kasa içerisindeki yerleşimi de biraz önemlidir. En ideal performans ise harici antenler ile sağlanır. Koordinat verileri 
düzgün bir şekilde alındıktan sonra ise iş haritaya ve haritayı 
yorumlayan yazılıma düşer. Dünya üzerinde farklı farklı harita 
üreticileri var. Ülkemizde en popüler olanlardan biri kuşkusuz 
NAVTURK. NAVTURK kendi haritasını geliştirmenin yanı sıra 
kendi harita programını da üretiyor. NAVTURK'ün dışında Tele 
Atlas ve NavCity ve Navteg gibi harita sağlayıcıları da var. 
Haritaları okuyan programlar ise satılmakta olan cihazlarda anlaşmalara göre farklılık gösteriyor. NAVTURK, Smart2Go, DestinAtor, Nav'n Go, Delco, Route 66 bunların içinde bulunuyor. 
Her programın yönerge ikazlarını ve arabirimden bulunduğunuz 
istekleri (en yüksek hız, en ekonomik, en kısa mesafe gibi) yorumlaması farklıdır. İyi olanlar var, ancak şu daha iyidir diye 
söylemek doğru değil. Programlar ve haritalar oldukça sık güncelleniyor. Özellikle ülkemizde olduğu gibi her gün yol çalışması 


ÜLKEMİZDEKİ NAVİGASYON CİHAZLARI 


42 o PCnetTEMMUZ'08 


olan ülkelerde güncelleme sürecinde daha büyük emekler sarf 
ediliyor. Ancak kesin olarak şunu diyebiliriz. Büyük olan şehirlerde yaşıyorsanız ya da tatil amaçlı büyük bir şehre gideceksiniz 
tüm navigasyon cihazlarından hedeflediğiniz kolaylığı sağlayabilirsiniz. Gideceğiniz yer büyük şehirlerin dışında (Anadolu'da 
gözden uzak kalmış tarihi ve turistik yerler gibi) kalıyorsa haritanızın kapsama alanını satın alma öncesinde ya da tatile çıkmadan kontrol etmeniz gerekiyor. 


Diğer seçenek: Akıllı telefon modifiyesi 

Yeni bir navigasyon cihazı satın almak yerine cep telefonunuzu 
modifiye etme yolunu da tercih edebilirsiniz. Öncelikle üçüncü 
parti yazılımların kurulabildiği bir akıllı telefonunuz olmalı. Microsoft Windows Mobile ya da Symbian işletim sistemleri fark etmeksizin firmaların ürettiği çeşit çeşit navigasyon yazılımları var. Tabi 
bu yazılımları kullanabilmeniz 
için sadece işletim sistemi desteği 
yetmiyor, telefonunuzda donanımsal bir GPS alıcı da bulunmalı. Şayet akıllı telefonunuz var olmasına var, 
ancak GPS alıcıya sahip değilse o halde bu 
desteği sonradan da kazandırabilmeniz mümkün. 
Akıllı telefonunuzu bir navigasyon cihazına dönüştürme fikri aslında pek parlak değil. Öncelikle 
yazılıma para ödeyeceksiniz, GPS alıcınız yoksa 
onu da satın alacaksınız. Ayrıca şarjınızın kısa bir 
sürede tükenmemesi için telefononuza bir çakmak 
şarjı ve tutucu kit bulacaksınız. Piyasada tüm vergileri dahil 
275 YTL'ye bile navigasyon cihazı var ve siz bu durumda zararlı çıkacaksınız. Üstelik dokunmatik ekranlı bir cihazınız yoksa kontroller oldukça zor sağlanacak, ekran küçük olduğu için 
detayları görmek için didineceksiniz ve her şeyden önemlisi 
birçok telefonda navigasyon cihazlarındaki gibi yüksek güçte 
hoparlörler bulunmadığından sesi yol gürültüsünden zaman 
zaman anlayamama durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. 
Hangi açıdan düşünürseniz düşünün telefonunuzda GPS alıcı 
yoksa maliyet ciddi oranda yükselecek ve yaptığınız yatırıma 
değmeyecek. Ülkemizde Route 66, Royaltek ve Tecom dışında 
fazla bir çeşitlilik söz konusu değil. Ürünlerin fiyatı 175 YTL 
seviyesinde. 


Cep'inize uygun yazılım 

Telefonunuzun GPS özelliği varsa zaten beraberinde mutlaka 
bir yazılım gelir, ancak sonradan daha detaylı harita seçenekleri 
sunan bir yazılıma terfi etme şansınız de yok değil. Başka bir 
durumda da harici GPS alıcısı aldığınızı düşünelim; mecburen 
bir navigasyon yazılımı almak için kolları sıvayacaksınız ki telefonunuzda navigasyon özelliğini kullanabilin. Piyasada iGO, 
NAVTURK, Route 66, WayFinder ve YolBil yazılım paketlerini 
yaygın olarak bulabilirsiniz. Üreticiler yazılımları Microsoft Windows Mobile ve Symbian işletim sistemleri için ayrı ayrı ya da 
ikisi bir arada olacak şekilde satışa sunulabiliyor. Lisans bedelleri de ortalama olarak 130 YTL civarlarında. Yazılımdan yazılıma 
fark etmekle beraber harita güncellemeleri yaklaşık bir yılda iki 
kez yapılıyor. Yeni yıl başlangıcını takiben güncellemeler sadece 


Akıllı telefonlarınıza sonradan 


navigasyon özelliği kazandırmak için 
Bluetooth üzerinden bağlanan GPS 
alıcıların yanı sıra telefonunuzun işletim 
sistemine uygun olarak hazırlanan 
yazılım paketlerinden birini tercih 
etmeniz gerekiyor. 
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USB bağlantı desteğini sağlayan 
GPS alıcılar sayesinde dizüstü 
bilgisayarınızı da bir navigasyon 


cihazına dönüştürebilirsiniz. 


yeni bir yazılım paketi dahilinde sunuluyor; yani tekrardan ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor. 

Bulunduğunuz şehrin çehresi çok değişmedikçe bu bir sorun olmasa gerek. Açıkçası 
biraz önce de söylediğimiz gibi hazır bir 
navigasyon cihazı almanız sizin için çok 
daha iyi olacak. Online alışveriş sitelerine 
mutlaka bir göz gezdirin. 


Internetten rotanızı planlayın 
Navigasyon cihazınızı daha çok yolda kullanacagınız için tatilde uğrayacağınız yerlerin planlarını internet üzerinden önceden de yapabilmeniz 
mümkün. Google (maps.google.com), Microsoft 
(maps.live.com) ve Yahoo! (maps.yahoo.com) gibi dev şirketler 
başta olmak üzere dünya çapındaki online haritalara bakabileceğiniz birçok web sitesi mevcut. Üç büyükler bunun için fazlasıyla yeterli. İstanbul başlangıç noktanız olsun. Edremit, Ayva- 
lık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum diye güneye inerken hangi yolları 
kullanacağınızı, toplamda kaç kilometre yapacağınızı, alternatif 
güzergahlar seçmeniz durumunda yolunuzu ne kadar arttıracağını bu haritalar yardımıyla öğrenebilirsiniz. Dahası rotanızı yine 
navigasyon cihazlarında olduğu gibi en kısa, ya da en hızlı olacak 
şekilde programlama şansınız var. Örneğin; aynı yolu geri dönüşte 
bir Antalya yapmanın size ortalama ne kadar zaman ve yakıt kaybettireceğini de haritalar üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Bundan 
sonrası valizinizi ne kadar hızlı toplayabileceğinize bakıyor! ** 
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A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


EVDE, işte ya da okuldayken sıkılıp bunaldığınız anlarda 
Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki tatil fırsatlarının 
aslında yalnızca bir tık uzakta olduğunu unutmamalısınız. Tatil planı yapmak için en iyi kaynak tabii ki internet. Gitmeyi 
düşündüğünüz yerin tarihi güzelliklerinden tutun da deniz suyu 
sıcaklığına ( ) kadar her şeyi oturduğunuz yerden öğrenme şansına sahipsiniz. Her geçen gün yeni özellikler 
kazanarak gelişen tatil siteleri, gideceğiniz yere karar vermenizi 
sağlamanın ötesinde neredeyse yaşayacağınız deneyimi oturdugunuz yerden önünüze seriyor. 

Tatil sitelerinde bir miktar dolaştıktan sonra geçmişte “önceden 
görmeden, izlemeden” gittiğiniz tatillere üzülebilirsiniz. Zamanında eş-dost aracılığıyla öğrendiğimiz tatil mekanları artık resimler, videolar ve hatta okumakla bitiremeyeceğiniz dokümanlarla birlikte internette yer alıyor. Merak ettiğiniz bir yeri Google'a 
yazarak işe başlarsanız daha üstünden bir saat geçmeden gitmiş 
görmüş kadar oluyorsunuz. Kısacası doğru tercihi yapmak artık 
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En gÜZEİ tal 
tirsatlarinı 
internetten 


iyice kolaylaştı. 
Nereye gideceğinize karar vermeden önce resimlere bakmaktan, 
tanıtımları okumaktan daha fazlasını da yapabilirsiniz. Örneğin 


bir bilene sormak gibi... i adresinde bulacagınız forum bu iŞ için ideal. İnsanların tatil mekanlarıyla ilgili 
görüşlerini ve tecrübelerini burada okuyabilir ve fikir alabilirsiniz. Aradığınız mekandan daha önce bahsedilmemişse, birkaç 
dakikanızı ayırarak siteye üye olun ve aklınıza takılanları “bir 
bilene” sorun. 

Tatilinize ayıracağınız bütçeyi kararlaştırdıysanız ve hangi bölgeye gitmek istediğiniz az çok netleştiyse sıra profesyonel hizmetlere geliyor. Türkiye'deki ve yurtdışındaki tatil mekanlarını 
bir araya toplayan tatil sitelerinde aradığınızı bulmanız oldukça 
kolay. Bu siteler başarılı arama ve rezervasyon uygulamaları 
gerçekleştiriyor. Çeşitli seçenekleri inceledikten sonra kalmak 
istediğiniz yeri belirleyerek tatilinizi kredi kartınızla ve taksitle 
satın alabiliyorsunuz. 
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Tatil.com Google arama sonuçlarındaki yerini kesinlikle hak ediyor. 


www.tatil.com 

İnternette “tatil” dendiğinde akla gelen ilk site yıllardır Tatil. 
com Tabii ki, Google'a “tatil” kelimesini yazdığınızda karşınıza 
çıkan ilk sonuç da Tatil.com'un ta kendisi. Peki Tatil.com bu 
sırayı hak ediyor mu? Bu sorunun yanıtı kesinlikle evet. 
Tatil.com başarılı tasarımı ve akıllı AJAX kontrolleriyle kullanıcının işini mümkün olduğunca kolaylaştırmış. Siteye girdiğinizde dikkatinizi çeken ilk şey arama bölümü oluyor. Burada 
sonuca en kısa yoldan ulaşmak için kalacağınız oteli, gitmek 
için kullanacağınız uçağı ya da her ikisini birden arayabiliyorsunuz. Arama formuna yazdığınız yer ismi akıllı form tarafından hemen tamamlanıyor ve sonrasında giriş tarihi, çıkış tarihi 
gibi diğer bilgileri giriyorsunuz. Arama sonuçlarında kriterlerinize uygun oteller arka arkaya diziliyor. Sonuçlardan birine 
tıklayarak otel ayrıntısına girdiğinizde tatmin edici bilgiler ve 
fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. 


Giriş Tarihi |Lteiidi İnmi | 


Yatak 


| Bsükld el 


Tatil.com başarılı tasarımı ve akıllı AJAX kontrolleriyle 
kullanıcının işini mümkün olduğunca kolaylaştırmış. 


Ayrıntılı Bilgiler: Tatil.com'un ilgi çekici özelliklerinden biri de 
şehir rehberi. Oldukça şık tasarlanmış olan bu bölümde dünya 
haritası üzerindeki kıtalara tıklayarak ilerliyor ve şehirlerle ilgili 
bilgi alıyorsunuz. Önemli şehirlerin kültür, sanat ve eğlence 
mekanlarını buradan öğrenebilirsiniz. 
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Profesyonel Yaklaşım: Tatil.com'un profesyonel yaklaşımı web 
sitesinin her köşesinde kendini belli ediyor. İsterseniz web sitesindeki formdan ya da telefon numaralarından Tatil.com'un 
müşteri hizmetlerine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yurtdışında tatil düşünenler için ayrıntılı bilgi ve destek de sitede 
mevcut. 


Tatil Sepeti'nin yurtiçi turları oldukça ilgi çekici. 


Tatil Sepeti 

www.tatilsepeti.com 

Tatilinizi satın almak için kullanabileceğiniz bir diğer web sitesi 
de TatilSepeti.com. Burada da temel mantık aynı. Yurt içindeki 
ve yurt dışındaki tatil seçeneklerini inceliyor ve karşılaştırıyorsunuz. Sonrasında seçiminizi yaptığınızda kredi kartınızla satın 
alıyor ve sıra bavullarınızı hazırlamaya geliyor. 

Tatil Sepeti'nin Tatil.com'a oranla farklı görünen yanı otellerden 
çok turlara odaklanmış olması. Tatil Sepeti'ndeki yurtiçi turların 
sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Güneydeki yazlık mekanların yanında Doğu Anadolu, Kapadokya ve Karadeniz benzeri bölgelerle de ilgileniyorsanız Tatil Sepeti'ne uğramalısınız. 
Tatil Sepeti'nde de yurtdışı turları bulunuyor ama en çok tercih 
edilenler listesi genellikle yurtiçi turlardan oluşuyor. 

Detaylı Arama: Tatil Sepeti'nin detaylı arama özelliği ile tesisler, 
turlar ve kampanyalar içinde ayrıntılı tercihlerinize göre arama 
yapabiliyorsunuz. Pansiyondan beş yıldızlı otele kadar geniş bir 
yelpazede tercih yapılabilmesi sitenin avantajları arasında. 


m m m m m 
VİZE HAKKINDA SORULARINIZ İÇİN: 
VIZECI.COM 


Tatilde yurtdışı seçeneklerinden birini tercih 
etmek isteyenlerin kafa 
yorması gereken bir 
konu da vize. Vize işlemleri turlar tarafından 
halledilebilse de, turlardan bağımsız şekilde bilet 


alarak yurtdışına gitmek 
istiyorsanız vizeler konusunda bazı bilgiler edinmeniz gerekebilir. Vizeci.com öncelikle ülkelerin vize rejimlerini gözünüzün 
önüne seriyor ve nasıl ilerleyeceğiniz konusunda danışmanlık 


hizmeti veriyor. adresinde 
yer alan tabloda hangi ülkelerin hangi pasaport tipleri için vize 
istediğini, hangilerinin istemediğini kolayca görebiliyorsunuz. 
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Önereceğimiz bir diğer alternatif, GeziSitesi.com. Gezi Sitesi'nin 
şık bir tasarımı var ve kullanıcı için aradığı şeye ulaşmak oldukça kolay. Burada da Tatil.com gibi yurtdışı ve güney tatillerinin 
ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yine de TatilSepeti.com'da bolca 
bulabildiğimiz fakat Tatil.com'da pek göremediğimiz “yurtiçi turlar” GeziSitesi.com'un güçlü olduğu bir kategori. 

Gezi Sitesi'ndeki kategoriler oldukça kullanışlı inşa edilmiş. Örneğin başlangıç noktası İstanbul olan, otobüsle ulaşım yapılan 
ya da vize gerektirmeyen turlara tek tıklamayla ulaşabiliyorsunuz. Bu seçenekler tercihi belli olan kullanıcılar için zamandan 
ciddi bir tasarruf sağlıyor. Özellikle vize gerektirmeyen turlar vize 
işlemleriyle uğraşmak istemeyen kullanıcıların ilgisini çekebilir. 
GeziSitesi.com'un “cruise” turları diğer sitelere oranla daha çok 
sayıda. Cruise kategorisi altında “İstanbul hareketli”, “Kuşadası 
hareketli” gibi birçok alt kategori bulunuyor. Deniz yolculuklarından hoşlanıyorsanız GeziSitesi.com mutlaka ilginizi çekecektir. 
Kullanışlı Tasarım: Gezi Sitesi'nde incelediğiniz bir otelde yaz 
dönemi boyunca hangi günlerde yer olup hangilerinde olmadığını rahatça görebiliyorsunuz. Bunun için otelin ayrıntı sayfasının 
alt kısmına ayları gösteren takvim yaprakları yerleştirilmiş. Yer 
olmayan günler kırmızıyla işaretleniyor. 


UCUZ BİLET: UCUZABİILET.COM 
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Satın almaya karar verdiğiniz tatil paketi ulaşımı içermiyorsa, 
önceden hesaplamanız gereken önemli bir maliyetiniz daha var 
demektir. Otobüs ya da uçak maliyetini öğrenmek oldukça kolay 
olsa da otomobilinizle ulaşımın maliyetini hesaplamakta biraz 
zorlanabilirsiniz. Bunun için gideceğiniz yerin uzaklığını tam 
olarak bilmek durumundasınız. Map24, bu iş için online olarak 
kullanabileceğiniz başarılı bir mesafe rota planlama ve hesap- 


lama aracı sunuyor. adresinde bulacağınız 
online haritanın üzerinde başlangıç ve hedef noktalarını göstererek kolayca rotanızı planlayabilirsiniz. Sitedeki uygulama tüm 
Türkiye için eksiksiz şekilde yol tarifi verebildiği gibi otomatik 
olarak planlanan rotada gidilecek mesafenin ölçümünü de yapabiliyor. Map24'ü kullanarak gideceğiniz mesafeyi önceden net 
şekilde ölçebilir ve ulaşım maliyetinizi kestirebilirsiniz. 
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Yazlık 


siteler 


Yaz mevsimi özellikle öğrenciler için tatil, eğlence ve bolca boş vakit demek. Hem eğlenmek hem 
de boş vakitlerinizi değerlendirmek için ziyaret edebileceğiniz siteleri seçtik. 


Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


BİR kez daha yaz geldi ve okullar tatile girdi. Öğrenci okurlarımız, yaz ayları boyunca dinlenmek, eğlenmek ve yeni bir şeyler 
öğrenip beceriler edinmek için bol bol vakit bulacaklar. Tabii 
yazın keyfini çıkarmak sadece öğrencilerin değil, tüm okurlarımızın hakkı. Bu yazımızda, yaz boyunca sizleri oyalayacak ve 
boş vakitlerinizi en faydalı şekilde değerlendirmenize yardımcı 
olacak siteleri tanıtıyoruz. 


Metacafe 

www.metacafe.com 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir YouTube çılgınlığı 
yaşandığı malum. Youlube'daki ilginç ve komik videolar arkadaştan arkadaşa dolaşıyor, hatta haberlere konu oluyor. Ama ne 
yazık ki Türkiye'den YouTube erişebilmek son birkaç aydır mümkün olmadığı gibi, benzer sorunlar önümüzdeki dönemlerde de 
devam edecek gibi görünüyor. Metacafe, içeriği bakımından bizim beğenimizi kazanan bir YouTube alternatifi. 

Öncelikle YouTube'un aksine Metacafe'nin Türkiye'ye özel içerik 
sunduğunu belirtelim. Sitenin sağ üst köşesinde Türk bayrağını 
görüyorsanız, Türkiye'den yüklenen veya Türkçe içerikli videolara öncelik verilecek demektir. Günün popüler videolarını ana 
sayfada görebileceğiniz gibi kategoriler arasında dolaşmanız da 
mümkün. Studio bölümündeyse kendi videolarını çekmek isteyenler için tüyolara yer verilmiş. 

Metacafe'nin sevdiğimiz bir diğer özelliği de Metacafe Pro yazılımı. Sağ üst köşedeki Download Metacafe Pro linkine tıklayarak 
indirebileceğiniz Metacafe Pro, çalıştığı sürece bilgisayarınıza 
eğlenceli videolar, resimler, oyunlar PowerPoint sunumları indiriyor; siz de canınız sıkıldığında programda biriken dosyaları 
kurcalamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii kotalı ADSL kullanıcılarının bu yazılımı dikkatli kullanmasında fayda var. 


Metacafe Pro, en eğlenceli dosyaları otomatik olarak bilgisayarınızda topluyor. 
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nizi an a Ön 


En 
YAHKISMA Mi 


Hürriyet Bilgi Yarışması 
yarisma.hurriyet.com.tr 

Hürriyet gazetesinin internet baskısı tarafından düzenlenen 
ödüllü bilgi yarışması, hem can sıkıntısından kurtulmak hem 
de bilginizi hediyelere dönüştürmek için güzel bir seçenek. 2 
haftalık dönemler halinde devam eden yarışmanın galipleri bilgisayar, dijital fotoğraf makinesi, MP3 çalar, e-gazete aboneliği 
gibi her dönem değişen ödülleri kazanabiliyor. Yarışma; genel 
kültür, tarih, müzik, spor, sinema ve edebiyat olmak üzere 6 
kategoride düzenleniyor. Her kategoride günlük 10 kere olmak 
üzere toplam 60 yarışma hakkınız var. 

Başka bir ödüllü bilgi yarışması olan bilgiyarismasi.ekolay.net 
sitesi de ilginizi çekebilir. 


tibiağeğim 
Ki ra . fi kikama kapsüli ha ryrer 
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Limk 

www.limk.com 

Limk'in “boş zaman geçirgeci” şeklindeki sloganı, “boş zamanlarda girilecek siteler” listesine eklenmesi için yeterli bir sebep. 
Boş zamanlarınızı öldürmek ya da değerlendirmek için ziyaret 
edebileceğiniz binlerce eğlenceli ve öğretici link mevcut. Kısa 
birer başlık ve açıklamayla listelenen bu linkler haber, komik, 
fotoğraf, bilgisayar, oyun, oha artık, tuhaf, wallpaper gibi onlarca kategoriye ayrılmış. 

Limkçiler kendi sitelerini şöyle tanımlıyor: “Limkçiler olarak bizler internete düşen ne kadar şey varsa toplar ve yayarız. Bunu 
yıllardır yapan Limk binlerce limke ev sahipliği yapar olmuştur. 
Bu biz limkçilerin zevkidir. Bulur limkler üzerinde 'polenük yapar' (yorumlamanın limkçesi) eğleniriz. Aslında ev hanımlarının 
altın gününden farkı yoktur.” 


TeknosohbetTW 

www.teknosohbet.tv 

Bilişim gazetecisi arkadaşlarımız M. Serdar Kuzuluoğlu ile Timur Sırt, hafta için her gün kamera karşısına geçip günün teknolojik gelişmelerine kendilerine has bir üslupla yorumluyor. Her 
bölümü 10-15 dakikadan ibaret Teknosohbet.TV programlarının 
hepsi site üzerinden izlenebiliyor. Teknoloji ve geyik muhabbeti 
bir araya gelince neler oluyor görmek isterseniz Teknosohbet. 
TV'yi takip etmenizi öneriyoruz. 


Teknosohbet.TV videoları çok kısa yükleme süreleriyle online olarak izlenebiliyor. 


Bedava ingilizce 

www.bedavaingilizce.com 

Tatilinizin en azından bir kısmını, öğrenmesi uzun vakit alan konularda kendinize geliştirmeye adamanızı öneriyoruz. Yabancı dil 
öğrenimi de bu konulardan biri olabilir. Elinizde bir bilgisayar 
dergisi tuttuğunuza göre, yabancı dil olarak teknolojinin anadili 
İngilizceyi öncelikli olarak tercih ettiğiniz varsayabiliriz. Sıfırdan 
İngilizce öğrenmek ya da kendinizi ciddi anlamda geliştirmek isterseniz İngilizce kursları ya da ücretli kurs siteleri size faydalı 
olabilir, ama mevcut dil bilginizi pekiştirmek, alıştırma yapmak 
ve yeni şeyler öğrenmek için ücretsiz siteler de işinizi görecektir. 
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Bedavaingilizce.com'un tasarımı biraz karmaşık görünmesine 
rağmen oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Sitenin orta üst kısmında yeni başlayanlar, temel, orta ve üst 
düzey linklerini göreceksiniz. Buradan kendi düzeyinizi seçerek 
derslere ve okuma parçalarına ulaşabilirsiniz. Sitede pratik İngilizce bilgileri, hikayeler, kelime oyunları, şarkılar ve şiirler ve 
makaleler de yer alıyor. 

www.herkeseingilizce.com adresindeyse daha derli toplu bir 
ana sayfa üzerinden çeşitli materyallere ulaşmanız mümkün. Sitede, seviyelere ayrılmış dil bilgisi anlatımlarının yanı sıra İngilizce yazışmalar için püf noktaları, kelime bankaları, deyimler ve 
İngilizce testler bulunuyor. Son olarak www.ingilizce.tk adresinden de online İngilizce derslerine ve pratik konuşma bilgilerine 
erişebilirsiniz. 


TİNetMüzik 

www.ttnetmuzik.com 

Müziksiz yaz olur mu hiç? TTNet ADSL aboneleri, abonelik 
türlerine göre TTNetMüzik servisinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. TTNetMüzik arşivinde yaklaşık 84 bin Türkçe şarkı 
bulunmakta. I Mbps kotalı ADSL abonesiyseniz her 10 şarkıyı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir, bu şarkıları WMA 
uyumlu müzik çalarınıza aktarabilirsiniz. Ayrıca arşivdeki şarkıların tamamını internet üzerinden bedava dinlemeniz mümkün. 
Ayda 10 şarkı sizi kesmezse aylık 5 YTL karşılığında Gold Paket'e 
geçmeniz mümkün. Ayrıca 1 Mpbs 4 GB kotalı paket dışındaki 
tüm ADSL aboneleri ücretsiz olarak Gold Paket'e sahip oluyor. 
Gold Paket kapsamında ayda 500 şarkı indirme ve bu şarkıları 
CD'ye yazma hakkına kavuşuyorsunuz. 


iii Bp İvepriaeli Jİ rp 


hari zi 


ekolay oyun 

oyun.ekolay.net 

Yaz sıcaklarının sıkıntısını üzerinizden atmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de oyun oynamak. ekolay oyun'da herhangi bir dosya indirmenize gerek kalmadan, internet üzerinden 
oynayabileceğiniz yüzlerce tek kişilik oyun bulabilirsiniz. Sitedeki Flash tabanlı eğlenceli oyunların birçoğu dünyaca ünlü oyun 
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Erkanı 


No50 


İndirim . 


pr a ar ama 


ekolay oyun'da bilgisayarınıza indirebileceğiniz bedava oyunlar da var. 


sağlayıcıların işbirliğiyle oyun severlere sunulmuş. Tüm oyunların kısa Türkçe açıklamaları ve oynanış kılavuzları var. 

Çok kişili oyunlar arasındaysa okey, tavla, satranç, batak, poker, 
pis 7'li gibi meşhur masa oyunlarının yanı sıra strateji, shooter, 
simülasyon ve spor oyunları da var. Yani ister tek başınıza ister 
arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirecek olun, ekolay oyun'da 
size göre bir şeyler var. 


Bedava Site Yapmak 
www.bedavasiteyapmak.com 

Yaz tatilini bir programlama dili öğrenmek, sektörel bir yazılımda 
kendinizi geliştirmek ya da web tasarımı, web programlama gibi 
belli başla alanlara yönelmek için değerlendirebilirsiniz. Web 
geliştirmeyle ilgili Türkçe dokümanlar maalesef internette bölük 
pörçük şekilde bulunuyor. Google'da “HTML dersleri”, “Dreamweaver dersleri”, “Photoshop dersleri” gibi aramalar yaparak 
çeşitli kaynaklara ulaşabilirsiniz. www.bedavasiteyapmak.com 
adresli site, bir web sitesini baştan sona nasıl ücretsiz olarak 
yapabileceğinizi basit şekilde anlatıyor. www.w3egitim.com 
adresinde temel HTML ve CSS bilgileri mevcut. www.webdersleri.com adresinde biraz eski olmasına rağmen kaliteli HTML, 
Photoshop ve Dreamweaver dersleri yer alıyor. www.sanalkurs. 
net adresindeyse web geliştirme ve web programlama da dahil 


(ÇÖ BEDAVA SİTE 
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olmak üzere, bilgisayarla ilgili hemen hemen her konuda dersler 
bulabilirsiniz. 


Web geliştirme konusu ilginizi çekiyorsa PCnet Webmaster özel 
sayısının yaz boyunca bayilerde olacağını da hatırlatalım. Üstelik bir web sitesini sıfırdan nasıl kuracağınızı anlatan PCnet 
Webmaster'ın El Kitabı (1. sayı) da PDF formatında hediye. 


MajorGeeks.Com 

www.majorgeeks.com 

İnternette birçok büyük yazılım arşivi var ama bizim gibi bilgisayar kurtları için ıvır zıvır yazılımlardan ayıklanmış, spyware ve 
adware içermeyen, bilgisayarımıza yeni bir şeyler katacağından 
emin olduğumuz arşivler pek yok. İşte MajorGeeks.com tam da 
böyle bir site. Sadece İngilizce olarak kullanılabilen sitede sistem bakımına, performans artışına yönelik araçların yanı sıra 
oyunlar, eğlencelik uygulamalar ve çeşitli sistem araçları da 
bulunuyor. Gerçek bir bilgisayar kurduysanız, kendinizi her gün 
sitenin ana sayfasında güncel yazılımları inceleyip sisteminize 
yeni işlevler eklemeye çalışırken bulabilirsiniz. 


Alexa - Türkiye Top 100 

git.pcnet.com.tr/44 

Son olarak, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 100 sitesini görebileceğiniz bir adres veriyoruz. Alexa istatistikleri her ne kadar yüzde 
100 güvenilir olmasa da bu sitelerin öyle ya da böyle Türkiye'nin 
en popüler siteleri olduğunu söylemek mümkün. Listeye göz atarken daha önce haberinizin olmadığı siteleri keşfedebilir, belki de 
favori sitelerinize birkaç adres daha katabilirsiniz. ** 


Teknoloji doga düşmanı mı? 


Yüksek teknoloji modern yaşamın bir parçası ve genel görüşün aksine doğa dostu olabiliyor. Bu 
yaz dizüstü bilgisayar kullanıcılarının sevecekleri ürünler geliyor. 
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Nusret ERTURAN 
nusretPCnet.com.tr 


DİZÜSTÜ bilgisayar kullanıcıları için taşınabilirlik 
önemli bir kriter olduğundan dizüstü bilgisayarlar 
için farklı özelliklerde çevre birimleri üretiliyor. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni ürünler arasında özel tasarımlı fareler 
de var. Sürekli hareket halindeki kullanıcıların 
tercihi olan dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış 
kablosuz farelerin çoğunlukla küçük ve hafif olması beklenir. Üreticiler farelerde aranan bu asgari 
özellikleri zaten sağlayabiliyor, fakat tasarımlarında hep bir eksiklik var. Kablosuz farelerle gelen 
alıcı “dongle”lar yeterince küçük değil ve USB 
soketinden adeta bir anten gibi dışarı taşıyorlar. 
Hareketli bir yaşam süren dizüstü bilgisayar kullanıcıları taşıma sırasında USB soketinden dışarı 
sarkan alıcı üniteler yüzünden küçük kazalar yaşayabiliyor. Bunlar taşıma çantası da dahil olmak 
üzere pek çok yere takılabiliyor veya çarpabiliyorlar. Bu tür küçük kazalar nedeniyle ya kırılıyorlar 
ya da takılı oldukları USB girişine zarar verebiliyorlar. Bazı kullanıcılar Bluetooth destekli fareleri 
dizüstü bilgisayarların dahili Bluetooth alacılarıyla 
kullanma yoluna gidebiliyor. Fakat aynı anda Bluetooth 2.0 EDR uyumlu stereo kulaklık ve Bluetooth destekli fare gibi birden fazla cihaz kullanıyorsanız bazı sıkıntılar yaşamanız mümkün. Örneğin 
Bluetooth kulaklığa ulaşan müzikte kesintiler yaşanabiliyor. Logitech firmasının Avrupa pazarına 
Temmuz ayında süreceği yeni bir ürünle dongle 
alıcılardan kaynaklanan sıkıntılar ortadan kalkacak gibi görünüyor. Logitech V450 Nano uzun 
pil ömrü sağlıyor ve taşıması kolay bir ürün. Bu 
ürünü asıl özel yapan konu ise USB yuvası içinde 
adeta kaybolan 2.4 GHz RF alcısı. Nano alıcının 
USB yuvasına takılı olup olmadığı belli olmuyor. 
Dizüstü bilgisayar kullanıcılarını rahatsız eden 
dongle taşıma sıkıntısını sona erdiriyor ve sisteme 
Bluetooth fare tanıtma zahmetinden kurtarıyor. 


(4IBM'İN BİLGİSAYAR 
YONGALARININ SOĞUTMASI 
ALANINDA BİLGİ BİRİKİMİNDEN 
ARTIK ENERJİ ÜRETİMİNDE DE 
FAYDALANIYORUZ 7) 
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Türkiye'de elektriğin toptan satışını yapan Türkiye Elektrik Ticaret AŞ (TETAŞ) 1 Temmuz'dan 
geçerli olmak üzere yüzde 12 zam yapılması için 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) 
Haziran ayında başvuru yaptı. Elektriği biz sade 
vatandaşlara satan TEDAŞ ise elektriğe yüzde 25 
zam yapılması gerektiğini hükümet yetkililerine 
iletmişti. Siz bu satırları okuduğunuz sıralarda 
belki de elektrik faturanız en az yüzde 10 zamlanmış olacak. Ülkemizde elektrik arzının talebi 
zor karşılar hale gelmesi barajlardaki doluluk oranın düşük oluşuna ve elektrik üretim yöntemlerin- 
de ulusal stratejimizin zayıf olması gibi nedenlere 
bağlanıyor. Sorun nereden kaynaklanırsa kaynaklansın günümüzde elektrik çok değerli. Çevre 
dostu elektrik üretim yöntemleri üzerine yapılan 
bilimsel araştırmalara tüm dünyada hız verildi. 
Elektrik üretiminde güneş enerjisi kullanımı gelişmiş ülkelerde tercih edilen çevre dostu yöntemler arasında. Fotovoltaik teknoloji konusunda 
araştırmalar yürüten IBM geçen ay güneş enerjisiyle elektrik üretimini daha etkine hale getiren 
bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Bu teknoloji 
sayesinde güneş ışınlarından büyük miktarda 
elektrik üretebilen güneş tarlaları oluşturulabilecek. IBM'in yoğunlaştırıcı fotovoltaik teknolojisi 
büyük lensler yardımıyla santimetrekareye 230 
W'lik güneş enerjisi toplayabiliyor. Bu enerji 70 
W'lik kullanılabilir elektrik enerjisine eşdeğer. 
IBM'in teknolojisiyle günümüz güneş tarlalarında 
kullanılan tipik güneş hücrelerinin 5 katı daha 
fazla elektrik elde edilebiliyor. Lenslerle bir noktaya yoğunlaştırılmış güneş enerjisi çeliği bile 
eritecek kadar yüksek ısı üretebiliyor. Bu teknolojide IBM'in bilgisayar yongalarını soğutmadaki 
bilgi birikiminden faydalanılmış. IBM, sıvı metal 
soğutma arabirimi kullanarak küçük güneş hücresi üzerindeki ısıyı başarıyla giderebiliyor. Güneş 
hücresinde kullanılan soğutma sitemi o kadar 
etkili ki: 1600 santigrat derecelik ısı 85 derece 
düzeyine indirilebiliyor. IBM'in yoğunlaştırıcı fotovoltaik teknolojisi standart yaklaşımlara göre 10 
kat daha az güneş hücresi ve ilgili ekipman kullanımını mümkün kılıyor. Bu teknoloji seri üretime 
geçtiğinde güneş tarlaları daha düşük maliyetle 
kurulabileceğinden, çevre dostu enerjilerin yaygınlaşması da kolaylaşabilecek. * 


Soz şimdi bücürlerde! 


Küçük boyutlardaki dizüstü bilgisayarlar, hayat standardımız olma yolundaki 
en önemli adımını attı. 


Pamir KIZILTUĞ 
pamir©PCnet.com.tr 


ÜRÜN İNCELEMELER 
İÇİN TEST SİSTEMİMİZ 


Anakart: ECS GF7100PVT-M 
İşlemci: Intel Core 2 Guad E6600 
Bellek: A-Data 2x2 GB 

DDR2 667 MHz 

Ekran kartı: MSI Radeon HD3870 
Sabit disk: 2 x Seagate 
ST3250410A (250 GB) 

Optik sürücü: LG GSA-H55L 

Güç kaynağı: High Power 
RockSolid 1200W 

Kasa: Akasa AK-ZEN-O1-WH 
Monitör: Philips 220XW 

İşlemci soğutucu: 

ZEROtherm BTF9O 

Multimedya set: Microsoft 
Wireless Laser Desktop 6000 


(Sağlayıcılara teşekkür ederiz.) 


SON yıllarda teknoloji marketlerinde en büyük reyonları ev elektroniğine dair ürünlerden sonra dizüstü bilgisayarlar oluşturuyor. Karşınıza çıkan modeller 
genelde 15.4 inç seviyesinde; çünkü üreticiler aynı 
kasayı kullanarak hem 699 dolar, hem de 1499 
dolarlık modeller üretebiliyorlar. 699 dolar fiyata 
sahip olan bir modelde orta düzey performans veren bir işlemci, yeterli seviyede bir sabit disk, DVD 
yazıcı ve diğer birçok standart bileşen bulunuyor. 
İşte bu modelden 800 dolar daha pahalı olan 1499 
dolarlık modeldeyse işlemci oldukça güçlü, üst seviye bir model. Ayrıca ekran kartı da kasanın içine rahatlıkla sığdırılabildiğinden oyun ve tasarıma 
uygun bir bilgisayar ortaya çıkmış oluyor. Kısmen 
sabit diski de biraz yüksek ve bu bahsi geçen farklılıklar dışında diğer tüm özellikler yine aynı kalıyor. 
Şayet evde, okulda ve işyerinde sürekli olarak grafik 
tasarımla uğraşmanız gerekiyorsa ya da üç boyutlu 
oyun oynama alışkanlığınızdan bir türlü kopamıyorsanız orta seviye bir ekran kartı içeren 1499 dolarlık dizüstü bilgisayarlar sizi anca kurtaracaktır. 
Daha yüksek ekran çözünürlüğü ve size masaüstü 
bilgisayar performansını aratmayacak bir dizüstü 
düşünüyorsanız o halde 17 inç seviyesine doğru 
yönelmeniz gerekiyor. 17 inç yapısındaki ürünlerde 
kasa yapısının daha büyük olması nedeniyle ekran 
büyüklüğü ve çözünürlük dışında da farklılıklar olabiliyor. Bazı üreticiler uzaktan kumanda ve Blu-ray 
sürücü gibi ekstralarla size taşınabilir bir multimedya Üssü sunuyor; bazıları da RAID olarak çalışan çift 
sabit disk ve Üst seviye grafik kartı gibi masaüstü 
bilgisayar performansını aratmayacak özelliklerle 
geliyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi sabit bir 
yere bağlı kalamıyorsanız ve performanstan vazgeçemiyorsanız ihtiyacınıza göre 15.4 inç ya da 17 
inç bir dizüstü bilgisayardan başka seçeneğiniz yok. 
Çünkü 12 inç ve daha düşük ekran çözünürlüğüne 
sahip modellerde kasa yapısı nedeniyle kullanılacak 
bileşenlerde de dikkatli davranılıyor ve her şeyden 
önce harici bir ekran kartı kullanılamıyor. 

Diğer durumu göz önüne getirelim. Evinizde süper 
bir bilgisayarınız yok. Verilerinizi her gün işten eve, 
evden işe taşıyacağınıza artık bir dizüstü bilgisayar 


satın almaya karar verdiniz. 15.4 inç ekran büyüklüğüne sahip modellere baktığınızda gereksiz bir 
kasa büyüklüğü var. Büyüklüğün dizüstü bilgisayar 
dilinde eş anlamlısı ağırlık. Her gün taşıyabileceğiniz bir ürünün ne kadar ağır olması hoşunuza gider? 
15.4 inç dizüstü bilgisayarlar bugün 3 kg'a yakın 
ağırlıktalar. Çanta, adaptör, fare, CD'ler ve çantaya 
koyacağınız diğer birkaç şeyle ağırlık çok kolay bir 
şekilde 5 kg'a ulaşıyor. Bu oldukça ciddi bir rakam. 
Siz oyun oynamayacaksınız, grafik-tasarım da yapmayacaksınız o halde neden daha büyük bir ürün 
alıp, daha fazla ağırlık taşıyasınız? Tüm bu sebeplerden ötürü geçtiğimiz aylara kadar bilgisayarınızda film izlemek, müzik dinlemek, internette sörf 
yapmak, yazı yazmak, ödev yapmak gibi işleriniz 
için mutlaka 12 inç bir model almanızı öneriyorduk. 12 inç seviyesindeki tüm ürünler 2 kg seviyesinin altındalar. Aslında size daha hafif modelleri 
de öneriyor olmak isterdik ancak gözümüzü 11 inç 
ve daha düşük ekran büyüklüklerine sahip ürünlere 
çevirince fiyatlar birden 3500 YTL seviyesine yükseliyor. Oysaki günümüzde tüm vergileri dahil 12 
inç bir dizüstü bilgisayarı 1200 YTL'ye satın alabiliyorsunuz. Fakat bu bilgisayarlar yine oyun harici işlem yapacaklar için performanslı bir konfigürasyon 
içeriyor. Şöyle söyleyelim; internette gezerken, yazı 
yazarken, müzik dinlerken ve ödev yaparken 1.66 
GHZ'lik bir işlemcinin bilgisayarınızda antivirüs, 
Windows Live Messenger ve download yöneticisi 
açık olduğu halde sadece yüzde 20'sini kullanıyorsunuz. DiwWlerde işlemci codec çözdüğünden bu 
değer biraz artabiliyor. Bugüne kadar keşke işlemci 
hızı düşük, şöyle 3-4 saat pil ömrü olan küçücük dizüstü bilgisayarlar neden çıkmıyor diye soruyordum 
kendi kendime. Neyse ki artık teorik olan tüm her 
şey pratiğe dökülme aşamasında. Üç boyutlu oyun 
oynama, DVD'yi sıkıştırıp DivX yapma dışında her 
şeyi yapabileceğiniz bu yeni bücür dizüstü PC'lerin 
ilk örneği Asus Eee PC. Dergimizde Asus'la ilgili 
tüm tecrübelerimizi içeren bir yazı var. Yakın zamanda diğer üreticilerin de birçok ürününü seçme 
şansı bulabileceğimiz için ne mutlu! Özellikle 12 ya 
da 15 inç istiyorsanız orası size kalmış. ** 


HABER 


Ve Puma pençelerini çıkardı 


AMD), taşınabilir sektörde performansı ve geliştirilebilirliği yeniden tanımlıyor. 


YIL 2005... İnternete dedikodu olarak 
düşen haberler AMD'nin tıpkı Intel gibi 
mobil bir platform üreteceği yönündeydi. 
“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” kuralına göre dedikoduların çoğalmasının ardından ürünler de piyasada boy göstermeye başardı. Tabi bu sırada “Centrino” 
adıyla pazardaki liderliğini sürdüren 
Intel de çift çekirdekli işlemci içere- fiili 
cek olan Centrino Duo platformuna Eg 
doğru geçiş hazırlıklarına başlamıştı. Rekabetten geri kalmamak için | 
AMD kendini kısa bir zamanda yenileyerek 2006 yılında düzenlenen # 
CeBiT'e Turion 64 X2 işlemcilerle 
donatılmış mobil platformlarını yetiştirmeyi başardı ve pazarı İntel'e bırakmadı. Ancak gelin görün ki günümüzde 
AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlarla aynı 
ortamda denk gelmek bile oldukça güç. 
PCnet olarak geçtiğimiz ay yaptığımız 
oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar testinde bir tane bile AMD işlemcili dizüstü 
bilgisayarla karşılaşamadık. Öte yandan 
dört ay kadar yaptığımız ultra-taşınabilir 
dizüstü bilgisayar testinde de sadece iki 
tane AMD işlemcili model görebildik. Tüm 
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bu durumlar yüksek ihtimalle AMD'nin 
masaüstü bilgisayar işlemcisi üretimi 
konusunda İntel'le olan rekabetinden ve 
ATV'ın satın alındıktan sonraki yeniden yapılanma sürecinden kaynaklanıyor. Ama 
gelin görün ki artık AMD, Intel'e mobil 
platformlarda kabus gösterecek 
yeniliklerle geliyor. 

Puma adı verilmiş olan platformu 
AMD'nin yenilenmiş Turion 64 
» X2 Ultra işlemcileri ve masaüstündeki performansı ile adından 
fazlaca bahsettiren 780G yonga 
& seti oluşturuyor. Dizüstü bilgisayarlar için olan sürüm M780G 
olarak adlandırılıyor. Seride ilk 
etapta olması planlanan işlemciler ZM-80 (2.1 GHz / 2MB), ZM-86 
(2.4 GHz/2MB) ve RM-70 (2.0 GHZ/1 
MB). İşlemcilerin en önemli özelliği Phenom mimarisinden esinlenmiş olarak tasarlanmaları. Independent Dynamic Core 
adındaki özellik sayesinde çekirdekler 
uygulamanın ihtiyacına göre besleniyor. 
Şayet sistemi zorlayacak uygulamalar çalıştırılmıyorsa çekirdeklerin birine verilen 
akım kesiliyor ve böylece toplam enerji 


tüketimi düşüyor. Platformda kullanılan 
yonga seti ise AMD'nin tabiriyle şu ana 
kadarki gelmiş geçmiş en performanslı 
yonga seti. HD3200 grafik işlemciyle bütünleştirilmiş olan yonga setinde DirectX 
10.1 desteği sunuluyor ve 1080p çözünürlüğündeki yüksek kalitedeki videoların 
işlemciye hiçbir yük olmadan çözümlemesi yapılabiliyor. Henüz test etme şansı 
bulamadığımız, ancak eşdeğer platformlarda Intel GMA X3100 entegre grafik 
kartından iki kat daha fazla performans 
sunan ATI Radeon HD3200 grafik kartı 
aynı zamanda Hybrid CrossFire teknolojisini de destekliyor. “Peki, bu nasıl oluyor?” demeyin. AMD'nin geliştirdiği harici grafik kartı XGP teknolojisi sayesinde 
dizüstü bilgisayarlara sonradan bir ekran 
kartı bağlamak mümkün olabiliyor. Kutu 
şekilde olan kutuda tek ya da çift grafik 
işlemcili seçenekler bulunacak. Tek grafik işlemcili modeller dizüstü bilgisayarda 
bulunan entegre ATI Radeon HD3200 
grafik işlemciyle Hybrid CrossFire olabilecek; çift işlemcili modeller de dizüstü 
bilgisayardaki grafik işlemciyle birlikte 
Hybrid CrossFireX olarak çalışabilen bir 
harici grafik kutusu olacak. “Lasso Cable” adında farklı bir kabloyla dizüstü bilgisayarlara bağlanacak olan XGP kutularında isteğe bağlı TV kartı gibi seçenekler 
de olacak. Böylece ev sinema sistemine 
kolaylıkla entegrasyon sağlanabileceği 
gibi dizüstü bilgisayarların zamanla geliştirilebilmesi de mümkün olabilecek. AMD 
Puma platformunu oluşturacak temel bileşenlerin arasında 802.11n uyumlu kablosuz ağ kartlarının bulunacağını da son 
olarak ekleyelim. Şayet içinde bağımsız 
grafik kartı bulunan bir model alacaksanız, firmanın Mobility Radeon HD3470, 
HD3670 ve HD3870 içeren seçenekleri 
de kısa bir zaman sonra raflardaki yerini 
alacak. 


HABER 


Video depolamada 
yeni teknoloji 


Seagate ve Motorola tüketiciler 
için yeni bir video depolama 
çözümü üretti. Bu yeni teknoloji 
sayesinde sevdiğiniz film ve dizileri 
saklayabileceksiniz. 


SEAGATE, Dijital Video Kaydedici'lerin (DVR) depolama kapasitesini artıracak Seagate Showcase 
depolama çözümüyle ilgili ilk detayları açıkladı. 
Yeni çözümle, en sevdiğiniz filmler ve televizyon 
programlarıyla vedalaşmak zorunda kalmayacaksınız. Seagate, Showcase ailesi ürünlerinin; 
Motorola'nın pazar lideri olan yüksek çözünürlüklü e-SATA dijital vileo kaydedicileriyle uyumlu 
şekilde tasarlandığını da bildirdi. 

Yeni Showcase ürünleri, televizyon ve film 
severlerin daha fazla program, film ve spor 
karşılaşması depolamasını sağlayacak. Tüketiciler başlangıçta 1 TB'a varan kapasiteye, ek 
200 saat HD film ya da 1000 saat standart 
çözünürlükte televizyon programı saklayabilecek. 
Böylece, çocuğunuzun en sevdiği programla büyük bir maç arasında seçim yapmak durumunda 
kalmayacaksınız. 

Ev sistemlerinin bir parçasını oluşturması dolayısıyla tüketicilerin yüksek çözünürlükte daha fazla 
video ve ses depolaması talep ediyor. Eğlence 
merkezleri için alıcı, televizyon ve hoparlör ne 
anlam taşıyorsa Seagate Showcase ürünlerinin de 
olmazsa olmaz bir ürün olarak bu alandaki yerini 
alması bekleniyor. 

Yeni Showcase ailesi, Seagate'in kısa bir süre 
önce duyurduğu DVR'lara yönelik üretilen Pipeline HD serisi sabit disklerle sunulacak. Seagate 
Pipeline HD Serisi sabit diskler, sessiz akustiği, 
düşük güç sarfiyatı, 12'ye yakın simültane programı destekleme kabiliyetiyle yüksek çözünürlük, 
performans ve kapasite için altın bir standart 
olarak karşımıza çıkıyor. Windows Vista seçeneği sayesinde Ev Medya Ortamları için ideal bir 
çözüm oluyor. 

Seagate Showcase ürünlerinin önümüzdeki aydan 
itibaren Seagate'in web sitesinden satışa sunulması bekleniyor. 


SAMSUNG || 
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SSD'de hız ve kapasite 
rekoru 


DÜNYANIN en büyük flash bellek üreticilerinden Samsung, SSD pazarındaki 
çıtayı yükseltecek yeni ürününü pazara sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un 
yeni katı hal disk (SSD) modeli, 256 GB kapasitesi ve sunduğu yüksek performansıyla göz kamaştırıyor. Sadece 9.5 mm inceliğindeki ürün 110.3 x 69.85 
mm'lik ebatları ile aynı zamanda dünyanın en ince sürücüsü. 2.5 inç sabit 
disk yapısı ve SATA Il arayüzüne sahip modelin okuma hızı 200 Mbyte/s ve 
yazma hızı ise 160Mbyfte/s. Öte yandan modelde öne çıkan bir diğer özellik 
de sunduğu eşsiz data şifreleme süreci ile SSD de kayıtlı verilerin izinsiz erişimlerden korunması. Model Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak, 1.8 inç'lik 
modeli ise 2008'in son çeyreğinde pazardaki yerini alacak. 

Yarı iletken sektörüne yönelik pazar araştırmaları yapan iSuppli'nin 2008'in 
ilk çeyreğine ilişkin yaptığı araştırmaya göre SSD pazarının önümüzdeki 4 yıl 
içinde yıllık bazda yüzde 124 oranlarında bir büyüme kaydeceği öngörülüyor. 
Buna ek olarak SSD satışlarının 2009'da geçen yılın üzerinde yüzde 35 oranında, 2010'da ise yüzde 51 üzerinde olacağı beklenirken, sonraki dönemlerde de belirgin artışlar gözlemleneceği araştırmanın sonuçları arasında. 


Dizüstülere yeni depolama 
çözümü 


YÜKSEK performanslı dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir depolama üniteleri için, yeni WD Scorpio Black 
7200 RPM 2.5-inç SATA (Serial ATA) sabit sürücü 
serisini tanıtıldı. 320 GB'a kadar kapasite seçenekleri 
sunan WD Scorpio Black sabit diskleri, sağlam ve güvenilir olmanın yanısıra, önemli verilerinizi aktif olarak 
izleyen ve gözeten veri-koruma özelliklerine sahiptir. 

WD Scorpio Black sabit sürücü ailesi, OEM dizüstü bilgisayar sistemlerindeki gibi mevcut dizüstü bilgisayar 
sistemlerinin hız ve performanslarını artırmak isteyen 
kullanıcılar için tasarlanmış bir ürün ailesi. Pazarın 
en hızlı ve en etkin sabit sürücülerinden biri olan WD 
Scorpio Black sürücüleri, maksimum dizüstü bilgisayar performansı için, masaüstü sınıfındaki 7200 RPM 
dönme hızını, SATA 3 Gb/s arayüzü ve 16 MB önbel- |i 
leği ile birleştiriyor. 
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Asus Nova P22 


Küçücük ve sessiz bir PC'ye ne dersiniz? 


SALONUNUZ için kuracağınız bilgisayarda bütçe konusunda özgür davranabiliyorsanız tercih edebileceğiniz çok küçük ve çok 
sessiz hazır seçeneklerin de varlığından bahsedebilmemiz mümkün. Asus'un Nova P22 model salon bilgisayarı oldukça güçlü bileşenler kullanılarak üretilmiş. İşlemci tercihi Intel'in Core 2 Duo 
E6320 modelinden yana yapılmış. 1.86 GHZ hızındaki işlemci, 
kasanın içerisinde bulunan soğutma sistemi sayesinde başarılı ve 
sessiz bir şekilde soğutuluyor. Bellek olarak da 1 GB'lık ve 667 
MHz'lik DDR2 modülüne yer verilmiş. Ürünle beraber gelen işletim sisteminin Windows Vista Home Premium olduğu düşünülürse 
1 GB'lık bellek miktarının biraz az kalacağını söyleyebiliriz. Güncelleme için kasanın içine müdahale etmeniz gerekiyor. Anakart 
olarak Intel'in 946GZ yonga setli bir modeli tercih edilmiş. Sabit 
disk olarak da Seagate'in 160 GB'lık ve 5400 devirlik 2.5 inç diski kullanılıyor. Ayrıca küçük yapının korunabilmesi için yine dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ince yapıda bir çift katmanlı DVD'ye 
yer verilmiş. Asus Nova P22'nin çalışması gerçekten çok sessiz. 
Uzun süren saatler sonrasında bile en ufak bir ses duyulmuyor. 
Tüm kontroller ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda üzerinden gerçekleştiriliyor. 802.11n protokolünde kablosuz bağlantıyı 
destekleyen ürünün yerel ağ desteği de bulunuyor. Televizyonlara 
bağlanabilirlik açısından DV/'ın yanı sıra HDMI arabiriminin de 
bize göre mutlaka sunulması gerekiyordu. 


Fiyatı henüz belli değil. 


Firma: Boğaziçi, Mersa Sistem, Index 
Telefon: (212) 331 1000, 
(212)4549900,(212)3312121 

Web: www.bogazici.com.tr, 
Wwww.mersasistem.com.tr, Www.index.com.tr 


İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 (1.86 GHz) 
Bellek: 1 GB DDR2 667 MHz 

Sabit disk: 160 GB, 5400 rpm 

Grafik kartı: Intel GMA X3000 (Paylaşımlı) 
Optik sürücü: Çift katman DVD yazıcı 
İşletim sistemi: Windows Vista Home 
Premium 32 bit 
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Corsair Dominator TWIN3X2048 


Performans rekorlarını kırmak için üretildi! 


CORSAIR'in en yüksek performansı sunan ve overclock'a yatkınlığı ile birçok kullanıcının beğenisini kazanmış Dominator 
TWIN3X2048 bellek seti, soğutma açısından da sıra dışı özelliklerle sunuluyor. 2 x 1 GB'lık bellekten oluşan sette ilk göze çarpan 
kısım kuşkusuz üç adet 40 mm'lik fandan oluşan soğutma sistemi. Oldukça etkili olan bu sistem belleklere yan taraftan kilitleniyor ve belleklerin üzerinde konumlandırılmış hava kanallarına üfleyerek soğutma görevini gerçekleştiriyor. Sistemin enerji ihtiyacı 
da anakart üzerindeki fan beslemelerinden karşılanıyor. Belleklerin dışındaki siyah plakalar, iki tarafta da bulunan yongaların üzerine temas ediyor ve ısının Üst tarafa taşınmasına yardımcı oluyor. 
İçte kalan metalik renkli plakalarsa doğrudan belleğin PCB'sine 
temas ediyor ve böylece daha etkili serinlik sağlanıyor. Belleğin 
PCB'si, soğutma veriminin daha yüksek olması için özellikle uzun 
olacak şekilde üretilmiş. Dual-path Heat Xchange (DHX) denilen 
bu özellik gerçekten farklı ve kayda değer sonuçlar ortaya koyuyor. Piyasadaki en hızlı belleklerden biri olan Corsair Dominator 
TWIN3X2048, DDR3 tipinde ve 7-7-7-20 gecikme zamanları 
ile 1800 MHz'de görev yapıyor. Overclock ve ekstra voltaj sonrasında 2400 MHZ sınırını aşabilen tek bellek olmayı başaran 
Dominator serisi, performansta rakip tanımayan ve profesyonel 
seviyedeki kullanıcılara hitap ediyor. Ürünün fiyatı biraz yüksek 
olsa da overclock'çuların ihtiyacına cevap vereceği kesin. 
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Firma: Dijital Trend 
Telefon: (212) 266 87 70 
Web: www.dijitaltrend.com 


Kapasite: 2x1 GB 
Tip: DDR3 
Frekans: 1800 MHz 
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ÜRÜN İNCELEME 


Sennheiser PC 350 


Her koşulda daha iyi duymak için. 


PİYASADA oyuncular için sunulan aksesuar seçenekleri günden 
güne çoğalıyor ve işin ehli olan firmalar da yavaş yavaş bu konudaki ürünlerini ortaya çıkarıyor. Örneğin; kulaklık üretimindeki 
başarısını tüm dünyaya kabul ettirmiş Sennheiser firması da artık oyunculara yönelik modeller sunmaya başladı. Birçok açıdan 
geliştirilmiş olan PC 350 model kulaklıkta öncelikle uzun süreli 
kullanımlar göz önünde bulundurulmuş ve rahatlık ön planda 
tutulmuş. Kafayı başarılı bir şekilde saran ve kulakları son derece iyi kapatan Sennheiser PC 350, böylece ortaya çıkan seslerin 
dış ortama yayılmasını ve dış ortamdaki olası gürültülerin sizi 
rahatsız etmesini engelliyor. Kafa ve kulaklık kısmında bulunan 
süngerler oldukça yumuşak ve kaplamalar da uzun süreli kullanımlarda bile kulağı rahat ettirecek cinsten. Öte yandan mikrofonun ihtiyaç olmadığı zamanda katlanabilmesi ve kulaklıkların 
da kolay taşınabilmesi açısından dönebilmesi ürünün tasarım 
konusundaki başarısını gözler önüne seriyor. 40 mm'lik sürücüsünde 10 Hz-26 kHz arasındaki frekansları üretebilen kulaklık 
böylece sesteki en ufak detayı bile kulağa yansıtabiliyor. Bilgisayara 3.5 mm'lik jack'lar ile bağlanan kulaklığın iyi bir ses kartıyla kullanılırsa daha iyi sonuçlar ortaya koyacağını da belirtelim. 
Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan kablo fazlasıyla yeterli ve ayrıca bu kablo üzerinde kumanda bulunuyor. Kumanda üzerinden 
mikrofon açılıp kapatılabiliyor ve ses seviyesi ayarlanabiliyor. 


Smartdisk 35OM 


Soğutma sistemi ile güvenli kullanım sağlıyor. 


OYUNLARIN, filmlerin, müziklerin ve diğer multimedya içeriklerinin günden güne artan boyutları artık herkesi harici bir disk 
satın almaya mecbur kılıyor. Yüksek kapasiteli disklerin rahatlıkla kullanılabildiği masaüstü bilgisayarlar için her ne kadar harici 
disklere pek gereksinim olmasa da asıl olarak bu tip ürünler 
dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap ediyor; çünkü dizüstü bilgisayarlarda halen çok kısıtlı bir depolama alanı söz konusu. 
Tabi harici disklerin depolama sorunlarını çözmenin yanı sıra, 
her yere kolaylıkla taşınabildiğini de göz önünde bulundurmanızda fayda var. Smartdisk'in 350M ürünü, satın alabileceğiniz 
kaliteli seçeneklerin arasında. Üründe Samsung'un 7200 rpm 
dönüş hızında ve 16 MB önbellekli 500 GB'lık diski bulunuyor. 
SATA disklerle uyumlu olan kutuda ilerleyen tarihlerde güncelleme yaparak daha yüksek kapasiteli diskleri kullanabilmeniz de 
mümkün. Bilgisayar bağlantısı sadece USB 2.0 arabirimi üzerinden gerçekleşiyor ve kullanılan disk 3.5 inç yapısında olduğu 
için elektrik bağlantısı gerekiyor. Tüm bağlantı kabloları ve ürünün dik olarak kullanılmasını sağlayan ayaklık kutu içeriğinden 
geliyor. Smartdisk 35OM'in en önemli özelliği alüminyum ve içi 
ferah olan bir kutuya sahip olması. Böylece diskin sıcaklığı daha 
çabuk dağıtılıyor. Üstelik yaz aylarında diskinizin zarar görmemesi için üründe bir fan da sunulmuş. 80 mm'lik bu fan sayesinde diskiniz asla ısınmıyor ve böylece sayede ömrü uzuyor. 
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Firma: Bircom 
Telefon: (212) 319 97 00 
Web: www.bircom.com.tr 


Sürücüler: 40 mm 
Gürültü engelleme: Var 
Mikrofon: Var 
Bağlantı: 3.5 mm 
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200 YTL 


Firma: Kont 
Telefon: (216) 528 55 00 
Web: www.kont.com.tr 


Kapasite: 500 GB 
Dönüş hızı: 7200 rpm 
Arabirim: USB 2.0 
Önbellek: 16 MB 
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ÜRÜN İNCELEME 


Digitus SATA HDD Docking Station 


Tüm SATA disklerle uyumlu ve oldukça pratik. 


DIGITUS hem 2,5 inç, hem de 3,5 inç SATA sabit disklerle 
uyumlu olan standı sayesinde teknik servislerin ve bilgisayarlarına sıkça disk bağlayıp söken kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Disk kutuları karşısında başarılı bir alternatif olan 
ürün, arabirimi SATA olmak kaydıyla tüm disklerin kolayca bilgisayara bağlanmasına destek sunuyor. Üründe eski tip IDE disklerin kullanılması mümkün değil. Diskin içeriğindeki bilgilere 
erişmek için diski standa yerleştirip, ürünü hemen arkasındaki 
güç düğmesinden açmanız yeterli. Bilgisayar bağlantısı USB 2.0 
arabirimi üzerinden sağlandığı için tüm erişim ve kopyalama işlemleri oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. USB 2.0 
seçeneği dışında herhangi bir bağlantı çeşidi desteklenmiyor. 
Üretiminde plastik malzeme kullanılmış olan Digitus'un altında 
kaymayı engelleyen özel ayaklıklar bulunuyor. Ürün disklerinizin 
korunması için kasıtlı olarak ağır üretilmiş. Böylece 2.5 inç olan 
modellerden daha ağır olan 3.5 inç'lik sabit diskler de güven 
içerisinde ve dengede kullanılıyor. Ürünün üst kısmında bulunan 
kapaklı mekanizma tam olarak 3.5 inç büyüklüğündeki disklerle 
uygun ve herhangi bir disk takıldığında içeriye doğru katlanıyor. 
2.5 inç'lik disklerin takılacağı yer kapağa dahil edilmemiş ve 
böylece büyük olan kapak açılmayacağı için diskin daha sağlam 
şekilde yuvasına oturması sağlanıyor. Digitus disk standı, pratik- 
lik isteyenler için oldukça başarılı bir ürün. 


PowerColor Radeon 


Fiyatına göre performansı oldukça başarılı. 


HER zaman en yüksek kalitede oyun oynamayı hedeflemiyorsanız 
orta sınıfta yer alan bir grafik kartı da fazlasıyla işinizi görecektir. Tamam; günümüzde ekran kartlarını oldukça fazla zorlayan 
oyunlar var ancak orta seviye bir kartla da aşırıya kaçmadan tüm 
oyunları oynayabilmeniz mümkün. PowerColor'un özel soğutmalı 
Radeon HD3650 modeli bu açından size sunacağımız kaliteli alternatiflerin arasında bulunuyor. Üstelik ürün Xtreme serisinde yer 
aldığı için diğer birçok Radeon HD3650 modeline göre yüksek 
olan saat hızlarına sahip ve böylece ciddi bir performans farkını da beraberinde getiriyor. Çift DVI arabirimine sahip olan kart, 
yüksek saat hızlarına karşın güç kaynağından ayrıca bir enerji 
beslemesine gereksinim duymuyor. 128 bit bellek bant genişliği 
destekleniyor ve kartın referans hızlardaki modeli 725 MHz grafik 
işlemci, 1600 MHz de bellek hızına sahip. Değerler bu modeldeyse grafik işlemci için 75 MHz kadar artırılarak 800 MHz'e, 
bellekler için de 200 MHZ artırılarak 1800 MHZz'e çekilmiş. Bu 
da nereden baksanız rahat yüzde 10'luk bir performans artışını 
beraberinde getiriyor. GDDR3 tipindeki belleklerin üzerinde ısı 
dağıtıcı kullanılmasına gerek görülmemiş. Grafik işlemcinin soğutulması ise ZEROtherm tarafından optimize edilen ve sessiz sayılabilecek bir fanla sağlanıyor. Satın alma sırasında PowerColor 
Radeon HD3650 Xtreme'i DDR2 bellekli ve daha düşük performansa sahip olan modellerle yan yana koymamak gerekiyor. 
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81 YTL 


Firma: Bimel 
Telefon: (212) 347 7540 
Web: www.bimel.com.tr 


Disk: 2.5 inç, 3.5 inç 
Bağlantı: SATA 
Arabirimler: USB 2.0 
Çanta: Yok 
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HD3650 Xtreme 


160 YTL 


Firma: Koyuncu, Mersa Sistem 
Telefon: (216) 528 88 88, 
(212) 454 99 00 

Web: www.koyuncu.com.tr, 
www.mersasistem.com.tr 


Grafik işlemci: 800 MHz 

Bellek miktarı: 512 MB 

Bellek arabirimi: 128 bit 

Bellek hızı ve tipi: 1800 MHz DDR3 
CrossFire desteği: Var 

Soğutma: Aktif 
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ÜRÜN İNCELEME 


Tunçmatik SurgePro 7'li 


Elektriğin zararlı etkilerini saf dışı bırakın. 


EVİNİZDE elektronik cihazların bolca kullanıldığı alanlarda ister 
istemez çoklu priz ihtiyacınız da oluyor. Tunçmatik 7'li SurgePro 
ürününde hem çoklama görevini sağlarken, hem de bilgisayarınızı ve bu prizlerde kullandığınız ses sistemi, monitör, yazıcı ve 
diğer çevre birimlerini koruma altına alıyor. Üstelik ürünün kullanım alanı sadece bilgisayarınızla da kısıtlı değil. Salonunuzda 
binlerce YTL vererek kurduğunuz sinema sisteminizi olası elektrik problemlerinden dolayı garanti dışı bırakmak istemiyorsanız 
Tunçmatik yine sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. 7'li SurgePro 
elektronik cihazlarınızı elektrik sorunlarına (voltaj düşmesi, yükselmesi, şebeke kirliliği) karşı korurken aynı zamanda koaksiyal 
kablo yapısına sahip dijital ve analog TV antenlerinde olabilecek 
gerilim problemlerini de elektronik cihazlarınıza yansıtmıyor. 
Benzer bir koruma da yine telefon hattınız için geçerli. Kısacası 
ürün, cihazlarınıza bağlanabilecek tüm kabloları kendi üzerinden geçirerek kesin bir güvenlik sağlıyor. Öte yandan prizlerde çocuklar için güvenlik de ihmal edilmemiş. Fişlerin takıldığı 
delikler normalde kapalı ve sadece bir fiş takıldığında açılıyor. 
Yaklaşık 1.5 metrelik bir kabloya sahip olan ürünün kablo toparlayıcı özelliği ve açma kapama anahtarı da sunulan diğer hoş 
detaylar arasında. Üründe enerji durumu ve koruma sisteminin 
devrede olduğu açma kapama anahtarının altına yerleştirilmiş 
LED aydınlatmalar sayesinde kolaylıkla görülebiliyor. 


LG Flatron 1227/W1 


10000:1 kontrast oranıyla gerçeğe daha yakın. 


LCD monitörler tepki süresinin düşürülmesine dair olan gelişme 
sürecini neredeyse tamamlamış bulunuyor. Bugün 22 inç'lik birçok monitörde bile artık 2 ms gibi düşük değerleri görebilmek 
mümkün. LG'nin Flatron L227WT modeli de bu sınıfta bulunuyor. Üreticilerin şimdiki hedefiyse gerçeğe daha yakın görüntülerin 
elde edilmesini sağlamak. Bunlar da ancak siyah ve beyaz arasındaki adım sayısının artırılmasıyla, yani kontrast değerinin yükseltilmesiyle ve daha parlak bir ışık kaynağı kullanmakla mümkün 
olabiliyor. LED aydınlatma LCD monitörlerin kontrast değerini 
yükselten çok önemli bir teknoloji ancak fiyata yansıması şu an 
itibariyle çok fazla. Bu sebepten dolayı LG, CCFL aydınlatma 
kullanmayı yeğlemiş ve metrekare başına 300 kandela parlaklık 
sunuyor. Kontrast değeriyse dinamik olarak 10000:1 değerine 
kadar yükseltilmiş. Böylece NTSC renk standardının yüzde 100'ü 
karşılanabiliyor. Oldukça ince bir gövdeye ve ekran çerçevesine 
sahip olan üründeki panel 22 inç olduğu için desteklenen çözünürlükte haliyle 1680 x 1050 seviyesinde. Renk olarak da piyano siyahı gibi günümüzün vazgeçilmezlerinden biri uygun görülmüş. DV! ve D-Sub arabirimlerinden bağlantı destekleyen ürünün 
Advanced Dark Color Control özelliği siyah tonların son derece 
belirgin oluşmasını sağlıyor. LG Flatron L227WT'de görüntü yakınlaştırma gibi farklı bir özellik de bulunuyor. Bu sayede görüntü 
çözünürlüğün düşürülmesi yöntemiyle büyüyor. 
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35 YTL 


Firma: Tunçmatik 
Telefon: (216) 314 51 51 
Web: www.tuncmatik.com 


Priz: 7 adet 

Çocuk emniyeti: Var 
Koaksiyal kablo koruması: Var 
Telefon hattı koruması: Var 
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Fiyatı henüz belli değil. 


Firma: Boğaziçi, Mersa Sistem, Ufotek 
Telefon: (212) 331 1000, 

(212) 454 99 00, (212)336 6100 
Web: www.bogazici.com.tr, 
WwWww.mersasistem.com.tr, WWww.ufotek.com.tr 


Boyut: 22 inç 
Çözünürlük: 1680 x 1050 
Parlaklık: 3000 kandela 
Kontrast: 10000:1 

Tepki süresi: 2 ms 


rn 00000000 © 


Saynet Saylrust 


Şirket intranetine güvenli şekilde erişin. 


SAYTRUST, şirketten uzakta olan çalışanların şirket intraneti 
dahilinde olan tüm verilere ve uygulamalara güvenli bir şekilde 
erişebilmesini sağlıyor. Kullanıcının tek ihtiyacı, USB bellek görünümündeki SayTRUST. Ürünün üzerinde bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Böylece parmak izi tanımlanmış kullanıcı dışında şirket verilerine asla erişim yapılamıyor. Donanımsal olan bu 
altyapı internet üzerinden 2048 bit yüksek güvenlik sertifikaları 
ile iletişim sağlıyor ve şifreli olan koruma sistemlerine karşı bariz 
şekilde daha üstün güvenlik sağlıyor. Bilgisayarınızın ya da şifrelerinizin çalındığını göz önüne getirin. Kötü niyetli kişiler şirket 
bilgilerinize eriştiğinde sizin için çok daha büyük istenmeyen 
sonuçlar ortaya çıkabilir. Şirket verilerine SayTRUST kullanarak 
erişebilenler için bu asla bir sorun değil. Çünkü parmak iziniz 
olmadan ürün kesinlikle kullanılamıyor. Ürünü kullanabilmek 
için bilgisayarınıza hiçbir sürücü ya da program yüklemenize 
gerek yok. İhtiyaç duyacağınız her şey ürünün içindeki 2 GB'lık 
flash bellekte bulunuyor. Şirket bilgisayarınızla bağlantı sağlandığında, kullandığınız bilgisayarın diğer tüm portları kapatılıyor 
ve böylece güvenlik en üst seviyeye yükseltiliyor. Öte yandan sisteminizde virüs ya da casus yazılımlar bulunsa bile SayTRUST, 
bağlantı sırasında bunların şirket bilgisayarınıza bulaşmasını engelliyor. Ürünün bir diğer artısı ise; önemli verilerinizin parmak 
izi ve PIN kodu kullanmandan görülememesi. 


Linksys DMA2100 


Bilgisayarınızı salonunuza taşıyın. 


YÜKSEK kalitedeki ağ ürünleri ile tanınan Linksys'in DMA2100 
ürünü ülkemizde pek alışık olduğumuz ürünlerden değil. Kendisi bir Media Center Extender. Microsoft Windows XP'nin Media 
Center Edition ve Vista'nın da Media Center arayüzünü içeren çeşitli sürümleri sayesinde önem kazanan ürünün asıl görevi bilgisayarınızda olan tüm medya içeriğini salonunuza ya da televizyon 
bulunan başka bir odaya taşıması. Ürün kablosuz ve kablolu ağ 
bağlantısını destekliyor. Bilgisayarınızdan alışkın olduğunuz Media Center arayüzünün aynısı üründe de bulunuyor. Bir uzaktan 
kumanda ile tüm kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bunun 
öncesinde içerik çekeceğiniz bilgisayarla ufak bir eşleştirme yapmanız gerekli. Sonrasında ağa bağlı ve başka bir odada bulunan 
bilgisayarınızdaki filmleriniz, müzikleriniz, fotoğraflarınız ve benzer medya içerikleriniz ürüne transfer edilmeye hazır hale geliyor. 
Şayet bilgisayarınız ve Linksys DMA2100 arasında çok fazla oda 
varsa kablolu ağ tercih etmeniz, içeriğe kesintisiz ve hızlı ulaşabilmeniz açısından daha mantıklı. Üründe her ne kadar güçlü yayın 
alabilmesi açısından çift kablosuz ağ anteni sunulmuş olsa da 
kablolu ağ hız açısından halen rakipsiz. Bilgisayarınızdan talep 
ettiğiniz dosyalar çok kısa bir zamanda ürüne ulaşıyor ve kompozit, komponent, S-Video ya da HDMI üzerinden bağlı olan bir 
televizyonda görüntülenebiliyor. Böylece HD içeriği taşımak da 
mümkün olabiliyor. Dijital ses çıkışı da destekleniyor. 
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8600 YTL (5 kullanıcılı minimum paket) 


Firma: Saynet Teknoloji 
Telefon: (216) 339 56 87 
Web: www.saynet-teknoloji.com 


Arabirim: USB 
Şifreleme: 2048 bit 
Kapasite: 2 GB 

Parmak izi okuyucu: Var 
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521 YTL 


Firma: Armada 
Telefon: (212) 467 38 00 
Web: www.armada.com.tr 


Görüntü çıkışları: Kompozit, komponent, 
S-Video ve HDMI 

Ses çıkışları: Analog, Dijital 

USB bağlantısı: Var 

Ağ desteği: Kablolu ve kablosuz 
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ÜRÜN İNCELEME 


Asus P50 Deluxe 


P35 yonga seti yerini P45'e bırakıyor. 


FİYATINA göre performansı ve özellikleriyle Intel işlemcili birçok 
sistemin temelinde olmayı başaran P35 yongalı anakartlar teknolojik birkaç güncellemeden geçirildi ve yerlerini şu günlerde P45 
yongalı anakartlara bırakmaya hazırlanıyor. Asus yine en hızlı 
davranan firmaların arasında yer alıyor. Firmanın bu segmentte 
DDR2 ya da DDR3 destekli farklı modelleri mevcut. İncelememize konu olan P5G Deluxe modeli DDR2 bellek kullanmayı tercih 
eden kullanıcılara hitap ediyor. Ürünün yeni nesil işlemciler için 
sunduğu FSB desteği 1600 MHZ'e yükseltilmiş. Normalde resmi 
olarak bu değer 1333 MHZ seviyesinde. Bellekler için de 1066 
MHz destek sunuluyor; fakat overclock sayesinde 1200 MHz 
hızın bile etkin olarak kullanılabildiği belirtilmiş. Yuva başına 4 
GB olmak üzere toplamda 16 GB belleğin destekleniyor oluşu da 
anakartın uzun süreli bir çözüm olacağını rahatlıkla gözler önüne seriyor. Bir önceki nesil olan P35 yongalı anakartlar, özellikle 
CrossFire yapacak kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Neyse 
ki Asus P50 Deluxe'de durum böyle değil. Hızlar x16 - x4 yerine x8 * x8 olacak şekilde dengelenmiş; ayrıca arabirimler PCle 
2.0 uyumlu. Asus'un rakipleri karşısındaki en önemli avantajları 
EPU ve Express Gate teknolojilerini desteklemesi. EPU teknolojisi 
ile ciddi enerji tasarrufları sağlanabiliyor. Express Gate ise dahili 
SSD'den beş saniyede bir Linux sürümünün yükleyerek internete 
girilebilmesini ve Skype görüşmeleri yapılabilmesini sağlıyor. 


ZyXEL NWA5/ON 


Kablosuz ağda geniş menzil ve yüksek hız. 


ZYXEL'İN NWA570N ürünü son derece şık ve kullanışlı bir kablosuz erişim noktası. Ürün etkili olduğu menzil içerisinde, bilgisayarlarınızla 802.11b, 802.11g ve 802.11n standartlarına uygun 
bağlantı sağlayabiliyor. 11 Mbps hızındaki 802.11b ve 54 Mbps 
hızındaki 802.11g standartları bu noktada hayli tanıdık, ancak 
802.11n bağlantısı sağlandığında hız teorik olarak 300 Mbps 
gibi yüksek bir seviyeye ulaşıyor ve her koşulda kablolu bağlantının hız sınırları aşılıyor. Bu değerin standart kablolu ağlarda ancak 100 Mbps olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. 
Haklı olarak bu hıza erişebilmek için, bağlantı kuracağınız bilgisayarda da bu iletişim standardının gereksinimlerini karşılayan 
bir kablosuz ağ adaptörü bulundurmanız gerekiyor. Piyasadaki 
birçok ADSL modemde sadece 54 Mbps'lik kablosuz bağlantı 
desteği veriliyor ve yüksek boyutlu dosyaların bilgisayarlar arasında transfer edilmesi istendiğinde gerçekten büyük zaman kaybı 
yaşanıyor. ZyXELin NWA57ON ürünü sayesinde bu süre mümkün 
olabilecek en düşük değere iniyor. ZyXEL'in yeni nesil olan birçok 
ürününde olduğu gibi NWA57ON de dört farklı kullanım şeklini 
destekliyor. Böylece biraz önce bahsettiğimiz erişim noktası kullanımının dışında, ağ verimini artıran “tekrarlama”, iki farklı ağ 
arasında “köprü kurma” ve bilgisayarınızı ağ kablosu bağlantısıyla kablosuz ağa dahil edebilmenizi sağlayan “kablosuz istemci” 
özellikleri destekleniyor. 
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Firma: Boğaziçi, Çizgi 

Telefon: (212) 331 1000, 

(212) 356 7070 

Web: www.bogazici.com.tr, www.cizgi.com.tr 


İşlemci: Intel LGA 775 
Bellek: 4 x DDR2 

VGA: PCle 2.0 x16 yuva 
Ses: ADI AD2000B 
Sürücü: 8 x SATA Il 4 PATA 
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217 YTL 


Firma: Neotech, Penta 

Telefon: (212) 3312171, 

(216) 528 00 00 

Web: www.neotech.com.tr, www.penta.com.tr 


Bağlantı: Ethernet 
Yayın: 802.11 b/g/n 
Hız: 300 Mbps 
Güvenlik: WPA / WPA2 
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ÜRÜN İNCELEME Bofejift iyi 


GIGABYTE MA/90GP-DS4H 


Performans düşkünlerine yepyeni bir anakart. 


AMD işlemcili bir sistem toplamak isteyenlere hitap eden GIGABY- 
TE MA/90GP-DSAH, firmanın en yeni yonga setlerinden biri olan 
790GX'i üzerinde bulunduruyor. 790GX yonga seti 780G anakartların ağabeyi sayılabilir çünkü gerek özellikler, gerekse dahili 
grafik kartının performansı daha üst düzey bir sistem oluşturmak 
isteyenlere hitap ediyor. AMD'nin 780G yongalı anakartlarında 
ATI Radeon HD3200 grafik bağdaştırıcısı sunulurken bu modelde 
ise ATI Radeon HD3300'e yer verilmiş. Saat hızlarının yüksek 
olması sebebiyle biraz daha yüksek performans ortaya koyacak 
olan bu yongada da DirectX 10.1 ve donanımsal HD video hızlan 
dırma özellikleri bulunuyor. GIGABYTE'ın üzerinde fiziksel olarak 
iki adet PCI Express x16 grafik kartı yuvası bulunuyor. PCI Express 2.0 standardında olan bu yuvalarda çift ekran kartı (Cross- 
Fire) kullanımında hızlar x8 olacak şekilde pay ediliyor. Tüm bu 
özellikler 790X yonga setlerinden taşınmış, ancak 790GX'deki 
farklılıklardan bir diğeri dahili grafik kartının da CrossFire dizisi içine alınabilmesi. Böylece performans oldukça üst noktalara 
çıkıyor. GIGABYTE MA790GP-DS4AH'ın arka panelinde D-Sub, 
DVI ve HDMI olarak üç farklı görüntü çıkışı bulunuyor. Realtek 
ALC889A ses yongası sayesinde analog 7.1'in yanı sıra optik ses 
çıkışı da sağlanmış. GIGABYTE MA790GP-SD4H, AMD'nin en 
yeni işlemcilerden birine terfi edecek kullanıcılar için beklentileri 
fazlasıyla karşılıyor. 


HuntKey Titan 


Orta seviyedeki bir sistemin tüm ihtiyaçlarına uygun. 


HUNTKEY'in 650W verime sahip olan güç kaynağı, “Titan” olarak adlandırılıyor. Uygun fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkat 
çekmeyi başaran ürün, aynı zamanda bilgisayarının sessizliğine 
ve soğutma sistemine önem verenlere hitap ediyor. Birçok üst seviye güç kaynağında olduğu gibi HuntKey Titan'da da 120 mm 
boyutunda bir fan tercih edilmiş. Bu fan kasanın içinde ısınarak 
yükselen havayı güç kaynağının içinden geçirerek arka kısımdaki 
ızgaradan dışarıya gönderiyor. Saatler süren mesailerin sonrasında 
bile fanın sessizliğini koruduğunu ve güç kaynağının kararlı olarak 
çalıştığını belirtmemiz gerekiyor. Üründe termal bir algılayıcı ile 
sıcaklık denetimi yapılıyor ve fan dönüş hızı da bu doğrultuda 
ayarlanıyor. RoHS standartlarını göz önüne alarak üretim yapan 
HuntKey, diğer modellerinde olduğu gibi Titan'da da modüler kablo yapısını kullanmayı uygun görmemiş. Böylece maliyetler daha 
uygun seviyede tutulmuş. Kablolarda ekran kartınız, SATA ve IDE 
sürücüleriniz için fazlasıyla bağlantı bulunuyor. 650W seviyesinde olan toplam güç çıkışı --3.3 ve --5V için 140W, 12V kanalları 
için de 500W değerine yakın değer sunuyor. Üst seviyeden bir 
tane ya da orta seviyeden çift ekran kartı içeren sistemler dahil, 
ürün her tip konfigürasyon için görevini başarıyla yerine getiriyor. 
Piyasadaki birçok gerçek 650W güç çıkışı sunan ürün karşısında 
başarılı bir alternatif olmayı başaran HuntKey Titan, fiyatının hakkını kalitesi ve sessizliğiyle fazla fazla veriyor. 


Firma: Arena, Mersa Sistem, Kont 
Telefon: (212) 364 64 64, 

(212) 454 99 00, (216) 528 5500 
Web: www.arena.com.tr, 
WWww.mersasistem.com.tr, WWww.kont.com.tr 


İşlemci: AMD Soket AM2 * 
Bellek: 4 x DDR2 

VGA: PCle 2.0 x16 yuva 
Ses: Realtek ALCS89A 
Sürücü: 6 x SATA Il 4 PATA 
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198 YIL 


Firma: Aydın Bilgisayar 
Telefon: (212) 2753036 
Web: www.aydinbilgisayar.com.tr 


Toplam güç: 650 Watt 
Fan: 120 mm 

8 pin VGA bağlantısı: Yok 
Aktif PFC: Var 
Sökülebilir kablolar: Yok 
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ÜRÜN İNCELEME 


AOpen Prima Power 450W 


Orta seviye sistemler için ideal. 


BUNDAN birkaç sene öncesinde standart kasalarla birlikte gelen 300-350W'lık güç kaynakları her ne kadar zorunlu durumlar 
dışında kullanılmasını önermesek de aslında birçok sistem için 
yeterliydiler. Şöyle düşünün; tek çekirdekli bir işlemci, 512 MB 
bellek, bir CD yazıcı, bir sabit disk ve NVIDIA GeForce FX5200 
ekran kartlı bir sistem için bu değerdeki güç kaynakları etiketi- 
nin yarısı seviyesinde güç sunsa bile yeterli gelebiliyordu. Ancak 
günümüzde içinde 500W güç kaynağı olduğunu söyleyen birçok 
kasada aynı durum düşünüldüğünde ne yazık ki pek iç açıcı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Öncelikle işlemciler ve grafik kartları artık 
ciddi anlamda güç tüketir oldu. Orta seviyeden bir grafik kartı bile 
artık sadece arabirim üzerinden aldığı güçle yetinemiyor ve güç 
kaynağından ayrıca bir kablo bağlantısı gerektiriyor. Bu durumda 
siz gerçek verimini bilmediğiniz bir güç kaynağına, tüm donanımlarınızı garanti dışı bırakma pahasına emanet eder miydiniz? İşte 
AOpen'in Prima Power 450W ürünü bu noktada önem kazanıyor. 
Ürün çok yüksek seviye olmadıkça ekran kartlı bir sisteme ihtiyaç 
duyduğu tüm gücü fazlası ile karşılayabiliyor. Toplam güç çıkışının 
düşük olması ürünün çok daha uygun fiyatla raflarda olmasını 
sağlıyor. Böylece kullanılmayacak güç potansiyeli için fazladan 
masraf yapmaya gerek kalmıyor. Oldukça sessiz bir fan içeren 
ürün, modüler kablo yapısını desteklemese de fiyatı açısından birçok kullanıcının ilgisini çekebilir. 


NZXT Tempest 


İçinde fırtınalar kopuyor! 


ARAŞTIRMA yaparken karşınıza gelen kasaları özellikleri, malzeme kalitesi, görünümü ve kullanışlığı açısından ayrı ayrı ele 
aldığınızda birçok marka haliyle eleniyor. Fakat NZXT'nin bahsi 
geçen tüm noktalarda daima en iyiyi sunan bir marka olduğunu söyleyebilmek mümkün. Firmanın üst sınıf ürünlerinden biri 
olan Tempest modeli öncelikle kasalarda standart olarak sunulan 
gelmiş geçmiş en iyi soğutma sistemlerinden birini taşımasıyla 
ön plana çıkıyor. Kasanın içerisinde dağıtılmış tam altı tane fan 
var ve kasa buna rağmen oldukça sessiz çalışıyor. Ön kısımdaki 
iki ve şeffaf yan kapaktaki 120 mm'lik fanlar içeriye taze hava 
girmesini sağlıyor. Tüm bu fanlar ayrıca kasanın içindeki mavi 
aydınlatmayı oluşturuyor. Havanın dışarıya atılması görevini ise 
arkada bulunan 120 mm'lik bir fan ve üst kapakta yer alan iki 
tane 140 mm'lik baca fan gerçekleştiriyor. Böylece isterseniz en 
performanslı sistemi kurun, rahatlıkla soğutabileceğinize emin 
olabilirsiniz. NZXT'de maliyetlerin korunması adına çelik malzeme 
kullanılmış ve buna rağmen birçok alüminyum kasadan daha başarılı soğutma sağlanıyor. Tam sekiz adet 3.5 inç ve aynı anda üç 
adet 5.25 inç sürücüyü saklayabilen kasada tüm güncellemeler 
rahatlıkla yapılabiliyor. Dörtlü halde bulunan 3.5 inç dahili sürücü 
bankaları istendiğinde sökülebiliyor ve böylece üç tane daha 5.25 
inç sürücü bağlantısı sağlanabiliyor. NZXT Tempest, birçok açıdan 
piyasada karşılaşabileceğiniz en iyi kasaların arasında bulunuyor. 
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rey EMA 
İLDEAERİMİ 


105 YTL 


Firma: Çözüm 
Telefon: (216) 540 64 74 
Web: www.cozum.com.tr 


Toplam güç: 450 Watt 
Fan: 120 mm 

8 pin VGA bağlantısı: Yok 
Aktif PFC: Var 
Sökülebilir kablolar: Yok 
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v. 


Firma: Segment 
1004 


Telefon: (212) 266 62 90 
Web: www.segment.com.tr 


Sürücü: 3 x 5.25 inç,8x3,5 inç 

Soğutma sistemi: Önde 2 x 120 mm, yanda 
1x120mm,üstte2x140mm, 

arkada lx 120 mm fan 

Ön panel: 2 x USB, eSATA, kulaklık, 
mikrofon 

Boyutlar: 211 x 521x562. mm 

Ağırlık: 11.2 kg 
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ÜRÜN İNCELEME Bifejiftliyi 


Woon LCD DI 21/7/22-H 


Bilgisayarınızın kasasını artık unutun! 


“MASAÜSTÜ bilgisayarlar temel olarak hangi bileşenlerden oluşur?” diye bir soru sorarsak kuşkusuz birçok kullanıcının vereceği 
cevap “monitör, kasa, klavye, fare” şeklinde olur. Ancak aynı cevap Woon markalı masaüstü bilgisayarlar için yanlış oluyor; çünkü 
bu bilgisayarlarda kasa yok. Ülkemizde kaliteli elektronik cihazları 
ile güvenilirliğini ispatlamış bir marka olan Sunny'nin bilgisayar 
pazarındaki oyuncusu Woon, tüm konfigürasyonunu monitörünün içinde bulunduruyor. Test merkezimize konuk olan LCD DT 
21722 - H model ürün Intel'in 2.2 GHZ hızında çalışan Core 2 
Duo E4500 işlemcisini içeriyor. 1 GB olarak sunulan sistem bel- — — ——— -— 
leği Windows Vista Home Basic işletim sistemi için pek ideal ol- m. 


masa da sonradan artırılabilmesi oldukça kolay. Woon'un zaten en e aş 


önemli özelliklerinden birisi geliştirilebilirliğe dair sunduğu destek. 
Intel 945GC yonga setli bir anakarta sahip olan üründe low-profile 
yapısına uyumlu olmak kaydıyla ekran kartları, ses kartları ve TV 
kartları kullanılabiliyor. Bize göre TV kartı bu tip ürünün standardı 
olmalıydı; çünkü ürün odalarda kullanıma hayli uygun. Öte yandan uzaktan kumanda olmaması da eksikliklerin arasında belirtilebilir. Neyse ki tüm bunlar USB arabirimli TV kartları sayesinde bilgisayara sonradan kazandırılabilir. Sistemin ana bileşenleri 
monitörün arkasında bulunurken, optik sürücü ayaklık içerisindeki 
sol tarafta, USB ve ses arabirimleri de sağ tarafta sunulmuş. Ön 
tarafta ayrıca fonksiyonel bir bellek kartı okuyucu bulunuyor. 


Samsung WEP500 


Bluetooth kulaklıklar da çağ atladı. 


SAMSUNG'UN WEP500 Bluetooth kulaklığı, piyasada görebileceğiniz en küçük ürünlerden birisi. Eğer yüzünüzün büyük bir kısmını kaplayan kulaklıklarla Cyborg gibi gözükmekten hoşlanmıyorsanız ürünü oldukça seveceğiniz kesin; çünkü tasarımda oval 
hatlar hakim ve büyüklük de 50 YKr'a eşdeğer seviyede. Ürünün 
ağırlığı yaklaşık 8.9 gram yani bu açıdan da rekor bir değer söz 
konusu. Tercih edilen Li-ion tipindeki batarya 100 mAh kapasiteye sahip. Kutu üzerinde belirtilen teorik değerler görüşme süresi 
için 3.5 saat, bekleme süresi için de 80 saat seviyesinde. Ürün 
kullanıma bağlı olarak pratikte de benzer değerler ortaya koyuyor. 
Bluetooth 2.0 profilinde bağlantı destekleyen üründe ses kalitesi eski nesil cihazlara oranla belirgin şekilde artırılmış durumda. 
Menzil yine birçok kulaklıkta olduğu gibi 10 metre çapında. Zaten 
bu değerin yükseltilmesi de çok bir şey ifade etmiyor. Kulaklık oldukça hafif olduğu için gün boyu kullanımda bile rahatsızlık hissi 
uyandırmıyor. Kutudan gelen silikon uçlarla, kulaklığı kulağınızla 
uygun olacak şekilde ayarlayabilmeniz mümkün. Şarj işlemi için 
ürünü saklama kabına koymanız gerekiyor. Bu kabın içindeki bağlantı noktaları kulaklığa temas sağlıyor ve böylece kutuya adaptör 
bağlandığında kulaklığın şarj işlemine başlanıyor. Kurulumu ve 
kullanımı oldukça kolay olan Samsung WEP500 ses seviyesi ve 
sesi izole etme yeteneği açısından oldukça başarılı. Boyutları ve 
rahatlığı da düşünüldüğünde kesinlikle fiyatını hak ediyor. 


gren 
pe 1348 YTL 


Firma: Atmaca Bilgisayar 
Telefon: (212) 412 1313 
Web: www.woon.com 


İşlemci: Intel Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz) 
Bellek: 1 GB DDR2 667 MHz 

Sabit disk: 160 GB, 5400 rpm 

Grafik kartı: Intel GMA 950 (Paylaşımlı) 
Optik sürücü: Çift Katman DVD Yazıcı 
Ekran: 17 inç SXGA (1280 x 1024) 
İşletim sistemi: Windows Vista Home Basic 
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100 YIL 


Firma: Başarı, Telpa 

Telefon: (216) 578 37 00, 
(212)3711100 

Web: www.basari.com.tr, www.telpa.com.tr 


Konuşma süresi: 3.5 saat 
Bekleme süresi: 80 saat 
Kulaklık: 1 mW 
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DİZÜSTÜ PC GELİŞTİRME 


Dizüstü bilgisayarınızı 
güncelleyin 


Çeşitli dahili ve harici donanım takviyeleriyle dizüstü bilgisayarınıza yeniden hayat verebilirsiniz. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


DİZÜSTÜ bilgisayarlar her ne kadar birçok kullanıcıya kapalı bir kutudan ibaret 
gözükse de aslında güncellenebilmeleri 
bir ölçüde mümkün. Dahili donanım güncellemeleri, özellikle depolama sıkıntısıyla karşı karşıya olanların ya da sistem 
belleğinin günümüz uygulamaları için 
yetersizliğinden şikayet edenlerin derdine 
derman oluyor. Harici donanım güncellemeleri ise bilgisayarınızın desteklemediği 
bazı özelliklerin sonradan kazandırılabi!- 
mesini ya da sahip olduğu özelliklerin 
daha da güçlendirilebilmesini sağlıyor. 
Yazımızda dizüstü bilgisayarınızı nasıl 
daha verimli hale getirebileceğinize, bu 
yöntemlerin uygulanışına ve her bir güncellemenin yaklaşık maliyetinin ne boyutta olacağına detaylı olarak değineceğiz. 
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Güncellenebilirlik potansiyeli 

Dizüstü bilgisayar alırken bir markada kesin karar kılmış okuyucularımıza bugüne 
kadar hep sabit disk ve bellek değerlerine bakmamalarını önerdik. İşletim sistemlerini de mümkünse Linux'dan yana 
yapmalarını... 1750 YTL bütçesi olan 
birini düşünün. A markasından 160 GB 
sabit disk ve 1 GB bellek içeren bir model tercih edecek. Linux işletim sistemi 
sunuluyor ve ürün ayrıca orta seviyeden 
bir ekran kartına sahip. Yine aynı markanın başka bir modelinde 2 GB bellek ve 
320 GB depolama alanı sunuluyor. İşletim sistemi tercihi ise Microsoft Windows 
Vista'dan yana kullanılmış. Bahsi geçen 
iki model arasında ilk modelin işlemcisi 
biraz daha yüksek hızda olsun. Piyasada 


bu şekilde olan örnekler çok ve gerçekten 
kullanıcılar hangi modeli seçmesi gerektiği konusunda tercihi genelde mağaza 
yetkilisine bırakıyor. Şimdi, aynı fiyata sahip olan bu iki modelden hangisini satın 
almanız daha mantıklı olur? Donanımsal 
özellikleri daha güçlü olan ve beraberinde Microsoft Windows Vista ile geleni mi? 
Aradaki küçük işlemci hızı farkına kana- 


rak tercihinizi bu ürüne yöneltebilirsiniz. 
Oysaki diğer üründe olan daha yüksek 
işlemci hızını ve orta seviye ekran kartını göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bir süre 
sonra yazımızda bahsi geçen ilk modeli 
çeşitli güncellemelerden geçirerek diğer 
modelden çok daha performanslı bir hale 
getirebilirsiniz. Yeni bir bilgisayar satın 
alırken öncelikle işlemcisine ve oyun oynayacaksanız grafik kartına önem verin. 
Diğer birçok bileşen nasıl olsa istediğiniz zamanda teknik servisiniz tarafından 
güncellenebiliyor. Hatta eliniz tornavida 
tutuyorsa ve dizüstü bilgisayarınızın garanti süresi dolmuşsa bu işlemleri siz de 
kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. 


Everest Ultimate Edition sabit diskiniz haricindeki 
bileşenleriniz hakkında da detaylı bilgi sahibi 
olmanızı sağlıyor. 


Depolama sorununuzu çözün 
ve sisteminizi hızlandırın 
Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz 
sabit diskiniz 40 GB, 60 GB ya da 80 
GB kapasitede olabilir. Bugün 320 GB'lık 
diskleri bile çok rahat bir şekilde piyasada bulabilirsiniz. Hatta kasanızın içindeki 
sabit disk yerinin biraz daha müsait olduğuna eminseniz 500 GB kapasitedeki 
diskleri bile kullanabilirsiniz. Bu işlem 
için en kötü durumda bir BIOS güncellemesine ihtiyacınız olacak, ancak öncesinde bilgisayarınızda kullanılmakta olan 
disk tipini öğrenmeli ve seçeceğiniz modeli de o tipe uygun şekilde araştırmaya 
başlamalısınız. Sabit diskinizin arabirimini öğrenmek için www.lavalys.com adresinde bulunan Everest Ultimate Edition 
yazılımından faydalanabilirsiniz. Yazılımı 
kurduktan sonra ATA kısmına bakarak sabit diskinizin arabirimi ve diğer detayları 
hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. 
Eğer çok eski bir dizüstü bilgisayarınız 
yoksa sabit diskinize kasanın altındaki 
vidalı kapağı sökerek ulaşabilirsiniz. Kasanın altında açabileceğiniz bir kapak 
gözükmüyorsa o halde klavyenizi çıkarıp 
sabit diskinize ulaşmanız gerekecek ki bu 
çok zor bir işlem. Bilgisayarınızın modeline bağlı olarak birkaç vidayı söktükten 


DİZÜSTÜ PC GELİŞTİRME 


sonra sabit diskinize erişebilirsiniz. Sonrasında sökme işleminizde gerçekleştirdiiniz her bir adımın tersini uygulayarak 
yeni diskinizi takabilirsiniz. 


Hangi kapasite ne kadar? 

Terfi etmişken artık en azından 160 GB 
kapasite sunan bir modeli satın almanızı 
öneriyoruz. Birçok modelde dikey kayıt 
teknolojisi kullanılmaya başlandı ve böylece birim alandaki veri yoğunluğu bu teknolojiye sahip olmayan diskler karşısında 
daha avantajlı. Dikey kayıt teknolojisine 
sahip 5400 rpm disklerin performansı, bu 
teknolojiye sahip olmayan 7200 rpm'lik 
disklerle yaklaşık aynı düzeyde. Neyse ki 
artık hem dikey kayıt teknolojisini içeren, 
hem de 7200 devirli sabit diskler de piyasadaki yerini bulmak üzere. 160 GB kapasite sunan diskler 85 YTL gibi oldukça 
uygun fiyatlara sahipler. 200 GB'lık diskler 
120 YTL, 250 GB'lik diskler de 150 YTL 
gibi fiyatlara bulunabiliyor. 320 GB disklerde de mantıklı fiyat artışı 
korunuyor ve 200 YTLnin 
altına ürün temin etmek 
mümkün olabiliyor. 500 
GB kapasitedeki diskler 
için de henüz bir son kullanıcı fiyatı belirlenebilmiş 
değil. Bize sorarsanız dikey 
kayıt teknolojisini destekleyen bir 7200 rpm'lik disk 
almanız hız açısından çok 
şeyi değiştirecektir. 


Bilgisayarınız isteklerinize 
daha hızlı cevap versin 

Sabit disklerde veriye erişim için geçen 
bir zaman söz konusu. Ayrıca veri hazır 
olarak bulundurulmadığı için veriye eriştikten sonra okumak da ciddi bir zaman 
alır. Bellekler işte bu yüzden var ve ne 
kadar çok olurlarsa o kadar iyi. Bundan 
yaklaşık birkaç sene öncesinde 512 MB 
bellek standart hale gelmişti ancak günümüzde bu değer yavaş yavaş 1 GB se- 


Bellek güncellemesi dizüstü bilgisayarınıza 
uygulayabileceğiniz en pratik hızlandırma 


yöntemlerinden birisi. 


viyesine ulaşmaya başladı. Eğer işletim 
sisteminiz başta olmak üzere, diğer tüm 
programlarınızın daha hızlı açılıp kapanmasını İstiyorsanız bellek miktarınızı da 
gözden geçirmenizde fayda var. 

Bugün Microsoft Windows XP işletim sistemi kullanılacak bir bilgisayarda 1 GB 
bellek kullanmak size hayli keyif verecektir. Microsoft Windows Vista planlarınız 
için ise bu değeri 2 GB'a yükseltmelisiniz. 
Birkaç sene öncesinin iyi bir bilgisayarını 
almışsanız sistem belleğinizi 4 GB'a kadar yükseltmenin yolu var. Kesin bilgilere 
erişebilmek için ürününüzü üretici firmanın web sitesinden tekrar bir inceleyin ve 
Everest Ultimate Edition ile boş bir bellek 
yuvasının olup olmadığını kontrol edin. 
Daha eski bir sisteminiz varsa toplam 
kapasite I GB ya da 2 GBile sınırlandırılmış olabilir. 


Miktar, hızdan daha önemli 
AMD ya da Intel fark etmeksizin tercih 

edeceğiniz bellek tipi yüksek ihtimalle DDR2 olacak. 1 GB'lık 
tek bir modül satın alacaksanız fiyatlar yaklaşık 50 YTL 
“ seviyesinde. 2 x 2 GB kapasi- 
4 tede kitler için de 200 YTL'ye 
ürün bulabilmeniz mümkün. 
800 MHZ artık piyasanın standardı olmuş durumda ve 667 
MHz'lik belleklerle arada hiçbir 
fiyat farkı bulunmuyor. Belleklerin hızını aslında fazla önemsememek gerekiyor. Hız için yapılacak 
ekstra masraf yerine daha yüksek kapasiteli bir bellek tercih etmek çoğu zaman 
daha mantıklı oluyor. 


Sonradan Microsoft Windows 
kurması çok kolay 

Satın alma öncesinde Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayar tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Böylece 
kullanacağınız işletim sistemine sonradan karar verebilirsiniz ve ilk etapta 
işletim sistemine ayrıca para ödememiş 
olursunuz. Hemen hemen tüm üreticilerin Microsoft XP ve Vista için sürücüleri sitelerinde var. Yoksa bile bilgisayarı 
oluşturan donanım üreticilerinin web 
sitelerine bakılarak bunlar kolayca elde 
edilebilir. Şayet 2 x 2 GB'lık bir bellek 
kiti alacaksanız belleklerinizden tam 
verim alabilmek için 64 bit'lik bir işletim sistemi tercih edin. Çünkü 32 bit'lik 
işletim sistemleri bellek miktarınızın bir 
kısmını adresleyemiyor ve böylece tam 
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anlamıyla kullanamayacağınız belleklere 
gereksiz yere para vermiş oluyorsunuz. 
4 GB'dan daha az bellek kullanacaklar 
içinse 32 bit bir işletim sistemi kullanmanın hiçbir sakıncası yok. 

Türkçe Microsoft Windows XP'nin Home 
Edition sürümü bugün 120 YTL'ye temin 
edilebiliyor. Professional sürüm için de 
istenen tutar 190 YTL seviyesinde. 

64 bit olan sürümlerin fiyatları biraz 
daha yüksek ve Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. 

Microsoft Windows Vista içinse Home 
Basic sürümünün 32 ve 64 bit'lik sürümleri 125 YTLUye, Home Premium 
sürümlerinin 32 ve 64 bit'lik sürümleri 165 YTUye, Business sürümlerinin 
32 ve 64 bit'lik sürümleri 220 YTL ve 
son olarak Ultimate sürümlerinin 32 ve 
64 bit'lik sürümleri 290 YTL'den satın 
alınabiliyor. Üstelik 32 bit ya da 64 bit 
fark etmeksizin tüm sürümlerde Türkçe 
dil desteği bulunuyor. 


Harici donanım takviyeleri için 
USB ve genişleme yuvaları 
Günümüzde hemen hemen her dizüstü 
bilgisayarda mutlaka bir genişleme yuvası bulunuyor. Tabi istisnalar kaideyi 
bozmaz demeyi de unutmamak gerekiyor. Yeni modellerin birçoğunda Express 
Card 54 standardına uygun yuvalar var. 
Bazı modellerJe bu yuvaya ek olarak 
PCMCIA da sunulabiliyor. Küçük kasa 
yapısına sahip olan bazı modellerde de 
daha az yer kaplayan Express Card 34 
standardında yuva yer alıyor. Ülkemizde 
bu yuvalar için bulabileceğiniz donanımlar yurtdışında olduğu kadar yaygın 
olmasa da yine geliştirilebilirlik adına 
oldukça fazla ürünle karşılaşabilmeniz 
mümkün. 


TV ve radyo yayınları 
bilgisayarınızda 

Dizüstü bilgisayarınıza televizyon özelligi kazandırmanız oldukça hoşunuza gidebilir. Bunun için USB ya da genişleme 
yuvasından bağlantı kuran ürünleri tercih edebilirsiniz. Özellikle Express Card 
54 yuvasından dışarıya taşma yapmayan hem analog, hem de DVB-T yayınlarını alabilen TV kartları şu sıralar hayli 
popüler. USB olan analog TV kartları da 
artık USB belleklerle yarışacak düzeyde 
küçük boyutlara indiler. Analog yayınlar 
için USB olan modeller yaklaşık 60 YTL, 
genişleme yuvasına uygun olan modeller de yaklaşık 90 YTL fiyatlara sahipler. Kartların Hybrid, yani analog yayın 
desteğine ek olarak DVB-T desteğinin 
verilmesi fiyatlarını 150 YTL seviyesine 
yaklaştırıyor. DVB-S tipindeki dijital yayınları alabileceğiniz USB ve genişleme 
yuvasına uygun modeller ise 250 YTL 
civarlarında. DVB-S kartlarıyla HD kalitesindeki yayınları alabileceğinizi; ayrıca 
donanım gücünüze bağlı olarak yayınları 
yüksek kalitede kaydedebileceğinizi de 
belirtelim. 


Kablosuz bağlantıda sınır 
tanımayın 

Eski model dizüstü bilgisayarları göz 
ardı edersek artık kablosuz ağ desteği 
olmayan dizüstü bilgisayarlar neredeyse 
kalmadı diyebiliriz. Bilgisayarınıza bu 
desteği sağlamak için genişleme yuvası - 
nı ya da USB arabirimini kullanan ürünleri tercih edebilirsiniz. Tabi sizin için en 
pratiği kuşkusuz USB bağlantılı modeller olacaktır. Bugün 30 YTL'ye, 802.11g 


standardının şartlarını sağlayan bir kablosuz ağ adaptörü alabilirsiniz. Kablosuz ağ kullanımının dışında markası ve 
modeli ne olursa olsun bilgisayarınızı 
internete her saniye girebilecek bir ürün 
haline de getirebilirsiniz. Bu işlem için 
de GPRS / EDGE modemlere ihtiyacınız 
var. Ülkemizdeki operatörlerin sundukları modemler genişleme yuvasına ya 
da USB arabirimine uygun olabiliyor. 
Tarifeleri ve fiyatları araştırdıktan sonra 
istediğiniz her an internete girebileceğiniz bir dizüstü bilgisayara sahip olabilirsiniz. Tarifeler için operatörlerin web 


sitesine bakabilirsiniz. Bluetooth desteği 
de sonradan çok kolay bir şekilde ürüne 
eklenebiliyor. Piyasada satılan yeni Bluetooth antenleri hem 2.0 standardında 
bağlantı, hem de sürücü yüklenmeden 
çalışabilme imkanı sağlıyor. 


Kameralı sohbet in, 
klavyeli sohbet out! 
Piyasada satılmakta olan dizüstü bilgisayarlara bakıldığında birçok modelde 


artık web kamerası ve bunun yanında 
bir de dahili mikrofon bulunduğu çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bir sene kadar öncesinde web kameralı bir dizüstü 
bilgisayar kullanmak ayrıcalıktı. Kamerasız dizüstü bilgisayarların birçoğunda 
dahili mikrofon da olmadığı hesaba katılırsa satın alacağınız web kamera mutlaka mikrofonlu olmalı, aynı zamanda 
dizüstü bilgisayarınızın ekranına rahat 
bir şekilde tutturulmalı. Kalitesine bağlı 
olarak dizüstü bilgisayarlara uygun olan 
webcam'lerin fiyatları 20 YTL ile 200 
YTL arasında değişiklik gösteriyor. 50 
YTL seviyesindeki bir model tatminkar 
görüntü kalitesi sunacaktır. Şayet kameralı bir dizüstü bilgisayarınız varsa, daha 
yüksek kalite için markası bilinen ve en 
az 2.0 MP gerçek çözünürlük sunan modellere yönelmeniz gerekiyor. Böyle bir 
güncellemede de 120 YTL'yi aşan fiyatlar karşınıza çıkabilir. 


Serinlemek onun da hakkı 

Kasası büyük ya da küçük olsun her 
dizüstü bilgisayar mutlaka ısınır. Taze 
hava masa ve bilgisayarınızın altındaki 
aralıktan çekilmeye çalışılır ve bu pek 
etkili olmaz. Küçük modellerde sıkışık 
kasa yapısı, büyük modellerde de harici ekran kartı ve performanslı bileşenler ciddi anlamda ısı oluşturur. Dizüstü 
bilgisayarların masa ile arasını açmak 


ve alttan bir fan takviyesi yapmak ısınma kadar en az performansı da olumlu 
yönde etkiler. Alüminyumdan üretilmiş 
ve büyük fanlar içeren soğutucular bu 
konuda başarılılar, ayrıca birçok ürün 
eğimli yapısıyla ergonomik açıdan da dizüstü bilgisayarınıza rahat bir kullanım 
kazandırıyor. Ürünler çok çeşitli olmakla 
beraber ortalama olarak 90 YTL seviyesinde fiyatlara sahip. 


Müzik zevkinizden ödün 
vermeyin 

Dizüstü bilgisayarlar kısıtlı alanlarından ötürü pek başarılı bir ses sistemleri 
içermezler. Müzik dinemeye ya da film 
izlemeye kalktığınızda tiz sesler rahatsız edici derecede fazladır ve bas sesler 
de neredeyse hiç yoktur. Oysaki dizüstü 
bilgisayarınızda da müzik dinlemenin 
zevkine varabilirsiniz. Bu amaç için üretilmiş özel taşınabilir ses sistemleri var. 
Bu sistemler modeline göre iPod ve diğer 
müzik çalarlarla da uyumlu olabiliyor. 
Güçlü olan modeller genellikle dizüstü 
bilgisayarınızın ekranının arkasına koyabileceğiniz tipte. Uzaktan kumanda 
seçeneği de çoğu model için geçerli. 


Harici sürücüler HD 
standardını sunmak üzere 
Dizüstü bilgisayarınızda bir CD ya da 
DVD yazıcı bulunmuyorsa çözümü kolay. Sadece DVD yazıcı değil ve disket 
sürücü gibi donanımları da sonradan 
ekleyebilmek mümkün; yeter ki boş bir 
USB arabiriminiz olsun. Disket sürücüye ne derece ihtiyacınızın olacağı 
tartışılır ancak yine de almak istiyorsanız 35 YTL'ye bulabileceğinizi belirtelim. Çift katman ve tüm 
enerji ihtiyacını USB arabirimi 
üzerinden karşılayabilen | bir 
DVD yazıcı da yaklaşık 100 
YTL fiyata sahip. Bu işin ucu 
harici Blu-ray ve HD-DVD 
sürücülere kadar uzanıyor. 
© Ülkemizde test amaçlı bulunan harici Blu-ray ve HD- 


DVD sürücüler var ancak fiyatları henüz 
belirlenmiş değil. İlle de fiyat söylememiz gerekirse 700 YTL'ye yakın olacagından bahsedebiliriz. 


Her yere götürebileceğiniz bir 
yazıcı ve tarayıcı 

Bilgisayarınızın çantasında taşıyabileceginiz USB bağlantılı bir yazıcı ve tarayıcı düşünebiliyor musunuz? Pek yüksek 
sonuçlar vaat etmeseler de mobil bir 
ofis kurmak gibi çılgın bir planınız varsa 
dizüstü bilgisayar çantanızın içinde taşıyabileceğiniz bir yazıcı ve tarayıcı satın 
alabilmeniz de mümkün. 600 YTL'ye 
varan fiyatları ile bu ürünler pek zorunlu olunmadığı sürece alınacak durumda değiller. Ürünleri kullanacak yerde 
mutlaka bir priz bulabiliyorsanız o halde mini boyutlarda bir foto yazıcı, hem 
daha düşük fiyatlı hem de daha yüksek 
kalitede olacaktır. 

USB arabirimine ve genişleme yuvalarına daha birçok aygıt takılabilir. Örneğin; 
PCMCIA uyumlu bir FireWire kartı ya da 
USB çoklayıcı, eSATA bağlantısı diye listeyi uzatabilmek mümkün. Sayısız çeşitte 
ürün var; internette araştırma yaparak 
hepsiyle karşılaşabilirsiniz. USB arabirimi için de FM radyo, mikroskop, uzaktan 
kumanda, video yakalama kartı, kızılötesi alıcı, soğutucu pervane ve küllük gibi 
daha birçok aksesuarla bilgisayarınızı 
daha etkin şekilde kullanabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızla aynı ortamı paylaşmak artık çok daha keyifli olacak. ** 


in, 
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Yeni bir USB bellek satın alırken kapasitenin dışında hız, sağlamlık ve diğer teknolojik destekleri de 
göz önünde bulundurmalısınız. Bu ay piyasada satılan tüm USB bellekleri enine boyuna test ettik. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


SON aylarda fiyatları bellekler kadar gerileyen başka bir ürün çeşidi yok. Sonuç 
olarak bu durum biz kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Bilgisayarımıza bellek 
güncellemesi yaparken artık rahatlıkla 2 
GB rakamını telaffuz edebiliyoruz. 4 GB 
belleğe yatırım yapmak bile bugün birçok 
kişiyi korkutacak düzeyde değil. Tabi bu 
bahsettiğimiz DDR2 bellekler için geçerli. 
DDR3 bellekler de benzer şekilde ucuzlamaya devam ediyor; ama henüz tam 


Kapasite arttıkça boyutlar sabit kalıyor, hatta bellek 


kartları için küçülüyor demek daha doğru. 
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kıvamına gelebilmiş değil. Diğer yandan 
bellek kartlarına baktığımızda yine ne kadar ucuzlamış olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz. Fiyatların düşmesinin yanında, 
hızlar da ciddi anlamda yükseliyor. Böylece HD kalitesinde çekim yapan kameralarda optik disk ya da sabit disk tabanlı 
depolama çözümleri yavaş yavaş tarihe 
gömülüyor, benzer şekilde 10 MP çözünürlüğü aşmaya bağlayan fotoğraf makinelerinde de verinin hafıza kaydedilmesi 
için gerekli olan süre en aza iniyor. 

Bugün 32 GB kapasite sunan SDHC 
belleklere bile karşılaşabilmek mümkün. USB belleklere geldiğimizde de yine 
teknolojik gelişmelerin etkisini rahatlıkla 
görebiliyoruz. 32 GB kapasitedeki ürünlere artık USB belleklerde de rastlamak 
oldukça kolay hale geldi. Kapasite artışı 
ile birlikte üreticiler hızları da geliştirmek 
zorunda kaldılar. I GB'lık bir USB bellek 
için 3-4 MB seviyesindeki yazma hızları 
4-5 dakika arasında belleğinizi dolduracağınızı gösterirken, kapasiteler yükseldiginde bu değer birkaç saate ulaşıyor. Test 
kapsamımızda bu sebepten ötürü yazma 
hızlarına oldukça önem verdik ve ürün- 


lerin üzerinde en büyük etkide olmasını 
sağladık. Ayrıca anı model olsalar bile 
farklı kapasiteler farklı performans sonuçları ortaya koyacağından testimizdeki tüm 
modelleri 4 GB olarak tercih ettik. 4 GB 
kapasiteli modeller aynı zamanda fiyat ve 
performans olarak çok iyi bir konumdalar; dahası diğer kapasite seçeneklerinin 
karşısında şu anda çok daha fazla tercih 
ediliyorlar. 


Hıza ihtiyacınız var mı? 

Testimize katılan ürünlerden birinin size 
hitap ettiğine oldukça eminiz. Her şeyden önce şöyle bir düşünün: Aslında tüm 
ürünler 4 GB kapasitede. Verilerin okunup yazılması için fazlaca 
zamana -standart bir 4 GB 
bellek çeşitli türden dosyalarla 20 dakikada dolduruluyor- sahipseniz bize göre 
okuma-yazma hızlarına pek 
takılmayın. Eğer bilgisayarınızda bir şeylerin yavaş 
olduğunu görmek sizi sıkıyorsa o halde hızlı modelleri birbiri arasında kıyaslayın. Testimizde neredeyse 
bir dizüstü bilgisayar sabit 
diskinin hızında veri yazma 
yapabilen USB bellekler var. 
Böylece az önce bahsettiğimiz 20 dakikalık süreyi 3-4 
dakikaya indirebilirsiniz. 


Taşıma ve çalışma 
koşullarınızı göz önüne alın 
Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta 
da çalışma koşullarınız ve belleği taşımak için tercih edeceğiniz yer. Taşımak 
için çantanızın bir gözünü kullanacaksanız belleğinizi senelerce kullanabileceğinize emin olabilirsiniz, ancak cebinizde 
taşımaya niyetiniz varsa USB arabirimi 
gizlenen ve sağlam kasaya sahip modellere yönelmenizde fayda var. Aksi halde 
belleğiniz cebinizde kırılabilir; bu çok 
rastlanan bir durum. Öte yandan çalışma 
ortamınız sıcak, ıslak ya da belleğinizin 
başına bir şekilde felaket getirecek durumdaysa o halde dayanıklı olan ürünleri tercih etmeye çalışın. Testimizde 
titanyum kasalı, üzerinden araba geçse 
bile zarar görmeyen, su geçirmeye karşı 
dayanıklı, bir mücevher görünümünde 
olan ve hatta küpe şeklinde takılabilecek boyutlarda ürünler bile var. Okuma- 


TEST: USB BELLEKLER 
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yazma hızı ihtiyacınıza karar verdikten sonra, model 
seçiminizi de çalışma ve 
taşıma koşullarınıza göre 
yapmalısınız. 


Yazılımsal desteklere 
ihtiyacınız var mı? 
Kimi USB bellekler beraberinde kolay bağlantı sağlamak için uzatma kablosu, 
anahtarlık halkası ya da boyun askısı ile birlikte geliyor. 
Açıkçası bahsi geçen aksesuarların hepsini sonradan çok 
uygun fiyatlara temin edebi- 
, lirsiniz. Ancak USB belleklerle 

birlikte sunulan yazılımlar belki işinize yarayabilir. Yazılımları da sonradan 
edinebilmeniz mümkün, ancak hazırda 
geliyor olması sizi arama, bulma ve kurma gibi sorunlardan kurtaracaktır. Testimizdeki bazı ürünlerde kayıtlı olarak 
McAfee antivirüs ve internet üzerinden 
sesli görüşme yapmanızı sağlayan Skype 
programları geliyor. Azınlıkta olan birtakım ürünlerdeyse U3 desteği sayesinde 
taşınabilir olarak geliştirilen bazı uygulamaları kurmak ve kullanabilmek mümkün olabiliyor. Söz konusu desteklere ne 
kadar ihtiyacınız olduğunu göz önüne 
almakta fayda var. Kullanmayacağınız 
özellikler için ekstradan fiyat farkı ödemenin anlamı yok. 


Test kriterlerimizde önemli bir ağırlık da 
ürünlerin Microsoft Windows Vista'nın 
Ready Boost özelliğine sunduğu destek 
oldu. Bu özellik sayesinde sık kullanılan 
programların birtakım dosyaları bilgisayarınızda bu özelliği kullandığınız sürece 
takılı halde durmak zorunda olan USB 


belleğe kopyalanıyor. Program açılmak 
istendiğinde veriler USB belleğin hızlı 
erişim süresi avantajıyla okunuyor ve 
böylece performans artmış oluyor. Sistem belleği yüksek olan bilgisayarlar için 
bu destek fazla bir şey kazandırmasa da, 
1 GB seviyesinde bellek içeren sistemler 
için performansı hissedilir şekilde artıracaktır. Şayet Microsoft Windows Vista kullanıyorsanız ve sistem belleğiniz 
yüksek değilse belleğinizin bu desteği de 
sağlaması önemli. Böylece performansı 
yükseltebilirsiniz. Teoride bu teknolojinin 
kullanılabilmesi için USB bellek en az 
256 MB olmalı, içindeki boş alan 235 
MB'dan az olmamalı, bellek ve bilgisayarın ikisi de USB 2.0 arabirimini desteklemeli, erişim süresi I ms'nin üzerinde olmamalı, 4 kB boyutundaki dosyalar 
için rastgele okuma hızı 2.5 MB / sn'den 
düşük ve 512 KB boyutundaki dosyalar 
için rastgele yazma hızı 1.75 MB'den 
düşük olmamalı. Testimizdeki birçok 
ürün genellikle erişim süresinin yüksek 
ve yazma hızının düşük olmasından ötürü bu desteği sunamıyor. Kutusunda ve 
özelliklerinde bu desteği sunduğu belirtilen ama sunmayan ve bu durumun tam 
tersinde olan ürünler de yok değildi. 


EE a 
NASIL TEST ETTİK? 


Teste katılan her bir USB belleğin öncelikle 
dosya sistemi sıfırlandı ve HD Tach RW 
v3.0.1.0 - Ouick Bench programı ile okuma- 
yazma değerlerinin ölçümü yapıldı. Erişim 
süresi de belirlendikten sonra dosya sistemi 
NTFS olacak şekilde biçimlendirildi ve bu 
kez de SiSoftware Sandra Pro Engineer 
XI.SP4 yazılımı ile değişik boyutlardaki dosya parçacıklarının USB bellekten okunma 
ve USB belleğe yazılma süreleri belirlendi. 
Her bir belleğin Microsoft Windows Vista 
işletim sistemi üzerinde Ready Boost olarak 
çalışıp çalışamayacağı kontrol edildi. 
Performans puanı (yüzde 40) okuma-yazma 
performansı ve erişim süresi göz önünde 
bulunarak belirlendi. Özellikler puanında 
(yüzde 30) ise zor şartlara dayanıklılık, U3 
desteği, Ready Bo- (: i z ” 
ost özelliği ve kutu 

içeriği etkili oldu. 

Ortalamada ağırlıklı olan bir diğer 

kriter de tasarım 

puanı (yüzde 30) 

oldu. Ürünün ağırlığı, boyutlar, şıklığı, 

imalatta kullanılan 

malzemenin kalitesi 

ve diğer görünüme 

dair unsurlar bu 

puanı belirlemede 

önemli rol oynadı. 
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Inca 
Weeny ID Stick 


Oldukça küçük boyutlara sahip olan Inca 
Weeny ID Stick, 4 GB kapasitede bir 
USB flash bellek almak isteyenler için en 
uygun fiyatlı seçenek olmayı başarıyor. 
Ürün, uygun fiyatlı olmasına rağmen ortalamanın üzerinde olan okuma ve yazma hızlarına sahip, böylece testte kendisinden daha pahalı olan birçok rakibini 
geride bırakıyor. Inca Weeny ID Stick'in 
Microsoft Windows Vista'nın Ready Boost 
özelliğine dair şartları sağlanması da ayırt 
edici özelliklerin arasında bulunuyor. 


22 YTL 


Firma: Pasifik Bilgisayar 


di 


Dane-Elec 
zlight 


Dane-Elec'in zLight ürünü taşınabilirliğe 
önem veren kullanıcılara hitap ediyor. 
Kırmızı rengiyle bayanların da ilgisini 
çekebilecek olan ürünün üzerinde kadife 
benzeri bir kaplama uygulanmış. Ready 
Boost özelliği desteklenmiyor olsa da 
yazma hızının, daha uygun fiyatlı olan rakiplerin hepsinden daha yüksek seviyede 
olması dikkat çekiyor. Hafif olan kasada 
kullanılan plastik malzeme oldukça sağlam ve ürün ince olan tasarımı sebebiyle 
cepte de kolaylıkla taşınabiliyor. 


25 YTL 


Firma: Mascom 
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TEST: USB BELLEKLER 


A-Data 
MyFlash PD9 


Testte uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başaran ürünlerden bir diğeri de A-Data'nın 
MyFlash PD9 modeli oldu. Ortalama sayılabilecek okuma ve yazma değerleri sunan 
ürünün Ready Boost desteği var, ancak 
gövdesinde kullanılan plastik malzemenin 
çok da sağlam olduğunu söyleyemeyiz. 
İnce plastik malzeme hafiflik sağlasa da 
sağlamlığı olumsuz yönde etkiliyor. Boyutlar, sağlamlık ve hız gibi faktörler göz önüne alındığında ürünün testte kendisinden 
başarılı birçok alternatifi var. 


23 YTL 


Firma: Endeks, Logosoft, Mersa Sistem 


Ga 7) 
Kingston 
Data Iraveler 100 


Kingston, yüksek performansı ve başarılı 
tasarımıyla kendisini her zaman ön plana 
çıkarmayı başarıyor. Sağlam bir kasaya 
sahip olan DataTraveler 100'ün USB arabirimi sürgülü bir yapıyla ilişkilendirilmiş 
ve böylece taşıma sırasında USB arabirimi gizlenerek ürünün hasar görmesi engelleniyor. 20 MB'ın üzerine çıkan okuma 
süresi ile ürün fark yaratıyor, ayrıca Ready 
Boost teknolojisinin şartları da sağlanıyor. 
Kingston Data Traveler 100, fiyatına göre 
oldukça başarılı. 


25 YTL 


Firma: Armada, Asnet, Index 


Puan 64 


Stormax 
Twist 


Sağlamlık sizin için birçok özellikten daha 
önce geliyorsa Stormax'ın Twist ürününü 
listenize almalısınız. Ürünün dışında bulunan sert metal malzeme, düşmelere ve 
ezilmelere karşı başarılı bir koruma sağlıyor. Kullanım için belleği döndürerek açmanız gerekiyor. Okuma ve yazma hızları 
makul seviyede. Sağlamlığa önem veriyorsanız ve bütçeniz kısıtlı ise Stormax'ın 
Twist ürününü tercih etmenizde fayda 
var. Ready Boost özelliğinin desteklendiğini de belirtmemiz gerekiyor. 


23 YTL 


Firma: Trium 


> 


Kingston 
Datalraveler 110 


Gizlenebilir USB arabirimini tasarımlarında göz önünde bulunduran Kingston, böylece her ürününde sağlamlığı koruyor. Bir 
önceki model olan Kingston Data Traveler 
100 ile aynı fiyata sahip olan ürünün Ready Boost teknolojisini desteklememesi, 
bu özelliğe önem veren kullanıcılar için 
bir kayıp. Okuma hızı yine saniyede 20 
MB'ı aşıyor, ancak yazma hızı diğer Kingston ürününe göre daha yüksek. Ready 
Boost teknolojisi sizin için önemli değilse 
bu modeli tercih etmeniz daha mantıklı. 


25 YTL 


Firma: Armada, Asnet, Index 


— 


Na 


Transcend 
JetFlash V10 


Testte gizlenebilir USB arabirimi sunan 
ürünlerden bir diğeri de Transcend JetFlash V10'du. Oldukça sade bir tasarıma 
sahip olan ürün okuma ve yazma hızları 
göz önüne alındığında fiyat açısından kendisine yakın olan rakiplerinin önüne geçmeyi başaramıyor. Gizlenebilir USB arabirimi uygulanmış tasarımda sağlamlık çok 
ön planda değil. Ağırlık ve boyutlar konusunda tatminkar olan ürünün kutusundan 
boyun askısı geliyor; ancak Ready Boost 
teknolojisinin şartları sağlanmıyor. 


25 YTL 


irma: Formosa 
Transcend 
JetFlash V35 


Gövdesinde şeffaf ve yeşil renkte plastik 
malzeme kullanılan Transcend V35, satın 
aldığı tüm donanımlarda transparan görünüme önem verenlere hitap ediyor. Hafifliği ve küçük boyutları açısından oldukça başarılı olan ürün, takdir edersiniz ki 
sert plastik malzemeden üretilmiş ürünler 
kadar sağlam değil; bu sebeple dikkatli 
taşınması ve kullanılması gerekiyor. Performans testlerinde ortaya çıkan değerler 
bir diğer model olan Transcend JetFlash 
V30 ile benzerlik gösteriyor. 


26 YTL 


Firma: Formosa 


TEST: USB BELLEKLER alı 


« 


PGİ 
Traveling Disk 1221 


Okuma performansı açısından başarılı 
sonuçlara imza atan PGI Traveling Disk 
i221, yazma testlerinde ise oldukça düşük değerler ortaya koyuyor. Dolayısıyla 
veri okurken değil de veri yazarken biraz 
daha uzun beklemeniz gerekiyor. Başarılı 
ve şık bir tasarımın uygulandığı üründe 
gövde sağlamlığı ön planda. USB bağlantısı inceltilmiş ve böylece ürünün ağırlığı 
azaltılmış. Ready Boost şartlarını karşılamayan ürünün kutusundan bilekte taşınmasında kullanılacak bir askı ile geliyor. 


26 YTL 


irma: Aydınlar Dış Ticaret, Kont 
A-Data 
MyFlash PD1O 


Stormax'ın Twist ürünü gibi döndürülerek 
açılan A-Data MyFlash PD10 da plastik 
kasaya sahip olmasına rağmen sağlam 
ürünlerin arasında kendini gösteriyor. Diger tüm A-Data ürünleri gibi ömür boyu 
garanti sunan ürünün okuma ve yazma 
hızları rakipleri karşısında pek bir avantaj sağlayamıyor. Hızlı veri kopyalamaya 
önem vermeyenler için garanti avantajı 
tercih sebebi olabilir. Diğer A-Data ürünü olan MyFlash PD9'da sağlanan Ready 
Boost şartları bu ürün için geçerli değil. 


28 YIL 
Firma: Endeks, Logosoft, Mersa Sistem 
Puan 52 


> 


Transcend 
JetFlash V30 


Ömür boyu garanti sunan Transcend JetFlash V30, boyutları ve ağırlığı konusunda 
testin en iddialı modellerinden birisi. Kabul edilebilir seviyede okuma hızı sunan 
ürünün yazma hızı birçok rakibinden 
yüksek değerde. Buna bir de belleklere 
olan düşük erişim süresi ve Ready Boost 
teknolojisine sunulan destek eklenince 
ürün testte başarılı bir noktada konumlandırılıyor. Narin yapısından ötürü ürünü 
cepte taşırken USB yuvasının ezilip hasar 
görmemesine dikkat etmek gerekiyor. 


26 YTL 


Firma: Formosa 


Dane-Elec 
zMate Pen 


Teknolojide transparan modasının takipçileri için Dane-Elec'in zMate Pen ürünü 
de şık seçeneklerin arasında bulunuyor. 
Kırmızı renk şeffaf plastikten üretilmiş 
olan ürün, kutusundan gelen boyun askısı sayesinde iki uçtan da boyuna asılarak 
taşınabiliyor. Veri okuma performansından 
pek memnun kalmadığımız ürün, yazma 
hızındaysa şimdiye kadar bahsi geçen tüm 
rakipleri gerisinde bırakıyor. Hafiflik ve küçük boyutların yanı sıra, Ready Boost özelliği de ürüne puan kazandırıyor. 


29 YTL 


Firma: Mascom 
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ZE 


Verbatim 
Store'n'Go USB Executive 


Veri depolama sektöründeki en deneyimli markalardan biri olan Verbatim, 
Store'n'Go USB Executive ürünü ile beklentileri karşılıyor. Ready Boost özelliğine 
sahip olan ürün öncelikle saniyede 24.1 
MB olan okuma hızı ile dikkatleri üzerine 
çekiyor ve 11.8 MB olan yazma hızıyla da 
kalitesini pekiştiriyor. Hızlı olmanın yanı 
sıra hafif ve şık olmayı da başaran üründe 
gizlenebilir USB arabirimi bulunuyor. Verbatim böylece testteki birçok rakip ürüne 
göre ciddi avantajlar sunuyor. 


30 YTL 


Firma: Arena, Ekip Elektronik 


Ri TEST: USB BELLEKLER 


HP 
V120W 


Ürünlerindeki yüksek kalite ve kullanışlı 
özellikler ile dünya çapında nam salan HE 
V120W model giriş seviyesi USB belleginde ne yazık ki tercih sebebi olabilecek 
artı bir özellik sunamıyor. HP yeşil rengi 
ve küçük boyutlarıyla şık olmasına şık, 
ancak söz konusu performans olduğunda 
ürünün ortaya pek de iç açıcı değerler koyduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. 
Veri yazma testlerinin sonuçlarına göre HP 
V120W, testin en başarısız ürünleri arasında kendisini gösteriyor. 


31 YTL 


Firma: Seistech 


» 


Kingston 
Datalraveler Mini Fun 


Kingston Datalraveler Mini ile benzerlik 
gösteren Datalraveler Mini Fun, kırmızı 
rengi ve oyuncağa benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha çok bayanlara ve 
çocuklara hitap eden ürün, zamanında 
birçoğumuzun vazgeçilmez oyuncağı olan 
Lego'lar ile de uyumlu. Firmanın ürün yelpazesinde çeşitli kapasiteler için renk seçenekleri var. Ürünler birbirlerine ve ayrıca 
kapak da ürünün arkasına eklenebilecek 
şekilde tasarlanmış. Farklı olarak Ready 
Boost özelliğinin sunuluyor olması hoş. 


| 


33 YIL 


Firma: Armada, Asnet, Index 


Puan 


66 
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Transcend 
JetFlash V90 Classic 


Işıldayan görüntüsü ile bir mücevheri 
andıran Transcend JetFlash V90O Classic, testin en sıra dışı görünümlü ürünü 
olmayı başarıyor. Ürün boyutları açısından da testin en küçük ürünleri arasında 
bulunuyor, ancak asıl iddia tam 4 mm'lik 
kalınlık. Kutusundan anahtarlık halkası 
ile birlikte gelen ürün, ince tip USB bağlantısını oldukça sağlam olan metal olan 
gövdesinin içinde bulunduruyor. Okuma 
ve yazma hızları da performans sınıfında 
olmayan bu ürün için yeterli seviyede. 


36 YTL 


Firma: Formosa 


Kingston 
Data Traveler Mini 


Kingston, küçüklük ve ağırlık konusunda 
da testte birçok ürüne meydan okuyor. 
DataTraveler Mini adındaki ürün sadece 4 
gr ağırlığında ve boyutları yaklaşık olarak 
yan yana konmuş iki adet küp şeker kadar. 
Kingston, USB arabirimini saklama huyunu küçük boyutlara rağmen uygulamayı 
yine başarmış. Saniyede 19.4 MB veri 
okuma ve 6.8 MB veri yazma değerleri oldukça yüksek olsa da, Windows Vista'daki 
Ready Boost özellinin kullanılabilmesi için 
gerekli olan şartlar sağlanamıyor. 


33 YIL 


Firma: Armada, Asnet, Index 


. 


Toshiba 
TransMemory 


Toshiba'nın şık ve göz alıcı USB belleği 
TransMemory, yuvarlak hatlara sahip; 
böylece dar olan ceplerde taşınsa bile belli 
olmuyor. Tasarımda ürünün hafif olmasına önem verilmiş ve buna rağmen oldukça sert bir malzeme kullanılmış. Ürünün 
testteki birçok modelden yapısal açıdan 
daha sağlam olduğunu belirtebiliriz. Windows Vista'nın Ready Boost özelliği için 
gerekli olan şartlar sağlanıyor ayrıca veri 
okuma ve yazma değerleri de testteki birçok ürüne göre yüksek sayılabilir. 


6 YTL 


Firma: Multimedya 


Puan 


64 


Hızlı bellekleri ile tanınan OCZ firması, 
Rally 2 modelinde uygun fiyatı ve yüksek 
performansı bir arada sunmaya çalışıyor; 
ayrıca ürünlerin özellikle sağlam olarak 
üretildiğinden de bahsedebiliriz. Rally 2 
model USB bellek öncelikle okuma ve 
yazma hızları açısından göz dolduruyor 
ve birçok rakibine test sonuçlarına göre 
fark atmayı başarıyor. Ortaya koyduğu 
değerlerle performans sınıfında sayılabilecek ürünün Vista'nın Ready Boost özelliğini desteklememesi ise üzücü. 


38 YTL 


Firma: Akortek 


Puan 70 


# 


Corsair 
Flash Voyager 


Corsair de dünyanın en kaliteli bellek 
üreticileri arasında bulunuyor. Firmanın 
Flash Voyager ürünü okuma ve yazma 
testlerine göre oldukça iyi değerler ortaya 
koyuyor. Ürünün yapısı OCZ'nin ATV serisi ürünlerle benzerlik gösteriyor. Su geçirmezlik, darbelere karşı dayanıklılık ve 
ısıdan etkilenmeme gibi özellikler Flash 
Vogayer için de geçerli. Yazma performansı açısından OCZ ATV'nin biraz gerisinde kalan ürünün GT olan modeli hız 
rekoru kırmak isteyenlere hitap ediyor. 


| 


5 YIL 


Firma: Dijital Trend 


Puan 7/4 


TEST: USB BELLEKLER al 


Sony 
MicroVault USM4GJ/UM 


Kategorisi fark etmeksizin ürettiği her tip 
üründe kaliteyi daima ön planda tutan firmalardan biri de kuşkusuz Sony. Firmanın MicroVault USM4GJ/UM model USB 
belleği performanstan daha ziyade görünüşe ve Sony kalitesine önem verenlere 
hitap ediyor. Şık tasarımında gizlenebilir 
USB arabirimi ile dikkat çeken ürün pek 
yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip 
olmasa da Vista'nın Ready Boost özelliğini destekliyor. Plastikten yapılmış kasaya 
rağmen ürün oldukça hafif ve sağlam. 


41 YIL 


Firma: Sony Eurasia 


Puan 72 


SanDisk 
Cruzer Micro Skin 


Kaliteli bellekleri ile tanınan SanDisk'in 
en uygun fiyatlı olan ürünü, aynı zamanda küçük boyutlarıyla dikkat çekmeyi 
başaran Cruzer Micro Skin. Metalik bir 
gövdeye sahip olan ürün oldukça ince 
tasarlanmış ve bu sayede yer problemi 
olan bilgisayarlarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Yazma hızı tatminkar olan 
ürünün okuma hızı testteki daha uygun 
fiyatlı ürünler göz önüne alındığında biraz 
düşük kalıyor. Ayrıca Windows Vista'da 
Ready Boost kullanımı destekleniyor. 


45 YTL 


OCZ 
AM 


OCZ'nin ATV serisi hem yüksek performanslı, hem de doğal şartlara karşı dayanıklı. Bu ailedeki ürünler sıcak bir fırına 
ve bir bardak dolusu suya karşı dayanıklı. 
Dahası üzerinden araba geçse bile bir şey 
olmuyor. Kısacası her açıdan sağlamlığa 
önem verenlerdenseniz OCZ'nin ATV modeli bu anlamda iyi bir alternatif. Ürün 
okuma ve yazma performansı açısından 
üst sınıfta yer alıyor, ancak daha performanslı bir ürün istiyorsanız aynı modelin 
Turbo'suna göz atmalısınız. 


42 YTL 


Firma: Akortek 


Puan 


SanDisk Cruzer CrossFire Microsoft'un 
Xbox 360 oyun konsoluna yönelik tasarlanmış, ancak bu durum ürünün bilgisayarlarda kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Tasarımında sağlamlığın ve şıklığın 
izlerini taşıyan ürünün içinde popüler bilgisayar oyunu Dark Messiah'a dair bazı 
yetenek rehberleri var. Okuma ve yazma 
hızları SanDisk'in birçok belleğindeki 
standart değerlere uygun. Ready Boost 
teknolojisini desteklemeyen ürünün kutusundan şık bir boyun askısı da geliyor. 


48 YTL 


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TEST: USB BELLEKLER 


SanDisk 
Cruzer Micro 


SANDISK Cruzer Micro, testte biraz daha 
yüksek fiyatlı olan Cruzer Titanium ile 
benzer özelliklere sahip. Test sonuçlarına 
göre iki ürünün de okuma hızı aynı, ancak 
Titanium yazma konusunda biraz daha 
başarılı. Her iki üründe de Ready Boost 
özelliği destekleniyor. Micro'nun gövdesi 
sert bir plastikten üretilmişken, Titanium modeli de adından anlaşılabileceği 
gibi çok sert bir malzeme olan titanyuma 
sahip. Micro'da turuncu, Titanium'da da 
mavi renk aydınlatma bulunuyor. 


48 YTL 


TESTİMİZDE model çeşitliliği ile dikkat 
çeken SanDisk, Tag modelinde küçük bir 
etikete yer vermiş; bu sebepten dolayı 
ürün Tag olarak adlandırılmış. Oldukça 
küçük olan etiketin üzerinde kapasitenin ne kadar GB olduğu yazıyor. Ürünün 
kolayca taşınabilmesi için kapağı klipsli 
olacak şekilde tasarlanmış, ayrıca yan yüzeylerdeki desenler de görünüşe artı puan 
kazandırıyor. Kullanışlı yazılımlarla birlikte gelen ürünün okuma ve yazma performansı da yeterli seviyede sayılabilir. 


53 YTL 
Puan 70 


88 o PCnetTEMMUZ'08 


SanDisk 
Cruzer Fleur 


SANDISK Cruzer ailesindeki Fleur, yapısı 
itibariyle bir şekeri andırıyor. Tasarımda 
beyaz üzerinde pembe renkler hakim, ayrıca dikkatle bakıldığında gövde üzerindeki çiçekli desenler göze çarpıyor. Pembe 
şeffaf kapak içinde bulunan USB arabirimi, kapak gövdeye doğru kaydırıldığında 
kullanıma hazır hale geliyor. Okuma hızı 
açısından hızlı sayılabilecek olan Fleur, 
yazma hızındaysa birçok rakibinin gerisinde. Kuşkusuz bayanlar için testimizdeki en başarılı ürünlerden birisi. 


53 YTL 


Puan 68 


Sony 
MicroVault USM4GJ 


SONY'nin testteki diğer ürünüyle oldukça benzer yapıda olan MicroVault 
USM4GJ'in temel farklılığı beraberinde 
özel bir yazılımla birlikte gelmesi. Virtual 
Expander adındaki yazılım sayesinde verilerin sıkıştırılarak kaydedilmesi sağlanıyor ve bu şekilde üç kata kadar daha fazla 
depolama yapılabiliyor. Tabi bu değişken 
bir değer. Okuma hızı yüksek olan ürünün 
yazma hızı da diğer Sony modeline göre 
daha iyi. Diğer bir farklılık da tasarımda 
kullanılan siyah ve metalik renkler. 


57 YIL 


Firma: Sony Eurasia 


SanDisk 
Cruzer Snap 


ÇOCUKLAR için ille de özel tasarlanmış 
bir USB bellek satın almak istiyorsanız, 
sanıyoruz SanDisk'in Cruzer ailesindeki Snap modeli dışında ülkemizde daha 
başarılı bir alternatif yok. Ürünün okuma 
hızı gayet iyi seviyede ancak yazma degerlerine bakıldığında ortaya pek de iyi 
değerler çıktığını söyleyemeyiz. Tasarıma 
söylenecek söz yok; ancak yazma hızları 
standart değerlerde tutulmalıydı. Ürünün 
beraberinde Skype ve McAfee gibi yazılımların gelmesi ise oldukça hoş. 


53 YTL 


Puan 


SanDisk 
Cruzer Titanium 


SANDISK'in sağlamlık konusunda iddialı olduğu belleği Titanium'la birlikte hızlar da yavaş yavaş yükselme gösteriyor. 
Cruzer Titanium'un gövdesinde dünyanın 
ağırlığına göre en sert çeliği olan titanyum 
kullanılmış. Ürünü eğmek, ezmek, gövdeyi çizmek bile mümkün değil. USB arabirimi de sürgülü bir mekanizmayla gövde 
içine saklanıyor. Böylece ideal korunma 
sağlanmış. Ready Boost özelliğini destekleyen ürün, yazma hızı açısından teste katılan birçok modeli gerisinde bırakıyor. 


65 YTL 


vd 


pi 
SanDisk 
Cruzer Contour 


YÜKSEK performanslı ürünlere doğru yaklaşırken SanDisk'in Cruzer Contour modeli 
birçok açıdan dikkatimizi çekmeyi başardı. Firma bu üründe oldukça farklı bir mekanizma geliştirmiş ve çift yönlü sürgü sistemi sayesinde USB arabirimi gizleniyor. 
Üstelik tozlardan etkilenmemesi için arabirimin önü bile kapanıyor. Fiyatına göre 
sunduğu performansta oldukça başarılı 
olan ürün, testin en hızlı ürünleri arasında 
kendini gösteriyor. Özellikle yazma hızı birçok rakibe göre yüksek. 


67 YTL 


Puan (510) 


TEST: USB BELLEKLER BMehftiliy 


A-Data 
MyFlash PD/ 


PERFORMANS seviyesindeki ürünlerden 
biri olan A-Data MyFlash PD7 piyasaya 
çıktığı günden beri ödüle doymuyor. Bunun en büyük sebebi de kuşkusuz ürünün 
oldukça yüksek olan okuma ve yazma 
hızı. Saniyede 24.3 MB okuma ve 20.3 
MB yazma hızı gerçekten de hiç fena degil. Tasarım açısından çok şık olan üründe 
Ready Boost teknolojisi de destekleniyor. 
Piyasanın en hızlı USB belleklerinden biri 
olmayı başaran A-Data MyFlash PD7, yerini artık yeni modellere devrediyor. 


99 YTL 


Firma: Endeks, Logosoft, Mersa Sistem 


Corsair 
Flash Voyager GT 


PİYASANIN en hızlı USB belleklerinden 
biri olan Corsair Flash Voyager GT de aslında pek yeni bir ürün sayılamaz, ancak çıktığı günden bu yana performans tacını kimseye kaptırmıyor. Ürünün fiyatı A-Data'nın 
MyFlash PD7 ürünü ile aynı fakat hem 
okuma, hem de yazma hızlarında belirgin 
bir avantaj söz konusu. Dahası gövde yapısı darbelere, ısıya ve suya karşı direnç 
gösteriyor. Bu durumda da bütçenin sınırlı 
olduğu rakam bu seviyedeyse Corsair'i tercih etmek daha mantıklı oluyor. 


99 YTL 


Firma: Dijital Trend 


Puan 89 


SanDisk 
Extreme Ducati Edition 


SANDISK'in dünyaca ünlü motosiklet 
üreticisi Ducati ile yaptığı ortak çalışmanın sonucunda doğan SanDisk Extreme 
Ducati Edition, adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi firmanın en üst seviye 
olan bellek yongalarını içeriyor. Ürünün 
motosiklet yapısındaki gövdesi inanılmaz çekici ve kullanılan kırmızı renk göz 
alıcı şekilde ışıldıyor. SanDisk'in testteki 
en hızlı ürünlerinden biri olan Extreme 
Ducati Edition, biraz da yarış sporlarına 
meraklı olanlara hitap ediyor. 


109 YTL 


OCZ 
ATV Turbo 


BİR USB bellekten isteyebileceğiniz her 
şey OCZ'nin ATV Turbo modelinde var. 
OCZ ATV modelinin “Turbo”lanmış hali 
olan bu modelde asıl farklılık okuma ve 
yazma hızlarının çok yüksek bir noktaya 
çıkartılmış olması. Böylece ürün bileğinin 
hakkıyla performans tacını takıyor. Performansa ek olarak ürünün dayanıklılık 
ve sıra dışı görünümünü de göz önüne almak gerekiyor. OCZ ATV Turbo onu gören 
herkesi, size doğru soru sorma yağmuruna tutmaya başlatacak kadar güzel. 


123 YIL 


Firma: Akortek 


SanDisk 
Cruzer Enterprise 


USB bellek tarihinin en pahalı ürünlerinden biri olan Samsung Cruzer Enterprise, 
son derece profesyonel bir veri şifreleme 
yazılımı ile birlikte geliyor. Bu yazılıma 
doğru şifre girilmeden belleğin içeriğine 
herhangi bir yolla erişebilmek mümkün 
olmuyor. Veriler silinmek istense bile silinemiyor ve disk bölümü sıfırlanamıyor. 
Ürün önemli bilgilerini sürekli taşıyanlar 
için eşsiz. Oldukça yüksek okuma yazma 
hızları sunuyor. Fiyatının oldukça yüksek 
olması dışında eksi bir yönü yok. 


377 YIL 


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Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak yenilikçi tasarımlarla yeni n 


fare setlerin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Bil 


ayar başında 


alacak bu ergonomik ürünler test merkezimde konuk ettik 


Nusret ERTURAN / nusret©PCnet.com.tr 


KLAVYE ve fare setleri sisteminizin uygun fiyatlı donanımları 
arasında yer aldığından satın alma bütçelerinde çoğunlukla hafife alınan kalemlerdendir. Nasılsa aynı işi görüyor düşüncesiyle ya eski bilgisayarlardan kalma fare ve klavyeler kullanılır ya 
da klavye ve fare setleri satın alınırken en ucuzları tercih edilir. 
Oysa kalitesiz klavye ve fare kullanımı uzun vadede duruş bozukluklarından basit sakatlanmalara kadar varabilecek çok ciddi 
sonuçlar doğurabilmekte. Bileklerin dayandığı noktalardan parmakların tuşlar üzerindeki konuma kadar pek çok etken klavye 
tasarımında söz sahibi olabiliyor. Tuşların diziliş biçimleri, tuş 
büyüklük ve şekilleri, parmağın uyguladığı basınca olan direnci 
gibi pek çok etken bir ürünün tasarımının iyi veya kötü olmasını sağlayan detaylar. Ayrıntılar fark yaratır mottosuyla çalışan 
üreticiler, klavye tuşlarında çıkan sesin seviyesi üzeriden dahi 
araştırma yaparak en iyi ürünü hazırlamanın yarışı içinde olabiliyorlar. Klavye fare setlerinin kullanımı kolaylaştırmaya yönelik 
kısayol ve işlev tuşları yeni nesil setlerin hemen hemen hepsinde 
bulunuyor. Multimedya içeriğini daha rahat kontrol etmek için 
tasarlanmış medya oynatıcı denetim tuşları yeni nesil klavyelerin 
çoğunda kullanılmaya başlandı. Sisteminizin ses şiddeti dokunmatik veya çark tipi ayarlarla rahatça belirlenebiliyor. Programlanabilir tuşlar sayesinde istenilen herhangi bir uygulama tek tuşla 
başlatılabiliyor veya istenilen veri klasörüne tek tuşla ulaşılabiliyor. Günümüzde klavyeler o deneli gelişti ki tuşları üzerindeki karakterler tek bir komutla anında değiştirilebilen özel ürünler bile 
var. Değiştirilebilir tuşları, özel aydınlatmasıyla geceleri kanlıkta 
görünebilen tuşlara sahip ilginç ürünleri de teknoloji marketlerin 
raflarında bulabiliyorsunuz. 

Klavye fare seti tasarımı ve bilgisayar kullanırken sağlıklı kalmak 
konusuna tekrar dönersek, son yılarda üreticilerin bu alanda büyük gelişme kaydettiğini görüyoruz. İnsan sağlığına dost klavye 
fare setleri teknoloji marketlerindeki yerini aldı. İnsan sağlığını 
tehdit etmeyecek malzemeden üretilen setler yenilikçi tasarımlarıyla bilgisayar başındaki yorgunluğu asgari seviyeye indiriyor. 
Bazı büyük üreticiler birçok ergonomi uzmanın görüşlerinden 
faydalanıyor ve tasarımlarını bu doğrultuda hazırlıyorlar. Son 
yıllarda üretilen klavye fare setlerinde ergonomiye büyük önem 
verdiğini gözlemliyoruz. Terletmeyen malzemeden üretilmiş bilek 
destekleri, ellerin doğal duruşunu bozmayan tuş dizilimleri yeni 
nesil klavyelerde kullanılmaya başladı. Bu ay Türkiye donanım 
piyasasında yer alan klavye fare setlerinin en iyilerini sizler için 
ayrıntılı biçimde inceledik. 


Logitech MX3200 laser 


Pil şarj durumunu gösteren LED göstergesi var. 


TEST merkezimize konuk olan set, Logitech MX 3200 kablosuz 
klavye ve Logitech MX 600 Laser kablosuz fareden oluşuyor. Tuş 
takımından başlayarak 7 cm genişlik sağlayan bilek destekleyicisi 
üründe kullanılmış. Klavyeyle tümleşik bilek destekleyicisi sert ve 
terletmeyen malzemeden üretilmiş. Sette, 105 tuş Türkçe O klavye yer alıyor. Kısayol tuşları ve dokunma duyarlı kaydırma paneli 
de sayarsak, MX3200 klavyede 126 tuş bulunuyor. Klavyenin üst 
kısmında monokrom LCD ekran ve 11 tuşlu multimedya kontrol 
paneli yer alıyor. VOIP görüşmelerinde kolalık sağlayacak VOIP 
etkinleştirme, telefon açma/ kapama kısayol tuşları klavyenin sağ 
alt köşesinde yer alıyor. Ürünün perakende kutusundan Secure- 
Connect USB mini-alıcı, 6 adet AA boyutunda alkaline pil, CD ve 
basılı doküman halinde konforlu kulanım rehberi, kılavuz, mini 
alıcı için USB uzatma kablosu gibi aksesuarlar çıkıyor. 


137 YIL 


Firma: Logosoft, Mersa Sistem, Penta Telefon:(216) 528 61 61, (212) 454 9900, 
(216) 528 00 00 Web: www.logitech.com 
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Logitech MX5000 laser 


Bluetooth 2.0 EDR kablosuz bağlantı 
avantajına sahip. 


KLAVYE fare setlerinin genelinde eleştiri alan büyükçe RF alcılarının yerini Logitech MX5000 laser'de parmak bellek büyüklüğündeki bir alıcı almış. Bluetooth 2.0 EDR standardı kablosuz bağlantı sağlayan bu üniteyi masanızda istediğiniz yere koyabilmeniz 
için şık görünümlü bir USB uzatma kablosu ürünün aksesuarları 
arasında dahil edilmiş. Logitech MX5000 laser'in klavye ve faresini dahili Bluetooth 2.0 EDR adaptörü olan dizüstü ve masaüstü 
bilgisayarlarla alıcı ünite olmadan da tanıtmanız mümkün. Klavye üzerinde yer alan monokrom LCD bilgilendirme ekranı ürünün 
kullanımını kolaylaştırıyor. Kısayol tuşlarında hangisinin etkinleştirildiğini gösteren uyarılardan, ses ve yakınlaştırma düzeyini gösteren uyarılara kadar pek çok bilgi LCD ekrandan izlenilebiliyor. 


249 YTL 


Firma: Logosoft, Mersa Sistem, Penta Telefon:(216) 528 61 61, (212) 454 9900, 
(216) 528 00 00 Web: www.logitech.com 
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KLAVYE-FARE SETLERİ 


Microsoft Wireless Laser 
Desktop 7000 


Kullanımı kolay şarj platformuyla şık bir set. 


MICROSOFT donanım departmanı tasarım konusunda kafa yoran 
çok sayıda uzmanı bünyesinde bulunduruyor. Her yeni Microsoft 
klavye fare setinde uzmanların detaylı çalışmaların etkisi hissediliyor. Set, Vista işletim sisteminin donanıma yansımış biçimi olarak değerlendirilebilir. Şeffaf kenarlar ve üst bölümde pleksiglas 
üzerine yerleştirilmiş üç dokunmatik tuş var. Dokunmatik işlev 
tuşların etkinleşip etkinleşmediğini kullanıcılara bildirmek için düşük şiddetli bir tıklama sesi veren gizli hoparlör klavyede yer alıyor. Microsoft wireless laser desktop 7000'in Vista desteği sadece 
tasarımındaki AERO temasıyla sınırlı değil. Vista'da görselliği ile 
önce çıkan Flip 3D görev geçiş işlevi bu klavyede özel bir tuş ile 
etkinleştirilebiliyor. 


171,26 YIL 


Firma: Arena, Index, Logosoft Telefon:(212) 364 4 64,(212)3312121, 
(216) 5218 61 61 Web: www.microsoft.com/hardware 
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Microsoft Wireless Entertainment 
Desktop 7000 


Multimedya içeriği üzerinde mutlak kontrol 
sağlıyor. 


MEDYA merkezi bilgisayarlar çoğunlukla büyük erkan LCD, Plazma ve projektör ile çalıştıklarından PC'ye 3 ile 10 metre gibi belirli bir mesafede erişmek durumunda kalırız. Multimedya klavyeleri 
bilgisayar başındaki yerinden evlerdeki en rahat koltuklara sık sık 
götürülen donanımlar olduğunda hafifi olması beklenir. Dizüstü 
bilgisayarlarda görmeye alıştığımız türde ince hafif tuşlara Microsoft wireless entertainment desktop 7000'de yer verilerek klavyenin kolay taşınabilir olması sağlanmış. Parmakların klavye tuşları 
üzerindeki duruş açısı hesaba katılarak tuşların diziliminde hafif 
bir kavis uygulanmış. Bu nedenle merkezdeki tuşlar standart dizüstü bilgisayar klavyesi tuşlarından daha geniş tasarlanmış. 


216,25 YTL 


Firma: Arena, Index, Logosoft Telefon:(212) 3644 64,(212)3312121, 
(216) 5218 61 61 Web: www.microsoft.com/hardware 


Puan 89 
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KLAVYE-FARE SETLERİ 


A4 Tech KBS-26B5RP 


Kolay ofis tuşlarıyla işinizi kolaylaştıracak. 


A4 TECH firması gerek fare gerek klavye seti olarak geniş ürün 
portföyüne sahip bir firma. Bu nedenle kullanıcılar satın alacakları A4 Tech ürünlerini piyasada isimleriyle değil ürün kodlarıyla sormak zorunda kalıyorlar. Test merkezimizde bu ağırladığımız ürünlerden biri A4 Tech KBS-26B5RP kablosuz klavye 
fare seti. Setin 108 tuşlu klavyesi ofis ortamında kullanılacağı 
kabul edilerek tasarlanmış. Bu nedenler kelime işlemci, sunum hazırlanan yazılımlar gibi ofis yazılımlarının kullanımını 
kolaylaştıracak özel ofis kısa yol tuşları klavye tuşları arasına 
eklenmiş. Ofis çalışmasında en sık kullanılan geri al, kes, yapıştır, kopyala işlevleri için klavyede özel tuşlar atanmış. Set, 
alıcı üniteye 2 metre mesafede çalışabiliyor. 


62,41 YTL 


Firma: Mascom, Multimedya Telefon: (212) 312 50 00, (212) 479 46 46 
Web: www.a4tech.com 


Puan 


Genius Ergomedia R80O0 


Microsoft Windows Vista işletim sistemi 
sertifikalı. 


GENIUS Ergomedia R800, Microsoft'un Windows Vista işletim sistemi ile uyumluluğunu onayladığı ve listelediği kablosuz klavye fare 
setleri arasında yer alıyor. İki yollu 2.5 GHz kablosuz teknoloji kullanan set istenmeyen RF karışmalarını asgariye indirerek tutarlılığı 
geliştirilmiş kablosuz bağlantı sağlıyor. Üründe günlük kullanımda 
ihtiyaç duyacağınız her şey için bir kısayol tuşu atanmış. Örneğin 
İnternet radyosu dinlerken kanalları Genius klavye üzerinden seçebilirisiniz. MSN Live Messenger yazımındaki bağlantı durumunuzu tek dokunuşla değiştiren kısa yol tuşu bile klavyede bulunuyor. 
1600 dpi çözünürlüğünde algılayıcıya sahip faresi en küçük fare 
hareketini bile bilgisayara büyük bir hassasiyetle aktarabiliyor. Farede desteklene 4 yönlü kaydırma işlevi geniş sayfaların istenilen 
bölümlerinin görüntülenmesini kolaylaştırıyor. 


108,85 YTL 


Firma: Çözüm, Kont Telefon: (216) 540 64 74, (216) 528 55 00 Web: www.geniusnet.com 


Puan 86 
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Inca IWS-538 


AA tipi pille çalışan ürün pil gücü durumunu 
gösterebiliyor. 


2.4 GHz kablosuz teknolojisiyle çalışan Inca IWS-538 klavye 
fare seti INCA'nın üst seviye özelliklerle donattığı “Exclusive Wireless Set” serisine ait bir ürün. Microsoft Windows XP zamanında kullanımı teşvik edilen ve Vista işletim sistemiyle 3D özellik 
kazanarak daha da yaygınlaşan uygulama değiştirme işlevi için 
IWS-538 klavye fare setinde özel bir kısayol tuşu atanmış. Inca 
IWS-538 klavye fare setinde işlevleri önceden belirlenmiş 32 
kısayol tuşunun yanısıra 10 adet programlanabilir kısayol tuşu 
bulunuyor. Sisteminizin BIOS'unun destekliyor olması durumunda klavye üzerinde bilgisayar açma kapama işlevini üstelen bir 
düğme üründe mevcut. Setin RF alcısı küçük bir parmak belleği 
ebadına olduğundan alcı için çalışma masanızda yer ayırmak Zorunda değilsiniz. 


37,44 YTL 


Firma: Pasifik Bilgisayar Telefon: (212) 212 88 65 Web: www.pasifikbilgisayar.com 
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Cooler Master R8-Kam-UTRB 


Setin tasarımında öncelik dayanıklılığa 
verilmiş. 


COOLER MASTER markasını kaliteli kasa ve bilgisayar soğutma çözümleriyle tanıyan okuyucuların yanılmıyorlar ancak Cooler Master'ın çok yönlü bir firma olduğunu gerçeğini de teslime 
etmek gerekiyor. Cooler Master bu aya test merkezimize şık bir 
klavye fare seti gönderdi. CoolerSlim X klavye ve Neon-E fareden oluşan set siyah üstüne gri şeritler içiren tasarımıyla göz 
dolduruyor. USB arabirimiyle sisteme bağlanan klavyenin kablo 
uzunluğu 1.5 metre. Cooler Master seti, laboratuar ortamında- 
ki cihazlarla tuşlarına 10 milyon kez basılarak gerçekleştirilen 
zorlu testleri geçerek kullanıcısına ulaşıyor. 109 standart tuşa 
sahip klavyede 7 kısayol tuşu mevcut. Hem sağ hem de 50l elini 
kullananların rahat edebilecekleri hassasiyet derecesi 800 dpi 
olan optik fare bu setle geliyor. 


62 YTL 


Firma: Segment Telefon: (212) 266 62 90 Web: www.coolermaster.com 
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BenGA 100M M106 


Klavye ve fare PS/2 arabirimini kullanıyor. 


ÇEVRE birimlerde USB arabirimlinin ezici hakimiyetinin yaşandığı günümüzde PS/2 kolay değil. Yeterli USB yuvasının bulunmadığı durumlarda PS/2 arabirimli klavye ve fareler aranılan 
ürünler arasında yer alıyor. PS/2 arabirimi üzerinden bilgisayara 
bağlanan Bend 100M M106 klavye fare seti boş USB bağlantı 
sıkıntısı çekilen durumlarda yardımınıza yetişecek. Yazı yazarken konfor sağlamak ve sağlığını korumak amacıyla bileklerinizi destekleyicisi ürünün perakende kutusuna dahil edilmiş. 
456x47x18 mm ölçülerindeki bilek destekleyicisi klavyeye eklenmek üzere modüler biçimde tasarlanmış. Bena 100M M106 
klavye fare setinde üç tuş ve bir kaydırma tekerleğine sahip optik 
fare bulunuyor. Fare 800 dpi hassasiyet derecesini destekliyor. 
BenG klavyede 10 adet multimedya tuşu bulunuyor. 


18,72 YIL 


Firma: Koyuncu, Mascom, Penta Telefon: (216) 528 55 00, (212) 312 5000, 
(216) 528 00 00 Web: www.beng.com 
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Genius ErgoMedia R710 


İnternet ve e-posta için 6 kısayol tuşu 
bulunuyor. 


R710 klawe fare seti, Ergomedya serisindeki Üst seviye ürünler 
arasında yer alıyor. Ellerin bilekten yaptığı açıya uygun olarak parmakların en rahat biçimde erişebileceği yerlere tuşların yerleştiren 
Genius mühendisleri Ergomedya serisindeki klavyelerin kendine 
has tasarımını elde etmişler. İlk kullanışta bu tasarıma alışmakta 
bekli zorlanabilirsiniz ama kısa bir süreden sonra bu tuş diziliminin 
bilgisayar başındaki yorgunluğunuzu asgari düzeye indirebildiğini 
fark edeceksiniz. USB arabirimli alıcı dongle 27 MHz RF frekansı 
üzerinden setle bağlantı kuruyor. Farenin optik algılayıcısı 1200 dpi 
duyarlılık seviyesinde. Multimedya içeriğinin kontrolü için kapsamlı 
ayarlara sahip klavyede ses ayarları için 3 kısayol tuşu bulunuyor. 
Yakınlaştırma/uzaklaştırma işlev tuşu üründe yer alıyor. 


69,66 YTL 
Firma: Çözüm, Kont Telefon: (216) 540 64 74, (216) 528 55 00 Web: www.geniusnet.com 
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KLAVYE-FARE SETLERİ 


Microsoft Wireless Optical 
Desktop 1000 


Hem bütçeye uygun hem de Microsoft. 


YENİLİKÇİ tasarım ve dayanıklılığa önem veren Microsoft donanım grubu çoğunlukla üst seviye klavye ve fare setleriyle gündeme 
geliyor. Oysa sağlamlık ve uygun fiyatıyla öne çıkabilecek Microsoft üretimi setler genellikle bilişim basınında göz ardı edilebiliyor. Bu ay test merkezimize konuk olan Microsoft wireless optical desktop 1000 sağlamlığı ve her bütçeye hitap eden fiyatıyla 
PCnet donanım forumlarında adından şıkça söz ettirebilecek bir 
ürün. Beğendiğiniz müziğe, video dosyalarına çabuk erişmenizi 
sağlayacak çoklu ortam kontrol tuşları klavyenin üst panelinde yer 
alıyor. Setin sade tasarımlı kablosuz faresi optik teknoloji kullanıyor. Düşük güç tüketimiyle dikkat çeken klavyenin alkalin pillerini 
aylarca değiştirmeden kullanabilirsiniz. 


56,60 YTL 


Firma: Arena, Index, Logosoft Telefon: (212) 364 464,(212)3312121, 
(216) 5218 61 61 Web: www.microsoft.com/hardware 
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Everest KM3810 


Değiştirilebilir tuşlarıyla oyun meraklılarını 
cezbediyor. 


OYUN meraklılarının en çok kullandıkları tuşlar arasında yön tuşları ve W, A, S, D tuşları bulunur. Araba yarış simülasyonlar ve 
FPS (First Person Shooter) oyunlarda çok kullanılan bu tuş takımı 
Everest KM3810 klavye fare setinde değiştirilebilir nitelikte. Ürünün kutusundan çıkan turuncu renkli yeni setle bu tuşları değiştirmek mümkün. Klavye tuş takımında 6 cm ileriye doğru çıkan 
bilek desteği üründe mevcut. 2 adet AAA tipi pille çalışan klavye 
güvenilirliği yüksek 2.4 GHz kablosuz bağlantı teknolojisine yer 
veriyor. Ev ve ofis ortamında klavyeye kahve, çay dökülmesi gibi 
kazalar sıkça yaşanır. Sıvı dökülme kazalarını engellemek için 
ürün dökülmeye karsı dayanıklı olarak tasarlanmış. Yine de koca 
bir fincan kahveyi bu setin üzerinde dökmenizi önermiyoruz. 


48,62 YTL 


Firma: Segment Telefon: (212) 266 62 90 Web: www.segment.com.tr 


Puan 84 
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KLAVYE-FARE SETLERİ 


A4 Tech KBS-2148 


Ellerin doğal duruşunu koruyan A biçimli 
tasarıma sahip. 


DEVLET daireleri ve banka gişelerinde kullanılan klavye tuşlarının, özellikler nümerik bölümlerindeki tuşlarının, üzerindeki yazıların zamanla silindiğini belki dikkatinizi çekmiştir. Çok uzun süre 
kullanılan klavyelerde sıkça görülen bu durumu engellemek için 
tuşlar üzerindeki harfler ve semboller lazer ile yazılmış. Klavyenin 
ön panelinde 16 adet kişiselleştirilebilen multimedya kontrol tuş 
yer alıyor. RSA (Repetitive Strain Injury ) olarak da bilinen kümülatif travma bozuklukları modern toplumlarda giderek yaygınlaşıyor. Uzun süre alet kullanan çalışanlarda görülen, birincil etkisi 
yumuşak doku, ikincil etkisi kemik ve eklemlerde olan bu hastalığı engelleyebilmek için üründe AntiRSA tasarım kullanılmış. 


21,77 YIL 


Firma: Mascom, Multimedya Telefon: (212) 312 50 00, (212) 479 46 46 
Web: www.a4tech.com 


Puan 


A4 Tech KBS-2350ZRP 


RF alcısı aynı zamanda şarj makinesi. 


A4 TECH 2350 kablosuz klavye fare setinde yer alan fare 800 
dpi hassasiyeti destekliyor. Üründeki RF alıcı aynı azmanda şarj 
aleti. A4 Tech firması şarjlı pil konusunda oldukça bonkör davranarak 4 adet nikel kadmiyum ve 2 adet AA boyutunda alkaline 
pili ürünün perakende kutusuna dahil etmiş. Üründe kullanılan 
kablosuz sistem 255 farklı ID kodlaması ile 255 adet A4Tech 
kablosuz farenin aynı ortamda çalışmasını sağlayabiliyor. A4 Tech 
KBS-235O0ZRP klavye fare setinde yer alan optik farede bir kaydırma tekerleği ve 5 tuş bulunuyor. Gelişmiş multimedya destegine sahip üründe 19 adet kişiselleştirilebilir multimedya kısayol 
tuşu bulunuyor. Sette yer alan klavye A4 Tech firmasının A tipi 
multimedya klavwyelerinden biri olduğundan bilgisayar başında 
yorgunluk önleyici ergonomik tasarım özelliğine sahip. 


54,42 YTL 


Firma: Mascom, Multimedya Telefon: (212) 312 50 00, (212) 479 46 46 
Web: www.a4tech.com 


Puan 86 


98 o PCnetTEMMUZ'08 


Inca IWS-510 
Sette 800 dpi'lık kablosuz optik fare yer alıyor. 


BİR çift AA tipi pille çalışan üründe alkalin, nikel metal hidrit, 
şarilı alkalin gibi faklı türlerdeki pilleri kullanmanız mümkün. Tek 
LED'li pil göstergesi sayesinde ürünle birlikte kullanacağınız piller 
güç durumu hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Farede de 2 adet AA 
tipi kullanıldığından perakende kutusuna 0.005 kadmiyum veya 
cıva içermeyen 4 adet çevre dostu pil dahil edilmiş. Klavyenin sol 
köşesinde ofis işlerinizi hızlandıracak kes, kopya yapıştır işlevlerini üstlenen tuşlar bulunuyor. Üst kısımdaki gri renk panelde 
multimedya kontrolleri, e-posta, internet ve benzeri uygulamalara 
erişiminizi kolaylaştıracak diğer kısayol tuşları yer alıyor. Oturum 
kapama, kilitleme ve bilgisayarı kapama işlev tuşları yanlışlıkla 
basılmalarını önleyecek biçimde içeri gömülü olarak tasarlanmış. 


46,29 YTL 


Firma: Pasifik Bilgisayar Telefon: (212) 212 88 65 Web: www.pasifikbilgisayar.com 


Puan 


Everest MK-65497G 


Benzerlerine kıyasla küçük bir RF alıcı kullanıyor. 


86 


KULLANDIĞI 2.4 GHz çift yönlü dijital RF teknolojisiyle setin 
kesintisiz biçimde sisteme bağlı kalmasını sağlıyor. 65K ID ile 
16 RF kanalı arasında otomatik geçiş yaparak radyo sinyali 
kirliliği yaşana ortamlarda bile Everest MK-65497G kablosuz 
klavye seti 10 metreye mesafe içinde çalışabiliyor. İki adet AAA 
tipi ince kalem pille çalışan ince tasarımlı klavye hafif oluşuyla 
da dikkat çekiyor. Klavye'nin ince oluşunda notebook PC'lerden 
alıştığımız ince tuşların kullanılmış olmasının büyük etkisi var. 
Fare üzerinde tekerlekteki 3. tuşu da sayarsak toplam 8 tuş 
bulunuyor. Kaydırma tekerleği sağa veya Sola itildiğinde yatay 
kaydırma, çevrildiğinde dikey kaydırma yapabiliyor. Fare içinde 
yakınlaştırma veya medya çalar kontrolü işlevinde kullanılan 
tuşlar bulunuyor. 


53 YTL 


Firma: Segment Telefon: (212) 266 62 90 Web: www.segment.com.tr 


Puan 83 


Logitech Cordless Desktop LX710 


Video dosyalarına, müziğe, e-postalarınıza tek 
tuşla erişin. 


SETTE yer alan Logitech LX 7 fare, ince ve yuvarlak hatlara sahip 
bir tasarıma sahip. Hem sağ hem de 50l el kullanımı için tasarlanmış fare ele düzgün biçimde oturuyor. Lazer algılayıcı kullanan 
ürününde tek LED'li pil durum göstergesi bulunuyor. Çoğu farede 
ileri geri tuşları yanda yer alırken Logitech LX710 laser kablosuz 
setin faresinde kaydırma tekerleğinin hemen altında. Klavyeye 
bütünleşik bir bilek destekleyicisi, tuş takımının bitiş noktasından başlayarak 6 cm genişliğinde ve terletmeyen malzemeden 
üretilmiş. Parmak bellek boyutlarında 27 MHz RF alıcı dongle 
üzerinde “Mini receiver” ibaresi dikkat çekiyor ancak test merkezimize bundan daha küçük alıcılarda gelmişti. Windows Vista 
işletim sistemiyle uyumluluğu Microsoft tarafından sertifikayla 
tescillenmiş. 


109 YIL 


Firma: Logosoft, Mersa Sistem, Penta Telefon:(216) 528 61 61, (212) 454 9900, 
(216) 528 00 00 Web: www.logitech.com 


Puan 87 


BenO 100E50 


Set, 105 tuşlu O klavye ve optik fareden 
oluşuyor. 


BU ay test merkezimize konuk olan BenO optical desktop basic 
klavye fare seti Bena ilOOKB ve Bend E50 fareden oluşuyor. 
LED'li optik algılayıcıya sahip Ben E50 fare en yüksek 800 dpi 
optik duyarlılığı destekliyor. Üç tuşlu farede web sayfalarını, ofis 
dokümanlarını daha rahat biçimde görüntüleyebilmenizi sağlayacak kaydırma tekerleği bulunuyor. Kullanıcısına pil değiştirme şarj 
etme gibi dertlerden kurtaran sette yer alan fare ve klavye PS/2 
arabirimiyle sisteme tanıtılıyor. Setin klavyesi klasik tasarımlı ve 
siyah plastikten üretilmiş. Türkçe O tuş dizilimine sahip üründe yüksek ve yumuşak tuşlar kullanılmış. Tuşlara kuwvetli basan 
kullanıcılar üründeki tuş takımını biraz sesli bulabilirler. Ürüne 
programlanabilir kısayol tuşları yer almıyor. 


GE e 


Firma: Koyuncu, Mascom, Penta Telefon: (216) 528 55 00, (212) 312 5000, (216) 528 
00 00 Web: www.beng.com 


Puan 86 


Microsoft Wireless Laser 
Desktop 6000 


Ince tasarımlı ve konforlu bir klavye. 


MICROSOFT klavye ve fare setlerinde sağladığı kolay kullanım ve 
konfora verdiği önemle tanınıyor. Microsoft wireless laser desktop 
6000 daha önceki Microsoft donanımlarından farklı olmayan yormayan tasarıma sahip. Klavyedeki bilek destekleyicisi yumuşsak 
terletmen malzemeden üretildiğinden bilgisayar başında uzun 
süre çalışmaya uygun. Parmakların klavye üzerindeki doğal duruş biçimini bozmayan kavisli tuş dizilişi klavyede kullanılmış. 
Arlarında zoom ve Windows Live arama tuşunun da bulunduğu 
birçok kısayol tuşu üründe yer alıyor. Vista işletim sisteminin en 
popüler özellilerinden biri olan Windows araçlarına klavyedeki tek 
bir tuşlar ulaşılabiliyor. Lazer teknolojili faresi hemen hemen her 
yüzeyde sorunsuz biçimde çalışıyor. 


— 
rae 


123,36 YIL 


Firma: Arena, Index, Logosoft Telefon:(212) 364 4 64,(212)3312121, 
(216) 5218 61 61 Web: www.microsoft.com/hardware 


Puan 8 7 


Everest MK55299G 


8 adet internet ve multimedya kısayol tuşu 
kullanılmış. 


FARE gri siyah renklerde hafif malzemeden üretilmiş ama elinize 
aldığında basit plastik hissi verebiliyor. 2 AAA tipi pille çalışan farede web sayfalarında gezintinizi hızlandıracak ileri ve geri kısayol 
tuşları bulunuyor. Pil ömrünün uzaması için düşük güç tüketimine 
önem verilmiş. Klavye, tuşlara basılı durumdayken 3 mikroamper kadar düşük güç tüketimi gerçekleştiriyor. Düşük tüketim için 
kablosuz farede uyku modu bulunuyor. Optik algılayıcı kullanan 
farenin yüzey aydınlatması kırmız renk LED ile sağlanıyor. Farede 
2.4 GHZ RF bandı üzerinden çalışan dijital RF alıcısı benzerlerine 
kıyasla küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor. İnce tasarımlı klavye 
455 x 165 x 24 mm ölçülerinde. Ürünün ince tasarımında klavyenin tuş yüksekliğinin fazla tutulmamış olmasının etkisi büyük. 


42 YTL 


Firma: Segment Telefon: (212) 266 62 90 Web: www.segment.com.tr 


Puan 83 
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İNTERNETTE yer alan içeriği gözden geçirdiğimizde multimedya 
verisinin diğer veri dosyalarına göre en çok indirilen ve paylaşılan 
dosyalar olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar arası paylaşım yazılımlarımda takas edilen video ve ses dosyalarının sayısının diğer dosya 
türlerine göre daha fazla olması da rastlantı sayılmaz. Bilgisayarlar 
ve internet ortamında sayısı giderek artan multimedya dosyaları 
bu dosyalar çalabilecek portatif cihazların yıldızını parlatıyor. Genç 
yaşlı demeden her kesimden alıcı bulan taşınabilir Video/MP3 
oynatıcılar giderek yaygınlaşıyor. Video/MP3 oynatıcıların yaygınlaşmasında fiyatlarının ucuzlaması önemli rol üstleniyor. Flaş 
bellekler dayanıklılığı, küçük ve hızlı oluşuyla taşınabilir cihazlar 
için en iyi seçeneği oluşturuyor. Geçtiğimiz 3-4 yılda flaş bellekler günümüzdekinden kat kat pahalı ve düşük kapasiteliydi. Flaş 
bellek üretiminin artması bu türünün ucuzlamasını sağladığı gibi 
veri depolama kapasitelerin de artmasını sağladı. Birkaç yıl önce 
yeterince çok sayıdaki müziği saklayamadığını düşündüğümüz taşınabilir medya çalarların yerini binlerce hatta on binlerce parçayı hafızasında saklayan ürünler aldı. LCD ekranların gelişmesi ve 
ucuzlaması, MP3 çalar gibi taşınabilir cihazlara üretim maliyetin 
kabartmadan küçük LCD ekranların yerleştirilmesini sağladı. Akan 
görüntü verisinin işlenmesi ve video hızlandırıcı işlemciler alanında son yıllarda büyük gelişme yaşandı. Görüntünün orijinaline 
sadık kalarak daha etkin veri sıkıştırma yapabilen algoritmalar geliştirildi. MPEGA4 ve türevi algoritmaları çok küçük veri depolama 
alanlarına yüksek çözünürlüklü video görüntüsünün sığabilmesini 
sağladı. Xvid, DivX gibi formatlar yaygınlaştı eski formatlarda kayıt 
edilmiş videolar kullanıcılar arasında ve internette kolay bulunur 
hale geldi. Yeni nesil video formatları küçük veri depolama alanlarına sığabildiklerinden taşınabilir medya çalarların flaş belleklerinde kolayca saklanabilir hale geldiler. MP4 çalarların birinci ve 
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ikinci neslinde 2 inçlik ekranlar yeterli görülürken son yıllarda piyasaya sürülen taşınabilir medya çalarlarda daha büyük ekranların 
kullanıldığı görülüyor. Başlarda 160 x 128 çözünürlüklü monokrom LCD veya pasif matris renkli LCD ekranlar taşınabilir medya 
çalarlar için yeterli görülürken, günümüzde 2, 2.5 inç 320 x 240 
çözünürlüklü TFT LCD ekranlar sıradan özellik haline geldi. Son 
yıllarda piyasaya sürülen medya çalarlar 3.5 ile 4 inç ekranlarda 
800x400 piksel gibi yüksek çözünürlükleri destekliyorlar. 65 bin 
renk destekli ekranların yerini 16.7 milyon renk destekli ekranlar 
almaya başladı. Bu çözünürlükler de dijital fotoğraflarınız tüm dogallığıyla görüntülenebiliyor. Yüksek çözünürlük ve renk desteğiyle 
taşınabilir medya çalarlar adeta hafif sıklet video oynatıcılar haline 
geldi. Müzik videoları, filmler, Lost veya Nip tuck gibi bağımlılık 
yaratan diziler, taşınabilir medya çalarların hafızasında yer eden 
ve her fırsatta izlenilen çoklu ortam dosyaları arasında ilk sırada 
yer alıyor. Taşınabilir medya çalarlarda desteklenmeye başlayan 
H.264 (MPEG-4 AVC) video kodlamasıyla daha yüksek çözünürlüklü video dosyaları daha az veri depolama alanına ihtiyaç duyar 
hale geldi. 640 x 480 çözünürlüklü filmler dizüstü bilgisayarları 
aratmayacak detayla taşınabilir medya çalarlarda izlenebiliyor. 
Günümüzde taşınabilir medya çalarlarda işlevsel gelişmelerde 
gözle görülür artış gözlemlendiği kadar stil, kullanım kolaylığı ve 
tasarımlarda zarafet konusunda da büyük değişim yaşanıyor. Piyasadaki yeni medya çalarların şık ve işlevsel tasarım konusunda 
hayli ilerlediklerini görüyoruz. Pantolon ceplerinde veya gömlek 
yakasına tutturulabilen taşınabilir medya çalarlardan kolye olarak 
kullanılabilenlere kadar birçok MP3 çalar adeta bir ziynet eşyası 
haline dönüştü. Video özellikli taşınabilir medya çalarların hemen 
hemen kredi kartı boyutlarında olan modelleri teknoloji marketlerin raflarını süslemeye başladı. 


Sony walkman NWZ-A829 


Sony'den Bluetooth (A2DP) destekli taşınabilir medya çalar. 


DİJİTAL teknoloji, analog cihazların yerini henüz almadığı kasetçalarlı yıllarda Sony firması farklı taşınabilir medya çalarlar 
çözümleriyle piyasada adeta rakipsizdi. Başarılı walkman serisin mucidi Sony dijital teknolojinin en eğlenceli örneklerinden MP3 ve MP4 oynatıcılarda iddialı modellerle günümüzde 
de teknoloji marketlerin raflarındaki yerini alıyor. Bu ay test 
merkezimizde konuk olan ürün yeni nesil walkman serisine ait 
Sony NWZ-A829 kişisel medya çalar. Flaş bellek temeli 16 
ve 8 MB veri depolama kapasiteli ürünün 8 GB modeli ülkemizde satılıyor. Cihazı müzik dinlerken 36 saat süreyle çalıştırabilecek kapasitedeki lityum iyon piller üründe kullanılmış. 
MP3, WMA, AAC, yüksek çözünürlüklü AAC, Sony'nin ATRAC 
ve PCM ses formatları üründe destekleniyor. MPEG-4/H.264 
video formatında görüntüleme yapabilen ürün 2.4 inçlik büyükçe bir LCD ekranla geliyor. 320 x 240 çözünürlüklü bu 
ekranın parlaklığı yüksek aydınlatmalı ortamlarda bile rahat 
görüntü sağlayabilecek düzeyde iyi. A2DP desteği sayesinde 
stereo Bluetooth 2.0 kulaklıkları destekliyor. 


LG Touch me FM37 


2007 yılının tasarım ödüllerinin neredeyse 
tümünü topladı. 


“Firma: Boğaziçi 
Telefon: (212) 331 1000 
Web: www.Ige.com.tr 


Puan 


LG Touch me FM37 taşınabilir medya çalar dokunmatik ekranı ve şık tasarımıyla piyasaya sürüldüğü 2007 yılında birçok 
ödül kazandı. Bu ödüller arasında ELSA Award 2007, Reddot 
Design Award 2007, IF Communication Award 2007, Good 
Design 2007 bulunuyor. 2.4 inçlik renkli TFT LCD ekranı güçlü Mobile XD Engine ekran bağdaştırıcısıyla birlikte çalışıyor. 
Bu sayede ürünün grafik arabirimi hızlandırıyor ve kullanıcı 
arayüzü adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Üründe ses yükseltme ve azaltmak için parmağınızı ekran üzerinde dairesel 
bir hareketle gezdiriyorsunuz. Bu bağlamda LG medya çaların 
kullanıcı ara yüzünün Apple Iphone telefonlarını andıran bir 
deneyim sunduğu söylenebilir. Windows Media Player 10'ile 
uyumlu üründe Flaş oyunlara oynayabilmek mümkün. 9.9 mm 
inceliğindeki ürün kredi kartı büyüklüğündeki ölçüleriyle her 
cebe sığabilecek nitelikte. LG Touch me FM37 video klip gösterimi yapabilen bir taşınabilir medya çalar. MPEG-4, WMV9 
formatındaki videoları USB 2.0 arabirim üzerinden hızla ürünün hafızasına yüklenebiliyor. 


469 YTL 


Firma: Sony Türkiye 
Telefon: (216) 513 98 33 
Web: www.sony.com.tr 


Puan 76 


Creative ZEN Wav 2GB 


Dahili hoparlörleriyle müzik keyfinizi 
başkalarıyla da paylaşın. 


187,23 YTL 


Firma: Multimedya 


Telefon: (212) 479 46 46 
Web: ir.creative.com 


Puan 75 


METAL görünümlü plastik malzeme kullanılan ürün dikdörtgen 
biçimli tasarımıyla adeta bir cep telefonu görüntüsü veriyor. 85 
x 42 x 12.5 mm ölçülerindeki ürün 49 gram ağırlığında. 32 
kanal hafızalı FM radyosu ve 2 GB flaş temeli hafızasıyla ürün 
her yerde müzik keyfi sunuyor. Dahili hoparlörleri beğendiğiniz 
müziği sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için güzel bir seçenek 
sunuyor. Creative ZEN Wav taşınabilir medya çaları, üzerine 
dik biçimde yerleştirebileceğiniz bir platform ürünle birlikte 
geliyor. Bu platform dahili stereo hoparlörlerden gelen sesin 
daha etkin biçimde dağıtılabilmesi işlevini de üstleniyor. Creative ZEN Wav taşınabilir medya çaları 2 GB ve 4 GB'lık veri 
depolama kapasitesi sunan iki seçenekle teknoloji marketlerin 
raflarını süslüyor. 128 x 128 piksellik 1.5 inçlik LCD ekran avi 
uzantılı video dosyaları veya JPG fotoğrafları izlemeye uygun. 
Menüler arasında geçişler ve medya oynatıcı işlevleri ön panelin ortasında yer alan kontrol çubuğu üzerinden yürütülüyor. 
Bağımsız bir ses seviye kontrolü bulunamayışı üründe fark ettiğimiz küçük bir eksiklik. 
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TAŞINABİLİR MEDYA ÇALARLAR 


Gogo 1100 


37 gramlık mini eğlence platformu. 


GOGO T100 şu ana kadar teste merkezimde misafir ettiğimiz 
taşınabilir medya çalarlar arasından bu denli çok işlevi küçücük bir alana sığdırabilmiş olmasıyla sıyrılıyor. Kredi kartı ebadından çok farklı olmayan boyutuyla bu medya çalar sadece 
6.5 mm inceliğinde. 37 gramlık kadar hafif oluşuyla gömlek 
cebinde bile rahatsızlık vermeden gün boyu taşınabilir. Hafifi 
ve ince olmasına rağmen 2.8 inçlik geniş ekranı ürünü ideal 
bir taşınabilir viJleo çalar çözümü yapıyor. Mini SD bellek yuvasıyla gelen ürün 2 GB ve 4 GB kapasiteli seçeneklere satışa sunuluyor. TXT formatı desteğine sahip ürünle yüklediğiniz 
elektronik kitapları her yerde okuyabilirsiniz. Video izlemekten, 
müzik dinlemekten sıkıldığınızda Gogo T100'ün oyunları sıkıntınızı giderebilir. Russian Blocks, Pirates gibi oyunlar ürüne 
yüklü olarak geliyor. Ürün 600 mAh gücündeki lityum iyon pili 
ürünün 5 saat boyunca video gösterebilmesini sağlıyor. Gogo 
T100 medya çaların Youtube FLV video desteği, Youtube video 
paylaşım sitesindeki videoları eğlenceli bulan kullanıcıların yüzünü güldürecek. 


Samsung YP-T10)J 


SDMI (Secure Digital Music Initiative) uyumlu 
MP3/MPA çalar. 


Firma: Kont 
Telefon: (216) 528 55 00 
Web: www.samsung.com.tr 


Puan 


SAMSUNG YP-T10J taşınabilir medya çaların kasası ucuz 
plastik hissi vermeyesin diye matlaştırılmış alüminyum kullanılarak üretilmiş. Ölçülerindeki ürün IPod nano'yu çağrıştıran 
ölçülerde üretilmiş. Tabii 2 inçlik büyük ekranı Ipod nano'yla 
kıyaslanmayacak kadar büyük. Fazla aydınlık ortamlarda bile 
çevrenizdekilerle fotoğraflarınızı paylaşacak kadar yüksek parlaklıkta bir ekran kullanılmış. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizle video izlerken de vibrant 2 ekranın keyfini çıkaracaksınız. 
Ekranın hemen alt kısmında medya kontrol tuşları bulunuyor. 
Kullanıcı dostu arayüzü ve dokunmatik tuşları ürünün kullanımını kolaylaştırıyor. MP3, WMA, 0GG ses dosyalarını, SVI 
ve WMV video dosyalarını oynatabilen üründeki JPEG desteği 
sayesinde dijital fotoğraf albümünüz her zaman yanınızda olacak. Ürün firmware yükseltme yöntemiyle yeni ses formatlarını 
destekleyecek biçimde tasarlanmış. Veri aktarımı için USB 2.0 
arabirimi kullanan Samsung YP-T10J, Windows XP ve Vista 
işletim sistemleriyle uyumlu. 41.5x96x7.9 mm ölçülerindeki 
ürün 43 gram. 
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172,81 YIL 


Firma: Mezotek 
Telefon: (212) 679 96 06 
Web: www.gogo.com.tr 


Puan 86 


Creative ZEN 4GB 


16.7 milyon renk destekleyen 2.5 inç 
ekranı var. 


288,82 YIL 

na: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: ir.creative.com 


CREATİIVE'in küçük mucize olarak tanımladığı ZEN medya çalar 55x83x11.3 mm ölçülerinde Test merkezimizde konuk ettigimiz Creative ZEN taşınabilir medya çalar 4 GB kapasitesinde 
flaş bellek kullanıyor. Bu satırları yazdığımız sırada Creative 
firması ZEN taşınabilir medya çaların 32 GB'lık flaş bellekli 
modelini hazırladığını duyurmuştu. ZEN medya çalarda SDHC 
destekli SD bellek yuvası bulunduğundan sadece dahili bellegin sağladığı kapasiteyi kullanmaya mahkum değilsiniz. Günümüzde SDHC'nin sağladığı en yüksek veri depolama kapasitesi 
32 GB seviyesinde. Bu segmentteki taşınabilir medya çalarlar 
için kabul edilebilir büyüklükteki 2.5 inçlik ekranı 16.7 milyon 
renk destekliyor. Ekranın renk detayının yüksek oluşu ZEN'le 
gerçekleştireceğiniz video izleme deneyimini daha keyifli hale 
getiriyor. FM radyosu bulunan üründe tarih, saat ve takvim 
gibi ekstra özellikler yer alıyor. Fotoğraf albümlerinizi Creative 
ZEN'e yükleyerek her an fotoğraflarınıza erişebilirsiniz. Üründe 
slayt gösterim ve tekst okuma özelliği de bulunuyor. Creative 
Zen başarılı video performansıyla bizden ödül almayı haketti. 


Creative MuVo 1200 2GB 


Taşıması kolay Creative MuVo 1200 sadece 
20 gram. 


172,71 YTL 


Firma: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: ir.creative.com 


Puan 79 


MV-122G-BK model numarasıyla satışa sunulan Creative 
MuVo 1200, 2 GB kapasiteli flaş bellek temeli bir taşınabilir 
medya oynatıcı. USB parmak bellek formatındaki ürün doğrudan USB bellek girişine bağlanabiliyor. Tak çalıştır özelliğini 
destekleyen ürün işletim sistemine kısa sürede kuruluyor ve 
kullanıma hazır hale geliyor. 

Creative MuVo 1200'ün ön panelinde renkli ekran bulunuyor. 
USB soketinin hemen bitimindeki 128 x 32 piksel çözünürlüklü küçük ekran müzik bilgisi dışındaki uygulamalar için yeterli 
değil. Video desteği olmayan üründe MP3, WMA, korumalı 
(DRM9) WMA ve Audible 2,3,4 ses formatları destekleniyor. 
Taşırken yanınızı aldığınızı bile unutturabilecek ürün sadece 
20 gram. 


Creative ZEN Stone 


Dahili hoparlörü sayesinde müziğin ritmine 
kapılacaksınız. 


104,50 YTL 
Firma: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: ir.creative.com 


Puan 


CREATIVE'İN ZEN Stone isimli müzik taşı, baş yarmasa da 
güçlü harici hoparlörüyle bu yaz çok ses getirecek gibi görünüyor. Ses çıkışını dahili hoparlöre yönelttiğimizde cep radyolarında olduğu gibi cılız bir ses duymaya kendimizi hazırlamıştık 
fakat ürünün ses şiddeti ve kalitesi bizi gerçekten şaşırttı. 2 
ve 1 GB flaş bellek tabanlı çeşitlere sahip Creative ZEN Stone 
taşına bilir medya çaların 2 GB'lık modelini bu ay test merkezimizde misafir ettik. Kullanıcı dostu sürükle bırak özelliği 
ve tam hızlı USB 2.0 arabirimi sayesinde ürüne şarkı yüklemek çok kolay. Ürün 10 saatlik ses kaydına eşdeğer şarkıyı 
hafızasında saklayabiliyor. Creative'in müzik taşı bir yüzünde 
ergonomik medya kontrol tuşlarına diğer yüzünde ise dahili 
hoparlörlere yer veriyor. 


Inca IMP-190 


Inca MP3 çalarlar portföyünü geliştiriyor. 


Firma: Pasifik Bilgisayar 
Telefon: (212) 2121211 
Web: www.pasifikbilgisayar.com 


Puan 83 


UZUN yıllardır geniş ürün portföyüyle Türkiye donanım piyasasında yer alan Inca bu ay MP3 çalarıyla test merkezimize konuk 
oluyor. Parmak bellek formatındaki ürün üçgen prizma biçiminde tasarlanmış. Değiştirilebilir pil yuvasının oluşturduğu çıkıntı 
nedeniyle ürün bu biçimde tasarlanmış. Ön panelde yer alan 
monokrom LCD ekran üzeriden müzik kitaplığında bulunan öğelere, pil durumu ve çalan parça hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. MP3, MP2, MP1, WMA, WAV, ASF dosyalarını destekleyen 
üründe video görüntüleme desteği bulunmuyor. WMA, WAV, 
ASF desteği 32 ila 192 kbit/sn ses çözünürlüğündeki dosyalar 
için geçerli. Normal, klasik, caz, DBB(bass) ve rock gibi farklı 
ekolayzır ayarlarını destekleyen üründe dinlediğiniz müziğin rengini belirlemek kullanıcının tercihine bağlı. 


Creative MuVo 1100 2GB 


Tek tuşla bas ses yükseltme özelliğine sahip. 


85,6 YTL 


Firma: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: ir.creative.com 


Puan 83 


HEM taşınabilir medya çalar, hem de taşınabilir bellek olarak düşünülmüş sade tasarımlı ürün 77.49x24.99x8.9 mm 
ölçülerinde. 2 GB veri depolama kapasitesi sunan üründe 66 
saatlik 64 kbit/sn veri oranlı WMA, 33 saatlik 64 kbit/sn veri 
oranlı MP3 kaydı saklayabiliyor. 

USB girişine doğrudan bağlanabilen üründe veri aktarımı için 
ara kablo kullanmak gerekmiyor. Sürükle bırak ile bilgisayarınızdan şarkıları kolayca Creative MuVo T100 medya çalara 
yükleyebilirsiniz. Üründeki ayarların tümü 4 yollu tuşlar ve bunun ortasındaki onay tuşu üzerinden yapılıyor. Taşınabilir medya çalarlarla birlikte gelen kulaklıklar çoğunlukla bas sesleri 
düşük verdiğinden bu olumsuzluğu ortandan kaldıracak bas 
yükseltici MuVo T100'de var. 
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TAŞINABİLİR MEDYA ÇALARLAR 


Philips SA6185 


SA6185'in büyük ekranında film keyfi bir 
başka. 


Firma: Philips Türkiye 
Telefon: (800) 261 33 02 
Web: www.philips.com.tr 


Puan 


İNTERNETTE Xvid, DivX ve MPEGA filmlerin sayısı artıkça büyük ekranlı taşınabilir medya çalarların yıldızı bir anda parladı. 
Video özelliği ile öne çakan taşabilir medya çalarların genelinde 
2 ile 2.5'lik LCD ekranlar kullanılıyor. Philips işi bir adım daha 
ileri götürerek 3.5 inç büyük ekranlı bir medya çalar üretmiş. 
Ekran OAVGA doğal çözünürlüğünü destekliyor ve 320x240 
pikselden oluşuyor. 65,000 rengi desteklemesi ve çözünürlük 
yönüyle bu ekran boyutları dışında 2.5 inçlik taşınabilir medya 
çalar ekranlarından farklı değil. 7 satır tekst gösterme desteği 
sayesinde elektronik kitaplarınızı Philips SA6185 medya çalara yükleyebilir istediğiniz yerde ve zamanda elektronik kitap 
okuma zevkini yaşayabilirsiniz. Flaş tabanlı hafızası 8 GB kapasitesinde. 


Philips SA3245 


FM radyolu ürün 80x10x45 mm ölçülerinde. 


irma: Philips Türkiye 
Telefon: (800) 261 33 02 
Web: www.philips.com.tr 


Puan 


ÖN paneldeki parlak LCD ekran aydınlık ortamlarda zorlanmadan müzik arşivinizi ve çalma listeleriniz düzenlemenize 
yardımcı olacak. 1,8 inçlik LCD ekran 220 x 176 piksel doğal 
çözünürlükte. Üründe Philips'e patentli “FullSound” ses teknolojisi kullanılmış. Ses kalitesi geliştiren bu teknoloji MP3 
parçalarınızdan daha büyük keyif almanızı sağlayacak. Dahili 
mikrofona sahip ürün ses kayıt edici olarak kullanılabiliyor. 4 
GB flaş hafıza ile gelen ürüne 128 kbit/sn veri oranlı 1000 
adet MP3 şarkı kayıt etmek mümkün. Ön panelde dört yönlü 
kontrol tuşlarının yanısıra geri adım ve onay tuşları bulunuyor. Kullanım kolaylığını öne çıkaran tasarıma sahip ürünün 
yan panelinde bağımsız ses kontrol ve şarkı listesi tuşlarlı 
bulunuyor. 
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Apple Ipod klasik 


80 GB'lık diskiyle bütün arşiviniz yanınızda. 


671,80 YIL 
gi © Firma: Apple VAD (Bilkom) 

# Telefon: (216) 454 Ol Ol 

Web: www.apple.com.tr 


Puan 


GÜNÜMÜZDE müziğe fazlaca merakı olmayan kullanıcıların 
bile bilgisayarında binlerce MP3 şarkı bulunabiliyor. Internet 
ve veri paylaşım siteleri sayesinde kullanıcıların müzik arşivleri 
gelişince flaş bellek temelli MP3 çalarlar yetersiz hale gelebiliyor. İşe bu aşamada Apple Ipod klasik gibi yüksek veri depolama kapasiteli ürünler imdadımıza yetişiyor. 80 GB'lık sabit 
disk sürücüsüyle Apple Ipod klasik favori müzik arşivinizin 
nerdeyse tümünü yanınıza almanızı sağlıyor. Apple Ipod klasik medya çaların 160 GB'lık modelleri de mevcut. 2.5 inçlik 
ekran 320x240 piksellik doğal çözünürlüğe sahip. Ipod klasik MP3, AAC, AAC-- gibi ses formatlarını destekliyor. Üründe 
H.264 formatında kodlanmış 640x480 çözünürlüklü videoları 
destekleniyor. 


Sony NWZ-A815 


Ses geliştirme teknolojileriyle müzik keyfinizi 
katlıyor. 


Firma: Sony Türkiye 
Telefon: (216) 513 98 33 
Web: www.sony.com.tr 


Puan 


2 GB kapasiteli flaş bellek temelli ürün 500 adet MP3 şarkı ve 
7 saatlik video dosyası saklama kapasitesine sahip. Üründeki 
LCD ekran 2 inç büyüklüğünde olmasına rağmen 320x240 
pikselle hiç yabana atılmayacak yükseklikteki doğal çözünürlüğü destekliyor. Sony NWZ-A815'in perakende kutusunda ses 
verimliliği yüksek, kaliteli bir kulaklık yer alıyor. Sony MDR- 
EX082'nin kulak içine yerleşen kauçuk pederli ses sızıntısını 
engelliyor. Bu sayede dış ortam gürültüsü belirli bir oranda 
kesilebildiği gibi müzikteki bas sesler daha derin duyulabiliyor. 
Desteklediği Clear Stereo, Clear Bass, DSEE gibi ses geliştirme 
teknolojileri sayesinde Sony NWZ-A815 müzik keyfinizi ikiye 
katlayacak. Sony taşınabilir medya çaların siyah ve beyaz renk 
seçenekleri mevcut. 


Next &Meizu E-M6 4(GB 


Zarif tasarımı ve dokunma duyarlı tuşlarıyla 
göz dolduruyor. 


Firma: Yüksel Elektroteknik San 
Telefon: (212) 320 26 50 
Web: www.hepsinext.com 


Puan 


NEXT & MEIZU YE-M6'nin kullanımı kolay arayüzü ilk bakışta 
dikkat çekiyor. Dört yollu medya kontrol tuşları aynı zamanda dokunmatik kaydırma paneli. Parmağınızı panel üzerinde 
gezdirerek ses yükseltilip azaltılabiliyor, menüdeki seçenekler 
arasında kolayca seçim yapılabiliyor. 260.000 renk destekli 2.4 inçlik OVGA çözünürlüklü ürün video desteğine sahip. 
2.4 inç 260.000 renk destekli TFT-LCD ekranı AVGA doğal 
çözünürlüğünde. Hesap makinesi, ajanda, kronometre özelliği ve oyunlar Next &Meizu YE-M6 taşınabilir medya çalarda 
bulunuyor. WMA, WMA VBR, 0GG, FLAC, WAV, MP3 formatında ses dosyası çalabilen üründe kayıpsız WMA formatı da 
destekleniyor. Slayt gösterimi yapabilen resim albümü özelliği 
üründe mevcut. 


Creative ZEN V 


Çizilmeye karşı dayanıklı OLED ekrana sahip. 


# m Multimedya 


Telefon: (212) 479 46 46 
Web: tr.creative.com 


80 


Puan 


BEYAZ parlak plastikten üretilmiş Creative ZEN V medya çaların sahip olduğu yuvarlak hatlar ürüne sevimli bir görünüm 
kazandırıyor. ZEN V taşınabilir medya çaların için siyah seçeneği de mevcut. Flaş temeli medya çalar I GB'lık veri depolama kapasitesiyle 4 dakikalık 128 kbit/sn veri oranlı 250 MP3 
parçaya hafızasında yer veriyor. 1.5 inçlik renkli OLED ekranıyla video desteğine sahip üründe JPEG dijital fotoğraf gösterim desteği mevcut. Ürünün perakende kutusunda yer alan 
aksesuar arasında harici ses kaynaklarından kayıt için Line-in 
bağlantı kablosu, Creative üretimi 3.5 mm kulaklık, aksesuar tanıtım broşürü, servis noktaları kontaklarının bulunduğu 
doküman, kullanım kılavuzu ve kurulum CD'si. ZEN V alarm 
özelliğine sahip. 


Next & Meizu YE-M3 


Kredi kartı kartından bile ufak ürün, 7 mm 
kadar ince. 


4119 YTL 


Firma: Yüksel Elektroteknik San 


Telefon: (212) 320 26 50 
Web: www.hepsinext.com 


Puan 78 


NEXT &MEIZU'NUN müzik kartı ismiyle piyasaya sürdüğü 
YE-M3 ince ve şık tasarımıyla teknoloji markerde ilgi odağı 
oluyor. Kredi karından bile ufak ürünün ölçüleri 81x39x7 
mm. 42 gram ağırlığındaki ürünü boynunuza asabilmeniz 
için bir askılık bağlantı noktasına bile yer verilmiş. Siyah 
parlak plastik malzemeden üretilmiş ön panel alüminyum 
kaplama arka panelle şık bir uyum içinde. PT850 modeli 
kulak içi tipteki kulaklıkları biraz büyükçe ama bas sesleri 
oldukça iyi veriyor. İki yollu medya kontrol tuşlarının üzeri 
dokunmatik kaydırma paneliyle desteklenmiş. Dokunmatik 
panelin hemen altında ayrı bir medya kontrol tuşu daha yer 
alıyor. BMP, JPG, GİF formatında dijital fotoğrafları ürüne 
yükleyip izlemek mümkün. 


Creative ZEN Stone Plus 


Mavi renkli OLED ekranıyla büyülüyor 


Firma: Multimedya 
Telefon: (212) 479 46 46 
Web: tr.creative.com 


Puan 84 


TAŞINABİLİR medya çalar çeşitliği konusunda Creative ile 
yaraşacak çok az sayıda firma bulunuyor. Her segmentte rakiplerini karşılayan ürünlerle teknoloji marketlerin raflarını 
süsleyen firma bu ay test merkezimize Creative ZEN Stone 
Plus medya çalarını yolladı. ZEN Stone Plus tasarımı ve özellikleri yönüyle Apple Ipod Shuffle'ın güçlü rakipleri arasında 
yer alıyor. Avuç içine sığacak ölçülerde tasarlanmış Creative 
ZEN Stone Plus sadece 27 gram ağırlığında oluğundan taşınabilir depolama cihazı olarak da kullanılabiliyor. Üründe yer 
alan dahili lityum iyon pil kullanıcına 10 saatlik kesintisiz 
müzik keyfi sunacak güçte. Kronometre, tarih, saat özelliklerine sahip üründe mikrofondan ses kaydı yapılabiliyor. FM 
radyo alcısı bulunuyor. 
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TAŞINABİLİR MEDYA ÇALARLAR 


Cowon D2 


Kolay kullanım ve yüksek ses kalitesinin 
birleşimi. 


212) 2698282 
Web: www.cowonglobal.com 


Puan 


HAYRANLIK uyandırıcı özelliklere sahip olan Cowon D2 taşınabilir medya çaların öncelikle çok güçlü kulaklık çıkışlarına 
sahip olduğunu söylemek gerek. 74 mW stereo ses çıkışına 
sahip ürünle kullanacağınız kaliteli kulaklıklar bile en yüksek 
ses seviyelerinde dayanamayıp cazırdamaya başlayabilir. Yüksek sesle müzik dinlemek isteyenle önerebileceğimiz Cowon 
D2 ses efekti konusunda oldukça cömert. MP enhance, stereo 
enhance, BBE, mach3bass ve 3Dsurround ses efektleri sayesinde ses şiddetine yüklenmeden de zengin bir ses deneyimi 
elde etmek mümkün. 2 GB dahili flaş belekle gelen üründe SD/ 
MMC bellek kart yuvası bulunuyor. WMV video destekli üründe 
FM radyo mevcut. 320x240 çözünürlüklü 2.5 inçlik LCD ekranı 16 milyon renk destekliyor. 


Archos 605 WiFi 


800x400 çözünürlüklü geniş ekranıyla göz 
dolduruyor. 


© “Firma: Balkan Elektronik 
Telefon: (212) 213 09 08 
Web: www.archos.com 


Puan 


ARCHOS 605 WiFi yüksek çözünürlüklü 4.3 inçlik büyük ekranı özellikle fotoğraf ve video görüntülemek için ideal, Taşınabilir medya çalar için büyük sayılabilecek bu ekranda film 
izlemek çok keyifli. Archos 605 WiFi'nin test merkezimize 
ulaşan modeli 30 GB veri depolama kapasitesini destekliyor. Bu model haricinde Archos 605 WiFi medya çalarların 
80, 120 GB'lık sabit disk sürücülü, 4 GB flaş bellek tabanlı 
modelleri bulunuyor. Üründe yer alan lityum iyon batarya 6 
saat boyunca video izleme, 17 saat boyunca müzik dinleme 
yapabilmenize yetecek kadar güçlü. Dahili kablosuz ağ adaptörüyle gelen ürüne bilgisayardan medya akışı sağlanabiliyor. 
Bu özellik sayesinde Archos 605 WiFi medya çalardan bilgisayardaki içeriği ve hatta TV yayını izlemek bile mümkün. 
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Archos 405 


İşlev zengini üründe PDF okuma özelliği bile 
var. 


itmâ: Balkan Elektronik 
Telefon: (212) 213 09 08 
< Web: www.archos.com 


MP3 çalar ve video oynatıcı özelliğinin yanı sıra Archos 405, 
640x480 çözünürlüğüne MP4 video kayıt yapabilen bir video 
kayıt edici. 4:3 formatında görüntü üreten LCD ekranı 320x240 
çözünürlüğü destekliyor. 100x78x15 mm ölçülerindeki ürün 
146 gram ağırlığında. Ölçüsü ve ağırlığına bakıldığında minik 
bir taşınabilir medya çalar olduğunu söylemek güç ama 3.5 
inçlik büyük ekranda müzik kliplerini veya film izlemek çok keyifli. Yüksek detay konusunda oldukça başarılı bir format olan 
MPEG-4'ünvArchos 405 medya çalarda destekleniyor olması 
video klipleri daha net izleyebilmenizi sağlıyor. Dijital fotoğraf 
gösterimini destekleyen Archos 405 medya çaların 2 GB'lık 
flaş belleği 200.000 fotoğraf saklayabilecek kapasitede. Ekstra kapasite için SD bellek yuvası var. 


Apple Ipod Touch 


Büyük ilgi gören Apple IPhone'un adeta 
telefonsuzu. 


# “Firma: Apple VAD (Bilkom) 
Telefon: (216) 454 01 Ol 
Web: www.apple.com.tr 


Puan 


BİLİNDİĞİ üzere Apple'ın yen nesil cep telefonu Iphone tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gördü. Bir sonraki nesli hazırlanmakta olan IPhone'un dikkat çekici özelliği 
dokun sürükle temelli arayüzü oldu. Dokunmatik ekranlı Apple 
Ipod Touch benzer bir arayüz kullanıyor. Kulanım kolaylığı ile 
beğeni toplayan ürünün büyük ve parlak ekranı fotoğraf ve video 
görüntülemede çok başarılı. 8GB, 16 GB ve 32 GB flaş bellek 
tabanlı modelleri bulunan Apple Touch 3.5 inçlik geniş format 
ekrana sahip. 480x320 piksellik video ve fotoğraf görüntülemek 
için ideal. Mac OS X v10.4.10 ve sonrası işletim sistemleri için 
tasarlanan ürün, Windows Vista, Service Pack 2 ve 3 yüklü Windows XP işletim sistemlerini de destekliyor. H.264 (MPEG-4 
AVC) video, MP3, Audible, AAC ses formatları destekleniyor. 


Sandisk 
Sansa Shaker 512MB 


Sandisk'ten hoparlörlü ve ince belli MP3 çalar. 


24,90 YTL 


Telefon: (212) 216 05 20 
Web: www.sandisk.com 


Puan 8 1 


FLAŞ bellek üretiminde uzmanlaşmış Sandisk firması taşınabilir medya çalarlar ürün gurubuna yeni üyeler eklemeye devam 
ediyor. Görünümü ince belli çay bardaklarını anımsatan ilginç 
tasarımlı bu MP3 çalar şirin tasarımıyla özellikle 8 yaş üzeri 
çocukların çok ilgisini çekecek. SD bellek kart desteğine sahip 
ürün 512 MB SD flaş bellekle geliyor. Medya çaların ortasında 
kenarları mavi LED halka ile aydınlatılmış çalma/duraklatma 
tuşu bulunuyor. Duraklatma tuşuna basıp ürünü tuzluk sallar 
gibi sarstığınızda bir ses efekti işitiyorsunuz ve tuşa tekrar bastınızda müzik değişmiş oluyor. Ürünü kapanırken başla bir ses 
efekti duyuluyor. AAA tipi pille çalışan ürünün kullanımı, etkileşimli ses efektleriyle daha keyifli hale getirilmiş. 


Sandisk Sansa Clip 2 GB 


Çok renkli ve keyfili bir müzik deneyimi 
sunuyor. 


Telefon: (212) 216 05 20 
Web: www.sandisk.com 


Puan 


DERLİ toplu şirin tasarımıyla dikkat çeken Sandisk Sansa Clip 
MP3 çalar siyah, gümüş, mavi, pembe, kırmızı renk seçenekleriyle kullanıcına çok renkli ve keyfili bir müzik deneyimi sunuyor. Apple Shuffle, Creative Zen Stone gibi ürünlere rakip olarak 
Sandisk'in konumlandırdığı Sandisk Sansa Clip medya çalarlar 
1, 2 ve 4 GB kapasiteli seçeneklere satışa sunuluyor. Çanta 
askısına, kemere sabitleyebilmeniz için ürünün arka panelinde 
monte edilmiş bir klips bulunuyor. Zaten Sansa clip ismini bu 
klipsten alıyor. Normal, rock, caz, pop, klasik ve kullanıcı seçeneği olmak üzere 6 farklı ekolayzır seçeneği üründe mevcut. 
Sansa clip'in perakende kutusunda yer alan aksesuarlar arasında USB veri aktarım ve şarj kablosu, kulaklık, 8 cm'lik kurulum 
CD'si, kullanım kılavuzu ve garanti dokümanları yer alıyor. 
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Sandisk Sansa c240 


Değiştirilebilir pilleriyle müzik dinleme süresi 
arttırabiliyor. 


Telefon: (212) 216 0520 
Web: www.sandisk.com 


Puan 


SANDISK Sansa c200 serisinden flaş tabanlı c240 taşınabilir 
medya çalar bu ay test merkezimize konuk oluyor. C240, serideki diğer MP3 çalar c250'den 1 GB daha düşük kapasiteli. 
128 kbit/sn veri oranlı 4 dakikalık MP3 şarkılardan 250 adedi Sandisk Sansa c240'ın dahili hafızasına sığabiliyor. MP3, 
WMA, ve korumalı (DRM) WMA formatındaki parçaları çalabilen ürün Microsoft'un PlaysForSure müzik aboneliği sistemini 
destekliyor. Sansa MP3 çaların menüsü İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveç ve Hollanda 
dillerini destekliyor ancak menü dili arasında Türkçe olmaması 
dikkat çekiyor. Ürünün arka panellinde kapak bulunuyor. Degiştirilebilir Lityum polimer batarya Sansa c240 medya çalarda kullanılıyor. 


Sandisk Sansa e280 


8 GB'lık üründe ekstra kapasite için mikro SD 
yuva bunuyor. 


Telefon: (212) 216 0520 
Web: www.sandisk.com 


Puan 


SANDISK'İN e200 serisi taşınabilir medya çalarları, 2 GB'lık 
e250, 4 GB'lık e260, 6 GB'lık E270 ve 8 GB'lık E280'den 
oluşuyor. PCnet Test Merkezine konuk olan flaş bellek temelli 
Sansa e280 8 GB veri depolama alanında 128 kbit/saniyelik 
4 dakikalık MP3 şarkılardan 2000 tanesini saklayabiliyor. Benim müzik arşivim geniş ve daha fazla şarkıyı yanıma almak 
istiyorum diyorsanız o zaman Sandisk Sansa e280'in mikro 
SD yuvasını kullanarak ürünün hafıza kapasitesini yükseltebilirsiniz. Kolay kullanıma yönelik biçimde sade tasarlanmış 
arayüzü, kullanıcı dostu kontrol tuşlarıyla desteklenmiş. Medya çalarlarda kullanıcı elinin en çok gittiği yer ses seviye belirleyici kontrollerdir. Ön paneldeki mavi LED aydınlatmalı çark 
ile menü seçimleri ve ses seviye denetimi yapılıyor. 
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TAŞINABİLİR MEDYA ÇALARLAR 


Minton MMP 3077 


Minton taşınabilir medya çaların ağırlığı 
sadece 25 gram. 


irma: DEPA Elektronik 
Telefon: (212) 519 50 00 
Web: www.minton.com.tr 


Puan 


KDV dahil 39,90 YTL'lik fiyat etiketiyle öğrenicilerin ve bütçesine önem veren kullanıcının ilgisini çekeceğine inandığımız 
Minton MMP 3077 taşınabilir medya çalar DEPA elektronik 
güvencesiyle satışa sunuluyor. Ürün 2 yıl garantiyle kullanıcısına ulaşıyor. 1.5 inç pasif matris LCD (CSTN) ekrana sahip 
üründe MP3 şarkı bilgilerini veya sözlerini verebilen IDTag3 
teknolojisi destekleniyor. 25 gram ağırlığıyla test merkezimizde 
konuk ettiğimiz taşınabilir medya çalarlar arasında en hafif ilk 
üç arasına giriyor. 1 adet 3.5 mm'lik kulaklık çıkışına yer veren üründe desteklene frekans aralığı 20 ile 20.000 Hz. Şarkı 
aktarımını USB 2.0 arabirimiyle gerçekleştiren Minton MP3 
çaların desteklendiği işletim sistemleri arasında Windows 98 
SE, ME, 2000, XP ve Mac OS 9.2.2 bulunuyor. 


Archos 105 


Video, müzik ve fotoğraf için 2 GB dahili 
hafızası var. 


Firma: Balkan Elektronik 
Telefon: (212) 213 09 08 
Web: www.archos.com 


Puan 


BALKAN Elektronik güvencesiyle Türkiye donanım piyasasında satışa sunulan yeni nesil 5 serisi Archos taşınabilir medya 
çalarlardan Archos 105 bu ay test merkezime konuk oldu. 2 
GB flaş bellek tabanlı medya çalar MP3 dinleme ve WMA formatında kayıt etme özelliklerine sahip. 262.000 renk destekli 
160x128 piksellik parlak ekranı 1.8 inç ebadında. Şarkı ve 
video listesi oluşturma özelliklerine yer veren üründe kullanımı 
kolaylığı ile dikkat çeken arayüz kullanılmış. Her tarza uygun 
Archos 105 taşınabilir medya çaların kırmızı, siyah, gri renk 
seçenekleri mevcut. KDV dahil 199YTLlik fiyat etiketiyle öğrencilerin ve bütçesine önem veren kullanıcıların gönlünü fethedecek bir medya çalar. Sadece 50 gram ağırlığındaki ürünün 
siyah, gri kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. 
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Minton MMP 3017 


Uygun fiyatlı ürünü bellek olarak da 
kullanabilirsiniz. 


Firma: DEPA Elektronik 
Telefon: (212) 519 50 00 
Web: www.minton.com.tr 


82 


Puan 


1 GB dahili hafızayla gelen ürün ortalama 250 adet MP3 şarkı yüklemek mümkün. Ön panelinde monokrom LCD bulunan 
üründe ID3 Tag desteği var. “USB Head” özelliği ile ara kablo 
kullanmadan USB 2.0 hızında veri transferi yapılabiliyor. Mac 
OS 9.2.2 ve Windows 98 SE, ME, 2000, XP işletim sistemlerini destekleyen ürün tak çalıştır (Plag&play) özelliğiyle kolayca 
kurulup kullanıma hazır hale geliyor. Teknoloji marketlerinde ve 
internette KDV dahil 29,90 YTL fiyat etiketiyle satışa sunulan 
uygun fiyatlı MP3 çalar arayanlar için iyi bir seçenek oluşturuyor. Minton MMP 3017 taşınabilir medya çalar değiştirilebilir 
AAA tipi pille çalıştığından yedek pillerle ürünün çalma süresi 
uzatılabiliyor. 1 adet AAA tipi pil, askılı kulaklık, sürücü CD'si ve 
kullanım kılavuzu kutunda yer alan aksesuarlardan bazıları. 


Apple Ipod Shuffle 


15 gramlık ürünü yakanıza rahatça 
tutturabilirsiniz. 


Firma: Apple VAD (Bilkom) 
Telefon: (216) 454 Ol Ol 
Web: www.apple.com.tr 


Puan 


DÖRT canlı renkle satışa sunulan Apple Ipod Shuffle minimalist tasarımıyla oldukça sempatik bir medya çalar. Kolay 
taşınabilir oluşu ve canlı renklerliyle taşınabilir medya çalarda 
gençlerin öncelikli tercihi haline genel Shuffle, Ipod serisi bir 
taşınabilir medya çalar olmanın avantalarını taşıyor. Bu avantajların en önde geleni yeni nesil bir ses veri sıkıştırma algoritması olan AAC'yi desteklemesi. Az miktarda veriyle yüksek kaliteli ses üreten AAC(Advanced Audio Coding) formatının Apple 
medya çalarlara özgü biçimi ve hatta korumalı AAC internette 
iTunes'dan indirilebiliyor. Shuffle, 8 ile 320 Kbit/sn veri oranlı 
AAC ve korumalı AAC'nin yanısıra MP3, Audible ve türevlerini 
çalabiliyor. 27.3x41.2x10.5 mm ölçülerindeki Shuffle sadece 
15.6 gram. 
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Kusursuz çalışan siştem içir ksa Te Ogulimd yapa 
tasarım ve malzemönin sınırlarını zorlayan CP 


Nusret ERTURAN / nusret©PCnet.com.tr 


OVERCLOCK dünyasının uzun ve dolambaçlı yollarında ilerlemeyi 
kafanıza koyduysanız öncelikle standart işlemci soğutucularından 
uzak durmanız gerekir. İşlemcileri ancak turtalılıklarını kaybetmeden çalışabilecekleri sıcak seviyelerinde tutan standart soğutucular, sistem tutarlığına katkıda bulunmadığı gibi uzun vadede işlemcilerinizin ömrünü de azaltırlar. Sessiz PC üretmek için kullanılan 
bazı modeller hariç overclock soğutucularının genelinde aktif hava 
soğutma yöntemi kullanılır. Aktif soğutma yönteminde ısı giderici 
içinde hava akımı oluşturulmalıdır. Bunu sağlamak için genellikle 
12 volt için tasarlanmış uzun ömürlü fanlar kullanılır. Aktif hava 
soğutma çözümlerinde kullanılan fanın kalitesi çok önemlidir. 60, 
90, 120 mm gibi farklı çaplarda ve değişik tasarıma sahip fanlar 
overclock soğutucularında kullanılmakta. Fanlarda yer alan mil 
yataklarının teknolojisinden kanatçıkların sayısına, büyüklüğüne, 
biçime kadar pek çok etken soğutucuların gürültü düzeyini etkiler. 
Tabii fan devri de ses düzeyini önemli biçimde etkiliyor. Pervane 
devrini otomatik olan ayarlayan PWM (Pulse Width Modulation) 
uyumlu ürünler piyasada mevcut. Potansiyometre ile pervane 
devri kullanıcı kontrolünde bırakan ürünlerden, uygulanan gerilime göre pervane devri belirlenen birçok farklı fan modeli işlemci soğutucularda kullanılıyor. Bazı overclock dostu kasalarda fan 
kontrol panelleri bulunuyor ve panel ünitesi üzerinden işlemci, 
kasa ve disk soğurucu fanların pervane devirleri ayarlanabiliyor. 
Özel olarak tasarlanmış fan kontrol üniteleri de sonradan satın 
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alarak sisteminize dahil edebilirsiniz. 

İşlemcileri aktif hava soğutma yöntemiyle mümkün olabilen en 
düşük Isı seviyelerinde tutan overclock soğutucuları sisteminizin 
daha tutarlı olmasını sağlar ve ömrünü uzatır. Daha önce bu tip 
bir soğutucu kullanmamış kişilerin aklına şöyle bir soru gelmiş 
olabilir: Fiyatı dışında yüksek performanslı overclock soğutucularını sıradan soğutuculardan farklı yapan özellikler nedir? Overclock için tasarlanmış işlemci soğutucularının sıradan soğutuculara 
göre pahalı olduğunu öncelikle kabul etmek gerek. Ancak bu sogutucularla overclock edilmiş işlemciler üzerinden elde edeceğiniz 
performans farkı bu ürünler için ödenen bedele değer oluyor. Yüksek performanslı fanlar sayesinde yüksek çalışma frekanslarına 
overclock edilmiş işlemciler fabrika çıkışı olarak yüksek frekans 
için tasarlanmış işlemciler kadar tutarlı çalışabiliyorlar. Fiyatlara 
1000 YTL civarına kadar ulaşabilen üst seviye bir işlemci yerine 
daha mütevazı bir frekansta çalışmak üzere tasarlanmış bir işlemciyi overclock soğutucularıyla kullanarak büyük miktarda para tasarruf edebilirsiniz. İşlemciden tasarruf ettiğiniz parayı da yüksek 
performanslı bir grafik kartına veya daha yüksek veri depolama 
kapasitesine sahip bir sabit disk sürücüsüne yatırabilirsiniz. Yüksek performanslı bir soğutucuyu sıradan soğutuculardan ayıran 
temel özellik ısı dağıtıcı yüzeyinin fazla olmasıdır. Yüzey arttıkça 
yonga üzerinden alınıp havaya aktarılan ısı enerjisi daha yüksek 
olabiliyor. 


Sunbeam Core Contact Freezer 


Overclockçulara yakışır bir CPU soğutucu. er 


ISI iletken borular ve metal yapraklar, overclock için tasarlanmış işlemci soğutucuların tipik yapılandırmasıdır. Çoğunlukla 
ısı iletken borular saf bakır tabana kaynaklanmıştır. Isıyı yonga 
üzerinde alıp ısı iletken borulara aktarırlar. Yüksek performanslı işlemci soğutucularındaki bu ortak yaklaşımdan farklı olarak 
üründeki ısı iletken borular CPU'nun ısı dağıtıcı yüzeyiyle direkt temas halinde. 

Emsallerinden farklı olarak işlemciye direkt temas durumundaki soğutucunun ısıl direnci azalıyor. Isı tabandan kayıpsız 
biçimde alınarak dağıtıcı yapraklara daha etkin biçimde iletebildiğinden Sunbeam Core Contact oldukça yüksek performanslı. Bu tip işlemci tasarımı kullanan soğutucunun başarısında, Isı iletken boruların kalınlığından, boruların ısı giderici 
metal yapraklara olan mesafesine kadar pek çok etken söz 
sahibidir. Isı giderici yapraklar ve iletken borularda kullanılan 
malzeme işlemci soğutucularının ısı giderme kapasitesini birebir etkiliyor. Sunbeam Core Contact, 120 mm'lik fanından 
gelen hava akımını azami biçimde kullanmak üzere yüksek 
tasarlanmış. Isı dağıtıcı yapraklar yoğun biçimde dizilerek, ısı 
dağıtıcı yüzeylerin serin hava ile olan teması arttırılmış. Test 
merkezimize konuk ettiğimiz diğer işlemci soğutucularınkiyle 
kıyasladığımızda üründeki ısı dağıtıcı metal yaprakların büyük 
tutulduğunu görüyoruz. 


Noctua NH-CIZ2P 


Isıyı, iletken borularla ve direkt tabandan alıyor. 


TABANDAN gelen ısıyı iletken borularla dağıtmak günümüz 
soğutucu tasarımının klasikleşmiş bir uygulaması. Noctua 
NH-CIZ2P bu konudaki ezberi bozarak ısıyı iki kanaldan dagıtıcı yapraklara ulaştırıyor. Alüminyum ısı dağıtıcı yapraklar 
tabana dolaysız biçime bağlamış. Tabana uzak olan kısımlara 
ısı tabanda gelen iletken borularla ulaşıyor. Aslında firmanın 
ürünlerindeki tasarım çeşitliliğine şaşırmamak gerekir Tayvanlı 
Kolink International firmasıyla ortaklık yürüten Noctua, soğutucu tasarımlarında Avusturya ısı aktarım ve fan teknolojileri 
enstitüsüyle olan işbirliğinden yaralanıyor. Noctua NH-CI2P 
işlemci soğutucuda firmanın kendi üretimi olan 120 mm çaplı 
NF-P12 fan kullanılıyor. Kasalardaki ve işlemci soğutucularındaki fanların çoğu yüksek devirde oluştukları hava akımında 
oluşan girdaplar nedeniyle gürültü oluştururlar. Gürültü azaltan özel pervane kanatları ve düşük gürültü üreten sıvı temelli 
(SSO bearing) mil yatağı sayesinde çok sessiz. Ürünün perakende kutusundan yer alan aksesuarlar arasında AMD platformuna uygun susta destekli vidalar, sabitleme mekanizması, 
Intel platformu için sabitleme mekanizması, kapsamlı kullanım kılavuzu, yüksek kaliteli ısı iletken macun ve montaj vidaları bulunuyor. Ürünün ölçüleri 91 x 152 x 126 mm. Noctua 
NH-C12P'nin ısı giderici büyük cüssesine rağmen 550 gramlık 
ağırlığıyla hafif sayılabilecek bir ürün. 


89 YTL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.sunbeamtech.com 


Dipnot: İşlemciye direkt temas eden kalın ısı 
iletken borularıyla çok başarılı. 


Puan 93 


125 YTL 


Firma: Evren dış ticaret 
Telefon: (216) 566 04 19 
Web: www.noctua.at 


Dipnot: Intel LGA775 ve AMD AM2, AM2-* 
platformlarıyla uyumlu Noctua NH-C12P'nin 
görev döngüsü 150,000 saat. 


Puan 89 


TEMMUZ '08 PCnet 115 


Noctua Silentator- / 75 


Sisteminiz sessiz ve soğuk çalışsın. 


YÜKSEK performanslı işlemci soğutucuları overclock gereken 
ısıl marjı sağlamak için yüksek hava akışı sağlayan fanlara sahiptir. Çoğunlukla 70 veya 90 mm'lik fan kullana ürünler yüksek hava akışı sağlamak için fan kanatlarını dakikada 5000, 
6000 devir gibi yüksek hızlarda döndürürler. Bu hızlarda fanlar 
yüksek hava akışı sağladıkları halde fan kanatları çok gürültü 
üretir. Noctua Silentator'da yüksek hava akışı sağlamak için 
farklı bir yöntem kullanılıyor. Üründe yer alan fan 120 mm 
ebadında ve çok kanatlı yapıya sahip. İyi soğutma için gereken yeterli hava akımı kanatlar yüksek hızla çevrilmeden de 
oluşturulabiliyor. Toz tutmasını engelleyen ve hava akımından 
kaynaklanan gürültüyü azaltan özel bir kanat tasımı Noctua 
Silentator-775'in fanında kullanılmış. Fanın desteklediği devir 
hızları 900 ile 1600 arasında. Göreceli olarak çok sayıda Isı 
iletken yaprak kullanılması nedeniyle fan pervanesi çok hızlı 
dönmeden de işlemci başarıyla soğutulabiliyor. 37 alüminyum 
yaprak ile 3500 santimetre karelik ısı dağıtıcı yüzey elde ediliyor. Üründe 3 iletken ısı borusu kullanılıyor. Bu üç boru tabanda birleşip ısı dağıtıcı yapraklara 6 iletken boru olarak dönüyor. 
Isı ileten borularda saf bakır malzeme kullanılmış. Isı giderici 
yapraklar ısıyı havaya başarıyla iletebilen alüminyum malzemeden üretilmiş. Noctua Silentator-7 75 işlemci soğutucu 640 
gram ağırlığında. 


Thermaltake Biglyp 


120 mm'lik güçlü bir fanla geliyor. 


THERMALTAKE ürün numarası CL-P0310-01 olan Biglyp 
120 WX işlemci soğutucusu test merkezimizde konuk ettiğimiz 
en iri kıyım soğutucular arasındaki hak ettiği yeri alıyor. 122 
x 122 x 103 mm ölçülerindeki ürün büyük cüssesini kullandığı 120 mm'lik fana borçlu. 9 kanattan oluşan fan pervanesi 
mümkün olabilen en sessiz biçimde 86.5 CFM'lik hava akımı oluşturabiliyor. Dakikada 1300 ile 2000 devirde çalışan 
pervane 16 ile 24 desibel arasında ses üretiyor. Fan devrini 
ayarlamak üzere fan kenarına monte edilmiş bir potansiyometre bulunuyor. Taban ve ısı iletkenler kesintisiz kaynaklama 
yöntemiyle birleştirilerek Isı iletimi en yüksek düzeyde tutulmaya çalışılmış. Bakır malzemende üretilmiş 6 mm çaplı 6 Isı 
iletken boru tabandan gelen ısıyı metal yapraklara iletiyor. Test 
merkezimizde konuk ettiğimiz yüksek performanslı diğer soğutucularında farklı olarak bu üründe ısı giderici metal yapraklar 
yatay biçimde dizilmiş. Üründeki ısı dağıtıcı yapraklar alüminyum malzemeden, işlemciyle temas halindeki taban bakır 
malzemeden üretilmiş. 142 adet ısı dağıtıcı yaprak sayıca çok 
olmakla birlikte 5 x 6 santimlik dikdörtgenler biçimde kesildiği 
için çok geniş bir ısı dağıtım yüzeyi oluşturmuyor. 822 gram 
ağırlığındaki Thermaltake BigTyp 120 VX üniversal montaj mekanizmasına sahip. Ürün LGA775, 939, AM2 ve 754 soketine 
yer veren anakartlarla kullanılabiliyor. 
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YÜKSEK PERFORMANSLI İŞLEMCİ SOĞUTUCULARI 


111 YTL 


Firma: Evren Dış Ticaret 
Telefon: (216) 566 04 19 
Web: www.noctua.at 


Dipnot: 6 ile 13 volt aralığında çalışan 
fanı en düşük 14 en yüksek 24 desibel ses 
üretiyor. 


Puan 88 


f 
5 76 YTL 


Telefon: (212) 211 80 65, 
(212) 266 92 00 
Web:www.thermaltake.com 


Dipnot: Oluşan hava akımının gürültüsünü 
azaltmak için metal yapraklar dalgalı 
biçimde kesilmiş. 


Puan 89 


OCZ Vendetta2 


9 mm'lik kalın ısı iletken borulara yer verilmiş. 


DAHA önce birinci nesil OCZ Vendetta soğutucularda gördügümüz işlemciye direkt temas eden ısı iletkenler sektörde adeta yeni bir akım yaratı. Tabandaki ısıyı ısı gidericilere daha iyi 
iletebilmek için yeni nesil yüksek performanslı soğutucuların 
büyük çoğunluğunda artık bu yaklaşım kullanılmaya başladı. 
OCZ Vendetta2'yi rakiplerine göre üstün yapan özellik sadece işlemciye direkt temas halinde bulunan ısı iletkenler değil. 
Üründe çok sayıda metal ısı giderici plaka kullanıldığı için 
ısı dağıtıcı alan genişliyor ve buna bağlı olarak ısıyı havaya 
aktarma oranı yükseliyor. 65 x 120 mm ölçülerindeki 51 adet 
plaka ürünün ısı dağıtıcı yüzey toplamını dramatik biçimde 
arttırıyor. Piyasada bulunan yüksek performanslı işlemci sogutucuların çoğunda 6 mm çaplı ısı iletken kullanılırken Vendetta 2'de 9 mm'lik kalın ısı iletken çubuklara yer verilmiş. 
Üründeki kalın ısı iletken çubuklara ürünün ısı giderme kapasitesinin fark edilir biçimde yükseltiyor. Benzer yapılandırmalı 
soğutuculara kıyasla ürünün sistemi 4-5 derce daha ılık çalışabilmesi mümkün oluyor. 800-1500 devir/dakika hızında 
çalışan sessiz fanı en yüksek 32 desibel, en düşük 20 desibel 
gürültü üretiyor. Fan en yüksek devrinde 81 CFM hava akımı üretebiliyor. Fan titreşimini emerek gürültünün azalmasına 
yardımcı olan 4 adet yumuşak lastik sabitleyici ürünün perakende kutusunda bulunuyor. 


Coolermaster Mars 


Tasarımı Marstan geldiği izlenimini veriyor. 


YENİLİKÇİ kasalar ve overclock dostu aksesuarlarından tanıdığımız Coolermaster firması bu ay ürün kodu RR-CCX-W9U1- 
GP olan işlemci soğutucuyla test merkezimize konuk oluyor. 
Büyük ısı değerleri altında çalışmak için üretilen yüksek performanslı işlemci soğutucularında alışılmamış tasarımları son 
yıllarda daha fazla görür olduk. Fanların oluşturduğu hava 
akımında en etkin biçimde faydalanmaya çalışan tasarımlar 
sonunda ilginç görünümlü ürünlerin oraya çıkmasını sağlıyor. 
Coolermaster Mars işlemci soğutucusunda fan pervanesini 
360 derece çevreleyen metal yapraklar yer alıyor. Isı giderici 
yaprakların ortasında kalan pervaneni oluşturduğu hava akımının neredeyse tümü tabandan gelen ısının dağıtılmasında 
kullanılmış oluyor. Metal yaprakları bir arada tutan biri üstte, 
diğeri alta olmak üzere yerleştirilmiş iki metal parça bulunuyor. 
Alttaki metal parça CPU ile temas halinde olduğundan ısıyı dolaysız biçimde ısı dağıtıcı plakalara iletiyor ancak üstteki parça 
için durum farklı. Tabandaki yüksek ısının ısı dağıtıcı plakaları 
üstten tutan parçaya aktarılması için 3 adet ısı iletken boru 
kullanılmış. Intel soket LGA775 ve AMD soket 754, 755, 939, 
AM2 uyumlu işlemciler bu soğutucu tarafından destekleniyor. 
90 mm'lik fan jumper ile seçilebilen 900 ve 3000 devirlik iki 
çalışma hızını destekliyor. Jumper yerinden çıkarıldığında devir 
hızını anakart otomatik olarak belirliyor. 


79 YIL 
Firma: Akortek 


Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.ocz.com 


Dipnot: Soket 754, 755, 939,AM2 
uyumlu AMD işlemciler ve soket LGA775 
uyumlu Intel işlemciler OCZ Vendetta2 CPU 
soğutucuyla birlikte kullanılabiliyor. 


Puan 93 


53 YIL 


Firma: Metro Elektronik, Multimedya, 
Segment 

Telefon: (216) 528 10 00, 

(212) 479 46 46, (212) 266 6290 
Web: www.coolermaster.com 


Dipnot: Alışılmışın dışındaki tasarımı Coolermaster Mars soğutucuyu moding meraklıları 
için iyi bir seçenek yapıyor. 


Puan 88 
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Zalman CNPS 9700 NT 


Nikel kaplı alüminyum ve bakır malzemeden üretilmiş. 


SESSİZ PC aksesuarları ve overclock dostu ürünlerin tanınmış 
markası Zalman yüksek performanslı sessiz ürünleri gurubuna 
yenilerini katmaya devam ediyor. Firma CNPS serisi soğutucuları piyasaya ilk sürüdüğünden beri tüm dünyada birçok tasarım 
ödülü kazandı. Zalman CNPS 9700 NT soğutucu bu serinin en 
gelişmiş ürünlerinden biri. Yaklaşık 8 senedir sessiz soğutucular konusuna yoğunlaşmış firmanın ürünlerinde kullandığı 
fanlar kalitesi ve sessizliğiyle dikkat çekiyor. Zaten CNPS serisi 
ismini Computer Noise Prevention System(bilgisayar gürültü 
engelleme sistemleri/çözümleri) kelimelerinin kısaltmasından 
alıyor. Zalman CNPS 9700 NT soğutucuda yer alan 110 mm 
ebadındaki yeşil LED aydınlatmalı fan sessizlik konusunda Zalman için bir istisna oluşturmuyor. Tam devrinde 25 desibel 
gürültü ürüten CNPS 9700 NT soğutucu en düşük devirde çalışırken 19.5 desibel seviyesinde ses üretiyor. Nikel kaplı alüminyum ve bakır malzemeden üretilmiş soğutucu çok sayıda 
ısı dağıtıcı yaprağın bir araya getirilmesinden oluşuyor. Ürün 
büyükçe bir plastik kutuda geliyor. CNPS 9700 NT soğutucunun perakende kutusunda her ayrıntı düşünülerek hazırlanmış aksesuarlar bulunuyor: Anakartın arkasına yerleştirilecek 
montaj destek parçası, vidalar, kalitesi yüksek termal macun, 
4 iletkenli fan devir potansı, kullanım kılavuzu ve montaj için 
gereken tornavida bile kutuda mevcut. 


Coolermaster Hyper UC 


Şeffaf fan çerçevesi ürüne şık görünüm kazandırmış. 


COOLERMASTER firmasının zengin soğutucu çözümleri arasına HCA-F61-GP koduyla giren Hyper UC şeffaf lastik perakende kutusuyla satışa sunuluyor. Şeffaf kasa veya pencereli kasa 
kullanan moding meraklılarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz şık görünümüyle dikkat çekiyor. Metalik boyanmış çok 
kanatlı pervanesi ve şeffaf fan çerçevesi ürünün alüminyum 
ısı dağıtıcı yapraklarıyla tam bir görsel uyum içinde. Üründe bakır tabandan gelen ısı 6 adet 6 mm'lik bakır ısı iletici 
boruyla metal ısı dağıtıcı yapraklara taşınıyor. Taban çok iyi 
parlatılmış bakır malzemeden üretilmiş. Düzgün parlatılmış 
tabanın işlemci ile olan temas yüzeyi fazla olduğundan yonga üzerindeki ısı daha yüksek başarıyla ısı gidericiye aktarılabiliyor. Anakart arkasında monte edilen destek parçaları ve 
montaj mekanizması çelikten üretilmiş. Kaliteli malzemeden 
üretilmeyen montaj mekanizmaları, zamanla anakartın baskılı devresini bükerek uzun vadede geri dönülmez arızalara yol 
açabiliyor. Bu nedenle Coolermaster firmasını Hyper UC soğurucuda kullandığı kaliteli malzeme için tebrik ediyoruz. Hyper 
UC' de yer alan alüminyum ısı dağıtıcı yaprakların boyutları 59 
x 93. Metal yaprakların sayıca çok olmakla birlikte boyutları 
fazla büyük sayılmaz. Üründe 49 adet ısı dağıtıcı metal yaprak 
kullanılmış. Üründe yer alan 92 mm'lik fan en yüksek 72 CFM 
hava aklımı üretebiliyor. 
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154 YTL 


Firma: DijitalTrend.Com 
Telefon: (212) 266 87 70 
Web: www.zalman.co.kr 


Dipnot: 4 iletkenli güç soketi PWM (Pulse 
Width Modulation) ile otomatik pervane 
devir ayarını destekliyor. 


Puan 87 


Firma: Metro Elektronik, 
Multimedya, Segment 

Telefon: 216) 528 10 00, 

(212) 479 46 46, (212) 266 6290 
Web: www.coolermaster.com 


Dipnot: Isı gidericisi 115 x 95 x 60 
mm ölçülerindeki üründe 92 mm'lik fan 
kullanılmış. 


Puan 4 


Noctua NH-U12P 


Geniş Isı dağıtıcı yapraklarıyla yüksek performanslı bir soğutucu. 


AVUSTURYALI Noctua firması ülkemiz donanım piyasasına 
yeni girmesine rağmen overclock dostu donanımlarıyla internette isminde sıkça bahsettiren markalar arasına girdi. Test 
merkezimize konuk ettiğimiz Noctua NH-U12P yüksek tasarımı ve geniş Isı dağıtıcı yapraklarıyla dikkat çeken bir ürün. Havayla daha çok temas eden ısı dağıtım yüzey oluşturan büyük 
ısı dağıtıcı yapraklar ürünün soğutma kapasitesini arttırıyor. Bu 
sayede işlemci yongasında oluşan Isının giderilmesi kolaylaştırıyor. 126 x 71 mm ölçülerinde ısı dağıtıcı plakalar yer veren 
üründe plakalar alüminyumdan üretilmiş. Isı dağıtıcı plakalara 
8 yönden temas eden 4 ısı iletken boru Noctua NH-U12P işlemi soğutucuda yer alıyor. Isı giderici ünitenin fansız ölçüleri 
158 x 126Xx 71 Bakır taban ve bakır ısı iletkenlere nikel kaplama uygulandığından ürünün ısı dağıtıcı plakalar dahil olmak 
üzere tümüyle metalik gri görünümde. Hava akımı oluşturma 
potansiyelinden ödün vermeden yakalayabildiği düşük ses seviyesi, üründe yer alan fanın kalitesi hakkında ipucu veriyor. 
Noctua firmasının girdap engelleyici pervane kanatları olarak 
tanıttığı tasarım sayesinde yüksek hava akımı oluşturulabildiği 
halde gürültünün önüne geçilmiş. 120 mm'lik fanlarda özel 
tasarımlı 9 büyük kanat bulunuyor ve 1300 devirde ancak 19- 
20 desibel kadar düşük gürültü üretiyor. Düşük ses modunda 
çalıştırsanız ses düzeyi 12.9 desibel kadar az olabiliyor. 


Thermaltake DuOrb CL-PO0464 


DuOrb ile bir elin nesi var iki elin sesi var. 


KONU yüksek performans elde etmek olunca ısı giderici tasarımcıları hayal güçlerinin sınırlarını zorluyorlar. Thermaltake 
mühendisleri “bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü ispat etmek istercesine iki soğutucu üniteden oluşan bir soğutucu tasarlamışlar. 

Soğutucu metal yaprakların fan çevresine dizildiği çiçek biçimli 
tasarım aslında yeni yaklaşım sayılmaz. Bu tasarımı iki binli 
yılların başlarında test merkezimize konuk ettiğimiz Zalman 
soğutucularda ilk kez görmüştük. Fakat çiçek biçimli ısı giderici çiftini tek üründe barındıran ilk ürün Thermaltake firmasından geliyor. 

Ürün kodu CL-P0464 olan Thermaltake DuOrb soğutucu dairesel ısı gidericiden oluştuğu için biraz büyükçe. 202 x 106 Xx 
86 mm ölçülerindeki soğutucu montaj esnasında geniş bir alan 
kaplayabileceğinden yer konusunda anakartınızda Üzerindeki 
diğer bileşenlerle bir çakışma olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. DuOrb'un her iki ünitesi de ısı giderici plakaları 
tabana bağlayan bakır ısı iletken borularla birleştirilmiş. Isı 
iletken borular, işlemci yongasındaki ısıyı soğutuculara aktardığı gibi ürünün iskeleti görevini de üstleniyor. Soğutucuda yer 
alan fanların şeffaf pervaneli 85 mm çapında. DuOrb, Intel 
LGA775 ve AMD AMZ2, 754, 939 soket uyumlu işlemcilerle 
çalışmak üzere tasarlanmış. 


> 
125 YTL 


Firma: Evren Dış Ticaret 
Telefon: (216) 566 04 19 
Web: www.noctua.at 


Dipnot: Yüksek kalitedeki Noctua NF-P12 
fanın sessiz modu olan 900 devirde ürettiği 
gürültü 13 desibelden az. 


Puan 89 


115 YIL 


Telefon: (212) 211 80 65, 
(212) 2669200 


Dipnot: Test merkezimizde konuk ettiğiz en 
iri kıyım CPU soğutucuları arasında ilk üçe 
girmeyi başardı. 


Puan 86 
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Glacialtech Igloo 5610 


Soket 775 işlemciler için uygun fiyatlı alternatif. 


39 YTL 


Firma: Mascom 
Telefon: (212) 312 50 00 
Web: www.glacialtech.com 
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ZENGİN bütçe kategorisi soğutucu çeşidiyle Glacialtech uzun süredir ülkemiz donanım piyasasında yer alıyor. Firmanın soket 775 
işlemcilerle birlikte kullanılmak üzere ürettiği Glacialtech Igloo 
5610 bu ay test merkezimize konuk ettiğimiz ürünler arasında. 
Giderilmesi gereken ısı enerjisi 65 ile 95 W ile sınırlı olan Intel 
LGA 775 formundaki işlemciler için tasarlanmış ürün TDP değeri 
130 W'a kadar olan Extreme Edition işlemcileri de destekliyor. 
Glacialtech'in bu üründe kullandığı güvenlik önemli takdirimizi 
kazandı. Soğutucu montajı sırasında tornavida kaydırma kazalarına çok sık rastlanır. Kayan tornavida PCB üzerideki hassas 
yolları kazıyabiliyor veya voltaj düzenleyici devre elemanlara zarar 
verebiliyor. Montaj vidasını kenarlarında yükselen plastik parça 
tornavida ucunun etrafında set oluşturarak kazaları önlüyor. 


Akasa AK-965 


Fiyat performans oranı oldukça yüksek. 


42 YTL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.akasa.co.uk 
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5 

ISI dağıtıcı alüminyum yaprak kullanan ısı iletkenli tasarım Akasa 
AK-965'te kullanılıyor. Soğutucuda kenarları yuvarlatılmış 105 x 
60 mm'lik 45 adet ısı dağıtıcı metal plaka kullanılmış. Kesilmiş 
boru biçimli fan çerçevesi, pervaneden gelen hava akımının yanlarda dağılmadan tek doğrultuda yönlendirilebilmesini sağlıyor. 
Ayrıca hava akımının kayıpsız biçimde ısı dağıtıcı yapraklardan 
geçmesi için ısı gidericinin ön paneli plastik malzemeyle kaplanmış. Orta segmentteki ürünlerle kıyasladığımızda üründe yer alan 
fanın kaliteli ve sessiz olduğunu görüyoruz. Tabanda birleşen 6 
iletken boru ile işlemci üzerindeki sıcaklık ısı dağıtıcı yapraklara 
aktarılıyor. Intel stok fanlardan tanıdığımız yerleştirme ve vidasız 
monte edilebilen sabitleme mekanizmasına sahip. 
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OCZ Vanguisher 


Tabanına önceden termal macun uygulanmış. 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.ocz.com 


86 
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VANGUISHER soğutucuda ince alüminyum yapraktan oluşan ısı 
giderici plakalar bulunuyor. Isı iletkenliği yüksek bakır borularla işlemci ürerinden alınan ısı, dağıtıcı yapraklara etkin biçimde 
ulaşıyor. Üründeki 6 adet ısı ilkten bakırdan üretilmiş ve 6 mm 
çapında. 110 x 7/0 mm ölçülerindeki alüminyum yapraklara yer 
veren üründe toplam 41 adet ısı dağıtıcı plaka bulunuyor. Soğutucu için gereken güç 4 iletkenli PWM soketi üzerinden sağlanıyor. 
PWM sayesinde fan pervanesinin devri 800 ile 2000 devir arasında otomatik olarak ayarlanabiliyor. Olası kazaları engellemek 
için 7 kanattan oluşan fan pervanesinin önüne koruyucu kafes 
yerleştirilmiş. 92 mm çaplı fan kullanılmış olması ürünü 120 mm 
çaplı ürünler karşısında zor durumda bıraksa da bu fan 30-40 
CFM seviyelerinde yeterli hava akımı sağlıyor. 


Thermaltake Silent 7/75D 


382 gram ağırlığıyla oldukça hafif. 


40 YTL 


Telefon: (212) 211 80 65, 
(212) 266 92 00 


SADECE Intel soket 7/75 uyumlu platformlar düşünülerek üretilmiş ürün 105 x 93 x 85 mm boyutlarında. Ölçüleri Intel'in stok 
işlemci soğutucularını çağrıştıran Thermaltake Silent 775D etkin soğutma yapmak üzere ince ve sık dizilmiş metal yapraklardan oluşuyor. Neredeyse jilet inceliğindeki yapraklar ürünün tsı 
dağıtım yüzeyini ve dolayısıyla soğutma kapasitesini arttırıyor. 
Metal yapraklarda işlemci soğutucuların genelinde olduğu gibi 
alüminyum malzeme kullanılmış. Yapraklar ısı giderici tabanına 
ısı iletken borularla dolaylı biçimde bağlandığı ve ısı iletkenler 
uzun tutulduğundan az da olsa bir performans kaybı olabiliyor. 
4 adet 6 mm'lik bakır ısı ilken boru kullanan üründe bağlantı 
noktaları kesintisiz kaynak işlemiyle iyice sağlamlaştırılmış. 


Zalman CNPS 87/00 NT 


CPNS serisinin uygun fiyatlı ürünü. 


TEK, çift ve çoklu çekirdeğe sahip soket 775 Intel ve AMD 
AM2/754/939/940 işlemciler için oldukça sessiz bir çözüm 
sunan ürün yüksek kaliteli fanıyla dikkat çekiyor. Fanında mavi 
LED aydınlatmadan gelen ışık soğutucunu nikel kaplamaya 
soğutucun yapraklarında vurduğunda tam seyirlik bir görüntü 
oluşuyor. 1150 devirde çalışırken 17.5 desibel ses üreten ürün 
2100 devirde 30 desibel kadar ses üretiyor. Yüksek devirde 
kabul edilebilir seviyede ses üretiyor olsa da sessiz PC'lerle 
kullanırken düşük devirleri kullanmakta fayda var. 120 x 123 
x 67 mm ölçülerindeki soğutucunun yüksekliği sadece 7 santim. İşlemci SOĞUtUCUSU için geniş alan ayrılmayan ince kule 
veya düşük profilli multimedya kasalarda soğutucu yüksekliği 
büyük önem taşır. Düşük yüksekliği ve sessiz olması nedeniyle 
bu soğurucu ev sineması için kullanılacak Multimedya merkezi 
PC'ler için biçilmiş kaftan. Perakende kutusunda montaj vidaları LGA775 soketine uygun klips, sabitleme mekanizması ve 
arkalığı, ısı iletken macun, Zalman logolu etiket, kolay kullanım kılavuzu yer alıyor. 


Coolermaster Eclipse 


Geniş hacimli bir kasada kullanmanızı öneririz. 


71 YTL 


Firma: Metro Elektronik, Multimedya, 
Segment 

Telefon: (216) 528 10 00, 

(212) 479 46 46, (212) 266 6290 
Web: www.coolermaster.com 
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FARKLI tasarımlı işlemci soğutma çözümleri denince üretici 
firmaların arasında akla ilk geleni Coolermaster oluyor. Soğurucunu ölücüleri 147 x 146 x 110 mm. Ürün çark tipi fanıyla 
test merkezimize konuk olan diğer ürünlerden ayrılıyor. 900 ile 
3000 devir arasında değişen hızları destekleyen fanın dayanıklı ve uzun ömürlü mil yatağı sayesinde 40000 saatlik çalışma 
ömrü destekliyor. Ürünün kablosunda yer alan jumperli hız seçicisiyle performans, sessiz ve PWM modları seçilebiliyor. Fan 
sessiz modunda 1800 devir, performans modunda 3300 devirde çalışıyor. Tabandan gelen ısıyı metal yapraklara dağıtan 
ısı iletken borulardan üründe 4 adet kullanılmış. Metal yapraklar çark tipi fanın kanatlarını çevreleyecek biçimde kesilmiş. 
Merkezden çekilen soğuk hava metal yaprakların arasında ısınarak atılıyor. Anakart üzerinde ısınan diğer bileşenleri soğutmak için hava yönlendirici bir mekanizma ısı giderici üzerinde 
yer alıyor. Soğutucudaki siyah şeffaf kapak değişik yönlerde 
konumlandırılabiliyor. 


126 YIL 


Firma: DijitalTrend.Com 
Telefon: (212) 266 87 70 
Web: www.zalman.co.kr 


Puan 87 


Zalman CNPS 9500A LED 


Zalmana patentli kavisli ısı iletken boru tasarımı 
kullanıyor. 


123 YIL 


Firma: DijitalTrend.Com 
Telefon: (212) 266 87 70 
Web: www.zalman.co.kr 


1999 yılında kurulan Zalman 2000'li yılların başlarında birçok 
patenli tasarım buldu. Bunlardan biri de Zalman CNPS 9500A 
LED soğutucuda kullanılan kavisli ısı iletken boru tasarımı. 3 ısı 
iletken bakır boru tabandan kavisli biçimde yapraklara ulaşıyor. 
Borular tabana ortasından bağlandığından 6 adet ısı iletken çubuk tabandan metal yapraklara ulaşmış oluyor. Isı dağıtıcı metal 
yaprakların ortasına yerleştirilmiş fan dik konumda bulunduğundan metal yapraklar geniş tutulabilmiş. Geniş metal yapraklar ve 
kavisli ısı iletken boru kullanan bu akılcı yapılandırma Zalman 
CNPS 9500A LED soğutucunun düşük pervane devrinde bile 
iyi soğutabilmesini sağlıyor. 85 x 112 x 125 mm ölçülerindeki 
üründe 92 mm'lik fan kullanılıyor. Fan pervanesi etrafında 90 
adet bakır ısı dağıtıcı yaprak kullanılmış. Ürüne birlikte gelen 
aksesuarlar arasında LGA775 soketine uygun klips, sabitleme 
mekanizması ve arkalığı, AMD platformu için klips, montaj vidaları, Isı iletken macun, Zalman logolu etiket, kolay kullanım 
kılavuzu bulunuyor. 
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Thermaltake Vİ 


V biçimli yenilikçi bir tasarıma sahip. 


İŞLEMCİ soğutucularının tabanında kullanılan malzemenin 
bakır ve benzeri iyi bir ısı iletken olması önemlidir. Genellikle bakır kullanımı yaygındır ama taban yüzeyinin düzgünlüğü 
çoğu zaman ikincil öneme sahip bir konu olarak göz ardı edilir. 
Çizik ve minik boşluklara sahip bir taban, işlemci ile soğutucunun temas yüzeyini azaltır. Soğutma performansını azaltan bu 
durumu engellemek için Thermaltake ürettiği VI soğutucunun 
tabanını adeta ayna gibi parlatmış. Isı iletken yaprakları, ısı 
dağıtıcı ve tabanı tümüyle bakırdan üretilmiş soğutucu göze 
hoş gelen V biçimli tasarıma sahip. Tabandan çıkan soğutucu yapraklar iki parçalı üretilmiş. İki soğutucu parça arasında 
yerleştirilmiş fanın hem hava itiş hem de çekiş gücünden faydalanılmış oluyor. 9 şeffaf pervane kanadına sahip fan oldukça 
sessiz. 4 ısı iletken boru ile bakır yapraklara ısı dağıtımı yapan ürünün sabitleme mekanizması Intel stok fanlar ile aynı. 
Anakart arkasında sabitleme plakası yerleştirme ve vidalama 
zahmetine girmeden montajını tamamlayabileceğiniz ürün kullanıcı dostu özelliklere sahip. 


Thermaltake GoldenOrb 2 


Mavi LED aydınlatmasıyla çok şık. 


W5l1 YIL 


Telefon: (212) 211 80 65, 

(212) 266 92 00 


SON yıllarda üretilen soğutucularda gördüğümüz ısı dağıtıcı yapraklar hava temas yüzeyini arttırmak üzere nerdeyse jilet inceliğinde. Thermaltake GoldenOrb soğutucu alüminyum ekstrüzyon 
kanatlarıyla test merkezimize konuk ettiğimiz soğutucuların genelinden ayrılıyor. Alüminyum ekstrüzyon Isı giderici, kalın kanatlara 
sahip olmakla birlikte kanatlar sayıca fazla olduğundan bu durum 
ürünün ısı giderme performansı olumsuz etkilenmiyor. Üründe 66 
adet alüminyum kanat bunuyor. Isı iletken boru kullanılmayan 
üründe ısı dağıtıcı plakalar düzgün parlatılmış bakır tabana dolaysız biçimde bağlanıyor. 7 geniş kanattan oluşan pervane şeffaf 
plastikten üretilmiş. 100 mm çaplı pervane dakikada 1600 devir 
gerçekleştiriyor. Bu hızda Thermaltake GoldenOrb 2'nin ürettiği 
ses şiddeti 17 desibel civarında. 35.43 CFM hava akımı üretebilen fanın görev döngüsü 30,000 saat. Fandaki mavi LED altın 
rengine boyanmış ısı gidericiyi aydınlattığında kasa kapağını kapatmaya kıyamayacak veya internetten şeffaf kasa sipariş etme 
yoluna gidebileceksiniz. 


122 PCnetTEMMUZ'08 


EGEMEN ÜRÜN KATEGORİSİ İŞLEMCİ SOĞUTUCULARI 


91 YTL 


Telefon: (212) 211 80 65, 
(212) 266 9200 


OCZ Vendeta 


Birinci nesil vendeta fiyatına göre çok başarılı. 


64 YTL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.ocz.com 


Puan 87 


OVERCLOCK donanımlarının tanınmış markası OCZ her segmentteki zengin işlemci soğutucusu çeşidiyle teknoloji marketlerindeki 
yerini almış durumda. Bu ay test merkezimizde konuk ettiğimiz 
yüksek performanslı Vendeta2 soğutucusu, OCZ Vendeta'nın piyasadaki başarısından sonra üretildi. Bu ürün de OCZ vendeta2 
ve Sunbeam Core Contact Freezer soğutucuları gibi işlemciyle 
dolaysız temas eden ısı giderici borulara sahip. Bu özellik işlemci yongasında üretilen ısının daha düzgün biçimde ısı gidericiye 
yönlendirilebilmesini sağlıyor. Vendeta2' den farklı olarak üründe 
120 mm yerinde 90 mm çaplı fan kullanılıyor. Üründeki üniversal 
montaj mekanizması Intel LGA775 ve AMD K8 platformlara uyacak biçimde tasarlanmış. Isı giderici tabanın kenarlarındaki vida 
yuvalarına işlemcinizle uyumlu montaj kiti takılabiliyor. Soğutucuyu anakarta takmak Intel'in stok fanlarında da kullandığı klips 
sayesinde adeta çocuk oyuncağı. Isı iletken macunu işlemci ile 
soğutucu taban arasına uyguluyor, 4 sabitleme iğnesinden hafif 
bir çıt sesi gelen kadar bastırıp montajı tamamlıyorsunuz. 


Thermaltake Sonic Tower 


Pasif soğutucuda istenirse 120 mm'lik fan kullanılabiliyor. 


THERMALTAKE firmasının kule biçimli bu pasif soğutucu fansız olarak satışa sunuyor. Kasanızda yeterli hava akımı oluşuyorsa işlemciniz için bu tip bir pasif soğutucu kulanız mümkün. 
TDP değeri 135 W ve üzeri olabilen üst seviye bir işlemciniz 
varsa kasanın çok iyi havalandığında emin olmanızı öneririz. 
Soket LGA775 formundaki Intel Core 2 Exterme, Core 2 Duo, 
Pentium Extreme Edition, Pentium D, Pentium 4, Celeron D 
işlemciler Thermaltake Sonic Tower ile soğutulabiliyor. AMD 
cephesinde AM2, 939 soketli Athlon 64 X2 ve FX işlemciler, 
soket 7/54, 939, AM2 uyumlu Athlon 64 ve soket 7/54, AM2 
uyumlu Sempron işlemciler destekleniyor. 112 x 112 x 150 
mm ölçülerindeki ısı giderici pasif kullanım için tasarlanmış 
olsa da aktif soğutma için uygun tasarımda üretilmiş. Üründe 110 alüminyum ısı dağıtıcı yapraktan oluşan iki soğutucu 
blok bulunuyor. Soğutucu blokların arası 120 x 120 x 25 mm 
boyutlarında fan kullanmak için uygun. İşlemciyle temas halindeki bakır tabandaki yüksek ısı 6 mm'lik 3 adet ısı iletken 
boruyla taşınıyor. 


Zerotherm BTF95 Fanless 


Kelebek biçimli tasarımıyla dikkat çekiyor. 


101 YTL 


Firma: Akortek 
Telefon: (212) 210 97 99 
Web: www.zerotherm.net 
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PASİF soğutma çözümleri fansız olarak satışa sunulduklarından soğutma başarısı sadece Isı gidericinin soğutma potansiyeline ve tasarım etkinliğine bağlı. Perakende kutusunda fan 
bulunmayan Zerotherm BTF95 Fanless işlemci soğutucusu |IsıI 
giderici verimliliğini arttırmak üzere tümüyle bakırdan üretilmiş. Üründe ekstra hava akımı oluşturan fan yer almadığından 
çok sayıda jilet kadar ince ısı dağıtıcı metal yaprakla ısı giderme potansiyeli yükseltilme yoluna gidilmiş. 64 adet bakır yaprak 4,400 santimetrekare ısı dağıtma alanı elde ediliyor. Üçgen biçiminde kesilmiş, köşeleri yumuşatılmış plaklar iki grup 
haline dizilmiş. Arasında boşluk olan kelebek biçimli tasarım 
sayesinden hava akımı daha etkin kullanan tünel yapılandırması elde edilmiş. Soğutucuda yer alan 4 ısı iletken borudan 
her biri 6 mm çapında. İletken borular tepeden kıvrım yapıp 
tabana geri döndüğü için bu ürünün 8 ısı iletken boru kullandığını söyleyebiliriz. İşlemci arkası plaketi ve sustalı vidalardan 
oluşan sabitleme mekanizması oldukça başarılı. 


İ 
. 


EM YT YL İka kali LALALMI İleri 


Telefon: (212) 211 80 65, 
(212) 266 92 00 


93 


Puan 


Coolermaster Geminli 


Çift fan yuvalı pasif soğutma çözümü. 


Firma: Metro Elektronik, 
Multimedya, Segment 
Telefon: (216) 528 10 00, 

(212) 479 46 46, (212) 266 6290 
Web: www.coolermaster.com 
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COOLERMASTER'ın test merkezime ulaştırdığı RR-CCH-ANU2- 
GP model numaralı Geminll soğutucusu fansız olarak teknoloji 
marketlerin raflarındaki yerini alıyor. Coolermaster Geminli pasif 
soğutma çözümü olarak tasarlanmış olmakla birlikte iki adet 90 
mm'lik fanla kullanılmaya uygun. Yana yana iki fan için montaj 
deliklerine sahip ürüne istediğiniz özellikteki fanları sonradan satın alıp takabiliyorsunuz. Ürünün perakende kutusunda yer alan 
aksesuarlar arasında farklı platformlar için 3 adet montaj plaketi, 
fanlar için sabiteme parçaları, vidalar, lastik pullar, ısı iletken macun ve kolay kullanım kılavuzu bulunuyor. 847 gram ağırlığındaki 
ürün AMD 754, 939, 940, AM2 ve Intel LGA/775 soketli anakartlarla uyumlu. 175 x 124.6 x 81.5 mm ölçülerinde anakart 
üzerinde enlemesi 17 santimlik alan kaplıyor. Sisteminizde Corsair Dominator ve OCZ Flex gibi soğutucusu yüksek bellek modülleri 
kullanıyorsanız ramlerinizle Geminll'nin çakışmayacağından emin 
olunuz. Üründe bakır tabandan çıkarak alüminyum ısı dağıtıcı 
yapraklara ulaşan 6 adet ısı iletken bakır borudan yararlanılmış. 
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ASUS EEE PC 900 


“Eee, adamlar yapmış!” dedirten Asus Eee PC 900'ü enine boyuna inceledik. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


İLK etapta eğitim kurumlarında, bilgisayarlarla yeni tanışan çocukların kullanımına yönelik üretilmesi planlanan 
“küçük dizüstü bilgisayarlar”, içerisinde 
bulunduğumuz günlerde üretici firmaların sıkı rekabet alanlarından bir digeri haline gelmiş durumda. Dünyanın 
önde gelen dizüstü bilgisayar markaları 
çocuklardan gördüğü ilginin çok daha 
fazlasını kullanıcılardan görünce ürünlerini artık herkesin kullanımına yönelik 
tasarlamaya başladı. Yaklaşık bundan 
bir sene önce adımları atan ilk firma, internete düşen haberleri ile Asus oldu ve 
günümüze bakıldığında da yine piyasada 
satılmakta olan tek ürünün Asus'un Eee 
PC ailesi -yazı yayına girdiği sırada belki 
rakiplerden de yeni ürünler gelebilir- olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık aynı zamanlarda adı duyulmaya başlanan Palm 
Foleo ve VIA Nanobook gibi rakiplerden 
ise bırakın ürünü; yeni bir haber bile gelebilmiş değil. 


Model seçenekleri 
İlk olarak Asus'un Eee PC ailesi hakkında kısa bir bilgi verelim. Piyasada 7 inç 


ve 9 inç ekranlı iki farklı seçenek var. 
Ekran büyüklüğüne karar verdikten 
sonra sırada işletim sistemi seçeneği 
geliyor. Şayet lisanslı bir XP'niz elinizde halihazırda varsa Linux'lu bir model seçmeniz elbette daha mantıklı. 7 
inç modellerde işletim sistemini Linux 
olarak seçerseniz 50 YTL'ye yakın kar 
etmiş oluyorsunuz. 9 inç modellerdeyse ödeyeceğiniz ücret değişmiyor; fakat 
bu kez de size 12 GB yerine tam 20 
GB depolama alanı sunuluyor. Ekran 
boyutları farklı olmasına rağmen her iki 
ürün de aynı ölçülere sahip ve görünüm 
açısından oldukça benzer yapıda. 7 inç 
ekrana sahip olan modelde ekran çerçevesi kasa aynı büyüklükte olduğu için 
hayli kalınlaşıyor. Firma, alandan faydalanarak bu kısma hoparlörler yerleştirilmiş. 


7 inç'lik modelde harici SSD bulunmuyor 
ve tüm depolama kapasiteniz anakarta 
gömülü olan 4 GB'lık dahili bir SSD ile 
sınırlandırılmış. 

Bunun dışında bellek miktarı 7 inç modellerde 512 MB olarak sunulurken, 9 
inç modellerde de I GB gibi daha kabul 
edilebilir bir miktar tercih ediliyor. Ürünlerde her zevke göre renk seçenekleri de 
var. 9 inç'lik için sadece siyah ve beyaz; 7 
inç için de bu renklerin yanı sıra pembe, 
mavi ve yeşil renk seçenekleri de mevcut. Biz yazımızda Microsoft Windows XP 
işletim sistemi ile satılan 9 inç'lik Asus 
Eee PC 900'e yer vereceğiz. İlerleyen 
günlerde Eee PC'nin masaüstü sürümü 
de çıkacak. Ayrıca dokunmatik ekranlı ve 
entegre GPS alıcının bazı modellere de 
eklenmesi söz konusu. “Eee PC” ismini 
markalaştırmayı tercih eden Asus, daha 
farklı ekran büyüklükleri ve konfigüras- 


yonlarla da alternatifler yaratacak. 


Yakın markaj 

Asus Eee PC 900, hassas bir terazide tartıldığında pili dahil tam 981 gram çekiyor. Ürün boyutları açısından piyasadaki 
birçok küçük ürünle yarışacak seviyede. 
Bundan bir sene öncesinde benzer boyutlardaki birçok ürünün 3000-4000 YTL 
arasında  satıldığından bahsedebiliriz. 
Asus Eee PC 900'ün sol tarafına bakıldığında sadece bir adet USB, ses ve ethernet arabirimlerinin olduğu görülebiliyor. 
Sağda ise D-Sub görüntü çıkışı, iki adet 
USB 2.0 ve SD / MMC bellek kartı okuyucu bulunuyor. Bellek kartı okuyucunun 
SDHC tipindeki belleklerle uyumlu çalışması önemli bir avantaj. Böylece sonradan 16 GB ve 32 GB'lık bellek kartlarını 
kullanarak kalabalık yaratmayan bir ek 
depolama çözümü oluşturabilirsiniz. Top- 


Eee PC 900 


lamda üç adet sunulan USB arabirimleri 
de fazlasıyla yeterli. Şayet depolama sıkıntılarınızın olacağını düşünüyorsanız 
TB'lık bir harici disk alıp kullanma şansınız da yok değil. 

Ürünün güç bağlantısı arka taraftan yapılıyor; 1.3 MP çözünürlüğünde webcam 
ve dahili mikrofon da LCD ekranın tam 
üzerinde olacak şekilde sunulmuş. Bu tip 
özelliklerin ihmal edilmemesi de oldukça 
hoş; çünkü Skype ve MSN Messenger 
gibi sohbet programları böylece tam anlamıyla kullanılabiliyor. Ekranın sunmuş olduğu 1024 x 600 piksel çözünürlük çok 
yüksek olmasa da ürünü keyifle kullanabilmeniz adına yeterli. Herhangi bir optik 


RİK in b bi a 


sürücünün bulunmuyor olması bize göre 
daha yerinde olmuş. Optik sürücü hem 
ağırlığı artıran, hem de kasayı kalınlaştıran bir bileşen. Üstelik işletim sistemi 
kurmanın dışında fazla da ihtiyaç duyulmuyor. Klavyenin tuşları tahmin edebileceğiniz gibi biraz küçük. Parmakları kalın 
olan kullanıcıların seri şekilde yazabilmesi için biraz zaman geçmesi gerekebilir. 
USB arabirimleri bolca sunulduğu için 
isterseniz dışarıdan bir klavye bağlayabilmeniz mümkün. 

Touchpad'in hassaslığına kullandığımız 
süre boyunca fazla alışamasak da, çoklu dokunuşu destekleyen -iki parmağınızı 
Touchpad üzerinde açıp kapattığınızda, 
resimlerde yakınlaşma-uzaklaşma sağlıyor- bu kontrol seçeneği yerine USB fare 
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Eee PC 900 


I GB'lık sistem 
belleği ve 8 
GB'lık SSD 


depolama birimi. 


kullanabilmeniz de mümkün. Güç, batarya, sabit disk ve kablosuz ağ kullanımını 
gösteren LED'ler de ürünün ön kısmında 
bulunuyor. Ürünün en önemli özelliklerinden bir diğeri de dahili kablosuz ağ kartının bulunması elbette. Dış görünüşüyle Asus Eee PC 900'ü tanıdıktan sonra 
şimdi donanımsal özelliklere de bir göz 
atalım. 


Donanımcı gözüyle 

Asus Eee PC 900'de kullanılan işlemci 
Intel Celeron M ULV 353. Yaklaşık 900 
MHZ hızında çalışan işlemci 32 bit veri 
işleme kapasitesine sahip ve üzerinde 
512 kB'lık ikinci seviye önbellek bulunduruyor. İşlemcinin ULV (Ultra Low Voltage) olması oldukça iyi; böylece pil süresi 
ULV olmayan işlemcilere göre ciddi anlamda artıyor. İşlemci Pentium M olsaydı 
Intel'in Speed-Step teknolojisi desteklenecek ve böylece sistem kullanımına göre 
işlemcinin hızı otomatik olarak ayarlanacaktı. Intel Celeron M işlemciler için bu 
özellik desteklenmiyor. Yine de işlemci 
oldukça tutumlu. Maliyetler göz önünde 
olduğu için işlemci bu şekilde tercih edilmiş. Neticede çalıştırılabilecek tüm basit 
uygulamalar için fazlasıyla yeterli. Ayrıca 
işlemcinin tek çekirdekli olduğunu da belirtelim. Sunulan işlemcinin günümüzün 
çift çekirdekli canavarlarıyla yarışamayacağı kesin; ancak MSN Messenger'da 
sohbet etmek, Microsoft Outlook ile 
e-posta alıp-göndermek, Microsoft Office 
uygulamalarını kullanmak, günlük rutin 


ofis ve internet işleri 
için gerekli olan güç 
rahatlıkla sağlanıyor. 
Şayet Photoshop kullanmayı —zaten ekran 
buna pek müsait değil- 
video düzenlemeyi, üç 
boyutlu oyun çalıştırmayı düşünüyorsanız 
baştan söyleyelim; 
pek o heveslenmeyin. 
Ayrıca ürünü taşınabilir bir video oynatıcı 
olarak kullanamamanız için de hiçbir neden yok. Yeter ki USB 
belleğinizde filminiz olsun. 

Intel'in i910GML yonga setini kullanan 
üründe 1 GB'lık ve 400 MHz hızında görev yapan DDR2 bellek bulunuyor. Gerek 
Linux'lu, gerekse Windows XP'li satılan 
ürünler için bu değer rahat rahat yetiyor. 
Biz test merkezimizde gerçekleştirdiğimiz 
denemelerde 2 GB'lık ve 667 MHz'lik tek 
bir bellek modülünün bile üründe sorunsuzca çalıştığına tanıklık ettik. Hemen 
kapasiteden de bahsedip ürünün gerçekleştirdiğimiz testlerde ne gibi sonuçlar 
aldığına göz atalım. Asus Eee PC ailesinin tüm modellerinde 4 GB'lık bir dahili 
SSD var. SSD yani Solid State Disk teknolojisinde depolama ısınan, fazla enerji 
harcayan ve gürültülü mekanik disklerin 
yerine flash bellek tabanlı aygıtlarla yapılıyor. Veri parçacıklarına erişim süresi 
inanılmaz derecede azalıyor. SSD teknolojisinde yüksek kapasite istendiğinde 
fiyatlar uçuyor. Bugün bile 64 GB'lık bir 
SSD almak istediğinizde yaklaşık iki tane 
Asus Eee PC 900 parasına yakın bir tutar 
ödemeniz gerekiyor. Asus orta yolu bulmuş ve makul bileşenler sayesinde ideal bir sistem ortaya çıkarmış. Bu arada 
önemli detaylardan bir diğeri de SSD'lerin 
darbelerden etkilenmiyor oluşu. 1.8 inç 
ya da 2.5 inç'lik mekanik diskleri bozabilecek bir düşme darbesi, SSD'ler için 
hiçbir anlam ifade etmez. Biraz önce de 
bahsettiğimiz gibi dahili olarak tüm modellerde 4 GB'lık dahili SSD diskler var. 
Sistem tarafından “Asus Phison OB SSD” 
olarak tanınan bu depolama birimi 7 inç 
olan tüm modellerde tek başına bulunuyor. 9 inç olan modellerde bu belleğe ek 
olarak alt taraftan sisteme dahili olarak 
bağlanan bir SSD daha bulunuyor. İkinci 
SSD de “Asus Phison SSD” olarak adlandırılıyor. Microsoft Windows XP Home 
Edition'lu cihazlarda bu diskin kapasitesi 
8 GB, Linux'lu modellerde de 16 GB. Lisans ücretinin fiyata yansıtılmaması için 
bu tip bir donanımsal kısıtlamaya gidilmiş. Tabi Linux'lu olan modeli tercih edip 
sonradan Windows XP kurmak bu noktada en mantıklısı. 


Testler ne diyor? 
Bizim elimizdeki ürün Windows XP'li olan 
sürümdü. İşletim sistemi saat gibi çalışı- 


yor. Üzerine Microsoft Office de kurduk. 
Ayrıca birçok test yazılımı da çalıştırdık. 
Konfigürasyona bakıp da bilgisayarın yavaş çalışacağından endişe etmeyin. Gerçekten de oldukça memnun kaldık. Biraz 
önce de bahsettiğimiz gibi ürünün taşınabilir odaklı üretilmiş olduğunu unutmamanız gerekiyor. Üç boyutlu oyun çalıştırmanız, DVD'lerinizi DivX'e çevirmek 
istemeniz ve bunun gibi sistemi zorlayıcı 
diğer işlemler ürününüzü gereksiz yere 
yormanıza neden olacak. Asus Eee PC'ler 
bunlara uygun değil. Günlük rutin ofis ve 
internet işlerinizi yapmak, işten eve dönerken film izlemek gibi uygulamalar için 
ürün tek kelimeyle biçilmiş kaftan. 

En çok merak edilen testlerden biri kuşkusuz pilin ne kadar gittiği ile alakalı. Ekran parlaklığını sona aldık; kablosuz ağ 
bağlantısı kurulu halde gerçekleştirdiğimiz pil testi sonucunda ürünün yaklaşık 
2 saat 40 dakika boyunca çalışabildiğini 
gördük. Enerji tüketmeyi seven kablosuz 
ağ adaptörü devre dışı bırakıldığında ve 
ekran parlaklığı da orta seviyelere çekildiğinde bu süre 3 buçuk saate yaklaşıyor. 
Üstelik bizim tercih ettiğimiz program 
ürüne ara ara uygulamalar çalıştırarak 
bataryanın tüketilmesini sağlıyor. Şayet 
ürünü aşık bırakıp gidecek olursanız bu 
sürenin 4 saati devirmemesi için hiçbir 
neden yok. Bu kadar küçük bir cihazın 
bu kadar uzun bir batarya ömrü sunması 
eminiz ki birçok okuyucumuz tarafından 
beğeni toplayacak. Günümüzün 12 inç 
Intel Core 2 Duo işlemcili dizüstü bilgisayarlarında bahsi geçen süreler iki saate 
bile zor ulaşıyor. 
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Genel anlamda sistem testi yapan uygulamalarda ürünün düşük puanlar almasını kötüye yormamak gerek. Tekrar 
tekrar vurguladığımız gibi bu ürün seyahatleriniz ve günlük kullanımınız sırasında ihtiyaçlarınızı karşılayacak, işlerinizi 
görecek şekilde tasarlanmış. GB'larca 
veri kopyalama ya da üç boyutlu görüntü oluşturma performanslarına bakarak ürünü günümüzün canavar dizüstü 
bilgisayarlarıyla kıyaslamak hata olur. 
Asus Eee PC'ler konseptleri açısından 
çok daha farklı bir kategoride bulunuyor. 
Daha çok bir cep bilgisayarının, dizüstü 
bilgisayar olmuş hali gibi düşünülebilir; 
tabi çok daha geliştirilmişi. 


Modifiye ve Windows Vista 
deneyimleri 

Asus Eee PC 900'ün alt kısmında iki 
tane vida ile kapatılmış bir kapak var. Bu 
kapağın üzerinde garanti etiketi var ve en 
ufak bir müdahalede ürün garanti dışı kalıyor. Bellek ve harici SSD —tercih ettiğiniz ürüne göre 8 GB ya da 16 GB'lık- bu 
kısmın içinde. Biz sizin için açtık. Bellek 
takviyesi her dizüstü bilgisayarda olduğu 
gibi kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi ürünü 
garanti dışı bırakmamak için bu işlemi 
yetkili servise yaptırmalısınız. İlginç bir 
durum da SSD'nin bağlantı arabiriminin 
IDE ya da SATA dışında bir standarda sahip olması. SSD'de kolay bir şekilde sökülebiliyor. Bizdeki 8 GB'lık SSD'de tam 
dört bellek yongası var. 16 GB'lıkda boş 
alanlara da aynı yongalardan takılıyor. Yüzlerin birinde ayrıca 
kontrolcü yonga bulunuyor. 
İlerleyen tarihlerde belki bu 
arabirimi kullanan daha yüksek kapasiteli SSD'ler çıkabilir. Ancak şu anda hiçbir 
net bilgi yok. Kısacası ürünü bellek ve disk açısından modifiye edebiliyorsunuz. Anakartın yonga 
seti tek yuvada 2 GB'lık 
bellek miktarından daha 
fazlasının çalıştırılmadesteklemiyor. 
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Sunulan SSD diskler günümüzün masaüstü 


disklerinden hızlı değil, ancak ihtiyaçları rahat 
şekilde karşılıyor. 


için kullanabileceğiniz en yüksek bellek 
miktarı 2 GB seviyesinde. 

Linux'lu olan bir modele çok kolay bir 
şekilde Microsoft Windows XP işletim 
sistemi yüklenebilir. Harici bir optik sürücünüz varsa ve daha önceden bu işi 
yaptıysanız hiçbir zorluğu yok. Harici optik sürücünüz yoksa bu kez USB bellek 
kullanmanız gerekiyor. Belleği öncelikle 
boot edilebilecek şekilde formatlamalı 
ve Windows kurulum dosyalarını içine 
kopyalamalısınız. Akabinde BIOS'tan 
boot alınacak ilk sürücüyü “Removable” 
olarak gösterdiğinizde bir sonraki açılışta 
USB belleğiniz üzerinden sistem açılıyor. 
Sonrasında Windows dosyalarının bulunduğu klasöre giderek kurulumu başlatacak dosyayı çalıştırmanız gerekiyor. 
Biz sistem belleğini 2 GB'a yükselttikten 
sonra abartıp Windows Vista kurmaya 
karar verdik. 4 GB'lık olan dahili SSD'ye 
haliyle işletim sistemi sığmadığından 8 
GB'lığa kurduk. Önerilen alan öncesinde 
11 küsür GB olarak belirtiliyordu ancak 
bizim için engel değildi. :) Kurulum sonrasında disk alanımızdan sadece 500 MB 
boş yer kalmıştı ve işletim sistemi oldukça yavaş çalışıyordu. Takas dosyalarını 4 
GB olan diğer diske taşıyınca sistem biraz daha kendini toparladı. Disk alanımız 
yeterli olmadığından dolayı bu sorunlarla 
karşılaştık. 16 GB'lık harici SSD'li Asus 
Eee PC 900'lerde Microsoft Windows 
Vista'nın 2 GB sistem belleği ile çok 
daha fazla performans vereceğini söyleyebilmek mümkün. Webcam ve kablosuz 
ağ kartı sürücülerini Microsoft Windows 
Vista'ya her ne kadar tanıtamamış olsak da bu sadece bir denemeydi. Ürünü 
Linux'lu satın alıp Microsoft Windows XP 
işletim sistemi ile birlikte kullanmanızı 
öneriyoruz. “Eee, adamlar yapmış!” diyeceğinize emin olabilirsiniz. ** 
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Biraz detaylara inmeye ne dersiniz? 


GPU savaşlarında 


son perde 


Ekran kartlarının sadece performansına ve fiyatına odaklanmayın. Doğru bir tercih için biraz 


daha kafa yormak gerekebiliyor. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


SİZ bu sayıyı okurken ekran kartı üreticileri arasındaki yarışta yeni bir sayfa açılmış oluyor. Satın 
almalardan önce ATI — NVIDIA arasında geçen rekabet artık AMD — NVIDIA rekabeti olarak anılıyor. 
Bu iki büyük üretici ekran kartlarındaki GPU'ları ve 
referans kart tasarımlarını sunmakla kalmıyor marka değerini yükseltmek için çalışmalar da yapıyor. 
Çünkü performans herşey demek değil. Bazı durumlarda performansıyla lider olmayan ürünlerin de 
epey iyi sattığını görüyoruz. Bunun arkasındaki faktörlerden biri fiyat diğeriyse tanıtım. Üreticiler sürekli olarak bir sonraki adımı da planlamak zorunda 
olduğundan kazançlarının epey bir kısmını Ar&Ge 
departmanlarına aktarıyorlar. ATI bir süre öncesine kadar temposunu kaybetmiş gibi görünüyordu 
ama AMD tarafından satın alındıktan sonra tanıtılan HD3000 serisi ardından işler biraz daha yoluna 
girdi. Bunun en önemli kanıtı HD3000 serisinden 
yaklaşık 6 ay sonra tanıtılan HD4000 serisi oluyor. 
ATI ve NVIDIA'nın 6 aylık periyotlarla yeni GPU'lar 
üretip satışa sunması hem iyi hem de kötü bir 
durum. Düşünsenize, en fazla 6 ay önce aldığınız 
bir ekran kartı bir anda eski nesil bir ürün haline 
dönüşebilir. PC parçalarına baktığımızda teknolojik anlamda en hızlı değişim gösterenlerin ekran 
kartı ve işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Bellek, 
anakart, monitör vb alıp birkaç sene sıkılmadan 
kullanabiliriz ama ekran kartları çok hızlı değişim gösteriyor. Çok hızlı güncellendiklerine göre 
biz kullanıcılar ister istemez daha sık ekran kartı almaya teşvik ediliyoruz ve firmalar daha çok 
kazanıyor. Rakip firmalar oturup senede bir yeni 
model çıkarmaya dair anlaşma yapmazlar. Zaten 
yapsalar da bir kazançları olmaz. 6 ayda bir yeni 
modeller sunabilmek için Ar&Ge bölümlerinin kesintisiz çalışması gerekiyor. Bu durumda Ar&Ge 
için sürekli para ayırmak durumundalar. ; 
Sonuç olarak ekran kartlarının maliyeti düşük olsa da Ar&Ge 
ve tanıtım çalışmaları nedeniyle 
fiyat katlanabiliyor. 
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Çok model kafa karıştırmaya başladı 
Elbette üreticiler için durum tamamen sorunsuz degil. Çünkü yeni bir seri tanıtıldığında sadece iki ya 
da üç GPU sunmuyorlar. Kimi zaman aynı seride 
5-6 farklı model olabiliyor. Böyle bir durumda hangi 
yonganın ne kadar sayıda üretileceği önemli bir sorun halini alıyor. AMD ve NVIDJA'nın 
sadık müşterileri var. Örneğin Palit epey yüklü miktarda NVIDIA 
GPU satın alıyor. Sapphire ve 
HIS gibi firmalarsa AMD GPU 
alıp kart satıyor. Bu gibi büyük firmaların ayrıcalıklı konumlarını sürdürebilmeleri 
için belirli sayıdan fazla GPU almayı sürdürmeleri 
gerekebiliyor. NVIDIA ve AMD'nin seçtiği ayrıcalıklı 
firmalar iki yerden kazanıyor. İlki GPU ya da ekran kartını daha düşük fiyatla alabilirler, ikincisi bu 
GPU ve kartları ilk alan firma olurlar. Bunların her 
ikisi de önemli kozlar. Örneğin GeForce 8800GT ilk 
çıktığında piyasaya ilk süren firma peynir ekmek 
gibi hızlı satış yapar. İkincisi kart yaygınlaştığında 
GeForce 8800GT almak isteyen çoğu kişi en uygun fiyat veren markaya yönelir. 10$ daha ucuz 
diye başka markalara yönelen çok sayıda kullanıcı 
var. Kullanıcılar yanında sistem entegratörlerini de 
unutmayalım. Küçük farklar toplu alımlarda epey 
fark ettirebilir. İşte bu şekilde ayrıcalıklı firmalar her 
bakımdan öne geçmiş olurlar. 
Ayrıcalıklı firmaların sorunuysa satın almalarda belirli değerlerin altına inememeleri. Şimdi diyelim ki 
GeForce 8800GT çıktı ve çok fazla talep var. Ardından bir alt model olan GeForce 8800GS çıktı. 
Kısa süre içinde GeForce 9600GT tanıtılınca adındaki 9 rakamından dolayı tüm ilgiyi üzerine topladı. 
Halbuki gerçekte GeForce 8800GT çok daha performanslı bir model. Ancak model adından dolayı GeForce 9600GT daha iyiymiş gibi algılanıyor. 
Fazla sayıda GeForce 8800GT ya da 8800GS GPU 
almış olan üreticiler böyle durumlarda zorda kalıyor. 
Hele bir de son kullanıcı fiyatları düşünce durum 
daha da çekilmez olabiliyor. NVIDIA ya da AMD rakipsiz olsa yeni modelleri arka arkaya sunmaz ve 
böylece ürettiği GPU'ların satışını sağlıklı biçimde 


sürdürdü. Neyse ki rekabet sürüyor 
ve bundan son kullanıcılar karlı 
çıkıyor. NVIDIA'nın modellerine AMD ve AMD'nin modellerne NVIDIA cevap 
verince her ikisi fiyatları 
indirmek ve yeni modeller 
hazırlamak zorunda kalıyor. Az 
önce bahsettiğimiz sıkıntı nedeniyle 
GeForce 8800GS modellerini satamayan 
NVIDIA akılcı bir taktikle isim değişikliğine gitti. Bizim bildik GeForce 8800GS bugünlerde GeForce 9600GSO olarak satışa sunuldu. Böylece elde 
kalan GPU'lar bir anda son model oldu ve tekrardan 
satılmaya başladı! 


GeForce 9 serisinin yarısı yeni değil! 
NVIDIA'nın kutu ve etiket değiştirme operasyonu 
bununla sınırlı kalmadı. Alt segmente yönelik olan 
GeForce 8500GT'nin adı GeForce 9400GS ve diğer 
bir model olan GeForce 8400GS'nin adı GeForce 
9300GS yapıldı. Üst seriye geçtikleri için haliyle 
model numaralarının son kısmı az da olsa düşürüldü. Durum böyle olunca alıcıların kandırıldığını söyleyebilir miyiz? Aslında bu isimlendirmeden sonra 
ortaya çıkan GeForce 9 serisinde dengeler kuruldu 
ve modeller arası performans farkları korundu. Yeni 
olanlar GeForce 9600GT, 9800GTX ve 9800GX2. 
Az sayıda yeni modelle seri oluşturmak biraz aceleye gelinmişliğin göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Çünkü az zaman geçmişti ki şimdi de 16 Haziran'da 
GT200 yongalı GTX260 ve GTX280 modelleri tanıtıldı. GeForce 9 serisi daha sindirilmeden yeni 
modeller eklendi. Bize kalırsa NVIDIA model çeşitliliği açısından ipin ucunu biraz kaçırdı. Çok sayıda 
benzer model adı olması yanında hangi modelin 
hangi performans aralığına denk geldiğini anlamak 
çok kolay değil. Zaten bu durumu NVIDIA da kabul 
ediyor ve model adlarını düzenleme, model sayısını 
azaltma çalışmaları yapıyor. 

Sanıyoruz ki çok fazla GPU versiyonu üretmek firmaların da işine gelmiyor. Bazı ekran kartı üreticileri 
belirli GPU'ları kullanan kartları hiç üretmeden devam edebiliyorlar. En üst model pahalı GPU'ları kullanan kartları bazı firmalar üretmez. Çünkü bunların 
fiyatı yüksek olduğundan satılmadığında zarar riski 
de yüksek oluyor. Belirttiğimiz gibi AMD ve NVIDIA 
birbirlerine cevap verircesine yeni modeller tanıtıyor. 
Aynı performansı daha ucuza elde etmeyi vaat eden 
kartlar hemen ilgi çeker. AMD'nin son zamanlarda- 
ki taktiği genelde bu. Aynı performansı daha ucuza 
sunan kartlar yani fiyat-performans dengesi daha 
iyi olan kartlar orta segmentin gözdesi. En pahalı 
modeller az satıyor ama fiyatı yüksek diye iyi kazandırıyor. Ancak satışın en hacimli olduğu kısım orta 
segment. GeForce 9600GT, Radeon HD3850 gibi 
modeller 200$ altı fiyatı nedeniyle çok ilgi görüyor. 
O zaman orta segmente yönelik kartlara odaklanan 
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firma mantıklı hareket etmiş oluyor. Tüm üreticiler 
için orta segment yüksek öneme sahip ama performans liderliği de son derece önemli. 


Dünyanın en hızlı ekran kartı 

Üretici firma kutu üzerine “dünyanın en hızlısı” 
türünden bir mesaj koyabiliyorsa bunun katkısı 
tartışılmaz. Tanıtımlar açısından liderlik kelimesi 
çok önemli. Bu yarış bitmeden devam ediyor. Son 
zamanlarda işlemcilerdeki eğilimin ekran kartlarına aktarılacağına dair sinyaller almaya başladık. 
İşlemcilerde olduğu gibi ilk adım birden çok GPU 
içeren kartlar. Zamanla çok çekirdekli GPU'ların da 
geliştirileceği tahmin ediliyor. AMD'nin elde ettiği 
en büyük başarılardan birinin kahramanı Radeon 
HD3870X2 oldu. Çift GPU içeren bu uzun kart 
tek bir baskı devre üzerine yerleştirilmiş iki tane 
RV670XT yongasından ve köprü yongasından oluşuyor. Bu model performans lideri oldu ama esasında çift GPU içerdiğinden ayrı konumlandırmak 
lazım. O zamanlarda tek GPU'lu performans lideriyse GeForce 9800GTX idi. Liderlik bayrağını AMD 
kapınca NVIDJA hızlı biçimde ve biraz da aceleye 
getirerek GeForce 9800GX2 modelini hazırladı. 
Çift 692 yongalı bu model liderlik bayrağını tekrar 
NVIDJA'ya kazandırdı. İşte bu liderliği kapma yarışı 
biraz da olsa istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. 
Bu tür çift yongalı ve performanslı kartların güç 
tüketimi, ısı değerleri ve kimi zaman da gürültüsü 
rahatsız edici seviyede. Performansın 9625 artması için 2680 daha fazla güç tüketen bir ekran kartı 
almak ne derece mantıklı? Günümüzde enerjinin 
önemi artıyor. Ekran kartı hariç tüm sistemin güç 
tüketimi 150 Watt iken 250 Watt tüketen bir ekran 
kartı alıp kullanmak pek anlamlı gelmiyor. Performans herşeyden önce gelir diyenler için bir sorun 
olmasa gerek ama ne için ne derece performansa 
gerek duyduğunuzu belirleyin. Bir oyunda saniyede 
80 kare alan ekran kartınızı güncelleyip saniyede 
200 kare alır hale gelecekseniz bu terfi biraz lüks 
kaçacaktır. Belki 2-3 sene sonrasında bana yetsin 
diyorsunuz ama 6 ayda bir çıkan yeni modeller DireciX 10.1 gibi yenilikler getirdiğinden kartınız her 
durumda demode olacaktır. Performans liderliğini 
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devralmak için tanıtılan modellerin kısa ömrülü olması can sıkıyor. Çift yongalı kartların elde ettiği degerlerden daha iyisini sonradan tanıtılan tek yongalı 
kartlar sununca of ya dememek mümkün değil. 


NVIDIA GeForce 

GTX260 ve 280 modelleri 

Geçtiğimiz ayın ortasında NVIDIA'nın en yeni modelleri olan GTX260 ve GTX280 modelleri tanıtıldı. Bu ikisinde GT200 yongası yer alıyor. Yonganın 
özelliği 1.4 milyar transistör içermesi ve 65 nm üretim tekniğinin de etkisiyle epey büyük (24 mm x 24 
mm — 576 mm2) olması. Bu GPU'nun alanı büyük 
olduğundan tek bir 300 mm wafer içine en fazla 
105 tane GT200 sığabiliyor. Aynı wafer 2500 tane 
45 nm İntel Atom işlemci üretimine imkan veriyor. 
Aradaki fark çok fazla ve bu durumda GT200 maliyeti ister istemez yükseliyor. 105 tane GPU'nun bir 
kısmının hatalı üretim nedeniyle atılabileceğini de 
hesaba katın. Tek bir wafer yaklaşık 6300 YTL'ye 
maloluyor. Hepsi sağlam çıksa tek GPU maliyeti 63 YTL ediyor. Diğer yandan AMD son 7 aydır 
GPU'larını 55 nm tabanlı üretiyor. Bu sayede GPU 
alanı azalıyor ve maliyet düşüyor. Ayrıca 55 nm getirileri arasında daha düşük güç tüketimi ve ısı da 
var. NVIDIA'nın 65 nm üretimden 55 nm üretime 
geçememesi teknolojik anlamda epey şaşırtıcı. Bu 
anlamda lider olan AMD'yi kutlamak gerek. Zaten 
AMD bu avantajı kullanarak aynı performansı daha 
ucuza sunan ekran kartları sunmayı başarabiliyor. 
NVIDIA uyguluyor mu bilmiyoruz ama tahminlere 
göre sorunlu olan bazı GPU'lar GTX260 haline getiriliyor. Böylece zarar biraz da olsa azaltılabiliyor. 
GTX260 için belirlenmiş olan 519 YTL ve GTX280 
için belirlenmiş olan 890 YTL son kullanıcı fiyatı 
çok yüksek kalıyor. 

NVIDIA'nın 55 nm tekniğine geçmemiş olması dışında bir diğer dikkat çeken eksiği DirectX 10.1 
teknolojisini desteklemiyor olması. NVIDJA'ya göre 
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DirectX 10.1 gereksiz. Halbuki AMD'nin HD3000 
serisi kartlarında bile DirectX 10.1 desteği var. Windows Vista, SPI güncellemesinden sonra DirectX 
10.1 destekler hale geldi. Oyunların da zamanla 
desteklemesi bekleniyor. Örneğin son zamanların 
popüler oyunlarından biri olan Assasin's Creed, bir 
güncellemesinden sonra DirectX 10.1 destekler 
hale geldi. AMD'nin DirectX 10.1 destekli ekran 
kartlarına sahip olanlar performans artışı elde ettiler. Diğer yandan NVIDJA ekran kartlı kullanıcılarsa 
uyum sorunu nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı 
çünkü NVIDIA kartlarda DirectX 10.1 desteği yok. 
Oyun geliştiricisi firma hemen yeni bir yama çıkarıp 
bu desteği kapadı. Bu durumda olan DirectX 10.1 
destekli AMD ekran kartı olanlara oldu ve hemen 
isyan ettiler. Peki bu oyunu geliştiren Ubisoft neden başka bir yama geliştirip AMD kullanıcılarının 
avantajını sürdürmedi? Bir ipucu verelim. NVIDIA 
yaptığı anlaşmayla Ubisoft'u destekliyor ve oyunlarının tanıtımları için epey yüklü ödeme yapıyor. Siz 
Ubisoft'un yerinde olsanız ne yapardınız? İlginç biçimde 3DMark Vantage test uygulamasında da DireciX 10.1 desteği yok. Halbuki çok yeni bir uygulama. FutureMark'a göre DirectX 10.1 dahil olsaydı 
tüm NVIDJA kartların puanı düşük kalacaktı. Peki 
dahil etselerdi NVIDIA'nın DirectX 10.1 desteğini 
sunma tarihi öne çekilir miydi? 


Radeon HD4000 serisi ne durumda? 
NVIDIA'nın GT200'ü en kısa süre içinde sunabilmek için 55 nm geçişini ertelediği düşünülüyor. Şu 
anda yüksek fiyatla satılan GT200 yongalı kartlar 
zamanla birlikte 55 nm'ye geçip ucuzlayabilir. Ancak DirectX 10.1 desteği geleceğini sanmıyoruz. 
Görünüşe göre AMD, teknolojik anlamdaki yenilik 
çalışmalarına odaklandı ama NVIDIA performans 
liderliğini sürdürmeyi tercih etti. AMD ise HD4000 
serisiyle bir kez daha fiyat-performans oranı yüksek olan kartlar sunuyor. HD4850 modeli genel 
performans olarak GeForce 9800GTX kıvamında ve 
tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 295 YTL. Böyle 
bir kart sunduğu yeterli performans ve uygun fiyatla 
çok iyi satabilir. Bu gidişle NVIDIA'dan GTX240 gibi 
uygun fiyatlı alt modeller bekleyebiliriz. GTX280 
modelinde tercih edilmiş olan 512-bit bellek arabirimi performansı yükseltiyor ama maliyeti de 


yükseltmiş oluyor. Elbette performanslı model ara- 


yanlar için bir avantaj. AMD bunu HD2900 
modellerinde denemişti. GTX260'da bellek 
arabirimi 448-bit. AMD ise 256-bit arabi- 
“A, rimden memnun kalmış görünüyor. Yeni 

*, GeForce modelleri Hybrid-SLI desteği 
sunuyor. Çift ek güçgirişi durumu biraz 
zorlaştırıyor. Yazının hazırlandığı tarihte HD4000 tanıtımı olmadığından çok 
fazla bilgi veremiyoruz. GTX260 ve 280 
için söyleyebileceğimiz performanslarının 
çok iyi olduğu. ** 


Konsollara ferah nefes 


si m — lk ik. 


Kasıp kavuran şu yaz günlerinde konsolunuza ve kendinize bir iyilik yapın. 


OYUN oynamak için bilgisayarların mı, 
yoksa konsolların mı daha iyi olduğu halen tartışılsa da konsolların yeri her zaman 
apayrı. Salonunuzda fazla yer kaplamayan, oldukça sessiz ve performanslı bir 
oyun bilgisayarı tadında bileşenlere sahip 
konsollar, aynı zamanda Blu-ray ve HD- 
DVD gibi yüksek çözünürlükteki filmleri de 
televizyonunuza taşımak için birebir. HD- 
DVD formatı her ne kadar tarihe karışmak 
üzere olsa da bugün Blu-ray oynatıcı almayı düşünen biri bile Sony PlayStation 3 
almanın daha avantajlı olacağını görüyor. 
Zamanında HD-DVD için de birçok kullanıcı Microsoft Xbox 360 oyun konsolu için 
üretilmiş olan harici HD-DVD sürücüyü 
satın almıştı. Öyle ya da böyle şu anda 
konsollar için ülkemizde ciddi bir pazar 
söz konusu. Kuracağı oyun bilgisayarında 
maliyetlerin 1000 YTL seviyesine ulaştığını gören bir kullanıcı için konsollar daha 
mantıklı olabiliyor. Benzer şekilde virüsler, 
işletim sistemi sorunları ve kullanılacağı 
yerde kapladığı alan açısından düşünüldüğünde de konsollar salon bilgisayarları 
karşısında, söz konusu “oyun” olduğunda 
çok daha başarılı. Tüm bunlara ek olarak 
Nintendo Wii haricindeki konsolların salonunuzdan uzaktaki bilgisayarınızdaki 
içeriği (film, müzik fotoğraf gibi) çekebilecek özellikte olduğunu da göz önünde 
bulundurmakta fayda var. Demek istedigimiz konsollar halen daha salonunuzu 
şenlendirecek en iyi teknolojik ürünlerin 
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arasında yer alıyor. Bir konsol sahibi olabilirsiniz ya da almayı planlayabilirsiniz 
ancak bir durumu kesinlikle göz önünde 
bulundurmanızda fayda var. Şu yaz günlerinde ise hepimizin olduğu gibi onların da 
soğutulmaya ihtiyacı var. Onları Titan'ın 
performanslı soğutucularından yoksun bırakmayın; ne performanstan ne de oyun 
zevkinizden ödün vermeyin. 


Derdinizin devası Titan'da 
TITA İlk başta tüm konsol 
çeşitleri için kullanıcılara etkili soğutma sistemleri sunan Titan firmasını biraz tanıyalım. Titan, 1989 
yılında kurulmuş ve 1992 yılından bu 
yana Titan Computers adıyla faaliyet gösteriyor. Firmanın işi sadece soğutma ve sogutma sistemleri üzerine. Firmanın resmi 
web sitesi olan www.titan-cd.com adresine bakıldığında konsol, dizüstü bilgisayar, 
ekran kartı, sabit disk, kasa ve işlemci sogutucularında geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğu kolaylıkla 
görülebiliyor. Çin'de bulunan iki 
fabrikasında aylık 1.2 milyon 
adet üretim kapasitesine sahip 
olan firmanın dünya çapında 
kabul görmüş ve ödüllendirilmiş 
birçok ürünü bulunuyor. Titan 
ayrıca ürünlerin tasarımını ve 
üretimini de tamamen kendi fabrikaları içerisinde gerçekleştiren 

nadir üreticilerin arasında. 


Şimdi soğutma zamanı! 

Konsollarında ısınma problemleri yaşayanların arasında Microsoft Xbox 360 kullanıcıları kuşkusuz ilk sırada geliyor. İlk olarak 
90 nm teknolojisiyle üretilmiş bir işlemci 
içeren Microsoft Xbox 360'larda sonradan az Isınan 65 nm'lik işlemcilere geçiş 
yapıldı, ancak konsol en popüler olduğu 
zamanda 90 nm'lik işlemcilerle birçok kişi 
tarafından tercih edildi. Sony PlayStation 
3 oyun konsolunun çıkmasının ardından 
zaten Microsoft Xbox 360'ın işlemcisinin 
yenilenmiş olması kimse için pek bir anlam ifade etmedi. Isınma sorunları Microsoft Xbox 360 için öyle bir hal almış 
ki, ürünün kendini kapatması sonrasında 
güç düğmesinin yanında yanan ışıklar internette “Three Red Lights of Death” yani 
“Ölümün Üç Kırmızı Işığı” şeklinde bir 
efsaneye kavuştu. Dolayısıyla Microsoft 
Xbox 360 oyun konsolunuz varsa neden 
halen bir soğutma sistemi kullanmadığınız 


konusunda kendinize sormanızda fayda 
var. Ülkemizde bu konsol resmi yollarla 
bulunamıyor ve en küçük bir arızada garantiniz olmadığından yeni bir konsol almamak için ona iyi bakmalısınız. 


Titan'ın Microsoft Xbox soğutucusu ürüne 
arka kısımda bulunan hava çıkışlarından 
vida kullanmadan monte ediliyor ve görünümü hiçbir şekilde bozmuyor. Soğutucu konsolla aynı renge sahip ve üzerinde 
bulunan yeşil renk LED'lerle görünüme 
ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Sistemde bulunan iki adet 60 mm'lik fan tam 
3500 devir gibi yüksek bir hızda dönüyor 
ve sıcak havayı çok mükemmel bir şekilde konsolun içinden dışarıya doğru atıyor. 
Güç ihtiyacı için konsolun arka kısmında 
bulunan tek bir USB arabiriminin kullanılması yeterli oluyor. 


di 
m 

çi 

Zİ 


Nintendo Wii her ne kadar diğer konsollar gibi dört mevsim soğutulmaya ihtiyaç 
duymasa da kasıp kavuran yaz aylarının 
onu da etkileyeceği aşikar. Grafik kalitesi 
açısından Microsoft Xbox 360'ın ve Sony 
PlayStation 3'ün yanına yaklaşamayan 
Nintendo Wii'nin kendine özgü bir tarzı 
var. Ürün sanal ortamda spor yapmanıza 
bile yardımcı oluyor, daha ötesi var mı? 
Titan'ın Nintendo Wii için üretmiş olduğu 
soğutucuyu biraz önce de belirttiğimiz gibi 
dört mevsim kullanmak zorunda değilsiniz, ancak içerisinde bulunduğumuz şu 
yaz günlerinde onu soğutmanız ömrünün 
daha uzun olmasını sağlayacaktır. 

Oldukça küçük boyutlara sahip olan sogutucu konsolun arkasında bulunan USB 
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arabirimlerine takmanız, montaj için yeterli oluyor. Güç bu iki arabirim üzerinden 
sağlanıyor. “Peki, USB'lerimi nasıl kullanacağım?” diye sormanıza gerek yok çünkü 
Titan'ın Nintendo Wii soğutucusu üzerinde 
yine iki tane USB arabirimi bulunduruyor. 
Enerji ve veri iletişimi USB teknolojisinde 
farklı kablolar üzerinden sağlandığı için 
herhangi bir sorun yaşamanız da mümkün 
değil. Konsolunuzun görüntüsünü bozmayacak şekilde üretilen soğutucu 40 mm 
çapında bir fan içeriyor. Fan kalınlığı 20 
mm olarak tercih edildiğinden daha geniş 
yapraklar kullanılabilmesi mümkün oluyor. 
Tamı tamına 6000 devir gibi inanılması 
güç bir hızla konsolun içerisindeki sıcak 
hava emiliyor. Üstelik diğer tüm konsol 
soğutucularında olduğu gibi bu üründe de 
sessizlik ön planda tutulmuş. 

Sony PlayStation 3 ise diğer tüm konsollara göre daha başarılı soğutma sistemleri 
ile donatılmış ve bu sebeple kullanıcılar 
ısınma sorunlarıyla daha az karşı karşıya geliyor. Konsolun yüksek performansa 
sahip olan bileşenleri oyunlarda çok iyi iş 
çıkarsa da dahili soğutma sistemine dışarıdan verilecek ekstra bir destek hem 
konsolunuzu, hem de sizi ciddi anlamda 
rahatlatacaktır. Diğer tüm konsollarda olduğu gibi Sony PlayStation 3'te de sıcak 
havayı konsolun dışına çıkarabilecek bir 
yapı yok. Dahili soğutma sistemleri sadece Isınan bileşenlerin etkilediği metal pasif 
soğutucular üzerinde etkili oluyorlar. Sıcak 
hava yine konsolun içerisinde kalıyor. İşte 
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bu noktada Titan'ın Sony PlayStation 3 
soğutucusu, konsolun içindeki sıcak havayı kasanın dışına doğru emerek oyunlarda 
performansın yükselmesini ve konsolunuzun sıcak havalardan etkilenmemesini 
sağlıyor. 


Titan'ın Sony PlayStation 3 soğutucusu, 
konsolun ihtiyaç duyabileceğinden çok 
daha fazlasını sunacak şekilde tasarlanmış. Böylece sistemi daha çok zorlayan 
oyunlar piyasaya çıktığında oluşabilecek 
aşırı ısınma durumlarında da soğutucunun görevini başarıyla yerine getirmesi 
mümkün. Konsolun arkasında bulunan 
ızgaralara, yaylı tırnakları ile kilitlenebilen 
soğutucu yine enerji ihtiyacını harici bir 
adaptöre gereksinim duymadan karşılıyor. 
USB arabirimine bağlanan güç kablosunda uzunluğun ihtiyaca göre ayarlanabilmesi mümkün. Soğutucunun içerdiği fan 
75 mm çapında ve 30 mm kalınlığında, 
fakat bu kez türbin yapısı uygulanmış. 
Fanın üzerinde bulunan onlarca kanatçık 
konsolun içerisinden havayı çok hızlı bir 
şekilde çekerek dışarıya gönderiyor. Fan 
devri 2200 rpm seviyesinde olmasına karşın başarılı bir soğutma sağlanıyor. Diğer 
tüm konsol soğutucuları gibi Titan'ın Sony 
PlayStation 3 soğutucusu da görevini başarıyla yerine getiriyor. 

Unutmamak gerekir ki konsol soğutucusu 
dendiğinde ülkemizde seçebileceğiniz pek 
fazla seçenek yok. Adı pek bilinmeyen 
ürünler de araştırmalar sonucunda bulunabilir ancak sessizlik, malzeme kalitesi, 
performans ve kullanım ömrü açısından 
Titan'ın her şekilde daha avantajlı olacağı 
kesin. Zevkle oyun oynamak için yatırım 
yaptığınız konsolları ne olduğu belli olan 
bir markanın soğutucularına emanet etmekte fayda var. Emin olun bu yatırımdan 
en az sizin kadar konsolunuz da karlı çıkacak, seneler geçse bile sürekli olarak size 
ihtiyaç duyduğunuz performansı karşılamaya devam edecek. * 
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Bu bir advertorial'dır. 


SEÇME SİSTEMLER 


Ayın sistem 


önerileri 


Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun sistemler oluşturmaya gayret ettik. Listelerde yer alan 
bileşenler teker teker seçildiğinden birden çok marketten alışveriş yapmanız gerekebilir. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


GİRİŞ seviyesi sistemlerde mecbur olarak piyasada bulunabilen 
alınması mantıklı en düşük modelleri öneriyoruz. AMD ve Intel'in 
giriş seviyesi sistemlerinde fiyat monitör dahil 400 YTL seviyesine 
yaklaştı. Bu nedenle artık bilgisayar sahibi olmayan kalmasın demek istiyoruz. Görüldüğü gibi geçen zamanla birlikte bulunabilir 
en düşük işlemci ve sabit disk değişim gösteriyor. Bu ay Sempron 
1100 yerine 1150, Celeron 420 yerine 430 tavsiye etmeye başladık. Çünkü önceki modeller bulunmaz oldu. Bulunsalar bile fiyatları üst modelden yüksek kaldı ve tavsiye etmek imkansızlaştı. 
Sabit disklerdeki seçim sorunuysa farklı kapasiteli modeller arası 
fiyat aralığının epey düşmüş olması. Artık 40 GB disklere veda 
edip 80 GB ile başlar olduk. İlginci 80 GB ile 160 GB arasındaki 
farkın sadece 20 YTL olması. 80 GB fark için 20 YTL verip vermemek size kalmış. Bu ay anakart ve sabit diskte ufak düşük oldu 
ama monitörü terfi edince 400 YTL altına inemedik. 

Her zamanki gibi favorimiz fiyat / performans canavarı sistem. 
AMD ve Intel alternatifler arasındaki fiyat farkı epey düşük. İşlemcilerde yaşanan değişim üst modellere terfi ediyor olmamız. 
Giriş seviyesinde olduğu gibi bu sistemlerde de üst model işlemcilerin fiyatları düşünce 4200-- yerine 4400-- tavsiye eder olduk. 
AMD'nin 2.3 Ghz'lik çift çekirdekli Athlon 64 X2 4400-4 modeli 
Intel Pentium Dual Core E2200'e göre epey daha ucuz ama performanslı bir AMD anakartı almak isteyince anakarta yapılan yatırım yükseliyor. Intel işlemciler için performanslı Intel P35 yongasetli anakartlar daha ekonomik seviyede. Bu ay da en büyük fiyat 
düşüşü ekran kartı cephesinde oldu. GeForce 9600GT'de yaşanan 35 YTL indirim bu kartı daha da alınır hale getirdi. Sistemin 
daha stabil olabilmesi için 300 yerine 350 Watt PSU önermeye 


AMD CEPHESİ 
a 


Phenom X4 9550 2.2 Ghz 


İşlemci 


Bellek 2x2 GBDDR2-800 


Fiyat (YTL) 


başlıyoruz. 

Performans avcısında AMD sistemin işlemcisini çarpan kili olmayan Phenom 9850 Black Edition olarak güncelledik. Fiyatının 
376 YTL olması ilgi çekici. Diğer yandan Intel tarafındaysa 45 nm 
tabanlı 09300'ün önceki önerimiz 06600'dan daha başarılı oldugunu biliyoruz. 45 nm olduğundan şimdilik biraz daha maliyetli. 
Bu sistemlerde de sabit diskler ve ekran kartı indirimden nasibini 
aldı. Axle fiyat anlamında Palit'ten de düşük kalmayı başarıyor. 
Kart referans tip olduğundan markası pek de önemli değil. 24 
inç monitörde de beklenen düşüşler gözleniyor. Bu aya mahsus 
grafik tasarım, 3D odaklı bir sistem önerdik. İşlemci ve bellek 
yüksek kapasiteli, ekran kartı özel tip ve monitör renkler açısından başarılı olmak durumunda. Sabit diskin de yeterli kapasiteyi 
sunması gerekiyor. Klavye ve fare kullanım şartlarına göre farklı 
tip seçilebilir. 

Bilindiği gibi ekran kartlarının büyük kısmı 3D oyunlarda yüksek 
performans sunacak biçimde geliştiriliyor. Bunun dışında bir de 
modelleme için optimize edilmiş modeller var. NVIDIA'nın Guadro serisi modelleme işleriyle uğraşanların daha kısa sürede 
sonuç almasını sağlayacak yapıda. Elbette bunun bir de yazılım 
tarafı var. Modelleme yazılımının Guadro kartlarla gelen avantajları kullanabilmesi için güncel sürüm olması ve varsa gerekli 
pluginleri içermesi gerekiyor. Kısa süre içinde yazılımların GPU 
gücünden faydalanarak modellemeyi hızlandıran sürümleri hazır 
olacak. Böylece sadece işlemci değil GPU da modelleme işin- 
de rol alıyor olacak. Son nesil GPU'ların hesaplama gücünün 
işlemci kıvamında olduğunu unutmayalım. Kısacası sevindirici 
gelişmeler oldukça yakın. ** 


INTEL CEPHESİ 


TASARIMCI Fiyat (YTL) 
308 Core 2 Ouad 06600 2.4 GHz 65 nm Ouad-core 312 


SI P35 Platinum P35 


120 2x2 GBDDR2-800 120 


Sabit disk 


Kasa * 700 Watt PSU 


Samsung 500 GB SATA 


Kasa 


Ağ kartı Bütünleşik 
Fare/klavye Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 
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75 Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 75 


AMD CEPHESİ 
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INTEL CEPHESİ 


LCPC00O0O0O0©O©O©(â(EKONOMİST iz mi EKONOMİST 


İşlemci Sempron LE-I150 2.0 GHz Soket AM2 Celeron 430 1.8 Ghz Soket 775 55 
Anakart Palit NGIS AM2 6l Foxconn 67I1MX Soket 775 56 
Bellek 5I2 MB DDR2-667 14 5I2 MB DDR2-667 14 
Ekran kartı Bütünleşik 0 Bütünleşik 0 
Sabit disk Samgung 80 GB SATA 43 Samgung 80 GB SATA 43 
Monitor 17 inç Samsung 7935 CRT 138 17 inç Samsung 7935 CRT 138 
Kasa P4 300 Watt 47 P4 300 Watt 47 
Optik sürücü 52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 25 52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 25 
Disket sürücü 1,44 MB 8 1,44 MB 8 
Ses kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 
Hoparlör OEM Stereo 10 OEM Stereo 10 
Fare OEM PS/2 Optik 5 OEM PS/2 Optik 5 
Klavye Türkçe O PS/2 5 Türkçe O PS/2 z 


| OO | FİYAT/PERFORMANSCANAVARI Fiyat (YTL) | FİYAT / PERFORMANS CANAVARI 


İşlemci Athlon 64 X2 4400 2.3 GHz Soket AM2 97 Intel Pentium Dual Core E2200 2.2 GHz 120 
Anakart MSI K9AZ CF-F AMD790X 152 ECS P35T-A P35 Soket 775 112 
Bellek 2x1 GB DDR2-800 54 2x1 GB DDR2-800 54 
Ekran kartı 512 MB Palit GeForce 9600GT 205 512 MB Palit GeForce 9600GT 205 
Sabit disk 320 GB SATA 90 320 GB SATA 90 
Monitor Asus VWW222S LCD 22 inç 356 Asus VWW222S LCD 22 inç 356 
Kasa AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 
Optik sürücü DVD-RW 20X DL B3 DVD-RW 20X DL 33 
Disket sürücü 1,44 MB 8 1,44 MB 8 

Ses kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör Creative Inspire A300 (2-1) 40 Creative Inspire A300 (2-1) 40 
Fare Inca USB Kablosuz Optik 15 Inca USB Kablosuz Optik 15 
Klavye Multimedia USB 8 Multimedia USB 8 


| — PERFORMANS AVCISI PERFORMANS AVCISI 


İşlemci Phenom X4 9850 Black Edition 2.5 GHz Core 2 Ouad 09300 2.4 GHz 45 nm Ouad-core 400 
Anakart MSI K9AZ Platinum 790FX 247 Gigabyte GA-X38-DS4 320 
Bellek 2x2 GBDDR2-800 120 2x2 GBDDR2-800 120 
Ekran kartı I GB Axle 9800GX2 777 I GB Axle 9800GX2 777 
Sabit disk 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 260 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 260 
Monitor BenO G2400WA 24 inç LCD 672 Ben© G2400WA 24 inç LCD 672 
Kasa Kasa * 700 Watt PSU 250 Kasa * 700 Watt PSU 250 
Optik sürücü DVD-RW 20X DL 33 DVD-RW 20X DL 33 
Disket sürücü 1,44 MB 8 1,44 MB 8 

Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 110 Creative X-Fi Xtreme Audio 110 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör Logitech 5500 (5-4-1) 65 Logitech 5500 (54-1) 65 


Fare/klavye 


Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 


Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 


Açıklama: Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek 
için her birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol 


edilmiştir. Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV 
dahil olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 


TEMMUZ '08 PCnet 137 


Benzersiz ve tamamen yenilenmiş eğitim programıyla: 


Web&Grafik Tasarımcılığı 


Tasarım teknolojilerinin dünya devleri Adobe ve Apple'ın eğitimlerini aynı programda sunan 
ve her iki kurumun da Türkiye'deki yetkili eğitim merkezi olan tek özel eğitim kurumu 
Bilge Adam Web&Grafik Tasarımcılığı programını tamamen yeniledi. 


MÜFREDATA paralel konu anlatımlı ve örnek uygulamalardan 
oluşan Türkçe yayın ve video eğitimleri ile desteklenmiş tek eğitim programı olan Web&Grafik Tasarımcılığı Kariyer Eğitim Programı yepyeni kapsamıyla öğrencilerini bekliyor. 

Bu eğitim programının ilk 250 saatlik Grafik Tasarım Bölümü, 
en son teknoloji li Apple iMac bilgisayarlarla veriliyor. Program 
içersinde öğretilmekte olan Adobe Creative Suite 3'ün verimli 
bir şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli olan 20 inç ekran, 1 GB 
RAM, 2.4 GHZ Intel Core 2 Duo işlemci teknolojisi Bilge Adam'ın 
eğitimlerinde kullandığı bu yeni nesil iMac'lerde mevcut. 

Bilge Adam Web&Grafik Tasarımcılığı Eğitimi'nin 250 saatlik 
ikinci kısmı olan Web Tasarım Bölümü, yüksek kapasiteli HP 
PC'lerde veriliyor. Bilge Adam öğrencileri böylelikle hem Mac 
hem de PC bilgisayarlarla sektöre hazırlanma imkanına sahip 
oluyor. Bilge Adam Web&Grafik Tasarımcılığı Kariyer Eğitim 
Programında eğitim, baskı ve web çözümlerinde dünya lideri 
olan Adobe firmasının Creative Suite paketinin son versiyonu 
olan Adobe Design Premium CS3 ile veriliyor. 


'BilgedAdam 


AYIN FIRSATI 
ERKEN KAYIT AVANTAJI 


Bilge Adam, Bilişim Teknolojileri alanında kariyer 


hedefleyenler için erken kayıt avantajları sunuyor. Bu 

özel kampanya kapsamında 31 Temmuz'a kadar, Eylül ayı 
ve sonrasında başlayacak olan herhangi bir Bilge Adam 
eğitimine kayıt yaptıran herkes, yüzde 20'ye varan indirim 
avantajı elde ediyor. Üstelik Advantage, Maximum, Bonus, 
CardFinans ve Axess kredi kartlarına peşin fiyatına 6 ve 12 
taksit fırsatı da sunuluyor. 


TOPLAM 500 SAATLİK EĞİTİM 
PROGRAMI 


ADOBE ILLUSTRATOR CS3 İLE VEKTÖREL GRAFİK 
TASARIM (92 SAAT) 


Bu bölümde grafik tasarımı, tipografi, renk, denge ve mizanpaj gibi 
temel grafik tasarım teknikleri, uygulamalar ile anlatılıyor. Bilge 
Adam Web&Grafik Tasarımcılığı Kariyer Eğitim Programı'na katılan 
öğrenciler bir vektörel tasarım programı olan Adobe Illustrator ile 
logo, broşür, kurumsal kimlik çalışması ve illüstrasyon hazırlamak 
suretiyle programın detaylarını öğrenirken tasarım teknikleri ve 
gerçek hayat uygulamalarını da birleştirebilir. 


ADOBE PHOTOSHOP CS3 İLE GRAFİK TASARIM 
(94 SAAT) 


Bilge Adam öğrencileri bu bölümde, tasarım sektörünün tartışmasız 

en çok kullanılan programı olan Adobe Photoshop'u kullanma, 
Photoshop ile tasarımlar yapma ve var olan tasarımlarını zenginleştirici 
unsurlar oluşturma gibi beceriler kazanıyor. Resimler üzerinde renk 
düzenlemeleri yapmak, fotomontaj ile yeni kompozisyonlar oluşturmak 
ve bunları tasarıma eklemek, uygulamaya yönelik olarak tasarlanmış 
olan Web&Grafik Tasarımcılığı Kariyer Eğitim Programının önemli bir 
kısmını oluşturuyor. 


ADOBE INDESİGN CS3 İLE ÇOK SAYFALI TASARIM 


(64 SAAT) 


Bilge Adam öğrencileri bu bölümde, Adobe InDesign ile dergi, gazete, 
katalog ve kitap gibi çok sayfalı yayınların hazırlanması, düzenlenme si 
ve baskıya hazırlık süreçlerini kavrıyor. Bir tasarımın dijital ortamda 
yaratılmasından matbaa aşamasına getirilmesine kadar izlenen süreç 
bu bölümün ana konusu. 


ADOBE DREAMWEAVER CS3 İLE WEB TASARIM 
TEKNİKLERİ (120 SAAT) 


Bilge Adam öğrencileri bu bölümde bir web sitesinin hazırlanma ve 
planlanma süreci üzerine eğitim alıyor ve web teknolojileri ile kültürü 
konusunda bilgi sahibi oluyor. Ayrıca Web'e yönelik dijital grafikler 
hazırlamak için Adobe Photoshop programının bu konuda özelleşmiş 
özelliklerini öğreniyorlar. Daha sonraki aşamada HTML ve CSS ile 
tanışıyor ve Dreamweaver ile web siteleri tasarlamayı öğreniyorlar. 


ADOBE FLASH CS3 İLE WEB TASARIM 
ZENGİNLEŞTİRME (130 SAAT) 


Bu bölümde web sitelerine animasyon ve interaktivite ekleyerek onları 
daha çekici hale getirmek için Adobe Flash programı ile çalışılıyor. 
Flash ile banner ve animasyon tanıtımlar hazırlanmasına, 

video ve ses eklenmesine, interaktif öğeler ile kullanıcı etkileşiminin 
sağlanmasına yönelik kullanıcı deneyimini zenginleşiren çalışmalar 
yapılıyor. Ayrıca bu çalışmalar proje ortamına uyarlanarak Bilge Adam 
öğrencilerinin gerçek hayat örnekleriyle tanışmaları sağlanıyor. 


Kimler bu eğitimi almalı? 
Web&Grafik Tasarımcılığı Kariyer 
katalog, dergi-gazete ilanı, logo tasarımı, billboard, dergi mizanpajı gibi basılı işler ve web sitesi tasarımı, online ilanlar, 
banner, blog, portal tasarımları gibi şirketlerin ihtiyaç duyduğu 
tüm iletişim araçlarını hazırlamak isteyen ve tasarım alanında 
kariyer hedefleyen, en az lise mezunu herkes katılabilir. Ayrıca 
bu program, web ve grafik tasarımı alanında çalışan ve mevcut 
işlerindeki yetkinliklerini artırmayı hedefleyenler için de uygun. 
Bu eğitim programı Video&3D Animasyon alanında kariyer yapmak isteyenler için de güçlü bir altyapı oluşturacak niteliğe 
sahip. Bilge Adam'ın Dijital Video& 3D Animasyon Eğitimi, tasarımcılara bu dünyanın da kapılarını açıyor. 


Eğitim Programına; broşür, 


Eğitim programının amaçları 

Web&grafik tasarımcıları iş hayatına adım attıklarında tasarım 
yapabilecek yaratıcı beceriye, bu alanda en çok tercih edilen 
yazılımları kullanabilmeye ve tasarımlarını hayata geçirebilmek 
için yeterli teknik bilgiye gereksinim duyar. Bilge Adam Web ve 
Grafik Tasarımcılığı Kariyer Eğitim Programı'nın amacı, öğrencilerine bu bilgi ve becerileri kazandırarak bir meslek edinmelerini sağlamak. Bu eğitim programı, uygulamaya dayalı tasarım 
yazılımlarında dünya devi Adobe'nin son teknolojilerini içeren, 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış, toplam 500 saatlik kapsamlı bir kariyer eğitim programı olarak benzersiz bir 
değer sunuyor. ** 


www.bilgeadam.com 
Çağrı Merkezi: 444 33 30 


re m m ağ m m — —— —  ——— —— —-- 
KARİYER 


Web ve grafik tasarımcısı hangi alanlarda 
çalışabilir? 


İletişim, reklam ve pazarlamanın çok önem kazandığı, 
teknoloji ve internetin gelişim sürecinin hızlandığı günümüz 
dünyasında, web ve grafik tasarımcıları için iş olanakları 

son derece geniş. Özellikle reklam sektörünü hedefleyen 
Bilge Adam Web&Grafik Tasarımcılığı Kariyer Eğitim 
Programı'nın mezunları bu sektörde veya başka sektörlerdeki 
şirketlerin tanıtım, pazarlama, reklam, web ve bilgi işlem 
departmanlarında çalışabiliyor. Bunun yanı sıra yine internetin 
yaygınlaşması ve iş dünyasının hızlı gelişimi ile birlikte kişilerin 
online mecraları kullanarak kendi işlerini kurmaları, kendi 
şirketlerinin tanıtımını yapmaları veya freelance (serbest) web 
ve grafik tasarımcısı olarak çalışmaları mümkün hale geldi. Bu 
durum tasarımcılar için büyük olanaklar anlamına geliyor. 
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Bu bir advertorial'dır. 


YAZILIM 


Paravır.. vir.. ne?! 


Geçtiğimiz ay Windows üzerinde sanallaşan yazılımlar bu defa Linux üzerinde fırtına gibi esti. 


> 
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BU ay işe yarım kalan bir hesabı kapatarak başlamak istedim ve geçen ay Windows üzerinde denediğim sanallaştırma yazılımlarını bu ay Linux üzerinde koşturdum. Aslında biri hariç diğer yazılımlar 
beni pek de memnun etmedi diyebilirim. Bunun 
iki nedeni vardı, ilki Vmware'in Pardus'ta oldukça 
zahmetli bir kurulum ve ayar sürecinden sonra çalışabilmesi, ikincisi ise VirtualBox'un bir süre daha 
“merak gidermek” dışında kullanılamayacak olması diyebilirim. Çünkü hala 64 bit sanallaştırma 
desteği sunamıyor. Üstelik ağ yapılandırmasında 
da zaman zaman sorun çıkabiliyor. Ancak Linux 
tarafında en kolay ve zahmetsizce kurulabilen sanallaştırma yazılımlarından birisi diyebilirim. Bu 
noktada farklı sistemlere göz gezdirmek isteyen 
kullanıcılar için VirtualBox en basit çözümlerden 
birisi gibi duruyor. Tabii Pardus üzerinde de oldukça performanslı çalışıyor. Birden fazla sanal sistemi 
rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 

Peki, ilerleyen sayfalarda göreceğiniz Vmware, VirtualBox ve Xen dışında bir sanallaştırma çözümü 
yok mu Linux tarafında diye düşünebilirsiniz. Aslında var ancak ben yazımda Linux'la haşır neşir olan 
kullanıcıların yakından tanıdığı Gemu ve Bochs gibi 
emektar yazılımlara yer vermek yerine hemen her 
platformda çalışabilen yazılımlara ağırlık vermeyi 


Evde hizmet veren robotları 
YouTube'un açılmasına 


R2D2 adlı robotu 


tercih ettim. Böylece okuyucularımız tanıdıkları ya 
da aşina oldukları yazılımları kıyaslayabileceklerdi. 


Linux sanallaştırmaya daha yatkın 

Bu noktada Linux üzerinde sanallaştırma yazılımlarından çok daha fazla performans aldığımızı 
söylemeden geçemeyeceğim. Bunun temel nedeni 
de aslen kurulumları ve yapılandırılmaları sırasında harcadığımız zaman diyebilirim. Bu fazladan 
zahmet ve zaman harcama nedenimiz yazılımları 
Linux üzerinde derlemek zorunda kalmamız değil, 
Linux çekirdeğini sanallaştırma için modifiye etmemizden kaynaklanıyor. Yani Linux, çekirdeğini 
bozmamıza, değiştirmemize ve tekrar derlememize izin verdiği için (açık kaynak kodlu ve özgür 
olduğu için) sanallaştırma yazılımları çok daha 
yüksek bir performans verebiliyor. Bunun en büyük 
faydası kuşkusuz sunucu ve yazılım sektörlerine 
yansıyor. Çünkü Windows sunucu üzerinde sanal 
Linux sunucular oluşturmak yerine Linux sunucu 
üzerinde sanal Windows makineler oluşturmak 
çok daha sorunsuz ve performanslı oluyor. Bu şekilde kiraladığınız VPS'ler (sanal özel sunucular) 
daha etkin ve hızlı çalışıyor. Tabii onları VPS olarak 
kiraladıysanız. 

Xen gibi sanallaştırma işini günümüz koşullarında 
kusursuza yakın bir şekilde yapabilen yazılımlar sayesinde sanal sistemlerin performansı o kadar arttı 
ki, bir hosting firması rahatlıkla size fiziksel bir özel 
sunucu yerine, sanal bir özel sunucu kiralayabilir. 
Bu ikisinin arasındaki farkı anlamanız çok güç, 
hele ki Türkiye sınırları dışında faaliyet gösteren bir 
firmayla çalışıyorsanız. 


Ilaç gibi bir teknoloji: 
Paravirtualization 

Sanallaştırma yazılımları arasında Xen kuşkusuz 
en çok mesafe katetmiş olanıdır diyebiliriz. Zaten 
hemen her uzman da bunu söylüyor. Peki, nedir 
Xen'i bu kadar başarılı yapan? Ya da standart bir 
ev bilgisayarı Vmware ve VirtualBox ile iki sanal 
sistemden fazlasını aynı anda çalıştırmakta zorlanırken, sıra Xen'e geldiğinde nasıl oluyor da 4-5 
sanal sistemi rahatlıkla çalıştırabiliyor? İşte bu ve 


nLite'ta XP'ye SP3 


Pardus 2008 Yeni bir alan adı 


benzeri sorular için verilebilecek bir cevap var; Paravirtualization. 

Bu teknolojide sanal sistemler aslen sanal olduklarının farkındalar ve buna göre davranıyorlar. Yani 
sisteminize kurduğunuz bir programdan farksız 
olarak çalışıyorlar. Durum bu olunca Xen fiziksel 
sistem kaynaklarınızı sanal makinelere gerçek sisteminizi en az etkileyecek şekilde paylaştırabiliyor. 
Yani API teknolojisinden sonuna kadar faydalanan sanal sistem kontrolcüleri üzerinde koştukları 
gerçek işletim sisteminin ihtiyacı olan minimum 
kaynak seviyesini koruyarak diğer işlemlerinizin 
(ve tabii kendisinin de) sağlıklı bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Sanırım bu mucizevi hediye için 
Cambridge Üniversitesine ve Xen'den desteğini hiç 
kesmeyen Red Hat, Novell, Intel gibi firmalara teşekkür etmemiz gerekiyor. 


Xen Windows'ta çalışmıyor 

Yukarıda da söylediğim gibi Windows'un kerneline 
hiçbir şekilde müdahale edemediğimiz için Xen'i 
Cygwin gibi Linux altyapılarını simüle eden yazılımlar yardımıyla Windows üzerinde çalıştırmamız 
pek mümkün görünmüyor. Fakat internette yaptıgım küçük bir gezintide rastladığım birkaç gurunun 
blog'unda, işlemcilerin sanallaştırma desteği sunması sayesinde, Xen'in işletim sisteminden değil de 
işlemci mimarisinin verdiği destekten faydalanarak 
Windows üzerinde çalışabileceğini iddia ediyorlar. 
Ancak bunu deneme fırsatım olmadı ne yazık ki. 


XP -* SP3 — derin sessizlik anı 

Geçen sayımızda Vista ve Windows XP için çıkan 
servis paketlerinin duyurusunu yapıp kısaca sunduklarına göz atmıştık. Bu ay da biraz boş vakit 
bulunca Windows XP ve Windows Vista kurulum 
medyalarıma servis paketlerini ekleyeyim dedim. 
İşe tabii ki artık ofisimizin ön tanımlı işletim sistemi olan Windows Vista'yla başladım. vLite'ın web 
sitesinden çektiğim (www.vlite.net) 

final sürümüyle işe koyuldum ve 1-2 saatlik uğraşın sonunda işlem tamamlandı. Artık servis paket 
Vli Vista kurulum medyam olmuştu. Hemen sanal 
bilgisayarımda boot edip kurulum DVD'sinin çalışıp 
çalışmadığına baktım ve sonuç başarılıydı, çalıştı. 

Ardından ikinci servis paketinin gömülü olduğu 
Windows XP kurulum CD'sini alıp, bu kez nlite 
yazılımına (Www.nliteos.com) geçiş yaparak 3. ve 
muhtemelen son Windows XP servis paketini eklemeye giriştim. İlk başta her şey normaldi taa ki 
XP kurulum anahtarını sorana kadar. Sorana kadar 
diyorum çünkü orijinal olarak almış olduğum ve yıllardır kullandığım Windows XP'nin seri numarası 
bu defa kabul görmüyordu. İlk etapta sorunun fa- 


$.O.U.R.C.E 


turasını nlite'a kesip, 
bir eski sürümle tekrar 
denedim. Ancak sorun 
hala sorundu. Son defa 
nLite'in beta sürümüyle 
denemelerimi sürdürdüm ama sonuç değişmedi. Seri numarasını 
kabul ediyor ancak bir 
sonraki adımda girilen 
anahtarın geçersiz olduğunu söylüyordu. 
Denemelerimden sonra nLite kendimce temize çıkartıp, bu defa faturayı 
emektar XP kurulum CD'me kestim ve bir başka 
XP ile denemelere devam ettim. Bu defa 1. servis paketine sahip bir Windows XP Pro kurulum 
CD'sini kullanıyordum. Teorik olarak bir sorun olmaması lazımdı, çünkü 3. servis paketi aslen 2.'yi 
de barındırıyor ve kurulabilmek için en azından 1. 
servis paketinin bulunmasını şart koşuyordu. Yani 
işlemde sorun olmamalıydı ama oldu. Aynı sorun 
bu kurulum CD'sinde de yinelendi. 

Yapacak son şey forumlarda gezinmek gibi görünüyordu. Öyle de yaptım. İnanılmaz... aynı hatayla 
karşılaşan bir tek ben değildim. Hemen herkes benzer boğuşmalar yaşamış ve faturayı ağız birliği etmişcesine Windows Vista'ya kesmişler. Yazılanlara 
göre bu işlem ancak XP üzerinde sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebiliyormuş. Hemen dizüstü bilgisayarıma geçip işlemi yineledim ve bingo! Sorunsuz ve 
başarılı bir sonuçla karşı karşıyaydım. 

Peki, bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir? İşte 
bunu anlamak için bir süre daha MSDN forum ve 
blog'larında gezinmem gerekecek. 


Nihayet Firefox 3 

Geçtiğimiz günlerde merakla kararlı sürümü beklenen Firefox 3, nihayet kullanıcılarının karşısına 
çıktı. Beta sürümlerinde yaşanan birçok takılma, 
donma ve çakılma kararlı sürümde giderilmiş gibi 
görünüyor. Ancak en hoş özelliklerden bir-iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Opera'da 
olan ve Firefox'ta ancak eklentilerle kavuşabildiğimiz, açık olan sekmelerin hatırlanması (çakılma 
anından sonra yaşanan oturum kurtarma özelliğinden bahsetmiyorum) özelliği artık öntanımlı olarak 
geliyor. Bu şekilde sık ziyaret ettiğiniz siteleri sekmelere yerleştirip, her defasında tekrar adres yazma çilesinden kurtuluyorsunuz. 

Bir başka güzellik de indirme yöneticisinde yapılan 
değişiklikler. Artık Firefox 3 ile indirme işlemlerinize 
ara verip, daha sonra kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? ** 
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Acrobat 9 çıktı 


Yeni Acrobat yepyeni özelliklerle donatılmış olarak karşımıza çıkıyor. 


ADOBE, iş dünyasında yeni bir dönemi başlatacak olan Adobe Acrobat 
9 yazılımını tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de tanıttı. Acrobat tarihinin en önemli yükseltmelerinden biri olan Acrobat 9'da ilk kez Flash 
ve PDF teknolojileri bir araya geldi. İş hayatına yepyeni bir bakış açısı 
getiren Acrobat 9'da 300'den fazla yeni özellik bulunuyor. 


Acrobat 9'un yenilikleri 

Acrobat 9 ilk kez, Adobe Flash teknolojisi için geniş destek sağlayarak, 
kullanıcıların PDF belgelerinde video ve Flash uygulamalarını kullanabilme imkanı veriyor. Böylelikle belgeyi okuyacak olan kişilerin multimedya içerikle zenginleştirilmiş dokümanları görebilmek için sadece 
ücretsiz Adobe Reader 9 yazılımını kullanmaları yeterli oluyor. 
Acrobat 9'un en önemli özelliklerinden biri de PDF portfolyo kavramını 
getirmesi. PDF portfolyo, kullanıcıların video, ses ve hatta 3D modellerin de dahil olduğu pek çok farklı formattaki belgeyi tek bir belge içinde 
toplamalarını sağlıyor. 

Acrobat 9 ile kullanıcılar hazır veya kendi oluşturdukları şablonları kullanarak kurumsal kimliklerini en doğru biçimde yansıtabiliyor. 
Böylelikle toplanan belgeler arasında hiyerarşi kurulabilmesi, navigasyon sağlanabilmesi, belgelere açıklamalar eklenebilmesi kolayllaştırılmış oluyor. Sonuç olarak, satış teklifleri, yasal belgeler ve ürün 
tanıtım belgeleri gibi iletiler çok daha özelleştirilmiş ve dikkat çekici 
hale gelmiş oluyor. 

Acrobat 9 ailesi; Acrobat 9 Standard, Acrobat 9 Pro, ve yeni Acrobat 9 
Pro Extended yazılımlarından oluşuyor. Ailenin en kapsamlı üyesi olan 
Acrobat 9 Pro Extended, içindeki Adobe Presenter yazılımı sayesinde 
Microsoft PowerPoint sunumlarını kolayca PDF dosyası olarak yayınlanabilmesine olanak veriyor. 


IBM Yazılım Akademisi ilk mezunlarını verdi 


IBM'in geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek üzere başlattığı, Türkiye ve KKTC'deki 57 
üniversiteden 1.335 öğrencinin katıldığı “IBM Yazılım Akademisi” ilk mezunlarını verdi. 


GELECEĞİN yazılımcılarını yetiştirmek amacıyla yola çıkan 
IBM Akademide çok yoğun ve tempolu bir yıl geçti. Akademi- 


geliştirilmesini hedefleyen senaryolarına uygun yazılımlar tasarlandı. Öğrencilerin yazılımları, sağlıktan taşımacılığa, eği- 


de 2008 yılı boyunca, açık kaynak kodlu yazılımlar ve IBM'in 
arakatman yazılımları üzerine eğitim verildi. Ardından, 515 öğrencinin oluşturduğu 175 takım, IBM'in kurguladığı iş senaryolarına göre proje geliştirerek yarışmaya katıldı. Projeler BT 
profesyonelleri ve akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından 
değerlendirildi, aralarından 10 finalist ekip seçildi. 

Öğrenciler, projenin ilk aşamasında, Java, Eclipse, Rational, 
DB2 ve Wepshere yazılımları üzerine teknik dersler aldı. Daha 
sonra, kendi üniversitelerinden bir akademisyenin danışmanlıgında oluşturdukları ekiplerle, IBM'in, şirketlerin iş süreçlerinin 
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timden yayıncılığa kadar pek çok sektöre çözümler sunuyor. 


Yazılım Akademisi'nin ilk ödülleri 

Yarışmada dereceye giren ilk 3 ekibin üyeleri, IBM'in Zürih'teki 
Araştırma Laboratuvarı'na düzenlenecek özel geziye katılarak, 
geliştirilen ileri teknolojileri yerinde görmenin yanı sıra, ihtiyaç duyulduğunda IBM Türk'te yarı zamanlı çalışma olanağına 
sahip olacak. 4. ve 5. ekipler, Bilgi - IBM İleri Araştırmalar 
Merkezi'nde ya da KKTC'deki Süper Bilgisayar İleri Araştırmalar Merkezi'nde staj yapacak. Dereceye giren diğer ekiplerin 
üyelerine ise iPod armağan edilecek. IBM, yarışmada en çok 
sayıda proje sunan, en başarılı ekip çıkartan ve en çok danışmanlık yapan bölümlere birer adet Sistem p Power6 tabanlı 
Unix sunucusu hediye edecek. Projelerini sunan tüm öğrenciler, IBM'in küresel işgücü alımı için yararlandığı özel CV havuzuna kayıt olacak. 


Zemana AntiLogger piyasada 


Türkiye'nin ilk “güvenlik yazılımı” Zemana AntiLogger dünya pazarına sunduldu. 


YURT dışında eğitim görmüş üç genç 
Türk girişimci tarafından kurulan Zemana Bilişim Teknolojileri, 3 yıl süren bir çalışma sonunda, Türkiye'nin 
ilk oO“güvenlik yazılımı” oZemana 
AntiLogger'ı dünya pazarına sundu. 

Son yıllarda internet bankacılığı ve 
e-ticaret yoluyla paranın sanal dolaşımı hızlanınca, bilgisayarlara zarar 
veren hackerların yerini, hazırladıkları 
zararlı yazılımlarla kurumsal ve kişisel 
bilgisayarlardan, kredi ve banka bilgileri ile şifrelerini çalan teknoloji hırsızları aldı. Sadece bilinen veritabanlarına kayıtlı zararlı yazılımlara karşı 
koruma sağlamaya çalışan antivirüs 
programları, dünyada her yıl milyonlarca dolarlık zarara yol açan ve sürekli yenileri üretilen hırsız yazılımlara 
karşı, bilgisayar kullanıcılarını korumakta yetersiz kalıyor. Zemana Anti- 
Logger ise, veritabanına dayalı değil, 
sezgisel koruma sağlıyor. Böylece bilgisayarlardaki olağan dışı hareketlere 
yol açan farklı yazılımları hemen fark 
edip işlevlerini belirliyor ve kullanıcıyı uyararak, hırsız yazılımların etkisiz 
hale getirilmesini sağlıyor. 


Virus Bulletin'den 
NOD32'ye ödül 


ESET Virus Bulletin'in 50. VB100 ödülünü almaya 
hak kazandı. 


GÜVENLİK yazılımları, Virus Bulletin'in 1998 yılından bu yana vermekte olduğu VB100 ödülünü alabilmek için her yıl Linux, Windows, Windows serverlar ve Novell Netware gibi değişik platformlarda yarışıyorlar. Bir antivirus yazılımının VB100 logosunu kullanmaya hak kazanabilmesi için iki koşulu yerine 
getirmesi gerekiyor; tüm yaygın virüsleri hem gerçek zamanlı taramada hem 
de isteğe bağlı taramada tespit edebilmeli ve bir setlik temiz veri dosyasını 
taradığında hiç “false positive” tespit etmemelidir. 1998 yılındaki ilk VB100 
ödülünden bu yana ESET'in antivirus yazılımları yüzde 96'nın üzerinde bir 
başarıyı göstermiş durumda. 


Zorlu testler 

Virus Bulletin'in yeni testinde, ESET File Security başarıyı en güncel imzaya 
sahip yazılımların dahi tespit edemediği zararlı yazılımların proaktif olarak tespit edilmesini sağlayan gelişmiş bir sezgisel tarama motoru olan ThreatSense 
teknolojisinin desteği ile yakalandı. ESET'in 

çözümü geleneksel yaklaşımların aksine zararlı yazılımların sınırlı bir sanal ortamda serbest bırakılması ve gerçek zamanlı olarak izlenmesi tekniğine dayanıyor. Bu şekilde ESET zararsız dosyalar ile en zorlu, gizli ve sinsi zararlı yazılımlar 
arasındaki farkı ayırt edebiliyor. 


Koç Bilgi Grubu 
simülasyona 
odaklanıyor 


Koç Bilgi Grubu savunma sanayiine 
büyük fayda sağlayacak simülasyon 
tabanlı projelerle geliyor. 


KOÇ Bilgi Grubu, kamuda özellikle savunma sanayiine daha fazla odaklanmasını ve bu alanda sunduğu hizmet portföyünü geliştirmesini sağlayacak 
olan yeni bir satın alma ile faaliyetlerini sürdürüyor. 
Simülasyon teknolojileri bilgi birikimi ve tecrübesiyle öne çıkan Kaletron, Koç Bilgi Grubu şirketleri 
arasına katılıyor. Simülasyon teknolojileri konusunda pek çok başarılı projeye imza atan Kaletron, Koç 
Bilgi Grubu şirketlerinden Koç Bilgi Savunma'nın 
rekabet gücüne farklı bir iş alanı olan simülasyon 
teknolojileri açısından katkı sağlayacak. 

Türkiye'de sadece simülasyon konusuna odaklanan 
tek şirket konumunda olan Kaletron'un katılımıyla, 
Türk savunma sanayiindeki etkinliğini artırma hedefini sürdüren Koç Bilgi Grubu, simülasyon teknolojileri alanına yönelik yapılan bu yatırımla, bilişim 
sektöründeki etkinliğini de pekiştiriyor. Koç Bilgi 
Grubu, Kaletron'un dahil olmasıyla birlikte, yurtiçi 
ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi amaçlıyor. 
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Cebinizdeki 


program deposu 


Eski nesil, kurmadan çalışan programlar geri döndü. Taşınabilir depolama ortamlarını 
çok daha kullanışlı hale getirmenin yollarını anlattık. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


ARTIK çoğumuzun cebinde birer tane parmak bellek var. USB 
arabirimini kullanan parmak bellekleri farklı ortamlardaki bilgisayarlarda kolayca kullanıp verileri aktarabiliyoruz. Ev, iş, okul 
gibi ortamlardaki bilgisayarlarda sahip olduğumuz verileri açıp 
okuyabilir ve üzerlerinde değişiklikler yapabiliriz. Ancak bunun 
için bu ortamlardaki bilgisayarlarda gerekli programların olması 
gerekir. Örneğin ofis yazılımı kurulmamış bir bilgisayarda, parmak bellekte yer alan xIs uzantılı Excel dosyasını açmak istersek elimiz kolumuz bağlanabilir. Çoğu durumda evimiz dışında 
yer alan bilgisayarlara program kurmamıza izin verilmez. Yazılımlar ücretsiz olsa bile (örneğin Acrobat PDF Reader), admin 
yetkisi olmayanlara genelde kurulum izni verilmez. Amaçlanan 
bilgisayarların içeriğini korumak, virüsleri ve benzerlerini engellemek, telif haklarıyla çakışmalara izin vermemek. 

Parmak belleklerde düşen fiyatlar ve artan depolama ortamı sonucunda büyük boyutlu dosyalar bile taşınır hale geldi. Çok fazla dosya ve hatta film bile cepte taşınabiliyor. Depolama alanı 
arttıktan sonra parmak belleklerin okuma ve yazma hızlarının 
önemi daha net anlaşılmaya başladı. Dergimizin bu sayısında 
parmak belleklerin okuma ve yazma hızlarını da içeren bir test 
bulunuyor. Tüm bunlar yanında çoğu kullanıcı parmak bellekte boş alana sahip. Bu alanın faydalı biçimde kullanılabilmesi 
için alternatifler var. Az önceki paragrafta değindiğimiz kurulu 
olmayan program sorununa çözüm olacak ve parmak bellekteki boş alanı iyi biçimde değerlendirecek çözüm, kurulmadan 
çalışan yazılımlar olacaktır. Bu durumun bilincinde olan çok 
sayıda firma alternatifler sundu. Paralı yazılım sunan firmalar 
dışında parmak bellek üreticileri de yazılımlar vermeye yöneldi. 
Çoğu parmak bellekte depolama alanı, tasarım ve hız dışındaki 
fark fiyat. Böyle olunca öne çıkmak isteyenler bazı yazılımları 
pakete ekledi. 

Her parmak bellekler formatlama, bölüm açma ve şifreeme yazılımı gelmesi gerektiği inancındayız. Parmak belleğinizi doğru 
şekilde formatlayamıyorsanız en mantıklı yol üreticinin verdiği 
yazılımı kullanmak. Bazen bellek düzenli çalışmaz hale gelir 
ya da tanımlanamaz. Bu tür durumlarda firma yazılımıyla formatlamak çözüm oluyor. Bölüm açmaksa farklı amaca yönelik 
dosyaları ayırmak için uygun. Şifreleme yapıp bölüme yetkiyi 
sınırlandırırsanız özel ve önemli dosyalarınız başkasının eline 
geçmez. Saydıklarımız üreticiden beklediğimiz yazılımlar. İki 
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sene kadar önce Kingston ve SanDisk gibi üreticiler Migo ve U3 
gibi yazılımları ürünlerinde kullanmaya başladılar. Bu yazılımlar 
parmak bellek içinde kurulu ve doğrudan bellekten çalışıyor. 
Sonuç olarak bunları parmak belleğe kurulu bir işletim sistemi 
gibi hayal edebilirsiniz. Hazır gelen bazı temel programlar var 
ve daha fazlasını eklemek için satın almanız gerekiyor. U3 yazılımı daha başka üreticiler tarafından da kabul gördü ve ürünlerde kullanıldı. Parmak belleğinde U3 olmayan bir kullanıcı bu 
programı sonradan ekleme şansına sahip değil. Diğer yandan 
Migo ise satın alıp kurulabiliyor. 


Migo ve U3 yazılımları neler getiriyor? 

Firma zaman içinde yazılım seçeneklerini arttırdı. Örneğin 
Portable Vault yazılımıyla parmak bellekteki dosyalar 256-bit 
Blowfish şifrelemeye tabi tutulabiliyor. Digital Rescue Premium 
kazayla silinmiş dosyaları kurtarabiliyor. Digital Shredder Premium ise tam aksine verileri okunamaz hale gelecek biçimde 
bellekten siliyor. U3 ise çok daha fazla kabul gördü. Yazılımı 
kullanabilmek için parmak belleğin takıldığı bilgisayarlarda 
Windows 2000, XP ve Vista işletim sistemlerinden biri kurulu olmalı. U3 yazılımı alınıp yüklenemiyor. U3 logolu parmak 
belleklerle yüklü gelen yazılımlar arasında Skype, Mozilla Firefox, Dmailer V7 (Outlook ve kişisel dosya yedekleme/taşıma), 
RoboForm2Go (şifre düzenleyici), SignupShield (şifre düzenleyici), YouSendit (dosya gönderici), Sudoku ve Luxor oyunları 
var. Daha fazlasını ekleme için http://software.u3.com adresi 
kullanılabiliyor. Yazılımların bazısı ücretsiz, bazısı ücretli. Ücretsiz olanlara örnek vermek gerekirse 1-2-3 Spyware Free, 
Foxit Reader For U3, Mozilla Thunderbird, OpenOffice.Org olabilir. Oyun firması BigFish'in sitesinde yer alan özel bir sayfadan 
(http://sandisk.bigfishgames.com) yaklaşık 50 farklı oyun satın 
alıp U3 özellikli parmak belleğe yükleme şansınız da var. 

U3 yüklü parmak belleği olmayanlar çaresiz değil. Az önce saydığımız listede yer alan temel programların çoğunu U3 olmadan 
da kullanabilirsiniz. Örneğin RoboForm2Go yazılımını http:// 
www.roboform.com/pass2go.html adresinden ücretsiz olarak 
indirip herhangi bir parmak belleğe kurabilirsiniz. Yazılımın 
görevi şifreleri saklamak, formları otomatik olarak doldurmak 
ve şifreler üretmek. Ayrıca Firefox, Thunderbird, OpenOffice. 
Org yazılımlarının da U3 olmadan çalışan portatif sürümleri var. Bu tür yazılımları bulabileceğiniz en sağlam adres 
http://portableapps.com ve programları 
tek tek indirmek dışında set olarak da 
indirebilirsiniz. Paketteki yazılımların tamamı gerekmiyorsa önce I MB boyutlu 
platformu sonraysa istediğiniz paketleri 
kurun. Platform kurunca ana menü ve 
ekleme olanağı sunulacak. Paketi komple indirmekse 113 MB demek oluyor. 
Kurulunca bellekte 350 MB yer kaplıyor. Pakette yer alan yazılımlar Mozilla 
Firefox (tarayıcı), Thunderbird (e-posta) 
ve Sunbird (takvim/görevler), ClamWin 
(antivirus), Pidgin (anında mesajlaşma), 
Sumatra PDF, KeePass (şifre yöneticisi), 
Sudoku, Mines-Perfect (oyun), CoolPla- 
yer-- (medya çalar), OpenOffice.org (ofis 


pp Pirin m fre rip 


TAŞINABİLİR YAZILIMLAR BYS 


seti) ve AbiWord Portable (kelime işlemci). Her biri oldukça 
kullanışlı olan ve ücretsiz sunulan yazılımlar. 

Sevindirici olan yazılımların bunlarla sınırlı olmaması. Pek- 
çok ücretsiz yazılım taşınabilir hale getirildi. Bunlar temelde 
kurulmadan çalışan yazılımlar ve tek bir exe dosyası halinde 
sunuluyorlar. Exe uzantılı dosyaya ya da kısayoluna çift tıklayınca yazılım parmak bellekten çalışıyor ve değişiklikler parmak 
bellekte saklanıyor. Tahmin edilebileceği gibi okuma ve yazma 
performansı yüksek olan parmak belleklerde programlar daha 
performanslı çalışıyor ve açılış anındaki bekleme süresi kısalıyor. 
http://portableapps.com/apps adresine giderek program setinde yer almayan çeşitli yazılımları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 
Bu yazılımları sadece parmak bellekte kullanabilirsiniz diye bir 
kural yok. Kurulmadan çalışan yazılımlar bilgisayarda da tutulabilir. Masaüstüne ya da belirli bir klasöre konulan bu tür programlar kurulmadan çalıştırılabilir. Bunun artısı olarak işletim 
sistemi temel dosyaları ve kayıt defteri daha az kirlenecektir. 
İndirip kurmadan çalıştırabileceğiniz diğer programları http:// 
www.portablefreeware.com/ adresinden indirebilirsiniz. Elbette 
bunlara benzer başka internet siteleri daha bulabilirsiniz. 


Parmak bellekteki Başlat menüsü 

Örneğin GPU-Z yazılımını http://www.techpowerup.com/down- 
loads/SysInfo/GPU-Z/ adresinden indirip parmak bellekte programlar klasöründe saklarsanız doğrudan çalıştırıp kullanmanız 
mümkün. Sistem bilgisi sunan çok sayıda program kurulmadan çalıştırılabiliyor. 
PortableApps ile sunulan platform yazılımını kurmadığınızda programları açmak için sürekli parmak bellekteki ilgili 
klasöre gidip dosya exe sine tıklamanız 
gerekir. Bu durum hem can sıkar, hem 
de vakit kaybettirir. Programlara kısayol 
oluşturup her kullandığınız bilgisayarda 
masaüstüne dizmeniz mümkün ama her 
zaman değil. Ayrıca bazen sorun da çıkabilir. İşletim sistemi parmak belleği K 
değil de G harfiyle tanımlarsa bir de bakarsınız ki kısayollar çalışmaz hale gelmiş. En iyisi parmak bellekten çalışan 
bir Başlat menüsüne sahip olmak. Bunu 
yapmanın en kolay yolu http://www.peg- 
top.de/start/ adresindeki PStart yazılımını kullanmak. Parmal belleğe Autorun. 
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A(VALSİYN TAŞINABİLİR YAZILIMLAR 


(8) PStart 
File Edit Setup 2 


PStart portable start menu 
PStart.exe 


Mega Mario Editor 
MegaMario v1.5 w32 linux'Editor.exe 
MARIO 


bE 


1 MegaMario vi.5 w32 linux MARIO.exe 


inf dosyası eklenerek PStart'ın otomatik çalışması sağlanabilir. 
Bu sitede de kullanılabilecek taşınabilir yazılımlara örnekler ve 
bağlantılar verilmiş. Listesini görmek için http://www.pegtop. 
de/start/portableapps.htm adresini kullanabilirsiniz. 

PStart programının avantajı parmak bellekteki exe uzantılı dosyaları tarayıp program listesini otomatik olarak oluşturabiliyor 
olması. Böylece listeye tek tek program eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Program aynı zamanda parmak bellekteki depolama 
alanın durumuyla ilgili bilgiler de sunuyor. Hoşunuza giden çeşitli programları az önce verdiğimiz adreslerden indirip parmak 
bellekteki bir klasöre açın. Elbette programlar zip ya da rar ile 
sıkıştırılmışsa onları açıp normal bir klasör olarak kopyalamalısınız. Ayrıca iç içe aynı klasörlerden olmamasına dikkat edin ki 
exe dosyalarını tarayan PStart programı bazı programları atlamasın. Bazı firmalarsa çok daha gelişmiş ve başarılı programlar 
sunuyor. Bunlar arasında en çok öne çıkanlar Mojopac (Www. 
mojopac.com) ve Ceedo (Wwww.ceedo.com). 


Masaüstünüzü 

parmak bellekte gezdirin 

Mojopac ve Ceedo programlarını parmak belleğe kurduğunuz- 
da programlardan ziyade çalışma ortamınızı yanınızda taşıyorsunuz. Bu durumu uzaktan masaüstü bağlantısı yapılmış bir 
bilgisayara benzetebiliriz. Parmak bellekteki yazılım çalıştığın- 
da kullanılan bilgisayardaki masaüstü, sizin biçimlendirdiğiniz 
masaüstüne dönüşüyor. Elbette siz kullanımı sona erdirdikten 
sonra bilgisayar orijinal duruma geri dönüyor. Böylece ne bilgisayardaki dosyalar değişiyor, ne de size ait özel dosyaların kalıntısı bırakılıyor. Mojopac önceden sadece ücretli olarak sunu- 


U3 BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAMADIYSA 


U3 desteği olan bir parmak bellek satın aldığınızda bu programın 
sürekli olarak otomatik çalıştığını ve kendisini sistem tepsisine yerleştirdiğini göreceksiniz. Parmak belleği formatlasanız da U3 yazılımı 
yerli yerinde duracaktır. Gün gelir de U3 özelliğini parmak bellekten 
kaldırmak isterseniz http://Uu3.com/uninstall/ adresine gitmeniz yeterli. 
Online rehber yardımıyla bu özelliği kaldırabilirsiniz. Daha sonra anlattığımız alternatif çözümleri kurma imkanınız olacak. Sonradan pişman 
olur da U3 özelliğini geri yüklemek isterseniz SanDisk U3 bellekler 
için adresini, 
Kingston U3 bellekler içinse 

adresini kullanın. U3 
desteği olmayan SanDisk ve Kingston parmak belleklere bu dosyalar 
aracılığıyla U3 özelliği eklemeniz mümkün değildir. 
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luyordu ve deneme sürümü 30 gün sonra devre dışı kalıyordu. 
Daha sonra MojoPac Freedom adı verilen ücretsiz versiyon tanıtıldı. Freedom sürümüyle Outlook, oyun ve yazılı mesajlaşma 
programlarının dosyaları, kişisel dosyalar ve masaüstü ayarları 
taşınabiliyor. 62 YTL olan Deluxe sürümle gelişmiş özellikler, 
gelişmiş özelleştirme imkanları ve ürün desteği ekleniyor. 

Bu programları kullanabilmek için parmak bellek sahibi olmak 
zorunda değilsiniz. Parmak bellek dışında taşınabilir harici 
diskler, iPod da uygun. Mojopac ile ilgili can sıkıcı bir durum 
sistem gereksinimleri. Mojopac'in çalıştırılacağı bilgisayarda 
Windows XP işletim sisteminin 32-bit sürümü olmak zorunda. 
Benim kullandığım Windows Vista 64-bit işletim sisteminde 
maalesef çalışmadı. Her ortamda Windows XP 32-bit işletim 
sistemine sahipseniz sorun olmayacaktır. Firmanın sitesinde 
yer alan açıklamaya göre ilerleyen tarihte yazılımın Windows 
Vista uyumlu sürümü hazır olacak. Ayrıca en az 256 MB bellek 
gerekiyor ve 512 MB olması öneriliyor. Tahmin edilebileceği 
gibi dosya akışı yüksek olduğundan parmak bellek ya da harici 
diskin hızlı olması tercih edilmeli. Tüm bunlara ek olarak USB 
1.1 ile sorun yaşayacağınızı belirtelim. USB 2.0 bellek ve bilgisayar bağlantısı varsa hız sorunu pek yaşanmıyor. Windows 
XP ile yapılan denemelerde Mojopac Freedom'ın çok akıcı olmadığını fark ettik. 


Eklentiler ve online uygulamalar 

Bazı durumlarda eklentiler çok işinize yarayabilir. Örneğin taşınabilir ftp programı bulmak yerine Mozilla Firefox'a FireFTP 
eklentisini kurmayı deneyebilirsiniz. Ücretsiz çeşitli Firefox ve 
Thunderbird eklentileri epey kolaylık sağlayabilir. Diğer yandan online uygulamaları unutmamız gerekiyor. Çeşitli anında 
mesajlaşma programlarının görevini yapan www.meebo.com 
sitesi var. Ofis uygulamalarını kullanabileceğiniz Google Docs 
epey beğeni topluyor ve dokümanlar üzerinde ortak çalışma 
olanağı sunuyor. Çeşitli dosya türlerini dönüştürmeye yarayan 
siteler bulunmakta. Parmak belleğinizin kapasitesi yetersiz kaldığında ya da aradığınız taşınabilir program ücretli olduğunda 
ücretsiz bir alternatif bulabilirsiniz. Tüm bu anlattıklarımızdan 
sonra size araştırma yapmak ve uygun programlarla servisleri 
bulmak kalıyor. Çok sayıda program olduğundan ve ihtiyaçlar 
değiştiğinden öneri listemiz yok ama Firefox, Thunderbird, OpenOffice.Org, GIMP ve Pidgin'in taşınabilir sürümlerini rahatlıkla 
herkese önerebiliriz. «** 


Pisi ele ye kroğuğ mn mer eğri rel ece ğa 
larin 1 ha i Me EYER -İ 


TAM SÜRÜM 


YAZILIM 


Ashampoo Photo 
ommander 5 


İmaj dosyalarıyla oynamaktan hoşlanıyorsanız bu yazılımdan vazgeçemeyeceksiniz. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


TATİL boyunca çektiğiniz fotoğraflarınızı düzenlemek ve kesip biçmek için kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir yazılımla tanıştırmak 
istiyoruz sizleri; Ashampoo Photo Commander 5. Bu ay tüm okurlarımıza ücretsiz olarak verdiğimiz yazılımı elinizin altından hiç 
ayırmayacağınıza eminiz. 

Ashampoo Photo Commander başarılı bir imaj işleme ve düzenleme yazılımı olarak karşımıza geliyor. Photo Commander ile çektiginiz fotoğraflarınız üzerinde her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar arasında döndürme, çevirme, gri tonu verme, yeniden 
boyutlandırma, kırmızı göz giderme, metin ekleme, dikdörtgensel 
alan seçme, ok çizme, işaretleme ve daha birçok efekti sayabiliriz. 
Özellikle kırmızı göz ve renk tonlarındaki farklılıklar yüzünden fotoğraflarınızdan vazgeçmenize gerek kalmıyor. Yazılım sayesinde 
sadece birkaç tıklamada bu sorunları giderebiliyorsunuz. 


Çokluortam canavarı 

Ashampoo Photo Commander 5'in tek özelliği fotoğraf ya da 
imaj dosyaları üzerinde oynama yapmanıza imkan vermesi değil 
elbette. Yazılımla bilgisayarınızda bulunan tüm ses ve görüntü 
dosyalarını oynatabilir, arşivleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. 
Bu özelliğiyle Windows Vista'da ön tanımlı olarak gelen Fotoğraf 
Galerisi'ne rakip gösterebileceğimiz yazılım, tam teşekküllü bir 
çoklu ortam çözümü olarak kendisini bir adım öne çıkartıyor. 


Etkili sunumlar hazırlayın 

Eğer okul ya da iş hayatınızda sıklıkla etkili sunumlar hazırlamak durumunda kalıyorsanız Photo Commander sizi yine yalnız 
bırakmıyor. Sahip olduğunuz imaj dosyalarından sunumlar oluşturabilme özelliği ile rakiplerinin bir adım önüne geçen yazılım, 


di ei 


— ses 


- ii 


Essen; 


resimlere mükemmmel efektler verebiliyor, ışıklandırma yapıp, 
renk derinliğini ayarlayabilmenize olanak veriyor. Ayrıca fotoğraflarınızı e-posta yoluyla sevdiklerinizle paylaşmanızı da sağlayan 
yazılım, bir fotoğrafa eş veya benzer olan diğer fotoğrafları da 
bulmanızda size yardım edebiliyor. Dahili CD/DVD yazma özelliği 
sayesinde fotoğraflarınızı kolayca yedekleyebiliyorsunuz. 


ER m e 


Print Screen'i unutun 

Yazılım dahili bir ekran görüntüsü yakalama aracıyla birlikte geliyor. Bu sayede çok daha kaliteli ekran görüntüleri alabilir, dilediğiniz notları ekleyerek çalışmalarınızda kullanabiliyorsunuz. 
Tamamen Türkçe olarak sunulan yazılımın tema desteği de bulunuyor. Tüm Ashampoo yazılımlarında olduğu gibi kullanıcı dostu 
arabirimi ve kolay öğrenilebilmesiyle öne çıkan yazılım, kurulum 
sırasında hangi dosya türleri ile ilişkilendireceğinizi de belirlemenize izin veriyor, burada sadece resim dosyalarıyla ilişkilendirme 
yapabileceğiniz gibi, ses ve video dosyalarıyla da ilişkilendirme 
yaparak tüm çokluortam dosyalarınızı Ashampoo Photo Commander ile açabilirsiniz. 


Kullanıcı dostu arayüzler 

Yazılımla animasyonlar, tif ve dex biçimlerinde çoklusayfalar, sunumlar ve çalma listeleri de oluşturabilirsiniz. Resim gösterim 
özellikleri oldukça çeşitli olduğundan ne tarz görüntülemeye alıştıysanız o türü seçebilirsiniz. Yazılım varsayılan olarak resimleri 
ana menüsünün sağ tarafında bir öngösterim panelinde listeliyor, 
seçili resmi ise hemen solundaki bölümde normal boyutunda 
görüntülüyor. Bu sayede sağ taraftaki panel kullanılarak resim 
klasör ve dosyalarının yönetimi çok kolay bir hal alıyor. 


Kayıt olmak çok kolay 

Piyasa satış fiyatı yaklışık olarak 50 YTL olan bu başarılı yazılımı 
PCnet farkıyla tamamen ücretsiz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilirsiniz. Yazılımı tam sürüm olarak kullanabilmek 
için tek yapmanız gereken kurulum sırasında yönlendirileceğiniz 
adresten aktivasyon kodunuzu almaktan ibaret. Bu şekilde yazılımı tam sürüm olarak sorunsuzca kullanabilirsiniz. ** 
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Ayı n yazi lımlar TAMAMI DVD'DE 


arın tamamını . 
Z DVD'mizde bulabilir 
ve sisteminize kurabilirsiniz. 


yazılım! 
Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, Temmu 


tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.tr 


Hitware Popup Killer Lite 


Kendiliğinden açılan ve görüntü kirliliği yaratan reklam pencerelerine akıllı bir çözüm 
önerimiz var; Hitware Popup Killer Lite. 


A 
İNTERNETTEN para kazanma çılgınlığı arttıkça web sitelerinde daha fazla reklam —— e e 
yerleştirecek alan kıtlığa giriyor. Webmaster'lar da sayfaya yerleştiremedikleri reklam- a 
ları açılır pencere olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Elbette ki ekranınızda fazladan ERADKMESEŞLİRETİ Li 
yer kaplayarak zamanınızı ve dikkatinizi çalan bu istenmeyen pencerelerden rahatsız im öl 
olmayan yoktur. Durum bu olunca şiddetle bir açılır pencere engelleyiciye ihtiyaç duya- esasi 
bilirsiniz. Bizim önerimiz tamamen ücretsiz olan Hitware Popup Killer. Beyaz ve siyah Ke * 
liste oluşturma imkanıyla belli sitelerdeki popup pencerelere izin verirken bilmediğiniz ike ükieielekeşnim 
sitelerdekileri tamamen engelleyebilirsiniz. Üstelik özelleştirilebilir uyarı sesleriyle de 
size hoş anlar yaşatabilecek yazılımın çok daha fazla özelliğe sahip Pro sürümü de ge kegel erteler 


bulunuyor. Dilerseniz küçük bir ücret karşılığında bu sürüme de terfi edebilirsiniz. 


WinRemotePC Lite 


Tatilde bilgisayarınızdan uzak kalmayın, 
dosyalarınızı yönetin, indirme işlemlerinizi takip 
edin ya da ofisinize her yerden erişin. 


GÜNÜMÜZÜN gelişen internet teknolojileri ve ucuzlayan sürekli bağlantılar sayesinde hemen her yerde bir internet bağlantısı bulmak mümkün. 
Durum bu olunca tatilinizi işlerinize göre ayarlayıp, belli dönemlere sıkıştırmak yerine, bir uzaktan yönetim yazılımı kullanarak ofis bilgisyarınızı 
ya da ev bilgisayarınızı her zaman her yerden erişilir hale getirebilir ve 
bu sayede sanki uzakta bilgisayarınızın başında oturuyormuşçasına işlerinizi yönetebilirsiniz. Bunun için kişisel kullanımı tamamen ücretsiz ve 
kısıtlamasız olan 
WinRemotePc 
Lite adlı yazılımı 
kullanabilirsiniz. 
Uzaktaki bilgisayarınızı klavye ve 
fare (o yardımıyla 
yönetmenize İmkan veren yazılım 
cirl-alt-del gibi 
özel tuş kombinasyonlarına oda 
izin veriyor. 


iFetcher 


İstediğiniz türden dosya uzantısına 
sahip doyaları toplu halde indirmek 
çok kolay. 


BAZEN bir neden dolayı koca bir siteden sadece 
belli bir uzantıya sahip dosyaları toplu halde indirmek isteyebilirsiniz. Böylesi bir durumda ya eski 
usullere baş vurup site vampirlerini kullanacak ve 
sonrasında aradığınız uzantıları ayıklama yoluna 
gideceksiniz ya da iFetcher gibi daha fazla özellik 
sunan yeni nesil indirme yöneticileri kullanarak sitelerden sadece istediğiniz dosyaları toparlayabilir 
ve işinizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz. iFetcher 
ile imaj dosyalarında ses dosyalarına, ofis uzantılarından çalıştırabilir dosya uzantılarına kadar 
geniş bir yelpazede özelleştirme yapabiliyorsunuz. 
Üstelik yazılım tamamen ücretsiz. 
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TVUPlayer 


İkinci televizyonunuz yok diye dizi-maç 
savaşlarına girmeyin, kurun TVUPlayer'ı 
izleyin dilediğiniz TV yayınını. 


TAMAMEN ücretsiz olarak dağıtılan bu yazılım adından 
da anlayabileceğiniz üzere bilgisayarınız üzerinden birçok 
TV kanalını kolayca izlemenizi sağlıyor. Üstelik bilgisayarınızda bir TV kartı takılı olmasa bile... Yazılım ile izlediğiniz 
kanalların çözünürlüklerini doğal video çözünürlüğü olan 
800x600 değerine dönüştürmeniz mümkün hale getirilmiş. Bu sayede dilediğiniz zaman ekran çıkışınızı bir TV 
ya da projeksiyon cihazına vermeniz de mümkün. Muadillerinden farklı olarak beraberinde bir kanal listesi getirmeyen TVUPlay'de dilediğiniz kanalı ekleme imkanınız 
bulunuyor. 


Bitmap to Icon 
Wizard 


Kendi simgelerinizi yapmak Icon Wizard ile 
çocuk oyuncağı. 


İSTER hazırladığınız yazılımlarınız için, isterseniz web siteniz 
için, isterseniz de masaüstünüzü şenlendirmek için olsun, kendi simgelerinizi yapmak hayatınızın bir döneminde hayallerinizi 
süslemiştir mutlaka. İşte şimdi o hayalleri gerçekleştirme zamanı. Tamamen ücretsiz olarak kullanabildiğiniz Bitmap to Icon 
Wizard adlı yazılım sayesinde bitmap formatında imaj dosyalarınızdan istediğiniz renk derinliğinde ve boyutta simgeler hazırlayabiliyorsunuz. Uzantısı I(CO olarak kaydedilen simgelerinizi 
kolaylıkla Favicon olarak da kullanabiliyorsunuz. 
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İcons from File 


Artık bir simgeyi çok beğendiğinizde onu 
internette aramak yerine direk olarak ait 
olduğu dosyadan alabileceksiniz. 


AMATÖR olarak yazılım geliştirmeyle uğraşanlar ya da 
web siteleri için favicon örneği arayanlar bazen işe yarar bir 
simge bulmak için onlarca simge paketi didiklemek zorunda kalınabildiğini bilirler. Bu noktada esinlendiğiniz simgeyi (ya da beğendiğiniz simgeyi) gördüğünüz yazılım veya 
dosya içerisinden alabileceksiniz. Üstelik tek tıklamayla. 
Icon from Files adlı ücretsiz yazılım sayesinde EXE, DLL ve 
OCX gibi uzantılara sahip dosyalardan simge kopyalamanıza izin veriyor. Arayüzündeki önizleme kutusu sayesinde 
dosyanın içerisindeki simgeleri görüp indirmenizi sağlayan 
bu küçük yazılım, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. 
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PC Inspector Smart 
Recovery 


Bellek kartlarındaki dosyalarınızı yanlışlıkla 
silseniz ne yapardınız? Geri getirirdiniz tabii. 


GÜNÜMÜZDE hemen her teknolojik cihazda bellek kartlarını kullanmaya başladık. Bunlar arasında cep telefonlarımız, 
fotoğraf makinelerimiz ve taşınabilir çoklu ortam oynatıcılarımız başı çekiyor diyebiliriz. Peki yanlışlıkla fotoğraf makinenizdeki hafıza kartını tamamen boşaltsanız ne yapardınız? 
Yedeklemeye fırsat bulamadığınız fotoğraflarınızın arkasından yas mı tutardınız? O halde PC Inspector Smart Recovery 
ile tanışmadınız demektir. Ücretsiz olarak dağıtılan bu yazılım sayesinde SD'den MMC'ye, USB bellekten Sony Memory 
Stick'e kadar popüler birçok karttan kurtarma yapabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arabirimi sayesinde birkaç tıklamada 
verilerinize kavuşabilirsiniz. 


Ashampoo 
Burning Studio 
Free 


Nero'ya alternatif bir CD/DVD yazma 
programı arıyorsanız Burning Studio tam 
size göre mutlaka deneyin. 


NERO ve NTI gibi ücretli CD/DVD yazma programlarına 
ücretsiz bir alternatif arıyorsanız Ashampoo firmasının 
Burning Studio yazılımının bu ücretsiz sürümünü deneyebilirsiniz. Ücretli sürüme göre biraz hafifletilmiş diyebileceğimiz bu yazılım sayesinde kalıp dosyalarından ses CD/ 
DVD'lerine, veri yedeklerinden VCD hazırlamaya kadar bir 
çok farklı projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Yazılımı ücretsiz 
olarak kullanmaya devam edebilmek için ilk 10 günden 
sonra ücretsiz olarak siteye kayıt olmanız yeterli. Bu basit 
adımdan sonra Burning Studio Free'yi dilediğiniz kadar 
kısıtlamasız olarak kullanabilirsiniz. 
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UnderCoverXP 


Ev yapımı CD ve DVD kapakları, etiketleri 
hazırlamak sandığınızdan da kolay. Tek 
ihtiyacınız olan küçük bir yazılım. 


İNTERNETTEN edindiğiniz film ve müzikleri arşivlerken aynı 
zamanda onlara orijinale yakın CD ve DVD kapakları, etiketleri 
hazırlamak istemez misiniz? Bunu yapmak oldukça kolay, tek 
ihtiyacınız olan UnderCoverXP adlı küçük ve ücretsiz yazılım. 
Kullanıcı dostu arabirimi sayesinde dilediğiniz imaj dosyasını 
kullanarak kendi zevkinize özel kapaklar oluşturabilirsiniz. Çalışmalarınızı dilediğiniz ölçülerde basabileceğiniz gibi, imaj dosyası 
olarak da kayededebiliyorsunuz. 


Teen Spirit 


İNCELEMELER B 


Adı gibi gençlik ruhu aşılayan, tam teşekküllü bir çoklu ortam medya oynatıcısı ve arşiv 


düzenleyicisi yazılımla karşı karşıyayız. 


WINDOWS ile birlikte gelen Media Player'dan ya da yılların 
eskitemediği Winamp'tan sıkıldıysanız size dört dörtlük bir 
alternatif önerimiz var; Teen Spirit. Hemen her türden dosya 
uzantısını çalabilen bu başarılı yazılım aynı zamanda sahip 
olduğunuz çoklu ortam dosya arşivinizi de düzenlemenizde 
yardımcı oluyor. Bu şekilde iki farklı amaç için iki farklı yazılim kurup kullanmak durumunda kalmıyorsunuz. Tüm video 
ve ses dosyalarınıza tek bir arabirimden ulaşıp, dilediklerinizi 
çalabilmek gerçekten büyük kolaylık. Arşivinizdeki dosyaların 
adını toplu halde değiştirebilmenize ya da IDTag değerlerini 
düzenlemenize de olanak veren Teen Spirit ücretsiz oluşuyla 
dikkat çekiyor. 


RSS Builder 


Web siteniz var ama RSS hizmetiniz yoksa 
RSS builder adlı küçük yazılım sayesinde 
bu sorunu aşabilirsiniz. 


GÜNÜMÜZÜN web teknolojileri evrimini tamamlayıp 2.0 
nesline kayarken faydasını daha da hissettiren RSS yeteneği artık sitelerin olmazsa olmazı durumunda. Eğer hazır 
bir CMS (içerik yönetim sistemi) kullanıyorsanız bu özellige otomatik olarak sahip olabiliyorsunuz ama el emeği göz 
nuru bir siteniz varsa RSS desteğini yine kendi çabanızla 
eklemeniz gerekebilir. Bu noktada devreye giren RSS Builder sitenizin içeriğini RSS formuna sokup, beraberinde 
getirdiği FTP özelliğiyle sunucunuza atmanızı sağlıyor. 
Yapmanız gereken tıklamak ve tıklamak bu kadar basit. 
Web dünyasıyla ilgileniyorsanız mutlaka deneyin. 


Fraser 


Gizli dosyalarınızı silerken arkanızda iz 
bırakmayın. 


SABİT diskinizden sildiğiniz bir dosyaya ne olduğunu biliyor 
musunuz? Ya da sildiğiniz dosyaların başına ne geldiğini biliyor 
musunuz? Yoksa siz sildiğiniz dosyaların gerçekten silindiğini 
mi düşünüyorsunuz? Bir dosyayı sabit diskinizden sildiğinizde 
aslında dosyanız silinmez bu sayede de veri kurtarma yazılımlarıyla geri getirilebilirler. Durum bu olunca bir dosyayı tamamen 
silmek istediğinizde ya da geri getirilemeyecek şekilde silmek 
istediğinizde bir yardımcıya ihtiyacınız olacak. Bizim önerimiz 
ücretsiz olarak kullanılabilen Eraser adlı yazılım. Kurulum ve 
kullanım bakımından oldukça kolay diyebileceğim yazılım, verilerinden tamamen kurtulmak isteyenler için biçilmiş kaftan. 
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Linux üzerinde sanallaştırma 


Linux dünyasında sanallaştırma çözümleri saymakla bitmezken, Xen farkını para-sanallaştırma 


teknolojisiyle gösteriyor. 
Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


GEÇTİĞİMİZ ay dergimizi alanlar yaşadığımız bir sanallaştırma 
macerasına rastlamış olmalılar. Sonuçlarının bizi pek tatmin etmediği denemelerimizi bu ay da Linux platformunda devam ettiriyoruz. Bu defa oyuncularımız arasında farklı bir isim var; Xen. 
Bu ismi daha önce duymadıysanız bu yazıda bol bol okuyacağınızı garanti ederiz. Çünkü Linux platformunda adeta bir 
lütuf saydığımız Xen, kulvarında en büyük olduğunu bizlere de 
gösterdi. 

Bu defa Vmware ve VirtualBox'ın gayet amatör kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Xen onlardan çok daha farklı bir çalışma 
mantığına sahip olduğundan sistem kaynağı kırıntıları üzerinde 
bile rahatlıkla 2 farklı (ana işletim sistemini de sayarsak 3) işletim sistemi çalıştırabiliyor. Bu tarz bir performansa Vmware ile 
erişmek oldukça zor. Ancak VirtualBox da Linux platformunda 
çok farklı bir performans sergileyerek bizi şaşırtmayı başardı. 
Bu yazımızı madem ki Linux platformunda hazırlıyoruz biraz 
Linux'un sunduğu esneklik paylarından faydalanalım istedik ve 
yazımızda az sistem kaynağı harcayan bir dağıtımı kullandık. 
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Yani Pardus'u. Tamamen Türkçe olması sayesinde her adımı 
kolaylıkla gerçekleştirebilir, hata mesajlarına kadar her noktayı 
rahatlıkla anlayabilirsiniz. 


Sanallaştırmada işletim sisteminin payı 
Sanallaştırma yazılımları bir donanımı simule ya da emule ederken üzerinde çalıştıkları işletim sisteminden faydalanırlar. Bu nedenle tam ve gerçek bir performans için ana işletim sisteminde 
belli başlı modifikasyonlar gerçekleştirmek gerekir. Bu noktada 
tahmin edebileceğiniz gibi modifiye işlemleri aslen işletim sisteminin çekirdeğine uygulanır ve böylelikle sanal olarak oluşturulan bilgisayar sistemlerinden tatminkar sonuçlar elde edilebilir. 
Durum bu olunca açık kaynak kodlu ve özgür lisansa sahip olmayan (yani sistemde değişiklik yapmaya izin vermeyen) işletim 
sistemlerinde sanallaştırma çözümleri çok da performanslı olmuyor. Fakat Linux dağıtımlarında çekirdeğe her türlü müdahaleyi rahatlıkla gerçekleştirebildiğimizden sanallaştırma alanında 
çok yüksek bir performans alabiliyoruz. 


Sanallaştırmanın kullanım alanları 

Sanallaştırma yazılımları ev kullanıcıları tarafında sadece farklı 
işletim sistemlerini denemek ve bunu yaparken de asıl sistemlerine bir zarar gelmesini engellemek için kullanılıyor diyebiliriz. 
Ancak reel sektörde durum biraz değişiyor. 

Sanal makinelerin temelde var olma amacı maliyeti düşürmek 
diyebiliriz. Kritik bir ağ testi yapacaksanız, fiziksel bir ortamda çalışmaktansa, kontrolü daha kolay sanal bir ortamı tercih edersiniz. 
Bu noktada sanal makinelerden oluşan bir ağda çalışmak işinizi 
çok daha kolaylaştırabilir. Bunun dışında, bir hosting firmasıysanız, bir makine üzerine çok sayıda işletim sistemini sanal olarak 
kurarak, VPS - Virtual Private Server (sanal özel sunucu) hizmeti 
vermeye başlayabilirsiniz. Bunun anlamı tek bir donanımsal makineye sahipken sistem kaynaklarınızın el verdiği adette sanal 
makine oluşturup bunları da kiralayabileceğinizdir diyebiliriz. Yani 
tek bir makineyi, 7-8 kişiye ayrı ayrı pazarlayabilmek sanal makine teknolojisi sayesinde mümkün ve oldukça karlı bir iş. 


Sanal makinelerde hız sorunu 

Sanal makinelerde ki en büyük sıkıntı, çalışma hızının düşüklügü olarak karşımıza çıkıyor. Normalde son derece hızlı çalışacak 
bir işletim sistemi, sanal makineye kurulduğunda oldukça yavaşlayabiliyor. Üstelik bu performans kaybı sanal sisteminizle 
sınırlı kalmayıp, kullandığınız ana işletim sistemine de yansıyor. 
Eğer güçlü bir bilgisayarınız yoksa, bu yavaşlığı son derece can 
sıkacak şekilde hissedersiniz. Yani aslen işletim sisteminizi modifiye edebilmek size yüzde 50 performans kazancı sağlarken, 
iyi ve güncel bir donanım da geri kalan performansı tamamlıyor. 
Bu nedenle 3-4 yaşındaki bilgisayarlarınızda deneme yapacaksanız çok da fazla umutlu olmayın. 


Operasyona başlıyoruz 

Buraya kadar okuduğunuz kısımlarda genel olarak 2 nokta üzerinde durduk, bunlardan ilki performanslı bir sanallaştırma için 
işletim sistemi modifiyesi ve kaynakları yüksek bir bilgisayara 
ihtiyaç olduğu, ikincisi de işletim sistemi modifiyesini etkin bir 
biçimde yapabilmek için açık kaynak kodlu ve özgür olarak lisanslanmış işletim sistemlerine ihtiyaç olduğuydu. 

Şimdi de işe sanallaştırma yazılımlarımızı deneyerek başlayalım. 
Öncelikle basit kullanımı ve ev kullanıcısına yönelik özellikleriyle 
VirtualBox'u konuk edelim. 

VirtualBox, Linux platformundaki en sorunsuz sanallaştırma yazı- 
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VirtualBox ile birden fazla sistemi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Üstelik 
sisteminizde meydana gelen yavaşlama kabul edilebilir ölçülerde. 
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lımlarından birisi diyebiliriz. Yani anlayacağınız üzere VirtualBox 
tıkla kur mantığını güden, işletim sisteminize herhangi bir modifiye yapmanıza gerek kalmadan çalışabilen hoş bir yazılım. 


VirtualBox'a Windows Vista kurabiliyorsunuz. Tabi yeterli disk alanınız ve bellek 
miktarınız varsa. 


VirtualBox yukarıdaki nedenlerden dolayı ev kullanıcıları arasında en çok tercih edilen sanallaştırma yazılımlarından oldugundan, denemelerimizi gerçekleştireceğimiz Pardus'un yazılım 
depolarında PİSİ paketi olarak yerini almış durumda. Yani hiç 
uğraşmadan kolayca kurup sanal bilgisayarlarınıza kavuşabiliyorsunuz. Bunun için hemen Pardus > Tasma > Sistem Seçenekleri > Program Ekle/Kaldır/Güncelle yolunu izleyip PİSİ'yi 
çalıştırın. Karşınıza gelecek olan pencereden VirtualBox yazıp 
aramanız yeterli. Bu aşamada pencerede listelenen yazılımlardan VirtualBox'un önündeki kutucuğu işaretleyip kurulumu 
gerçekleştirin. Artık kurulumu tamamladıktan sonra sıra sanal 
bilgisayarlar oluşturmaya geliyor. 

VirtualBox, kurulumu kadar kullanımı da kolay olan bir yazılım. 
Yapmanız gereken menüden “yeni” seçeneğini tıklayarak yeni 
bir bilgisayar oluşturmak. Bu aşamada bir pencere açılıp, size 
hangi sistemi kurmak istediğinizi soracak. Bu noktada seçenekler arasından kurmak istediğiniz platformu işaretlemeniz yeterli. 
Artık isterseniz kuracağınız sistemin CD ya da DVD'sini optik 
okuyucunuza takabilir ya da direk ISO uzantılı kalıp dosyasından 
kurulumu tamamlayabilirsiniz. 


Pardus üzerinde en rahat ve hızlı çalışan Windows sürümü XP diyebiliriz. Bu biraz 
da sizin gerçek sisteminizin performansına bağlı. 
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Pardus üzerinde bir başka Pardus daha çalışıyor. Bu şekilde kernele yaptığımız 
müdahalelere önce sanal sistemi kurban edebiliyoruz. 


Bu aşamada Sun'ın bünyesine katılan Innotek firmasının hemen 
Solaris desteğini kurabileceğiniz sistemler listesine eklemiş olduğu gözümüzden kaçmadı. Yani sanal bilgisayarınıza Solaris 
de kurabiliyorsunuz. 

VirtualBox'ın en büyük avantajı kuşkusuz düşük sistem kaynağı 
tüketmesi ve hızı. Yani I GHZ hızında işlemciniz ve enaz 1 GB 
belleğiniz varsa, normal bir bilgisayar kullanır gibi sanal PC'nizin 
keyfini çıkartabilirsiniz. Tabii tek bir sanal PC oluşturmak şartıyla... Unutmayın ki, oluşturacağınız her sanal PC hem diğer sanal 
PC'lerinizi hem de ana işletim sisteminizi yavaşlatacak. 

Yalnız VirtualBox Linux platformunda da tıpkı Windows platformunda olduğu gibi 64 bit desteğinden yoksun oluşu, görüntü 
ve ses kalitesi için yüksek kaynaklara ihtiyaç duyması gibi nedenlerle testimizde ilk sırayı alamıyor. Bu aşamada Vmware ve 
Xen için gireceğimiz zahmetlere ihtiyaç duymaması sayesinde 
kendisini ikincilikle ödüllendirebiliyoruz. Eğer “uğraşacak zamanım ya da sabrım yok, ben sadece sistemlere göz gezdirmekten 
hoşlanıyorum” diyen ev kullanıcılarındansanız size VirtualBox'u 
şiddetle tavsiye ediyoruz. 


Bir klasik: Vmware 

Intel'in Vmware hisselerinin bir kısmını almasıyla donanım tarafındaki sanallaştırma gücü yükselişe geçen Vmware, Linux tarafında Windows'ta olduğundan biraz daha zahmetli diyebiliriz. 
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Vmware Workstation başarısını ve kullanıcı dostu arayüzlerini Linux altında da 
gösteriyor. Ancak işin zor tarafı kurma aşamasında kendisini gösteriyor. 
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Yani kurulumu için biraz uğraşmamız gerekecek. 

Vmware üçüncü parti bir yazılım olduğundan ve tam olarak ücretsiz olmadığından dolayı Pardus paket deposunda PİSİ uzantılı kurulabilir sürümleri bulunmuyor. Yani sisteme elle kurmak 
durumundayız. 
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Vmware Solaris'e destek vermesi sayesinde Linux üzerinde bir başka Unix türevini 
konuk edebiliyorsunuz. 


Bu noktada sistemimizde kernel-source yani kernel kaynak kodlarının da kurulu olması gerek. Eğer siz farklı bir Linux dağıtımı 
kullanıyorsanız bu adıma ihtiyacız olmayabilir. Şimdi konsolu 
açıp (Yakuake de olabilir) şu komutu verin; 


bu kod dizisini yazıp enter tuşuna bastığınızda Pardus sizden 
kurulum sırasında belirlediğiniz Root parolasını isteyecektir. Bu 
parolayı yazıp tekrar enter tuşuna basın. Artık Pisi çalışmaya 
başlayıp, kernel-source paketini kurmaya başlayacaktır. Bu aşama tamamlandığında yine konsol üzerinden 


komutunu vererek etc dizini altındaki init.d klasörüne girin. Burada belli başlı bazı dizinleri manuel olarak oluşturmamız gerekiyor. 
Bunun için dizin oluşturma komutu olan “mkdir”i kullanacağız. 
Konsoldan aşağıdaki komut dizisini verip enter tuşuna basın. 


Bu komut sonrasında /etc/init.d dizini altında yukarıdaki dizinlerin hepsi oluşmuş olacak. Yani artık Vmware'in sitesinden Linux 
sürümünü indirebiliriz. Tar.gz uzantılı olarak indireceğimiz paketimizi “home” dizini altında oluşturacağınız bir dizin içine açın. 
Biz bu dizine VMWare adını verdik. Şimdi açılan dizinlerin içerisindeki “vmware-distrib” isimli klasöre girerek kurulumu başlatacağız. Bunun en hızlı ve kolay yolu yine konsol kullanmaktan 
geçiyor. Konsolu açıp, önce 


komutunu verip, sonrasında da 


komutunu vererek kuruluma başlıyoruz. Bu aşamada izin sorunları yaşarsanız komutun başına tekrar sudo parametresini ekleyip, root yetkileriyle işlemi tekrarlayın. 

Kurulum sırasında açılan pencerelere ve sorulan sorulara “evet” 
yanıtını vererek yani enter tuşuna basarak devam edin. Son olarak 
lisans anlaşmasından “g” tuşu ile çıkarak kurulumu tamamlayın. 
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Vmware ile sanal bilgisayarlar oluştururken her türlü bileşeni ayrı ayrı 
özelleştirebiliyorsunuz. 


Bu aşamadan sonra karşınıza çıkacak olan “vmware-config.pl” 
dosyasını çalıştırmak istiyor musunuz sorusuna hayır diyerek 
(yani n tuşuna basarak) enter tuşuna basıp ilerleyin. 

Kurulumu bu şekilde tamamladıktan sonra kurulum sırasında 
sonraya ertelediğimiz “vmware-config.pl” dosyasını açıp içerisinde ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekecek. Bunun için 
yine konsolda aşağıdaki komutu veriyoruz. 


kdesu kwrite /usr/bin/vmware-config.pl 


Bu komut sayesinde grafiksel arabirimde açılacak olan vmwareconfig.pl dosyasının içerisindeyken F3'e basıp arama satırına 
0-9a yazarak if ile başlayan aşağıdaki satırları buluyoruz. Aradıgımız satırlar şu şekilde olacak; 


if ($header, page, offset -- /10-9a-fA-FI(8,)/) ( 

# We found a valid page offset 

if (defined($gSystem('page offset')) and 

not (Ic($header page offset) eg Ic($gSystemt('page offset')))) ( 
if ($source eg 'user') ( 

print wrap('The kernel defined by this directory of header files does * 
.'not have the same address space size as your running ' 

. 'kernel/'.”“”“, 0); 

3 

return; 

) 

) 


Şimdi bu satırlara küçük bir değişiklik yapacağız. Bu satırların 
hepsinin başına (olanlar hariç) # (diyez) işaretini koyup kaydedeceğiz. Bu sayede kodun bu kısmındaki satırlar işlem sırasında 
Perl yorumlayıcısı tarafından atlanacak. Uygulamayı tamamladıgımızda bu satırlar aşağıdaki şekilde görünecek. 
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# if ($header page offset -- /(0-9a-fA-FI(8,)/) ( 

# Wefounda valid page offset 

# if (defined($gSystemt('page offset')) and 

H not (Ic($header page offset) eg lc($gSystem('page offset')))) 
i 

# 

# 


if ($source eg 'user) ( 
print wrap('The kernel defined by this directory of header files 


.'not have the same address space size as your running ' 
.'kernel/.““, 0); 


# 
# 
# ) 
# return; 
# ) 

#) 


Bu işlem sonrasında konsola geri dönüp şunu komutu yazıyoruz: 


cd /usr/bin 
./wmware-config.pl --compile 


-compile ekini sistemimize yeni modüller oluşturmak için 
kullanıyoruz. Bu şekilde yukarıda oluşturduğumuz modülü 
kernel'imize eklemiş oluyoruz. Ancak bu noktada yüklediğimiz 
modül kernel'e otomatik olarak eklenmemiş olabilir. Bu aşamada derlediğimiz modülü yüklemek için konsoldan aşağıdaki komutu veriyoruz. 


modprobe vmmon 


Bu komutu modülümüzü bir defalığına yüklemiş olacak. Eğer 
siz her açılışta sürekli yüklensin istiyorsanız aşağıdaki komutu 
kullanabilirsiniz. 


echo vmmon >> /etc/modules.autoload.d/ 
kernel-2.6 


Kurulum ve ayarlar tamamlandı diyebiliriz. Şimdi ilk kez Vmware 
uygulamasını başlatmak için konsolda “su kullanıcı adınız” komutunu yazarak tekrar normal kullanıcı oluyoruz (root değil!) ve 


$vmware 


komutunu veriyoruz. Bundan sonra VMware'i her ihtiyaç duyduğunuzda Pardus > Programlar > Sistem menüsü altından 
başlatabilirsiniz. 


Performans için Vmware Tools 

Bildiğiniz gibi VMware'i hangi platform üzerinde kullanacak 
olursanız olun, konuk edeceğiniz sanal sistemde performans artışı sağlamak için platformunuza özel olarak VMware Tools adlı 
araç paketini kurmak durumundasınız. Linux altında Windows 
kullanacak okurlarımızın da Kongueror ile “/usr/lib/umware/isoi- 
mages” dizinine girerek burada bulunan Windows.iso adlı kalıbı 
yazdırmanız gerekiyor. Bunun için K3B adlı yazılımı kullanabilirsiniz. Ardından sanal bilgisayarınızı açıp, oluşturduğunuz CD'yi 
konuk sisteminize kurun. Bu kadar basit. Artık sanal bilgisayarınızı çok daha performanslı kullanabilirsiniz. Eğer Pardus'un 3D 
desteği açıksa ve kullanıyorsanız sanal sisteminize de kolaylıkla 
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3D desteği verip sistem kaynaklarınızın özelliklerine göre 3D 
oyun keyfine varabilirsiniz. Ancak bu tarz uygulamalar için sistem kaynağınızın büyük bir kısmını sanal makinenize ayırmanız 
gerekecek. 

Vmware performans bakımından karşılaştırmamızda ikinci 
yaptığımız VirtualBox'tan çok daha iyi ancak her okurumuzun 
bilgisayar başında sisteminin çekirdeğine müdahale etme sürecine atılmayacağını var sayarak kurulumu çok daha kolay olan 
VirtualBox'u Vmware'in önüne koymayı uygun bulduk. 
Ununtmadan küçük bir hatırlatma daha yapalım, Vmware Workstation hemen her platformda 30 günlük deneme sürümü olarak 
dağıtılıyor. Bu süre bittiğinde kullanmaya devam edebilmek için 
ya yazılımı satın almanız ya da tekrar bir 30 günlük seri numarası almanız gerekiyor. Bu seromonilerle uğraşmamak içinse 
Vmware ile oluşturduğunuz sanal makinelerinizi tamamen ücretsiz olan Vmware Player ile kullanmayı deneyebilirsiniz. Sistem 
kaynaklarında değişiklik yapamasanız da sanal sistemlerinizi sorunsuzca ve zaman kısıtlaması olmadan kullanabilirsiniz. 


Sanallaştırma fatihi Xen 

Şimdi de sıra karşılaştırmamızın birincisine yani Xen'e geliyor. 
Xen de kurulum sürecinde bizi biraz yoracak ancak uygulamamızın sonunda buna değeceğini göreceksiniz. 

Xen, Cambridge Üniversitesi'nden çıkan ve günümüzde Novell 
gibi yazılım firmalarının gücünü ardına almayı başarmış bir proje. Çünkü Xen çalışma mantığı olarak çok farklı bir teknoloji kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. 

Bu farklı çalışma mantığını biraz açıklamak istiyoruz. Vmware ve benzeri programlar sanal makineleri, tam sanallaştırma 
(Full Virtualization) ya da emülasyon (Emulation) yöntemleriyle oluştururlar. Bu sistemlerde sanal makine, direkt donanıma 
ulaşır gibi davranır. Xen ise Paravirtualization adında bir teknik 
kullanmayı tercih ediyor. Paravirtualization'da, misafir işletim 
sistemi (Örneğin; Linux üzerine kurulmuş Windows) sanal bir 
makine olduğunun farkındadır. Donanımı simule etmek yerine 
özel bir uygulama arayüzüyle (Application Programming Interface - API) çalışır. Paravirtualization'in gerçekleşebilmesi için 
işletim sisteminin de modifiye edilmesi şart diyebiliriz. Bunun 
sonucunda ne olacak diye merak ediyorsanız hemen belirtelim 
hız ve performans. 


: TELE ELİME EE. TEE. 
EL m Mi mn 9 


Xen sayesinde bir gerçek bilgisayar üzerinde sisteminizin elverdiği sayıda sanal 
sunucu yaratıp, bunları ayrı ayrı kişilere pazarlayabilirsiniz. 
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Zor kurulum ve yapılandırma sürecine rağmen belki de en başarılı sanallaştırma 
çözümü olan Xen, Novell ve Red Hat gibi firmalar tarafından destekleniyor. 


Günümüzde yaygın olarak kullanılan sanal makine araçları daha 
önce de belirttiğimiz gibi, büyük bir yavaşlamaya neden oluyor. 
Yapılan performans testlerine göre, Xen rakiplerine hiç benzemiyor. Ekstra olarak kurduğunuz işletim sistemi, sadece yüzde 
2 ile yüzde 8 arasında performans kaybına neden oluyor. Xen, 
yapılan bütün testlerde, rakiplerine fark atıyor. Pardus üzerine 
kurduğumuz sanal makineler de bunu bize gösterdiler. 


Kurulum ve kullanım 

Xen'i indirmek için XenSource sitesindeki Product Downloads 
kısmını kullanıyoruz. Burada çeşit çeşit indirme bağlantısı göreceksiniz. Hatta Xen'i çalıştırılabilir (Live) CD olarak bile bulmak 
mümkün. Bu sayede konfigurasyon, yükleme vs. derdi olmadan 
Xen'i kullanabiliyorsunuz. Yüklemek isteyenler içinse, çeşitli işletim sistemlerine uygun olan paketleri bulabilirsiniz. Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım, XenSource, Xen projesini ticari 
ortamda sürdürmek için kurulmuş bir firma ve Intel, RedHat, 
Microsoft, AMD ve Novell firmalarıyla işbirliği içinde. 


Sanal sistemlerinizi yönetmek ya da Linux sunucu üzerinde bir de Windows 


sunucu oluşturup kiralamak Xen ile çocuk oyuncağı. 


Xen'in kurulumu, işletim sisteminden işletim sistemine farklılık 
gösteriyor. O yüzden biz yazımızda Pardus'a özel bir kurulum 
yöntemi anlatacağız. Ancak siz farklı bir dağıtım kullanıyorsanız kullanmakta olduğunuz işletim sistemine göre, Google'a 


göz atmanız gerekebilir. 

Bu noktada merak edenler için hemen belirtelim, Windows 
kullanıyorsanız, Xen'i, kullanmayı unutun. Çünkü Windows, 
kernel'ine müdahale etmeyi yasalarla yasaklıyor. Dolayısıyla 
Windows ile Xen'i kullanmak mümkün görünmüyor. 


Xen'in Yapısı 

Xen'in çalışma mantığı diğer sanal makinelerden oldukça farklı demiştik. Bu farklardan birisi de isimlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Xen altında çalışan her sanal bilgisayar Domain 
olarak isimlendiriliyor. Sanal bilgisayarların üzerinde çalıştığı 
bilgisayarın donanımını, sanal bilgisayarlara kullandırmaya 
yarayan yetkili sisteme de Domain O (dom0) adı veriliyor. 
Domain O üzerinde çalışan sanal bilgisayarlaraysa Domain 
Unprivileged (domU) ismi uygun görülmüş. Tabi dom0, gerçekte Xen hipervizörü tarafından yüklenen özel bir çekirdekten 
başka birşey değil. 


Gerekli Paketlerin Kurulumu 

Xen'in en zahmetli adımlarından birisi de kurulumu demiştik. 
Bu noktada sistemimize yukarıda bahsettiğimiz bu özel çekirdeklerin (dom0 ve domü) ve yönetim araçlarının, yardımcı uygulamalarının kurulması için konsol üzerinden 


komutunu veriyoruz. Bu şekilde kısa bir süre içinde gerekli dosyaların otomatik olarak kurulduğunu görebilirsiniz. 


dom0 ile sistemi başlatmak 

Fiziksel sistemin Xen hipervizörü tarafından yüklenen domO 
ile boot etmesi için açılış yöneticinizin ayar dosyasına Birkaç 
küçük değişiklik yapmanız gerekecek. Pardus GRUB kullandığı 
için grub.conf dosyasına aşağıdaki bölümü ekliyoruz. Ancak 
bu aşamada (hd0,1) ve root-/dev/hda2 satırları ile çekirdek 
sürümünü kendi sisteminize göre değiştirmeyi unutmayın. 


İşlem tamamlandığında sisteminizi yeniden başlatın ve GRUB 
üzerindeki listeden eklediğiniz yeni çekirdekle sisteminizi 
açın. Ardından “domüU” ismi verilen sanal makinalar yaratma- 
ya başlayabiliriz. 


domü oluşturmak 

İlk sanal makinamızı oluşturmadan önce Xen ve araçlarını tanımak için ttylinux ismi verilen ve sadece konsol açmamızı sağlayan, daha önceden paketlenmiş deneysel imajı kurup Xen'i 
tanıyalım. Bunun için öncelikle http://prdownloads.sourcefor- 
ge.net/xen/ttylinux-xen.bz2?download adresinden ttylinux-xen. 
bz2 dosyasını çekin, konsol üzerinden bunzip2 ttylinux-xen. 
bz2 komutu ile sıkıştırılmış dosyayı açın ve /etc/xen klasörü 
altına Xen ayar dosyasını oluşturun. Ayar dosyası aşağıdakine 
benzer bir şekilde olacaktır. 


SANALLAŞTIRMA YAZILIMLARI Bellik (if 


Ardından “service xen-tools start” komutuyla Xen yönetim ser- 


visini başlatıyoruz. Şimdi artık “xm create /etc/xen/ttylinux 


-c” komutuyla ttylinux'u başlatabiliriz. Bu aşamada sistemin 
sizden isteyeceği root parolası ön tanımlı olarak root şeklinde 
belirlenmiş olduğunu hatırlatalım. 

Evet, şu an Xen altındaki ilk sanal bilgisayarımızı çalıştırmış ve 
açmış olduk. Başka bir konsoldan xm list ile çalışan sanal bilgisayarların listesini alabilir veya yine xm komutunu kullanarak 
dom0 içinden diğer domU'ları kontrol edebilirsiniz. 


Artık önceden paketlenmiş ttylinux'u denediğimize göre gerçek bir sanal makina yaratabiliriz. Öncelikle “halt” ya da “xm 
shtdown ttylinux” komutlarından birisini kullanarak ttylinux'tan 
çıkın. Ardından “dd if—/dev/zero of—/var/xen/domU-pardus 
bs—Ik seek-4096k count—1” komutu ile 4GB'lık bir dosya 
oluşturalım. Bu 4 GB'lık dosya boyutu sanal bilgisayarımızın 
sabit diski olacak diyebiliriz. Bu adımdan sonra “mkfs.ext3 / 
var/xen/domU-pardus” komutuyla oluşturduğumuz bu dosyayın sistemini ext3 yapalım. Siz ext2 ya da başka bir format da 
kullanabilirsiniz ama biz Pardus'umuzla aynı formatı kullanmayı seçtik. Şimdi de bu dosya sistemimizi oluşturacağımız bir 
dizine bağlayalım. Bunun için “mkdir -p /mnt/pardus” komutunu kullanıyoruz. Dördüncü adımımzda “mount -o loop /var/ 
xen/domU-pardus /mnt/pardus” komutunu kullanarak dosyayı 
/mnt/pardus altına bağlıyoruz. Bunun ardından “pisi ar pardus- 
2007 http://paketler.pardus.org.tr/pardus-2007/pisi-index. 
xml.bz2 -D /mnt/pardus/” komutunu kullanarak PiSi'nin depo 
bilgilerini oluşturmasını sağlayalım. Depo bilgilerimizi oluşturduğumuza göre artık temel sistemi kurmaya başlayabiliriz. 
Bunun için “pisi it -c system.base -D /mnt/pardus --ignorecomar” komutunu verip, PiSi'nin system.base bileşenini /mnt/ 
pardus altına kurmasını sağlıyoruz. Artık “chroot /mnt/pardus” 
komutunu vererek yeni oluşturduğumuz sistemin izin yapısı- 


EEE m m m m m 
MACOS X KULLANMAK 


Her ne kadar sanallaştırma yazılımları resmi olarak MacOS X'i 
desteklemese de küçük bir hileyle Vmware ya da Xen üzerine 
MacOS X kurabilirsiniz. Bunun için öncelikle x86 mimarisiyle uyumlu bir MacOS kurulum medyası bulmanız gerekiyor 
(bunun için P2P ya da Google'ı kullanabilirsiniz). Ardından sanallaştırma yazılımınızın konuk listesinden FreeBSD'yi seçip bir 


sanal disk oluşturun. Mac aslen BSD tabanlı olduğundan dosya 
formatı olarak BSD'yi tanıyıp, biçimlemeyi kendi formatına 
çevirebiliyor. Bu şekilde sanal bir MacOS X'e sahip olabilirsiniz. 
Ancak minimum 8-10 GB sabit disk alanı ve 512 MB bellek 
ayırmanız gerekecek. 
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nı değiştirebiliriz. Bunun ardından “cp /usr/share/baselayout/ 
Id.so.conf /etc/ && Idconfig” komutu ile /etc/Id.so.cache'i oluşturmamız gerekiyor. Bu adımdan sonra Çomarı “service comar start” komutuyla başlatıp, “pisi configure-pending” ile 
paketlerin Postinstall'larının ÇOMAR tarafından çalıştırılmasını 
sağlıyoruz. Geriye de “passwd” komutu ile root kullanıcısının 
parolasını belirlemek ve /etc/fstab dosyasını aşağıdakine benzer şekilde düzenlemek kalıyor. 


bu satırları “c1:12345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty1” 
satırıyla değiştirelim, bu şekilde Xen içinde sadece tek tty'a 
erişimimiz olacak. 
Artık bulunduğumuz ortamdan exit komutu ile çıkıp, /mnt/ 
pardus'u “umount /mnt/pardus” komutuyla sistemden ayıralım. 
Artık son aşamaya geçebiliriz. Bu aşama birkaç küçük değişik- o Şimdi sanal bilgisayarımızı “xm create pardus -c"”” komutuyla 
liği içeriyor. Bu değişikliklerden sonra Pardus'un temel yapısını O başlatıp, parolanızı girerek system.base yüklü Pardus'u kurcalaiçeren küçük bir sanal bilgisayara sahip olacağız. maya başlayabilirsiniz. 

Eğer Windows kurmak isterseniz o zaman 4 yerine 6 ya da 10 
İşe /etc/xen/pardus dosyasını aşağıdaki şekilde düzenleyerek Oo GB yer ayırıp, bellek miktarını en az 256 MB yaparak dosya fordevam ediyoruz. matınızı FAT32 yapmalısınız. Bu noktada kuracağınız Windows 
sürümü geri kalan işlemleri (diski NTFS olarak formatlamak 
gibi) otomatik olarak olarak gerçekleştirecektir. Tabi, sürücü eksikliklerini de tamamlamayı unutmayın. * 


EDİTÖRÜN YORUMU 


Gördüğünüz gibi Xen kurulum ve yapılandırma aşamalarında 
bizi en çok yoran sanallaştırma çözümü oldu. Ancak sudugu yüksek performans ve hız özellikleri sayesinde (para- 


Ardından açılışı gerçekleştirebilmek için gerekli olan birimleri (| MRI İŞ rk aci İŞÇİ SİNEK 
oluşturmamız gerekiyor. : ayrılan zamana ve karşılaşılacak olası 


problemlerin risklerini almaya değiyor. 
Xen'i dilerseniz Live CD ile de dene- 


yebilirsiniz. Ancak acemi bir kullanıcıysanız Xen'le uğraşmak size bir 
çok şeyi öğretebilir, Linux tarafında 

| tecrübe kazanmanıza yardımcı olabilir 
diye düşünüyoruz. 


Ve son olarak da /etc/inittab içinde yer alan aşağıdaki bölümü 
bulup, 


* 2 * 


64 bit desteği 

Vista desteği ie * * 
Solaris desteği Ni # * 
Linux desteği $ * * 
MacOS desteği - - - 
Çift çekirdek desteği * - * 
USB desteği ii 5 ii 
Ağ desteği u * * 
Kalıp dosya desteği ii e # 
Dinamik disk boyutu * t 

Müzik * & * 
Video u * * 
Ofis di * * 
CD/DVD yazma - - * 
Windows açılış hızı (64 bit) 2 dk (-) - I dk ($) 
Windows açılış hızı (32 bit) 1.5 dk (-) I dk (4) I dk (4) 


Kullanıcı dostu mu? 


5 EE z 
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Yurtiçi Kargo Ralli Team adına yarışan ve sezonun son yarışı olan Ege Rallisi'ni ikinci sırada 
tamamlayan Dağhan Unlüdoğan, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini söyledi. 


ii 


DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN, makine mühendisliği okuyor ve bir yandan da Mersin Tarsus'ta plastik sektöründe yer alan aile işletmesini yürütüyor. Volkan Işık 
tarafından düzenlenen “Ralliye ilk adım” seminerlerinin televizyondaki tanıtım 
filmini gören Dağhan Ünlüdoğan, bu şekilde ralli kariyerinin startını vermiş. 
Çocuk denilecek yaşlardan itibaren otomobil kullanmaya başlayan Ünlüdoğan, 
emekleme döneminde bile otomobillere ilgi duyuyormuş. Ailesinin kendisine 
aldığı oyuncak otomobillerle saatler geçiren Ünlüdoğan, motor sporlarına gerçekten gönül verenlerden biri. Tarsus'ta ve çevre bölgelerinde ralli ile ilgili bir 
otorite olmamasına rağmen Ünlüdoğan, yörenin en önemli ralli pilotlarından 
biri olmuş. 


Ankara'da okuduğum yıllarda bir arkadaşım Hitit Rallisi'ne beni götürmüştü. 
Burada ralli ile ilk kez tanıştım. Volkan Işık, Toyota Celica ile yarışıyordu ve o 
zamandan itibaren sakladığım imzalı bir hatıram bile var. 


160 PCnet TEMMUZ '08 


Sonrasında Ralliye İlk Adım semineri ile karşılaşınca, bu benim için çok önemli bir fırsat oldu. Telefon 
açarak katıldığım eğitimin ardından elde ettiğim 
zamanlar, katılımcıların tamamından çok iyiydi. 
Volkan Işık da benim hayatımın dönüm noktası olarak bana destek oldu. İlk başta Fiat Palio N2 ile 
yarışlara katılmaya başladım. O dönemlerde de N2 
Kategorisi'nde inanılmaz bir çekişme vardı. Bana 
hızlı pilot olmayı öğreten de sanıyorum N2'de yaşadığımız mücadeleydi. 


Üç yıl boyunca N2 mücadelesine ortak oldum. Burada gerçekten de çok iyi yarışlar oldu ve benim 
kariyerim açısından çok ciddi rakiplerle burada da 
önemli bir eğitimden geçtiğime inanıyorum. Sonrasında ise Fiesta Cup'a geçtim. Burada da geçtiğimiz 
yılların avantajlarını gördüm. Teknik sorunlar yaşamamış olsaydık açık ara Fieasta Cup şampiyonlugunu alacaktık. Bitirdiğimiz yarışlarda gerçekten 
çok iyi sonuçlar elde ediyordum. Bu organizasyona 
katılmam nedeniyle Volkan Işık'la bir yıllık ayrılığım 
oldu. Fiesta Cup'a katılmam için kendisi de beni 
teşvik etti. “Git, kendini gör, neler yapabildiğine 
bak” dedi. Sonrasında da bildiğiniz gibi Yurtiçi Kargo Rally Team oluştuktan sonra burada yer almaya 
başladım. Tecrübeli pilot olarak Burak Çukurova seçilirken, ben de tecrübe kazanacak kişi olarak seçildim. Volkan Işık burada da bana güvendi ve birçok 
seçeneğin arasından beni bu takıma aldı. Bence bu 
seçim çok iyi oldu. Burak Çukurova ile çok iyi anlaşıyorum, Super 1600 kategorisinde bir otomobille 
yarışmak konusunda da bana çok yardım etti. Onun 
sayesinde emekleme dönemini çok hızlı bir şekilde 
geride bıraktım. 2007 yılında çok iyi yarışlar çıkardık. Sezon sonunda da ben Super 1600 birincisi 
oldum. Sezonu da takımlar olarak üçüncü sırada 
tamamladık. Geçtiğimiz sezon Super 1600'de dört 
farklı pilot vardı. 


2008 sezonu nasıl başladı? 

2008 sezonu, 2007 yılında elde ettiğim 
tecrübeler doğrultusunda iyi başladı. Yurtiçi Kargo ile sponsor ve takım olarak çok iyi 
bir bağ kurduk. Bu bağın getirdiği rahatlık 
bizim için gerçekten çok önemli. Sezonun 
ikinci yarışı olan Ege Rallisi'nde de genel 
klasman ikincisi oldum. İlk kez podyumun 
ikinci basamağında yer bulduk. İlerleyen 
dönemlerde en üst sıraya çıkacağımıza da 
inanıyorum. Bu yarışta ilk en iyi zamanlara imza attım. Bunun benim için önemi 
çok büyük. Çünkü bu işe hiçbir şey bilmeden, 6 yıl önce başlayan birisi olarak en 
önemli yarışlardan biri olan Ege Rallisi'nde 
ikinci sırada yer bulduk ve iki etapta en iyi 
zamanlara imza atmayı başardık. Bu nedenle hem ben, hem de Ahmet ağabey bu 
yarışı hiçbir zaman unutmayacağız. 


Bu yılın hedefleri neler? 

Biz ilerlemeleri hep adım adım yapmanın peşindeyiz. Direkt olarak hedefleri 
yükseğe koymanın bocalamalara neden 
olabileceğini düşünüyoruz. Ancak durum 
ne olursa olsun sezon sonunda hedefimiz 
takımlar birinciliğini kazanmak. Bunun 
için de şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum. Türkiye'deki birçok yarış toprak. 
Bizim araçlarımız önden çekişli olduğu 
için toprakta biraz zorlanıyor. Bu nedenle 
hedefimiz toprak yarışlarda alabildiğimiz 
kadar puan alıp, asfalt yarışlarda ise maksimum sonuçlara imza atmak. 


Gelecek sezonun planları neler? 

Evet, 2009 yılı için hedeflerimiz son derece yüksek. Yurtiçi Kargo Rally Team olarak geleceğe bakıyoruz ve uzun dönemli 
bir hedefimiz var. Gelecek yıl da hem 
Avrupa'da birkaç yarışa katılmak istiyoruz, 
hem de yeni sezonda Yurtiçi Kargo Rally 
Team olarak Türkiye Şampiyonu bir pilot 
çıkarmak istiyoruz. Bunun için gerekli olan 
aşamaları bekliyoruz. Gelecek sene büyük 


ihtimalle otomobillerimiz de değişecek. 
2008 yılını iyi bir sonuçla bitirip, 2009 
yılında daha da iyi olmak istiyoruz. Geçen 
sene 14 yarışta 14 finiş görmüştük. Bizim 
için önemli olan bu devamlılığı sağlamak. 


Altı sene önce başlamış biri olarak 
günümüzde ralliyi nasıl görüyorsun? 
Ben eksiklik olarak sadece marka eksikliginin olduğunu görüyorum. Yarışan sasıyı 
açısından ise önemli bir değişimin olmadığını görüyorum. Ayrıca bu yıl yaşanan 
çekişme maksimim düzeyde. Önceki yıllara baktığımızda WRC'lerin yarıştığını görüyoruz. Bu otomobiller varken bana göre 
rallide adalet yoktu. Onlar alıp başını gidiyordu. Onun dışında arkada kalanlar kendi aralarında yarışıyordu. Şimdi ise bütün 
araçlar şampiyon olabilecek durumda. Bu 
nedenle çekişme çok daha iyi bir durumda. Araç sayısı istenen seviyede değil ama 
bu da bana göre geçiş bir dönemi. 2009 
sezonunda aldığımız duyumlara göre rekabet daha üst düzeye çıkacak ve daha 
iyi araçlar göreceğiz. Ayrıca duyuruların, 
tanıtımların çok iyi yapıldığı durumda seyircilerin ralliye daha çok ilgi göstereceğini 
düşünüyorum. 


Kahraman olması gerekiyor mu? 

Kahraman olması elbette gerekiyor. Bu 
yıl gördüğümüz kadarıyla Fatih Kara ve 
Yağız Avcı bu bayrağı alabilecek insanlar. 
Yurtdışında insanları seyrettiğimiz zaman 
bizim pilotlarımızdan kesinlikle daha iyi 
olmadıklarını görüyoruz. Onların bizlere 
göre en önemli avantajı daha fazla tecrübeli olmaları. Bizlerin tecrübesi arttıkça 
onlarla daha fazla rekabet edebilecek güce 
geliyoruz. Türkiye'de motorsporları organizasyonu içinde yer almak, diğer ülkelere 
göre çok daha kolay. Otomobili çok seven 
insanların ralliye ilk adım seminerlerine 
katılıp, sadece bir hafta sonu alacakları 
eğitimle her şeyi görebilmeleri mümkün. 


Burada ne kadar hızlı olduklarını ve ralli 
parkurlarında neler yapabileceklerini, yeteneklerini test edebilmek mümkün. İlerleyen dönemde ben de eğitim verebilmeyi 
ve Volkan Işık'tan, kendisi karar verdiği 
zaman bu bayrağı devralmayı çok isterim. 


Co-pilot birlikteliğiniz dışarıdan çok 
iyi görünüyor? 

Evet, bu gerçekten de çok önemli. Biz 
Ahmet Sami Can ile altı yıldır bir arada 
yarışıyoruz. Belli bir yere gelmemizde en 
önemli etken sanıyorum bu. Ahmet ağabey ile yarışıyor olmaktan dolayı da kendimi çok şanslı hissediyorum. Birbirimizi 
tamamlıyoruz ve iyi bir ekip olduğumuzu 
düşünüyoruz. Aynı zamanda mekanik ve 
teknik ekibi de kutlamak istiyoruz. Biz 
bugüne kadar hiç mekanik problemi nedeniyle yolda kalmadık. Bizleri çok iyi anlayan ve aracın tedavisini çok iyi yapabilen 
mekanik bir ekiple beraberiz. 


Bize birkaç anınızı anlatır mısınız? 
Eğitimler sırasında, çok hızlı olduğunu 
zanneden bir arkadaşımız vardı. Eğitimin 
daha başında zaman tutmak istiyordu. 
Oysa daha ilk virajda spin attı. Yaşadığımız bu olayın ardından ben otomobili pit 
alanına götürmesini istedim. Sonrasında 
çok rica etmesinin ardından ikinci tura 
başladık ve ikinci turu ile ilk turu arasında inanılmaz bir fark vardı. Sonrasında da 
kendisi yarışlara katılmaya ve iyi dereceler 
yapmaya başladı. 

Yeşil Bursa Rallisi'nde de ekip olarak unutulmaz bir anım var. Geçtiğimiz yıl, o yarışı 
bitirdiğimiz zaman şampiyon olacaktık. 
Ancak daha etabın 100'üncü metresinde 
motor kaputu açıldı. Konsantrasyon son 
derece yüksek olduğu için bu çok normal 
bir durummuş gibi, geride kalan 14 km'yi 
bu şekilde tamamladık. Bu şekilde aynı 
etapta, bir önceki geçişimizden 20 saniye 
daha iyi zaman yaptık. İşte burada yol notu 
ile gitmeyi de tam olarak öğrendim. Bitiremediğimiz anda şampiyonluğu kaybedecegimiz bir yarışta yaşadığımız bu olay, benim unutulmaz anılarımdan birisi.** 
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Bu bir ilandır. 


İNTERNET 


İnternet canınızı sıkabilir 


Online ortamda paylaştığınız bilgilerin günün birinde canınızı nasıl sıkabileceğini 


merak ediyor musunuz? 


İNTERNETTE başınıza gelebilecek birçok kötü 
durum var. Bunların en alışılmış ve az zarar vereni 
spam e-postalar. İstenmeyen e-postalar çoğumuzun canını sıkıyorsa da onlarla birlikte yaşamayı 
ve çokça zaman kaybetmemeyi öğrendik. Şimdi 
bahsedeceğim konular ne yazık ki çok daha can 
sıkıcı ve inanın, gelecek adına daha da korkutucu... Üzerinden aylar geçse de zaman zaman aklıma gelen ilginç bir anımı paylaşarak başlayayım. 
Bir Çarşamba günü sabah 6:30 sularında ev telefonum beklenmedik şekilde çalmaya başladı. Ev 
numaramı bilen çok az kişi olduğundan şaşırarak 
kafamı yastıktan kaldırırken birkaç kötü ihtimali 
hızlıca aklımdan geçirdim. Ahizeyi kaldırıp “Efendim?” dediğimde kısa bir sessizlik oldu. Sabah 
sabah yavaş çalışan beynim yanlış numara kuşkusuna kapılırken, karşıdaki bayan birden çılgınca 
konuşmaya başladı. Yanlış numara falan değildi. 
O bayan resmen beni arıyordu. Hem de belki okyanuslar ötesinden... 
İngilizcenize güveniyor, turistlerle sohbet edişinizle övünüyor olabilirsiniz. 
Ama bu ne yazık ki o sabah beni arayan, çekik 
gözlü bir insan oldugunu tahmin ettiğim 
bayanla anlaşabilmeniz için hiç de yeterli 
değil! Hele ki henüz 
tam olarak uyanamamışsanız... 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivancoPCnet.com.tr 
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İSTENMEYEN 
ARTIK DÜNYANIN “SPAM 


(SPIT)” DİYE BİR DERDİ 
KORUNMANIN KESİN BİR 


Zira bahsettiğim bayan yaklaşık olarak ışık hızıyla 
konuşuyordu ve kullandığı telefon altyapısından dolayı sesi birkaç saniye arayla dijital bozulmalara uğruyordu. Arka plandaki dayanılmaz gürültü de işin 
cabası. Arka planda tahminen benimle konuşan 
çekik gözlü arkadaş gibi yüzlercesi vardı ve belli ki, 
her biri benim gibi kurbanların kafasını ütülüyordu. 
Tahminen uzak doğulu olan bayan arkadaş bana 
bir süre derdini anlatmaya çalıştıktan sonra yaşadığım şeyin saçma bir pazarlama girişimi oldugunu fark etmeyi başardım. Kendisine pek fazla 
zamanım olmadığını, derdi her ne ise bunu bana 
bir e-postayla anlatması gerektiğini belirterek telefonu kapattım. Böylece hem konuyu daha iyi anlayacak, hem de daha uygun bir zamanda rahatça yanıtlayabilecektim. Fakat ben daha yatağıma 
geri dönemeden telefon tekrar çaldı. Şanssızlık 
bu ya, arkadaş benim e-posta adresimi bilmiyormuş. Bu duruma boş yere “şanssızlık” demiyorum. Ses kalitesinin yerlerde süründüğü bir telefon görüşmesinde karşı tarafa e-posta adresinizi 
yazdırmak, deveye hendek atlatmaktan zor bir iş. 
Siz siz olun benim gibi 21 karakterli bir e-posta 
adresi kullanmayın! “E-posta adresini neden veriyorsun?” da demeyin, zira verip kurtulmazsam 
çekik gözlü bayan peşimi bırakmayacak. Ben kalan iki saatlik uykumu kurtarmanın peşindeyim... 
Neyse ki, e-posta adresimin ilk harfi olan 'a' için 
“America”dan başlayarak adresi ülke isimleriyle 
kodlamayı başardım ve telefonu kapattığımda bir 
daha aranmadım. 

Gelelim sizlere aktardığım bu garip tecrübeden 
çıkartacağımız önemli sonuçlara. O talihsiz Çarşamba sabahı beni çekik gözlü bir bayanla muhatap eden şey, Spam Over IP Telephony kavramının 


ali 
A sirin 


ea mm 


ta kendisiydi. Uykumdan olmamı sağlayansa Saat farkı... 

İstenmeyen e-postalardan sonra artık 
dünyanın Spam Over IP Telephony (SPIT) 
diye bir derdi var ve henüz bundan korunmanın kesin bir yolu yok. Voice over 
IP teknolojisiyle birlikte ucuzlayan, hatta 
yok olmaya yüz tutan telefon görüşmesi 
maliyetleri, istenmeyen telefon aramalarını da beraberinde getiriyor. İşgücü maliyetinin çok düşük olduğu bazı ülkelerde 
kurulan ters işlevli çağrı merkezleri bir 
ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak 
üzere telefon numarası bilgisini edinebildikleri tüm insanları hiç çekinmeden 
arıyorlar. Bu reklam yöntemi belki spam 
e-posta göndermekten daha maliyetli 
olsa da daha etkin olmalı ki, tercih ediliyor ya da deneniyor. 

Spam Over IP Telephony (SPIT) girişimlerini engellemek sıradan kullanıcılar için 
pek mümkün gözükmese de Amerikan 
Sipera Systems şirketi Sipera IPCS isimli 
kurumsal anti SPIT aracını geliştirmiş durumda. Aygıt VolP trafiğini sürekli denetim altında tutuyor ve anormal hareketleri 
belirliyor. Tabii zamanla SPIT oranında ne 
gibi artışlar olacağını ve bu aygıtın koruma konusunda nasıl bir başarı sağlayacağını henüz bilemiyoruz. Artık internette 
bir yerlere telefon numaralarınızı verirken 
çok ama çok dikkatli davranmalısınız. 
Üzerinde bir süre düşündükten sonra bu 
işin zamanında Alibaba.com'a verdiğim 
iletişim bilgileri yüzünden başıma geldiini tahmin ettim. Tabii amacım burada 
Alibaba.com'u suçlamak değil. Zira bu sitenin temel amacı üye olan firmaların iletişim bilgilerini ve ürün tanıtımlarını online ortamda paylaşmalarını sağlamak. 


Sahte faturalar 
İnternette paylaştığım iletişim 
bilgilerimle ilgili başka anılarım da var. Örneğin bir dönem 
ortalıkta sıkça dolaşan sahte 
faturalardan ben de nasibimi 
almıştım. Birileri iletişim bilgilerini ele geçirdikleri insanlara 
ve şirketlere aslı olmayan basılı 
faturalar gönderiyordu. Sanırım 
amaç, dalgınlıkla gerçek faturaların arasına karışıp ödenenlerden para kazanmaktı. Böyle 
bir dolandırıcılık için kötü niyetli kişilerin yazışma adresinizi bilmesi 
gerekiyor. Bu sahte faturaları hazırlayan 
kişilerin de şirketlerin iletişim bilgilerini 
bir şekilde Alibaba.com gibi kaynaklardan 
edindiğini tahmin ediyorum. Bir açıdan 
baktığımızda başarılı (!) bir dolandırıcılık 
yöntemi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü 
basılı faturalar alışıldık spam e-postalara 
nazaran oldukça gerçekçi görünebiliyor. 


Çocukları bilinçlendirin 

Özellikle küçük yaşta oyun siteleri ve an- 
lık mesajlaşma programlarıyla tanışan 
çocuklar, interneti belirli bir yaştan sonra 
tanıyan insanlardan çok daha korkusuzca 
hareket ediyorlar. Anne babaların gerçek 
hayatta verdikleri “Yabancılarla konuşma, 
onlardan bir şey alma!” benzeri öğütler, 
aslında internet için de gerekli. Yaptığının farkında olmayan bir çocuk, oynadığı 
Flash oyunun sayfasında bulunan yorum 
bölümünde bile güvenliğini tehlikeye 
atacak bilgiler verebilir. Bu yüzden anne 
babalar çocuklarını internette dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmeli. 
Yasak sözcüğü yetişkinlerin kulağına pek 
hoş gelmese de çocuklara kimi zaman yasaklar koymak gerekebilir. 


Sosyal ortamlara dikkat 

Son olarak geçtiğimiz aylarda bazı gazetenin gündeme getirdiği sosyal sitelerdeki 
güvenlik risklerine değinmekte fayda var. 
Facebook benzeri sitelerde kendinize ait 
bilgileri mümkünse yalnızca arkadaşlarınızla paylaşmalısınız. Kendinize ve sosyal 
yaşamınıza ait ayrıntılar günün birinde 
sosyal mühendislik yöntemiyle yapılan 
dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabilir. 
Nerede yaşadığınızı, hangi iş yerinde 


NET KÖŞE 


çalıştığınızı, doğum tarihinizi ve bunlara 
benzer birçok bilgiyi bir kartona yazıp 
boynunuza astığınızı, sonra da sokaklarda dolaşmaya başladığınızı düşünün. 
Aslında Facebook'taki profilinizi yabancıların erişimine açık bırakmak bundan hiç 
farklı bir durum değil. Etrafınızda her zaman bu tür bilgileri kötüye kullanabilecek 
birilerinin olabileceğini akılda tutmakta 
yarar var. ** 


AĞA TAKILANLAR 
iPHONE'CULAR BURAYA 


Levent Arabul, Cem Tonguç, Sezer 
Yeşiltaş, Mustafa Tan ve Emre Özdoğancı tarafından hazırlanan iPhone Türkiye 
blog'u 

adresinde yayın yapıyor. Burada iPhone ile 
yapılabilen birçok işi ekran görüntüleriyle 
birlikte inceleyebilirsiniz. Blog'da yeni 
iPhone kullanıcıları için çok faydalı bilgiler 
bulunuyor. 


KİM KİMDİR? 


Çocukluğumda Ludwig van Beethoven, 
Madam Curie ve Thomas Edison gibi ünlü 
sanatçı ve bilim insanlarını tanıtan bir 
ansiklopediyle uzun uzun zaman geçirdigimi hatırlıyorum. wWww.isimsizsiniz.com 
adresindeki web sitesi bugünün çocukları 
ve büyükleri için benzer bir hizmet veriyor. 
Girin, kim kimmiş öğrenin. 


İN 
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HABER 


İstanbul'un mekanları 


MEKANIST.NET, Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri olan yaratıcı bir ekip tarafından kurulmuş, ilgi çekici bir 
Web 2.0 projesi. Site, “Sosyal Yaşamın Paylaşım Platformu” sloganıyla bu yıl faaliyete geçti. Mekanist.net kullanıcıları cafe'ler ve 
restoranlar gibi sevdikleri mekanlar hakkında bilgilerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Şimdilik yalnızca İstanbul'daki mekanların 
yer aldığı sitede, mekanlar Google Maps altyapısıyla verimli şekilde 


TURK.NET'TEN HOSTING HİZMETİ 


Türkiye'nin her bölgesindeki firmalara sesli haberleşme ve elektronik 
iş ortamı için gerekli altyapı ve bağlantıyı sağlayan Netone, kurumsal 
müşterilerine sunduğu hosting hizmetlerini hazırladığı online platform 
ile daha geniş kitlelerin kullanımına açıyor. Turk.Net Hosting Ürün 
Müdürü İlker Yiğit, “Türkiye'nin dört bir yanını saran bir omurgaya 
sahibiz. Netone hedefleri doğrultusunda büyük yatırımlar yapıyor. 
En son teknoloji ile kurulmuş ve binlerce sunucu kapasiteli bir data 
center'ımız var. Bir de bunlara çok gelişmiş online satış ve yönetim 
platformumuzu ekledik. Böylece firmaların ihtiyaç duydukları hosting 
çözümüne 5... adresinden kolayca ulaşabilmelerini sağlayacağız” dedi. Yeni sistemin getirdiği avantajlar sayesinde maliyetlerin 
düştüğünü belirten Yiğit, sistem hakkında şu bilgileri verdi: “Hosting çözümlerimiz şimdi daha uygun fiyatlar ile KOBİ'ler tarafından 
da daha çok tercih edilir olacak. Böylece Turk.Net Hosting markası 
ile çok daha fazla sayıda firmaya ulaşabileceğiz. Bugüne kadar uzman 
mühendis ekibimizin verdiği destek sayesinde kaliteli hosting hizmeti 
denince akla ilk gelen isimlerden olduk. Şimdi 7/24 hizmet verecek 
olan Turk.Net Çağrı Merkezi ile de müşteri memnuniyetindeki kalitemizi güçlendiriyoruz. Ayrıca videolu anlatımlar ile sistemin kolayca 


kullanılmasını sağlayan Bilgi Bankası ve tüm işlemlerin online tek bir 
merkezden yapılmasını sağlayan Müşteri İşlem Merkezi hazırladığımız 
platformu üstün kılıyor.” 


Mekanist.net'te 


incelenebiliyor. Sistemin diğer bir önemli yönü, mekanlara müşteri 
ilişkileri yönetimi konusunda yardımcı olması. Mekanist.net birçok 
mekanla müşterileri arasında sıcak bir köprü oluşturuyor. 
Mekanist.net Genel Müdürü Ali Servet Eyüboğlu, site hakkında 
şunları söylüyor: “2007 yılının Haziran ayında İTÜ Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi arkadaşım Eren Baydemir ile 
temellerini attığımız mekanist.net, bugün hem fikir olarak hem 
de platform olarak öngördüğümüz yapının çok daha üzerinde bir 
başarıya ulaştı. Mekanist.net, fikir olarak ilk başta küçük ve orta 
ölçekli işletme sahiplerinin bazı gereksinimlerini giderme amacıyla çıktı. Sıkça ziyaret ettiğimiz bu işletme sahipleri kendi sektörlerindeki tanıtım ve etkili müşteri iletişimi alanlarında rekabete 
dahil olamadıklarını dile getiriyorlardı. Bununla birlikte müşterilerinin onlar hakkındaki tarafsız fikir ve yorumlara erişmelerinin de 
çok güç olduğunu belirtiyorlardı. Bu işletmelerin ortak özellikleri 
ise bünyelerindeki müşteri sirkülasyonunun yoğun olması ve bu 
müşterilerin takibinin de bu nedenle güç olmasıdır. Dünyada ve 
Türkiye'de güçlü bir akım halinde yayılan CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) kültürü gün geçtikçe işletmelerin fark yarattıkları ve 
rakiplerinden öne çıktıkları bir model haline geldi. Mekanist.net 
olarak güçlü altyapımızda küçük ve orta işletmeler tarafında bu 
ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz.” 


ÜRÜNLER HEMALHEMSAT.COM'DA 


Hemalhemsat.com, kullanıcılarına sunduğu fırsatlara geçtiğimiz ay bir 
yenisini ekledi. Site, Açık Eksiltme Sistemi'ni uygulamaya koydu. Buna göre, 
sistemde yer alan ürünlerin fiyatları, alıcı sayısı arttıkça azalıyor, kullanıcılar 
da para iadesi alıyor. Satıcılara stoklu ürünlerini kolay ve hızlı bir şekilde 
eritme imkânı sağlayan Açık Eksiltme Sistemi, alıcılara da uygun fiyatlı ürünleri “daha da ucuza” alma fırsatı veriyor. Sistemin işleyişine göre, alıcı Açık 
Eksiltme ilanının içinde yer alan “Hemen Al” butonuna tıklayacak, ilanda 
gösterilen başlangıç fiyatını ödeyecek ve ürünü satın alacak. Sonrasında 
belirtilen ürün adedinin tükenmesi ya da ilan süresinin dolması yoluyla açık 
eksiltmenin sonuçlanmasını bekleyecek. Satılan ürün adedine göre belirlenen “taban” fiyattan ürünü almaya hak kazanacak ve ürünün başlangıçla 
taban fiyatları arasındaki farkı, | iş günü içerisinde yapılacak ödemeyle kredi 
kartı hesabına geri alacak. 


Kariyer tüyoları 
veren Facebook 
uygulaması 


ONLİNE insan kaynakları dendiğinde akla gelen 
ilk isimlerden olan Kariyer.net, ilginç bir projeye 
imza attı. Kariyer.net, Facebook için geliştirdiği 
yeni uygulamayla kullanıcıların kariyerlerine yön 
vermelerine yardımcı oluyor. Uygulama sayesinde 
arkadaşlarınızı çalıştıkları şirketlere göre gruplayabiliyor, ilgilendiğiniz şirketler hakkında tüyo alabiliyor, Facebook'tan çıkmadan iş ilanlarını listeleyebiliyor ve takip edebiliyorsunuz. 

Kariyer.net'in özel olarak geliştirdiği uygulamayla 
Facebook iş ilanlarını listelemek ya da ilgilendiginiz ilanları takibe almak çok kolay. Üstelik Facebook üzerindeki arkadaş listenizi de çalıştıkları 
firmalara göre sıralayabilir, çalışmış oldukları eski 
işyerlerini de görüntüleyebilirsiniz. Böylece onlardan kariyer tüyoları alarak, başvurmayı düşündügünüz ya da iş başvurusu yaptığınız firmalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Özel olarak geliştirilen uygulamayla Kariyer. 
net'teki iş arama fonksiyonun rahatlığı ve kolaylığı 
Facebook'a taşınıyor. Uygulamayla iş ilanlarını 5 
farklı kritere göre filtreleyerek size özel iş ilanlarını anında listeleyebilmeniz de mümkün. Kariyer. 
net'in İş Takipçisi hizmetinin de entegre edildiği 
uygulamayla kendi kriterlerinize uygun firma ve 
ilanları takibe alarak sisteme her girişinizde ilgili 
ilan veya firmaları bu sayfadan görüntüleyebiliyorsunuz. Sayfanın üzerinde bulunan “Arkadaşına Tavsiye Et” düğmesini kullanarak uygulamayı 
diğer arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. 
Facebook'taki arama kutusuna “Kariyer.net” yazarak uygulamaya erişebilirsiniz. 


HABER İhlali 


Anadolu firmaları 
e-imza ile tanışıyor 


NİTELİKLİ Elektronik Hizmet Sertifika Sağlayıcısı 
E-GÜVEN, KOBİ'lere yönelik danışmanlık hizmeti 
veren KOBİ Enerji firması ile işbirliğine giderek, 
e-imzayı Anadolu firmalarının hizmetine sunuyor. 
KOBİ Enerji, E-GÜVEN adına, başta Konya olmak 
üzere Ankara, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Afyon, 
Karaman, Kayseri, Antalya, Isparta, Sivas, Burdur, 
Adana, Mersin, İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli'deki 
firmalara e-imza konusunda satış, kayıt ve kurulum hizmetleri veriyor. 

KOBİ Enerji ve E-GÜVEN'in yaptığı bu işbirliği, Anadolu firmalarına özellikle 
Sanayi Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) gibi resmi kurumların uygulamalarında büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle Serbest Bölge'de işlem yapan 
ve Sanayi Bakanlığı'nın Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Muafiyet 
belgelerine başvurmak durumunda olan Anadolu firmaları, e-imza konusunda 
ihtiyaç duydukları bilgi ve yönlendirmeyi bu sayede alabiliyorlar. 


İnternette kaliteli 

bilişim eğitimleri 

NETRON ve DIGITURKwebtv tarafından gerçekleştirilen ortak projeyle internet 
üzerinden eğitime yeni bir boyut geliyor. Bu proje sayesinde, bilişim eğitimi artık 
internet üzerinden en kolay şekilde ve avantajlı fırsatlarla alınabiliyor. İstendiği 
takdirde eğitimlerin tamamlanmasının ardından sınava girilerek sertifika sahibi 
olmak da mümkün. www.digiturkwebtv.com.tr adresine girerek, bilgisayar dünyasının temel teknolojilerini öğrenebiliyor, hayatın bir parçası olan MS Office 
programlarına hakim olmak ya da bilgisayar programcılığına ilk adımı atabiliyorsunuz. Temel bilgisayar kullanımına yönelik eğitimlerin ve MS Office eğitimlerinin yanı sıra Microsoft ve Cisco uzmanlık eğitimleri de www.digiturkwebtv. 
com.tr adresinde sunuluyor. 

İstediğiniz an ve dilediğiniz yerden yararlanabileceğiniz eğitim programları sayesinde, bilişim eğitiminde fırsat eşitliğinin de önü açılıyor. Netron ve DIGITURKwebtv tarafından sunulan eğitimlerle aynı zamanda bilişim sektörünün yetişmiş 
işgücü ihtiyacına da katkı yapılması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl Microsoft tarafından dünyadaki en iyi 3 teknik eğitim merkezi arasında gösterilen Netron'un 
uzman kadrosu tarafından hazırlanan temel bilgisayar, MS Office, Microsoft ve 
Cisco uzmanlık eğitimleri farklı paketler halinde sunuluyor. Eğitim programlarının sonunda istenildiği takdirde ek ücret 
ödeyerek sınava girip sertifika sahibi olunabiliyor. Tüm eğitimler DIGITURK üyelerine özel 
indirim fırsatlarıyla sunuluyor. 

Netron Genel Müdürü Bülent Tekmen, bilişimin alanındaki yetişmiş işgücü ihtiyacına 
dikkat çekerek, “Bilişimin her alanı önemli 
kariyer fırsatları içeriyor. Netron olarak dünyanın en iyi üç teknik eğitim merkezinden biriyiz ve sunduğumuz tüm bilişim eğitimlerine 
yansıtıyoruz. İnternet üzerinden başlattığımız 
bu eğitim projesiyle artık dileyen herkes, 
Türkiye'nin neresinde olursa olsun bilişim 
alanında kendini yetiştirip, başarılı bir kariyere doğru hızlı adımlar atabilecek,” dedi. 


“SN 


İnternet gündemini ne kadar taki 


ttiğinizi 


ve teorik bilgilerinizi ölçecek eğlenceli bir 


test hazırladık. 


Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


İNTERNET dünyası sürekli büyürken internet teknolojileri de dur durak bilmeksizin gelişiyor. Acaba siz bu gelişmelere 
kayıtsız mı kalıyorsunuz, yoksa internetteki bütün yeniliklerden haberdar 
mısınız? 20 sorudan oluşan testimizi 
çözün, internet bilginizin ne düzeyde 
olduğunu ölçün. Tabii başlamadan önce 
sağ alt köşeyi cevaplar görünmeyecek 
şekilde katlayın. 


1. Son 1-2 yıldır bir Web 2.0 deyişi tutturmuş gidiyor. Peki nedir bu Web 2.0? 
A) En az 32 Mbit indirme hızı sunan 
yeni bir internet bağlantı türü 

B) Tasarım, web teknolojileri ve kullanıcı katılımı bakımından web'e yeni 
standartlar getiren bir felsefe 

C) Web sitelerin mobil cihazlarda rahatça çalışacak şekilde optimize edilmesi 
D) Web'de sesli ve görüntülü içeriğin ön 
plana çıkarılması 


2. Mac platformunda yoğun bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen Windows sürümü çıkınca büyük 
hüsrana uğrayan bir web tarayıcısı var. 
Tanıdığımız hiç kimsenin kullanmadığı 
bu tarayıcıyı biliyor musunuz? 

A) Flock 

B) Netscape Navigator 

C) Opera 

D) Safari 


ai 


Suym rim 


A LR 
g—————— m inni 

- — : 
ie ia mma İm mm Barn ie p 
g——- pe 
ME a 
e | F mz, 


3. Aşağıdaki popüler sitelerden bir 
tanesinin bu yıl sansür sebebiyle kapalı 
kaldığı gün sayısı, açık kaldığı gün 
sayısını geçecek gibi görünüyor. Bu site 
hangisi? 


A) YouTube 
B) Google 
C) MySpace 
D) MetaCafe 


4. 4 Mbit hızında ADSL bağlantınız 
varsa teorik olarak bir saniyede ne 
kadar veri indirebilirsiniz? 

A 4MB 

B) 1024 KB 

C) 400 KB 

D) 512 KB 


5. Internet Explorer veya Firefox'ta 
sadece “alanadi” yazdıktan sonra www. 
alanadi.com adresine girmek için hangi 
kısayolu kullanmalısınız? 

A) Shift - Enter 

B) Ctrl - Enter 

C) Shift - Boşluk 

D) Ctrl Alt 


6. 2007'den itibaren olağan dışı bir 
ivme kazanarak ziyaretçi ve üye sayısını katlayan site hangisidir? 

A) Yonja 

B) Flickr 

C) Del.icio.us 

D) Facebook 


7. Aşağıdakilerden birisi ilk defa 1 
Nisan'da duyurulduğu ve o gün için 
inanılmaz özelliklere sahip olduğu 
için “şaka” olduğu sanılmıştı. Acaba 
hangisi? 

A) Gmail 

B) TTNet TurboADSL 

C) Windows Vista 

D) Firefox 3 


8. Geçtiğimiz yıllarda popüler bir dosya 
paylaşım servisini kapattıran bir müzik 
grubu, geçtiğimiz günlerde de yeni 
albümüyle ilgili eleştirileri blog'larından 
kaldırmaları için blog yazarlarına baskı 
yapmasıyla gündeme geldi. “İnternetten anlamadıkları” öne sürülen bu grup 
hangisidir? 

A) Radiohead 

B) Spice Girls 

C) Prince 

D) Metallica 


9. İnternet bankacılığı veya alışveriş sitelerinde işlem yaparken tarayıcımızda 
görünen kilit simgesinin anlamı nedir? 
A) Siteyle bilgisayarınız arasındaki veri 
akışı şifrelenmektedir. 


B) İşlem yaptığınız site, yasal ve kayıtlı 
bir ticari kuruluştur. 

Cc) İşlem yaptığınız sitenin bilgisayarınıza zarar verici bir niteliği olmadığı test 
edilmiştir. 

D) Kredi kartı numarası gibi özel bilgileriniz kaydedilmemektedir. 


10. Haritadaki ülkeler belli bir özelliklerine göre gri (iyi), kahverengi veya 
siyah (kötü) olarak işaretlenmiştir. Bu 
özellik nedir? 


e 


(Kaynak: www.rsf.org) 
ii” 


A) İnternet bağlantı hızı 

B) Toplam bilgisayar sayısı 

C) İnternette sansür uygulaması 

D) Ülkeye ait alan adı (domain) sayısı 


11. Google'ın arama sonuçlarında ve 
Google içerik ortağı sitelerde reklam 
vermek isterseniz Google'ın hangi servisini kullanmalısınız? 

A) Google AdSense 

B) Google AdSpace 

C) Google AdWords 

D) Google adCenter 


12. Microsoft geçtiğimiz aylarda bir 
internet devini satın almaya çalıştı, 
ama bu şirket fiyatı düşük bulduğu için 
teklifi reddetti. Microsoft'a kafa tutan 
bu şirket hangisi? 

A) Mahalo 

B) Ask.com 

C) Wikipedia 

D) Yahoo! 


13.1 yıllık .com.tr alan adı tescil ücreti ne kadardır? 
A) 15 YTL 


tr uzantılı alan adlarının tescili 
www.nic.tr üzerinden yapılıyor. 


B) 25 YIL 
C) 30 YTL 
D) 40 YTL 


14. Son yıllarda büyük gelişme kaydeden bir yayın türü sayesinde, internetten indirilen sadece ses veya videodan 
oluşan programlar bilgisayarda veya 
taşınabilir medya oynatıcılarda dinlenebiliyor/izlenebiliyor. Ülkemizde de 
birkaç örneğini gördüğümüz bu yayın 
türünün adı nedir? 

A) Podcast 

B) Streaming 

C) High definition 

D) Flash video 


15. RSS nedir? 

A) 256 bit'lik bir şifreleme protokolü 
B) Yüksek çözünürlüklü bir video 
formatı 

C) Dinamik web sayfaları geliştirmeye 
yarayan bir dil 

D) Web sitelerinden haber özetlerini 
almaya yarayan bir sistem 


16. Aşağıdakilerden hangisi internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi 
gerekenlerden biri değildir? 

A)Uydurma kimlik bilgileriyle üye olmak 
B) Adres satırının “https” ile başladığını 
kontrol etmek 

C) Sitenin güvenilirliğine dair önceden 
araştırma yapmak 

D) Sanal kredi kartı kullanmak 


Gihbea — gora» 


Alexa.com, her ülkenin en popüler ziyaretini 


kendine has bir algoritmayla belirliyor. 


17. Alexa verilerine göre Türkiye'nin en 
çok ziyaret edilen 3 Türkçe içerikli site 
hangileridir? (17.06.2008 verileri baz 
alınmıştır.) 

A) ekolay.net, blogcu.com, 
ntvmsnbc.com 

B) milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr, 
mynet.com 


BİLGİNİZİ ÖLÇÜN Kİilİgi 


C) sourtimes.org, mynet.com, 
gittigidiyor.com 

D) internethaber.com, divxplanet.com, 
hepsiburada.com 


18. Windows Live Messenger, 1CO, 
Jabber gibi yazılımların yüklü olmadığı 
bir bilgisayarda acilen arkadaşlarınızla 
konuşmanız gerekirse hangi siteye girerek bütün mesajlaşma hesaplarınıza 
bağlanabilirsiniz? 

A) www.netvibes.com 

B) www.meebo.com 

C) www.digsby.com 

D) www.live.com 


19. Aşağıdaki servislerden hangisinden 
bedava müzik indirmek yasal değildir? 
A) Last.fm 

B) mp3.com 

C) eMule 

D) TTNetMüzik 


20. Kablosuz bir ağınız varsa en 
yüksek güvenlik için hangi şifreleme 
yöntemini tercih etmeniz gerekir? 
A) WPA 

B) WPAZ 

C) WUSB 

D) WEP 


16-20 doğru: İnternetin efendisi 

Tebrikler, deneyimli bir internet kullanıcısının 
sahip olması gereken her türlü bilgi sizde mevcut! 
Aynı yolda yürümeye devam edin. 

11-15 doğru: Deneyimli web'ci 

İnternetteki gelişmelere kayıtsız değilsiniz, ama 
kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Teorik mi yoksa aktüel bilgilerde mi eksiğiniz olduğunu tespit 
edip o konuya eğilin. 

6-10 doğru: Sıradan kullanıcı 

Anlaşılan internet sizin için bir cazibe kaynağı 
değil, ama gözünüze takılan bilgi ve gelişmeleri 

de hafızanıza kazıyorsunuz. Normal bir bilgisayar 
kullanıcısı için yeterli bilgiye sahipsiniz. 

0-5 doğru: Yeni yetme 

İnternet dünyası size oldukça yabancı görünüyor, sanal dünyada güvenliğinizi korumayla ilgili 
sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi bir miktar 
geliştirmenizde fayda var. 


CEVAPLAR 


)  B M6 
2) D e) 
SIRA 13) B 
4 D 14) A 
5) B 15) D 
6)  D 16) O(A 
ELA 17) B 
8)  D 18) OB 
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10) C 20) B 
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NUlağ ZINIO 


Ücretsiz dergi okumak 


hayal 


Popüler dergileri internet üzerinden ve ücret ödemeden okumanız mümkün. Üstelik fazlaca 


çaba sarfetmeden. 
Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


İYİDEN iyiye hayatımıza işleyen internet 
sayesinde bir çok farklı uygulamayı web 
servisleri üzerinden almaya başladık. Bu 
alışkanlıklarımızı sıkı bir şekilde takip 
eden üreticiler de ürünlerini piyasada 
daha fazla sahibi yapabilmek için web 
tabanlı ücretsiz servislerle desteklemeye 
başladılar. Bu firmalardan bir tanesi de 
yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkmayı başar Apple. 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda cep telefonu piyasasına el atacağını söylemiş 
ve iPod'un GSM özelliğiyle desteklenmiş, 
multi-touch ekranlı hoş bir versiyonunu 
iPhone adıyla piyasaya sürmüştü. Bu 
hamlenin ardından iPhone'a olan ilgiyi 
artırmak için çeşitli hizmetleri de kullanıcılarına ücretsiz olarak yöneltmeye 
başlayan Apple, aralarında PC Magazi- 
ne, MacWorld, PC World, Playboy, Harvard Business Review, Men's Health, 
Women's Health, Cosmopolitan ve Elle 
gibi dünyaca ünlü yüzlerce derginin orijinal dilindeki (İngilizce) global baskılarını web üzerinden okumanızı sağlayan 
Zinio.com internet servisiyle anlaşarak 
iPhone kullanıcılarının bu hizmetten 
ücretsiz olarak faydalanmasını sağladı. 
Bunun için Zinio.com/iPhone adresine 
iPhone üzerindeki web tarayıcısından 
bağlanmanız yeterli. 

Buraya kadar her şey güzel ve normal, 
tabii eğer bir iPhone'a sahipseniz ve 
İngilizcenize güveniyorsanız. Peki, ya 
iPhone'unuz yoksa? İşte yazımız burada devreye giriyor. Çünkü Apple'ın Zinio adlı site üzerinden sadece iPhone 
kullanıcılarına sunduğu ücretsiz dergi 
okuma lüksünü birkaç basit adımla PC 
üzerinde de yaşamanız mümkün. Bunun 
için öncelikle Zinio.com/iphone adresine 
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bağlandığınızda sistemin sizi bir iPhone 
kullanıcısı olarak görmesini sağlamanız 
gerekiyor. Bu aşama gözünüzü korkutmasın çünkü bu maskelemeyi yapmanın 
da birkaç basit yöntemi var. 


Rİ 


a va m m e e 


Zinio'yu kullanmanın en basit yolu Safari'yi kurmak. 


Safari'ye çıkmaya hazırlanın 
Öncelikle en basit olan yolla başlayalım. 
Apple ile hayatının bir döneminde haşır 
neşir olmuş kullanıcılar bilirler ki, bilgisayar dünyasının aykırı ve asi çocuğu 
konumunda olan firma, hemen her şeyi 
kendi ürettiği ya da özelleştirdiği şekilde 
kullanıcıya sunmayı sever. Bu noktada 
dünyanın kullandığı Internet Explorer, 
Mozilla, Mozilla Firefox, Opera ya da 
Netscape gibi tarayıcıları bırakıp Safari 
adlı bir yazılımı geliştirme yoluna gitmişti. Bu noktada iPhone içerisinde gelen 
web tarayıcısı da Mac sistemlerle gelen 
Safari'nin neredeyse aynısı. Tabii kodlaması hariç. 

Bu farklı kodlama sayesinde iPhone ile 
bir web sitesini gezdiğinizde sitenin loglarında Safari şeklinde değil de iPhone 
adıyla iz bırakıyorsunuz. Bu noktadan 
hareketle işe Safari'nin Windows sürümünü bilgisayarınıza kurmakla başlayabilirsiniz. 


eğil 


Safari'de ayar yapmak için Develop sekmesini aktif 
hale getirmeniz gerekiyor. 


Windows üzerinde çalışmaya başladıgından beri beklenen ilgiyi görmeyen 
ve hatta Mac üzerinde olduğundan 
çok daha performanssız ve açıklarıyla 
tehlike yaratan Safari, bu uygulama- 
da çok işimize yarayacak. İşe Safari'yi 
iPhone'da yer alan versiyonuna dönüştürerek başlayalım. 

Öncelikle Safari'yi çalıştırıp üst tarafta 
yer alan araç çubuğundan Edit menüsüne giriyoruz. Edit > Preferences > Advanced yolunu izleyip açılan sekmeden 
"Show Develop menu in menu bar." seçeneğini etkinleştirin. Böylece Safari'nin 
menüsünde "Develop" öğesi belirecek. 


Develop sekmesi aktif olduktan sonra Safari'mizi 
iPhone'a dönüştürmek çok kolay. 


Bu öğeye tıklayın ve "User Agent" olarak 
"Mobile Safari 1.1.3 - iPhone'u seçin. 
Anlayacağınız üzere artık Safari'mizin 
bu yeni ayarlarıyla gezindiğimiz siteler 
bizi iPhone sanacaklar. Yani artık www. 
zinio.com/iphone adresini açıp, dilediğiniz dergiyi okumaya başlayabilirsiniz. İşlem bu kadar basit. Eğer bir web siteniz 
varsa iPhone ile nasıl göründüğünü de 
bu şekilde test edebilirsiniz. Ancak web 
tarayıcı olarak Safari kullanıyorsanız diger siteleri ziyaret etmeden önce "User 
Agent" ayarını önceki haline getirmeyi 
unutmayın. Yoksa bazı sitelerde sorun 
yaşayabilirsiniz. 


Ben Firefox'tan vazgeçmem 
Eğer hiçbir koşul şart altında kullandığınız web tarayıcıdan vazgeçmek istemiyor 
ya da sisteminize kurabileceğiniz bir Safari sürümü bulunmuyorsa (mesela Linux 
ya da Solaris kullanıyorsanız) bu noktada 
hemen her platformda rastlayabileceğiniz 
ve yine birçok sistemde ön tanımlı tarayıcı olarak gelen emektar Mozilla Firefox'u 
ücretsiz dergi okumak için kullanabilirsiniz. Tabii biraz uğraşarak. 


Ayarlarınızı tamamladıktan sonra dilediğiniz dergiyi 


seçebilirsiniz. 


İşe Firefox'a birkaç küçük ayar yaparak 
başlıyoruz. Bunun için yeni bir sekme 
açıp adres satırına "about:config" yazarak 
enter'a basın. Sizi bir dizi ayar satırının 
yer aldığı Firefox'un kalbi karşılayacak 
(eğer bugüne kadar Firefox'u bu kadar 
“derin”den kurcalamadıysanız, araç çubuğu üzerinden ulaşamayacağınız birçok 
ayara buradan erişebileceğinizi hatırlatalım). Bu sayfadayken üst tarafta yer alan 
"Süzgeç" bölümüne "useragent" yazın ve 
"general.useragent.extra.firefox" o satırını 
bulun. Çok fazla satır olduğundan user 
agent'e ancak arama yaparak ulaşabiliyoruz. Bu satıra sağ tıklayıp "Değerini 
değiştir'i seçin. Açılan metin kutusuna 


Lost'un yıldızı Dr. Jack aynı zamanda iyi bir 


yarışçıymış. Men's Health'ın yalancısıyız :) 


"Mobile Safari 1.1.3" yazın ve Tamam'a 
tıklayın. İşlem tamam. Artık ücretsiz olarak dergilere göz atabilirsiniz. Ancak işiniz 
bittiğinde diğer web sitelerinde görüntüleme sorunları yaşamamak için dergilerle 
işiniz bittiğinde (ya da başka sitelere doğru yelken açmak istediğinizde) sözü geçen ayara sağ tıklayıp "Sıfırla'yı seçmeniz 
gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız değişiklikleri geri alıp, Firefox'unuzun ayarlarını 
eski haline döndürmüş oluyorsunuz. 


Internet Explorer ile olmaz mı? 
Günümüzde her ne kadar Firefox hatırı 
sayılır bir patlama yaratıp, kullanıcı sayısını artırmayı başardıysa da hala internet 
kullanıcılarının yüzde 85'e yakın bir kısmı İnternet Explorer kullanmaya devam 
ediyor. Eğer siz de Internet Explorer'dan 
vazgeçmem diyorsanız, zinio.com/ipho- 
ne adresinden verilen hizmetten yararlanmak için bir hayli uğraşmanız gerekecek. Aslında internetteki kaynaklarda 
Opera ve İnternet Explorer ile kendinizi 
nasıl iPhone olarak maskeleyeceğiniz 


y4NITeN İNTERNET 


açıklanmış. Fakat biz denemelerimizde 
pek başarılı olamadık. Çünkü değiştirilen 
ayarları geri almak Firefox'ta olduğu kadar basit değil. Üstelik tarayıcınızın rutin 
güncellemeleri almasında da problemler 
çıkabiliyor. O nedenler Internet Explorer 
kullanıcılarına en basit yol olan Safari'yi 
kullanmalarını öneriyoruz. 


EDİTÖRDEN BİRKAÇ NOT 


Yazımızda bahsettiğimiz yöntem aslen Apple'ın 
Mac sistemlerde ve iPhone üzerinde aynı Safari'yi 
kullanmasından dolayı işe yarıyor. Yani Zinio aslen 
iPhone kullanıcılarına değil, iPhone üzerinde Safari 
kullananlara ücretsiz bir hizmet sunuyor diyebiliriz. 
Ancak şimdilik iPhone'da başka bir tarayıcıya fazlaca rastlanmadığından hizmet iPhone sahiplerine 
özel diye lanse edilebilir. Bu noktada biz PC kullanıcılarına Zinio'dan Safari kullanarak yararlanmalarını öneriyoruz. Hatta Safari'yi sadece Zinio'yu 
kullanmak için kurup, diğer web tabanlı işlemler 
için de sisteminizde ön tanımlı olarak gelen web 
tarayıcısını kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde ikidebir ayar sıfırlayıp, sonra yine aynı ayarları 
tekrar tekrar yapmak zorunda kalmazsınız. Yani 
tarayıcınız ve ayarlarınız güvende kalır. Üstelik az 
önce okuduğunuz üzere Safari'yle Zinio.com hizmetinden faydalanmak çok daha kolay. 


Bu uyarıyı iptal edip, dergilerinizi okumaya 
geçebilirsiniz. 


Bu noktada küçük bir hatırlatma daha yapmak 
istiyoruz, modifiye ettiğiniz ve kendisini iPhone 
sanan Safari'yle Zinio'ya bağlandığınızda Zinio da 
sizi iPhone kullanıcısı zannedeceğinden yeni çıkan 
güncelleme paketini yüklemenizi önerecektir. Bu 
güncellemeyi, iptal edin ve sitenin yüklenmeye devam etmesi için “ok” tuşuna basın. Artık dergileri 
rahat okuyabilirsiniz. Tabii Apple ve Zinio bu küsözlükler 


Başka dillerdeki anlamlarını öğrenmek istediğimiz 
sözcükler için her an elimizin altında bulunan online 
sözlükler sıkı bir rekabetin içinde. 
A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc&PCnet.com.tr 
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BİLGİSAYARLARIN insanlığa sunduğu en önemli 
faydalardan biri, günlük yaşamda kullanılan belgeleri “aranabilir” hale getirmeleri. Bu sayede 
aranabilir hale gelerek kullanımları kolaylaşan 
araçlardan biri de sözlükler. Şüphesiz ki, sözlüklerin en kullanışlı olanları bilgisayar üzerinde 
bulunanlar. Bilgisayar teknolojisi, bizi parmağınızı ıslatıp alfabetik sıralamaya göre sayfaları 
çevirmekten kurtarıyor. Yine bilgisayarın temel 
özelliklerinden biri olan kopyala/yapıştır işlemiyle bulduğumuz bilgileri kolayca başka belgelerin içinde kullanabiliyoruz. Yazılışı ve okunuşu 
birbirinden farklı dillerde bir sözcüğü sözlükten 
bulduğunuzda tekrar klavyeden yazmak yerine 
kopyala/yapıştır yapmak ciddi şekilde zaman 
kazandırabilir. 

Kısacası günümüzde bilgiler dijital ortama aktarıldığında çok daha kullanılabilir hale geliyor. 
Üstelik bu kullanılabilirliği internet marifetiyle 
dünyanın her yerine aynı anda sunmak da mümkün. Bu yazıda üzerine eğileceğimiz online sözlükler dijitalleştirilmiş verinin ne kadar kullanışlı 
olduğunu gözler önüne seriyor. 

Uzun yıllardır Türkiye'deki kullanıcıları hedefleyen sözlük siteleri mevcut. Bunlardan bazılarının 
mazisi neredeyse internetin başlangıcına kadar 
uzanırken bazıları yeni yeni online yaşamımıza 
dahil oluyor. Tabii arada sahibinin ilgisizliğine 
uğrayarak internet tarihine gömülen bazı sözlük 
siteleri de oldu. 


Sözlüklerin rekabeti 

Geçen yıllar içinde kullanıcılar tarafından iyi bir 
sözlük sitesinden beklenenler netleşirken web tasarımının köşe taşları da yerine oturdu. Sözlük 
sitelerinin temel fonksiyonu hiç değişmediğinden, 
öne çıkmak isteyen rakipler ek özellikleri ve kullanım kolaylıklarıyla farklılaşmak durumunda. 
Konunun derinine dalmadan önce bir noktaya 
değinmekte fayda var: birçok online sözlüğü aşırı 
miktarda reklam içerdikleri için bu yazıya dahil 
etmiyoruz. Bir kelimenin farklı bir dildeki anlamını ararken sayfanın dikkat dağıtıcı reklamlarla 
dolu olmasını elbette kimse istemez... 

Öte yandan bu tip servislerin çoğu zaman reklamdan başka gelir modeli olamadığını da unutmamak gerekiyor. En iyisi site yönetimlerinin 
reklamları kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde 
yönetmeleri. 

Sözlük sitelerini temel olarak tasarım, dil kapsamları ve sundukları fonksiyonlara bakarak 
rakipleriyle karşılaştıracağız. Alışkanlıkları degiştirmek pek kolay değildir ama kim bilir, belki her zaman kullandığınız sözlükten vazgeçer 
ve burada gördüğünüz bir tanesini kullanmaya 
başlarsınız. Bu yazıda incelediğimiz tüm online 
sözlükler sayısız rakiplerinin arasından sıyrılarak 
“editörün seçimi” olmuş durumdalar. 
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Sozluk.net 

Sozluk.net'te arama formundan sonra göze çarpan ilk şey belirgin reklamlar. Site oldukça fazla reklam içeriyor. Bu bazı kullanıcıları rahatız 
edebilir. Reklamları geçerek işin içerik kısmına 
baktığımızda, fena olmayan dil kapsamı ve fakat 
çok da başarılı olmayan kullanım özelliklerine 
rastlıyoruz. 

Sitenin ana sayfasında bulunan arama formu 
varsayılan olarak İngilizce'den Türkçe'ye çeviri 
yapıyor. Diğer dillere geçmek için arama formunun altına yerleştirilmiş olan açılır menülerin kullanılabilirliği azalttığını söyleyebiliriz. Dil seçimi 
için ayrıca sayfanın sol tarafında yer alan menüye 
eklenmiş bağlantılar kullanılabiliyor. Çeşitli diller 
için www.sozluk.net/fransizca gibi bağlantılar hazırlanarak adres yazarak ulaşmayı tercih edenler 
için erişim kolaylaştırılmış. 

Birçok sözlük sitesinin tek bir arama formu ile bütün dillerdeki karşılıkları göstererek kullanıcılarına 
zaman tasarrufu sağladığını düşünürsek, Sozluk. 
net'te dil seçmek, ne yazık ki biraz daha uğraşlı. 
Sozluk.net, dokuz farklı dildeki kelimelerin yedi 
farklı dildeki karşılıklarını gösterebiliyor. Arama 
formuna bir sözcük yazıldıktan sonra karşılıklarının gösterildiği sayfada bulunan reklamlar kullanıcıyı pek fazla rahatsız etmiyor. Burada yalnızca arama formuyla sonuçlar arasında bir reklam 
bloğu var. 

Sozluk.net'in unutulmaması gereken güzel bir 
özelliği, yaptığı akıllı öneriler. Seçili olan dilde 
yazdığınız sözcüğe yakın sözcükler varsa, sistem 
“bunu mu kastettiniz?” başlığı altında farklı öneriler sunuyor. Aradığınız sözcüğü hatalı yazmanız 
durumunda bu özellik işinize yarayabilir. 


Sozluk.com 
Sözlük siteleri arasında en isabetli ve iddialı alan 
adına sahip olan Sözlük.com, adındaki iddiasını 


Sozluk.net'in reklamları zaman 
zaman kullanıcıyı yorabiliyor. 


Turkcesozluk.org adresinde 
bulmaca meraklıları için ilginç 
bir sözlük bulunuyor. 
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genel özellikleriyle sürdürmüyor. Sitenin genel 
anlamda tertemiz, sade ve başarılı bir tasarımı 
var. Arama sonuçlarının görüntülendiği ekran da 
oldukça okunaklı. Sözlük.com bu özelliğiyle 10 
puan almayı kesinlikle hak ediyor. Fakat birçok 
sözlük sitesini birlikte değerlendirdiğimiz ortamda 
böyle bir siteden daha fazla fonksiyon bekliyoruz. 
Bazı rakiplerinde bulunan “bunu mu kastettiniz?” 
benzeri bir sözcük öneri sistemi ya da sözcüklerin 
telaffuzunu dinleme imkanı gibi özelliklerin eklenmesi bu siteyi sözlük siteleri arasında bir numaraya rahatça yükseltebilir. Sözlük.com bir online 
sözlükten beklenen temel özelliği yani sözcüklerin 
farklı dillerdeki karşılıklarını başarıyla verse de ek 
özelliklerden ister istemez puan kaybediyor. 
Sitenin sade tasarımının yanında hiç reklam içermemesi kullanıcıyı mutlu eden durumlardan. Sözlük.com, arama formuna girilen ifadenin dört farklı 
dildeki karşılığını görüntüleyebiliyor. Ek özellikler 
beklemeden yalnızca bir sözcüğün anlamını öğrenmek istiyorsanız, ve sözcüğün nasıl yazıldığından eminseniz bu siteyi zevkle kullanabilirsiniz. 
Sözlük.com girilen sözcüğün Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerindeki karşılıklarını tek 
bir sonuç sayfasında gösteriyor. Aramanızı yapmadan önce dil seçme zahmetini ortadan kaldıran 
bu özellik oldukça başarılı. 
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Zargan.com 

Altın Örümcek 2007'de eğitim dalında en iyi 3. 
site seçilen Zargan.com, dil kapsamı konusunda diğer rakiplerinin gerisinde kalsa da aldığı bu 
ödülü kesinlikle hak ediyor. Yalnızca İngilizce sözcükler için kullanılabilen bu site, ek fonksiyonları 
sayesinde İngilizce dil eğitimi alanların gözdesi 
durumunda. 

Zargan.com'un tasarımı konusunda göze çarpan 
birkaç ufak problem var. Sitenin ana sayfası ortalanmış bir tasarıma sahipken, arama sonuçlarının 
sergilendiği sayfa sola yatık olarak görüntüleniyor. 
Bu kullanıcılar açısından rahatsız edici bir durum 
olabilir. Tasarımla ilgili, kullanıcıları rahatsız edebilecek bir diğer ayrıntı da sayfalardaki reklam 
yoğunluğu. Ana sayfadaki reklamlar çokça göze 
batmasa da arama sonuçlarının görüntülendiği 
sayfalarda bulunan reklamlar kimi zaman içeriği 
zor ayırt etmenize sebep olabiliyor. Sözlük sitelerinde ziyaretçilerin amacı net şekilde sözcüklerin 
karşılıklarına bir an önce ulaşmak olduğundan 
zaman kaybettiren ve dikkati başka yerlere çekerek kullanıcıları sonuçtan uzaklaştıran reklamlar 
problem olabiliyor. 

Zargan.com'un önemli özelliklerinden biri de 
aranan ifadenin içinde bulunduğu deyimlerin ve 
sözcüklerin kullanılma şeklinin gösterilmesi. Belki 
de İngilizce dil eğitimi alanlar için en önemli ek 
özellik bu. 

Sitenin ayrıca aktif bir forumu bulunuyor. www. 
Zargan.com/forum.asp adresinde bulunan bu forumda Zargan.com yöneticilerinin kullanıcılarla 
iletişime geçmesi gerçekten etkileyici. Forumun 
da oldukça fazla reklam içerdiğini belirtmekte yarar var. 


Seslisozluk.com 

Adından da anlaşıldığı gibi Seslisozluk.com'un 
sözlük içeriğini kullanıcıya sesli olarak sunmak 
gibi bir özelliği var fakat bu özellik yalnızca İngilizce ve Türkçe dillerindeki içerik için geçerli. 
Seslisozluk, yalnızca iki dilde sesli olarak çalışsa 
da farklı dillerde de sonuçlar görüntüleyebiliyor. 
Sitenin kullanıcıları bildikleri sözcüklerin diğer 
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Dil kapsamı 


Tasarım 


Dictionarist.com 


Seslisozluk.com 


Tureng.com 


Sozluk.com 


Zargan.com 


Sozluk.net 


Seslisozluk.com'da Türkçe ve 


İngilizce sözcüklerin okunuşunu 


da dinleyebiliyorsunuz. 
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Fonksiyonlar o Kullanım kolaylığı 
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dillerdeki anlamlarını sitenin veritabanına ekleyebiliyor. Ses özelliğini ve daha fazla seçeneği 
kullanabilmek için siteye üye olmanız gerekiyor. 
Siteye üye olurken ayrıca reklamların gösterilmesini de kısmen engelleyebiliyorsunuz. Kısmen 
diyoruz, çünkü siz “reklamlar” gösterilmesin” seçeneğini aktif hale getirseniz bile bazı reklamlar 
yine de gösteriliyor. 

Seslisözlük.com'un ana sayfasında sözlüğün 
yanı sıra farklı içerikler bulmak da mümkün. Sitede genel olarak dil eğitimi almakta olan kullanıcıların hedeflendiği fark ediliyor. 

Sitede bir sözcüğün anlamını aradığınızda özellikle İngilizce ve Türkçe ifadelerde oldukça kapsamlı sonuçlar sergileniyor. Ayrıca veritabanında 
bulunan bir sözcüğü yanlış yazdığınızda sistem 
bunu anlıyor ve düzeltme önerileri gösteriyor. 
Sözcüğü daha önce yanlış yazmış olsanız bile 
bunlardan birine tıklayarak istediğiniz sonuca 
ulaşabiliyorsunuz. 

Seslisözlük.com'u rakiplerinden farklılaştıran 
önemli bir özelliği de çift tıklama ile arama. 
Herhangi bir kelimeyi arama formuna yazarak 
sonuçları görüntüledikten sonra, sonuçların içinde bulunan bir sözcüğe tıklayarak bu sefer de o 
sözcüğün aranmasını sağlayabiliyorsunuz. 
Seslisözlük.com'un ayrıca popüler bir forumu 
bulunuyor. 
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Tureng.com 

Online sözlükler içinde kullanıcıyı yormadan görevini yerine getirenlerden biri de Tureng.com. Yalnızca 
İngilizce ve Türkçe içeriğe sahip olan siteye adım 
attığınızda öncelikle hoş ve sade bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Tureng, öncelikle reklamsız olması 
açısından tercih edilebilecek bir sözlük sitesi. Başarılı özelliklere sahip olan birçok online sözlükteki 
reklamlar kullanıcıları rahatsız edebiliyor. 
Tureng.com'un tasarımı yalnızca ana sayfasında 
değil, arama sonuçlarında da oldukça başarılı. Bir 
ifadeyi arama formuna girdiğinizde karşınıza çıkan 
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Dictionarist.com geniş dil 
kapsamıyla rakiplerinin önüne 
geçiyor. 
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sonuç Sayfası kullanışlı bir tablo olarak tasarlanmış. Sonuçlar arasında yer alan bazı sözcüklere 
tıklayarak aranmalarını sağlayabiliyorsunuz. 

Mobil tarayıcılara destek vermesi, Tureng'in 
önemli bir özelliği. İnternete bağlanan cep telefonunuz ya da PDA benzeri bir aygıtınızla m.tureng. 
com adresine bağlanarak online sözlüğü kolayca 
kullanabiliyorsunuz. 

Tureng'in forum bölümü de oldukça ilgi çekici. 
http://forum.tureng.com adresindeki aktif forumda 
üyeler genellikle çeviri üzerine fikir alışverişi yapıyorlar. 
Forumda kısa bir gezintiden sonra Tureng'in profesyoneller tarafından tercih edildiğini fark edeceksiniz. 


Dictionarist.com 

Burada incelediğimiz online sözlükler içinde en çok 
dili barındıran sözlük Dictionarist.com. Site neredeyse sözcüklerin tüm popüler dünya dillerindeki 
karşılıklarını gösterebiliyor. Portekizce, Korece ve 
Japonca gibi genel kullanıcı kitlesi tarafından digerlerine oranla daha az ihtiyaç duyulan diller bile 
Dictionarist.com'da yerini almış durumda. 

Tabii ki, herhangi bir sözcüğü aramak için öncelikle dilleri seçmeniz gerekmiyor. Karşılığını öğrenmek istediğiniz sözcüğü ana sayfada yer alan 
arama formuna girdiğinizde tüm dillerdeki sonuçlar alt alta diziliyor. 

Dictionarist.com'un ses desteği de rakiplerine 
göre daha başarılı. İngilizcenin yanında Almanca, 
Fransızca, İtalyanca gibi diğer dillerdeki sözcüklerin de söylenişini duyabiliyorsunuz. Bu gerçekten 
çok başarılı bir özellik. 

Dictionarist.com'un ilk bakışta anlaşılmayan bir 
özelliği de çift tıklamayla arama. Seslisözluk. 
com'dakine benzeyen bu özellik sayfalardaki tüm 
metinler için geçerli. 

Sitede bulunan az miktarda reklam, kullanıcının işin 
pek de zorlaştırmıyor. Rakiplerine oranla birçok konuda avantajlı olan Dictionarist.com'un güzel özellikleri reklamlarını görmezden gelmeye değer. ** 


SÖZLÜKLERİN PİRİ: 
TDK.GOV.TR 


İnternet döneminden önce sözlük dendiğinde akla gelen ilk şey Türk Dil Kurumu idi. 
TDK'nın yayınladığı kalın sözlük ve kılavuzlar 
özellikle öğrencilerin bir numaralı kaynağıydı. 
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte belki sözlük 
satışları düşmüştür fakat TDK'ye olan ilgi 
kesinlikle azalmadı. TDK bu süreçte internet 


üzerinde de gerekli atılımları başarıyla gerçek- 


leştirdi. adresi üzerinden erişilebilen Genel Türkçe Sözlük, Türk Lehçeleri 
Sözlüğü ve Türkiye Türkçesi Ağızları sözlüğü 
gibi başvuru kaynakları halen milyonlarca 
kişinin en önemli başvuru kaynakları arasında 
yer alıyor. 
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İZE SOSYAL İMLEME 


Türkçe sosyal imleme 


servisleri 


İnternette keşfettiğiniz içeriği başkalarıyla paylaşın ve başkalarının keşiflerinden yararlanın. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


İNTERNETTE içinde bulunduğumuz Web 2.0 döneminin en 
önemli özelliklerinden biri, diğer kullanıcıların yarattığı içeriğe 
ulaşmanın yanında “başkalarının keşiflerini” paylaşabilmek. 
İçerik ararken Google benzeri arama motorlarının yetersiz kaldığı durumlarda başkaları tarafından daha önce keşfedilmiş ve 
beğenilmiş web sitelerini inceleme şansına sahibiz. Kısaca “sosyal imleme servisleri” olarak andığımız online servisler, internet 
kullanıcılarının beğendikleri içerikleri kendileri gibi aynı platformu kullanan diğer kullanıcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Sosyal 
imleme siteleri seçilmiş, beğenilmiş içerik sundukları için arama motorlarına göre önemli bir avantaj yaratıyorlar. Bir ifadeyi 
Google'da aramakla, bir sosyal imleme sitesinde aramak arasında büyük fark var. Google'ın arama sonuçları sayfadaki anahtar 
sözcük yoğunluğu, alan adının anahtar sözcükleri içermesi gibi 
birçok kriterle oluşuyor. Sosyal imleme sitelerinden alacağınız 
sonuçlarsa sizin gibi birilerinin daha önce gezmiş ve beğenmiş 
olduğu sayfalara işaret ediyor. Özellikle kendinizle benzer kültürel özelliklere sahip insanların kullandığı bir platformdaysanız, 
ilginizi çekecek içeriği bulmanız gerçekten kolaylaşıyor. 

Sosyal imleme dendiğinde dünyada akla ilk önce Del.icio.us 
ve Digg.com gibi isimler geliyor. Bu iki servis sosyal imleme 
kavramının dünyadaki öncüleri. Fakat sosyal imlemenin dünyada popüler olduktan sonra Türkiye'de de gelişmeye başladığını 
söylersek hata yapmış oluruz. Zira Limk.com, sosyal imleme 
kavramı dünyada popüler olmadan, daha Del.icio.us kurulmadan benzer bir hizmeti başarıyla veriyordu. Limk.com, bugün 
dünyada popüler olan şekliyle bir Web 2.0 sosyal imleme sitesi 
olmasa da çalışma mantığı çok yakın. 

Sosyal imleme sitelerinin dünyada popülerleşmesinden sonra 
Türkiye'de atılan adımlar da dikkate değer. Artık Türkiye kullanıcılarına hitap eden birçok sosyal imleme servisi var. 


Limk.com 
Limk, adından da anlaşılacağı üzere birçok bağlantı içeren bir 
web sitesi. Burada yer alan bağlantılar Limk.com üyeleri tara- 


A 
Ee ar İmre ar iş rar ği Fareilenk 
© amman ei gm berke e 


17/4 PClnet TEMMUZ '08 


fından keşfedilmiş ve beğenilmiş sayfalardan oluşuyor. Sitenin 
içeriği tamamen gönüllü kullanıcıların emeğiyle oluşuyor. Sitenin çalışma mantığı Web 2.0 sosyal imleme sitelerine yakın olsa 
da tasarımı ve kullanım şekli biraz daha farklı. 2002 yılından 
bugünlere geldiğini düşündüğümüz zaman sitenin nostaljik bir 
his uyandırmasını normal karşılamak gerekiyor. Tabii Limk bu 
süre içinde özellikle tasarım açısından çok daha fazla gelişebilirdi. Yine de bir can sıkıntısı anında başvurulabilecek en iyi 
kaynaklardan biri. 


Oyyla.com 

Türkiye'ye hitap eden sosyal imleme siteleri arasında en popülerlerinden biri Oyyla.com. Web sitesi sahiplerine sunduğu araçlarla kullanıcıların keşfettikleri sayfaların sisteme eklenmesini 
kolaylaştıran Oyyla.com, hızla popülerleşiyor. Sitede bulunan 
içerik uzun süre hoşça vakit geçirmenizi sağlayabilir. Sitede video için ayrı bir bölüm yapılmış. Türkiye'de gündeme oturan en 
popüler videolar burada bulunabiliyor. 


Buzla.com 

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan Buzla.com, gelişmekte 
olan bir sosyal imleme servisi. Sitede kullanılan AJAX kontrolleri 
ve modern tasarım oldukça ilgi çekici. Burada bir web sayfasının 
sisteme eklenmesi “saklamak” olarak anılıyor. Diğer sosyal im- 


leme servislerinde olduğu gibi burada da bir site ya da sayfanın 
kaç kişi tarafından önerildiğini (saklandığını) görebiliyorsunuz. 


100Puan.com 

Sosyal imlemeyi puanlama fonksiyonunu ön plana çıkartarak 
gerçekleştiren 100Puan.com da başarılı bir alternatif. Site içerik 
yönünden oldukça zengin. 100Puan.com'un tasarımında modern bir renk paleti kullanılmış ve sitenin sayfaları oldukça okunaklı. Canlı Yayın bölümü bu siteyi ilginç kılan bir bölüm. Burada sisteme eklenen yeni keşifleri an be an görebiliyorsunuz. 
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Tusul.com 

Keşfettiğiniz ilginç web sayfalarını Tusul.com kullanıcılarıyla 
paylaşma işine “tusuldatmak” deniyor. Sitede sıradan web sayfalarının yanında videolar ve fotoğraflar da tusuldatılabiliyor. Diger sosyal imleme sistemlerinde olduğu gibi burada da bir web 
sayfasının kaç kişi tarafından tusuldatıldığını görebiliyorsunuz. 


Linkibol.com 

Ne kadar kullanışlı olduğu tartışılabilirse de Linkibol.com'un gerçekten ilgi çekici bir tasarımı var. Sıkıldığınız bir anda kendinizi 
bu siteye atabilirsiniz. Oldukça popüler olan bu sosyal imleme 
servisi, sayfalarında kullanılan AJAX kontrolleriyle daha da ilgi 
çekici hale gelmiş. Sitede yaptığınız her hareket size modem bir 
ortamda olduğunuzu fark ettiriyor. Linkibol'un etiket sisteminde 
mutlaka ilginizi çeken kelimeler bulacaksınız. 
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Sevdm.com 

Diğer sosyal imleme servislerinden farklı bir tarafı olmayan 
Sevdm.com, can sıkıntısı anlarında uğrayabileceğiniz bir mekan. 
Sitenin sıra dışı bir özelliği olmasa da içeriği yeterince kuvvetli. 
Boş zamanlarınızda uğradığınız siteler listesine ekleyebilirsiniz. 
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Bagcik.com 

Alan adı birden fazla Türkçe karakter içeren Bağcık.com, bu 
özelliğiyle akılda kalıcılığını zora sokuyor. Bu sitenin de diğerlerine göre küçük farkları var. Sitenin fonksiyonları temel olarak 
üçe bölünmüş. Bunlardan ilki beğendiğiniz sayfaları kaydetmek 
ve her yerden ulaşmak, ikincisi bağlantıları etiketlerle düzenlemek ve başkalarının keşiflerinden yararlanmak ve üçüncüsü de 
bağlantıları arkadaşlarla paylaşmak üzerine. Sitenin tasarımında küçük bir problem göze çarpıyor. Sayfada fazla açık renkler 
yazılan bazı metinler düşük kontrastlı ekranlarda okumayı zorlaştırabiliyor. ** 
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Li llağ WEB 3.0 


Web 3.0: Düşünebilen 
ve anlayabilen internet 


Gelecekte webmasterleri neler bekliyor? 


Ercüment YILMAZ / ercument©&PCnet.com.tr 
Semantic 
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BUGÜN tatil yapmaya karar verirseniz muhtemelen alternatiflerinizi araştırmak için ya internette seyahat acentelerinin web 
sitelerini dolaşacak ya da vakit bulursanız bir seyahat acentesine bizzat ziyarette bulunacaksınız. Günümüzde internette 
bu alanda sunulan hizmetler tabii ki yararlı çünkü zaman bile 
alsa arama motorlarıyla birçok alternatif fiyat, kalite, sunulan 
hizmetler ve daha birçok yönden birbiriyle kıyaslanabiliyor. Kararınızı verdikten sonra da çoğu durumda rezervasyon ücretini 
yine internet üzerinden kredi kartınızla ödeyebiliyorsunuz. Bir de 
eskiden gazete sayfalarındaki minicik ilanları ve yaşanan telefon 
trafiğini düşünün... 

Şimdi size ulaşımdan, konaklamaya, yeme içmeden tekne turlarına kadar detaylı bir şekilde planlanmış ve rezervasyon için 
sadece bir onay bekleyen bir hizmeti 
almak için internete bütçenizi, kaç 
kişi tatil yapacağınızı ve ne beklediğinizi yazmanın yeterli olduğunu 
söylesek? Hem de bunu seçenekler 
seçerek değil de bir arama motoruna 


ö 
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reken birçok zorlu işi de makinelere yaptırmak. 

Bu yeni dönem, internette henüz görülmemiş bir yapay zekanın 
geleceği yeni bir dönem olarak da kabul edilebilir. Nasıl Web 
2.0'da birçok uygulama birbiriyle entegre bir şekilde çalışmaya 
başladıysa Web 3.0'da şimdiye kadar gerçekleştirilen her türlü 
gelişmeye ek olarak internete kendi zekası bahşedilecek ve bu 
aşamadan sonra uygulamalar komutlardaki manayı anlayarak 
birbirine entegre edilmiş veri tabanlarını kullanarak insanlara 
şimdiye kadar görülmemiş yollarla hizmet edebilecek. Aylık gelirinizi girip yatırım yapmak istediğinizi belirttiğinizde size birçok 
şirketten topladığı verilerden yararlanarak yatırım alternatifleri 
ve projeksiyonlar sunabilen, çocuğunuzun eğitimi konusunda 
tüm dünyadaki alternatifleri araştırıp planlar yapabilen veya 
hukuki bir işlem gerçekleştireceğiniz zaman size gerekecek evrakları farklı farklı kurumlardan toplayabilen hizmetlerden; daha 
da ilginci “Ahmet Hamdi Tanpınar hangi eserleri yazdı?” veya 
“Domates fidesi hangi bölgede hangi ayda dikilebilir?” gibi karmaşık sorulara cevap verebilen bir internetten bahsediyoruz. 


ml atam enem 2, Bn Beğrçairi nie İl eieeri 


“Bana şu kadar paraya şu bölgede 
iki kişilik tatil alternatiflerini göster” 
gibi normalde sadece bir insanın anlayabileceği bir cümleyle yapabileceğinizi söylesek? Tabii henüz değil 
Web 3.0 gelince... 

Semantik internet veya diğer adıyla 
Web 3.0 uzun sürelerden beri konuşulan bir konu. Konunun temelinde 
bilgisayarların da insanlar gibi sanal 
dünyadaki veriyi anlayabileceği yatıyor. Daha da açmak gerekirse hedef 
insanların anlayabildiği internet sayfalarını makinelerin anlamasını sağlayan yollar geliştirmek (örneğin Recourse Description Framework (RDF) 
ve Web Ontology Language (OWL) 
gibi metaveriler kullanarak) ve yukarıdaki örnekte açıklamaya çalıştığımız 
gibi bu sayede insanların yapması ge- 
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FOTOĞRAF |: OPINE tarafından New York şehrindeki bir otel için toplanmış veriler. Bir otel hakkında bilgi istendikten 
sonra OPINE otelle ilgili şu kriterleri kendisi buluyor: çalışanlar, yer, oda, kalite, yemekler, banyo, bar, çalışanların davranış 


şekli, yatağın rahatlığı ve banyonun güzelliği. Sistem ayrıca her bir kritere verilen olumlu ve olumsuz yorumları kuvvet 
derecesine göre sıralayabiliyor. 


WEB 3.0 Bila 


Artık bunların tümü için hayal kelimesini kullanamıyoruz çünkü bazı alanlarda bunun gerçek |... . » 
olduğunu gösterebilecek uygulamalar çıkmaya 
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başladı bile. 

Yukarıdaki manada bir internetin oluşması için 
birçok araştırmacı, girişimci, eğitim kurumu uygulamalar geliştirmeye başlamış durumda. Zaten Web 3.0'ı oluşturacak olanlar da bu uygulamalar. Örnek olarak Washington Üniversitesinin 
bir projesi verilebilir. Amerikan Ulusal Araştırma 
Kurumu, Amerikan Ulusal Bilim Kurumu, Amerikan Denizcilik Araştırmaları Bürosu ve Google 
tarafından finanse edilen projenin adı KnowltAll 
(Her şeyi bil). Projenin amacı şu iki soruya cevap bulmak: 


© Bir bilgisayar çok büyük bir bilgi kaynağını nasıl elde eder? 
© 1Oyıl içerisinde arama motorları nasıl olacak? 


Bu sorulara cevap bulmak için geliştirilen birçok uygulama arasından ikisine wWww.cs.washington.edu/research/knowitall/ adresinden erişilebiliyor. Bunlardan birincisi olan OPINE, ürünlerin yorumlarından (testler, kullanıcı yorumları vb.) yola çıkarak 
kendi başına bilgi toplayan bir sistem. Sistemin açıklaması 
sitede şu şekilde yapılmış: “Sistem öncelikle bir ürünün hem 
belirgin hem de belirgin olmayan özelliklerini anlıyor. Örnek 
olarak “Odamızın sıcaklığı tam olması gerektiği gibiydi” cümlesi belirgin bir şekilde oda sıcaklığının bir özellik olduğunu gösteriyor, buna karşın “Otel komik derecede pahalıydı” cümlesi 
belirgin olmasa da otel fiyatının da bir özellik olduğunu gösteriyor. İkinci olarak sistem ürünün özellikleriyle ilgili fikirleri 
anlıyor ve bu fikirleri kullanarak kutupları (yani negatif ve pozitif fikirleri) oluşturuyor. Örnek olarak “Mükemmel” pozitif bir 
yorum olarak kabul edilirken “hayal kırıcı” negatif bir düşünce 
olarak belirleniyor. Son olarak sistem aynı konu üzerindeki fikirleri güçlerine göre sıralıyor. Örnek olarak “mükemmel”, “neredeyse mükemmel” yorumundan daha kuwvetli ve “neredeyse 
mükemmel” de “yeterince iyi” girişinden daha kuwvetli.” Tüm 
bu çalışmanın ardından OPINE'e bir ürününün nasıl olduğunu 
sorarsanız OPINE o ürünle ilgili özellikleri kendisi buluyor ve 
her bir özellikle ilgili kötü ve iyi yorumları manalı bir şekil- 
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TextRunner “Thomas Edison neyi icat etti?” sorusunun sonuç ekranı. Resimde 
Thomas Edison'un neleri icat ettiğini konusunda bilgisayarın verdiği cevaplar 


görülebiliyor. 


A AP 


Yukarıdaki resimde Swivel.com'da yayınlanan günün grafikleri gösteriliyor. 


de sıralayarak karşınıza çıkarıyor (FOTO 1). OPINE hakkında 
daha fazla bilgi için http://Www.cs.washington.edu/research/ 
knowitall/opine/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Washington Üniversitesinin aynı proje kapsamındaki ikinci uygulaması olan TextRunner Search'e http://Wwww.cs.washington. 
edu/research/textrunner/ adresinden erişebilirsiniz. Bu uygulama yüzlerce milyon metin içerisinde araştırma yaparak sorulan 
sorulara cevap vermeye çalışıyor. TextRunner Search gelecekte 
arama motorlarının neler yapabileceği ile ilgili ipuçlarıyla dolu. 
Demosunu yukarıdaki adresten test edebileceğiniz uygulama- 
da örnek olarak verilen iki soru “Thomas Edison neyi icat etti?” 
ve “Bakterileri ne öldürür?”. Günlük bir konuşma gibi sorulmuş 
bu sorulardan birincisi Thomas Edison'un kim olduğunu bilmeyen hatta icadın manasını anlayamayan bugünün interneti için 
kuşkusuz yanıtlanması imkansız gibi görünse de TextRunner'e 
sorduğunuzda milyonlarca internet sayfasına giriyor Thomas 
Edison'un kim olduğunu ve icadın ne demek olduğunu öğrendikten sonra karşınıza Thomas Edison'un neleri icat ettiğini bir 
liste olarak verebiliyor. Sistemin karmaşık çalışma prensipleri- 
ne http://turing.cs.washington.edu/papers/ijcaiO7.pdf adresinden erişebilirsiniz. 

Web 3.0'ın nasıl yavaş yavaş belki de hissettirmeden gelebileceğine ilişkin bir örnek Adaptive Blue şirketinin bir Firefox 
eklentisi olan BlueOrganizer uygulaması. BlueOrganizser Firefox tarayıcısına eklenen ve aslında çok basit gibi görünen bir 
işi yapan bir eklenti. Eklenti sayesinde internette dolaşırken 
size sörf yaptığınız konuyla ilgili yeni içerikler sunuluyor. Farklı 
bir değişle tarayıcınız bu eklenti sayesinde neyle ilgilendiğiniz 
fark ediyor ve ilginizi çekebilecek yeni içerikler sunmaya çalışıyor. Günlük hayatımız için son derece basit bir uygulama 
olsa da BlueOrganizer gibi örnekler Web 3.0'ın yavaş yavaş 
hayatımıza hissettirmeden girdiğiniz göstergesi. 
BlueOrganizer'in yaratıcısı olan Alex Iskold blog sayfasında 
(http://blog.adaptiveblue.com/) San Jose'de gerçekleştirilen 
Semantik Teknoloji Konferansı (Semantic Tech Conference) 
sonunda teknoloji uzmanlarının 2008 yılında şimdiye kadar 
gizli kalmış semantik internet uygulamaların ortaya çıkmaya 
başlayacağı ilk yıl olduğunu söylüyor. 
Yazılım endüstrisi yorumcusu Ve Phil 
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Wainewright'ın ZDNet'teki bir yazısında (http://blogs.zdnet. 
com/SAAS/?p—7/2) Web 3.0 ile ilgili önemli bir başka nokta 
olan ekonomik alana değiniyor. Phil Wainewright, “En başından 
bir konuyu doğru açıklamak istiyorum: Web 3.0 sadece alışveriş, eğlence ve arama amaçlı değil. Web 3.0 ile yeni jenerasyon 
ticari uygulamalar sunulacak...” diyor ve ekliyor “... Web 3.0 bilişim alanındaki profesyonellerin hem çalıştıkları kurumları hem 
de kariyer yollarını radikal olarak değiştirecek.” 

Phil Wainewright'ın yazısında bahsettiği ticari uygulamalar alışageldiğimiz kategorilerden (CRP, ERP veya ofis gibi) farklı kategorilerde karşımıza çıkacak. Bu yeni tip uygulamalar birden 
fazla hizmetin fonksiyonlarını birleştirerek kullanıcıların amaçlarını daha esnek, anlamlı ve anlaşılır bir yolla gerçekleştirmelerini sağlayacak. Bunlara bir örnek olarak Swivel (http://www. 
swivel.com)/) verilebilir. Swivel'i yaratan şirket ülkeler, şehirler, 
şirketler, spor ligleri veya kişiler tarafından toplanan verilerin 
herkes tarafından kolay bir şekilde analitik olarak kullanılmasını 
olanaklı kılacak bir sistem geliştirmiş. Sitede herhangi bir kullanıcı herhangi bir veriyi yükleme ve farklı verilerle yüklediği veriyi 
kıyaslama şansına sahip. Bu sitenin yapısı Web 3.0 üzerine çok 
önemli çalışmaları olan Radar Networks şirketinin sahibi Nova 
Spivack'ın Web 3.0 tanımına uygun. Nova Spivack Web 3.0'ı 
açıklarken şöyle diyor: “Ben buna World Wide Database (Dünya 
Çapında Veritabanı) diyorum...” “...Birbirine bağlı belgelerden 
oluşan bir internetten birbirine bağlı veritabanlarından oluşan 
bir internete geçiş aşamasındayız.” 

Radar Networks'un geliştirdiği Twine (http://www.twine.com/) 
beklenen manadaki ilk semantik hizmetlerden birisi olarak kabul edilebilir ve kimilerine göre o kadar önemli ki Web 1.0'da 
Yahoo!, günümüzde Google ne kadar önemliyse Web 3.0'da 
Twine da o kadar önemli olacak. 19.10.2007'de beta seviyesinde hizmete geçen site anlamsal bir kişisel veri organizatörü ve 
temelde herhangi bir bilgiyi organize etmenize, paylaşmanıza ve 
yeni bilgileri bulmanıza yarıyor. Sistem veriyi anlayarak otomatik 
olarak organize ediyor, ilgi alanlarınızı öğreniyor ve bu ilgi alanlarına göre bağlantılar kurup ve tavsiyelerde bulunuyor. Örnek 
olarak hesabınızda bir yazı yazarsanız, yazı içerisindeki birçok 
bilgiyi (insanlar, mekanlar, şirketler, kitaplar, vb bilgiler) sistemin 
kendisi türüne göre etiketliyor. Herhangi bir bilgiyi girmek için 
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hesabınıza mail atmanız da yeterli 
oluyor sistem gelen bilginin ne olduğunu anlıyor ve otomatik olarak 
i Organize ederekilgili yere yüklüyor. 
Twine içerisinden başka bir kişiyle 
konuşmaya başladığınızda sistem 
iki kişinin ortak yönlerini buluyor 
ve bu konularla ilgili yeni arkadaşlar, ziyaret edilebilecek sayfalar 
veya ilgi çekebilecek eşyalar gibi 
önerilerde bulunuyor. Yani hizmet 
sizi izleyen bir insan gibi neyin neden yapıldığını anlamaya çalışarak 
birçok alanda kolaylıklar sağlamaya çalışıyor ve tüm bu işleri yaparken internetin tamamını bir veri 
tabanı olarak kullanmaya çalışıyor. 
Twine bu gibi özellikleri sayesinde 
tüm internet içerisindeki bilgileri 
tek bir merkezde toplayabiliyor yani ilgilendiğiniz konuyla ilgili 
belgeler, resimler, videolar, haberler, RSS beslemeleri, yer imleri, 
adres defterleri, aklınıza gelebilecek her şey birbiriyle bağlantılı 
hale geliyor. 

Web 3.0 konusunda piyasaya giren örnekler pek tabii bu yazıda ele aldıklarımızla sınırlı değil. Yavaş yavaş yaklaşan bu 
yeni döneme hızla girmek isteyen girişimciler ve şirketler var. 
SearchMonkey o (http://developer.yahoo.com/searchmonkey/), 
freebase (http://www.freebase.com)/), Calais (http://www.open- 
calais.com/), powerset (http://www.powerset.com/), ve pek 
tabii ki Türk olan Dr. Rıza Can Berkan tarafından kurulan ve 
daha beta aşamasındayken bile Türkçe dil desteği sunan ilk semantik arama motorlarından birisi olan hakia (www.hakia.com) 
verebileceğimiz birçok örnekten ilk akla gelenler arasında. Tüm 
bu uygulamalar da dikkate alındığında alıştığımızın dışında bir 
yapay zekaya sahip uygulamaların bu yıldan sonra gün geçtikçe 
artacağını ve Web 3.0'ın yavaş yavaş kendisini daha fazla hissettireceğini söyleyebiliriz. Tabii tüm bu uygulamaların başarısı 
da Web 3.0'ın ne kadar hızlı gelebileceğini belli edecek. ** 


Twine'ın açılış ekranı 


Başıma 
e Na di 
a, mmm 
May A ŞŞ 
m. gamma 
——> m m m e - z 
— Haki 
ERE SUDENUR am mr m m enini 
i İsim e amaa | a mm gn mam La 
gine Mr m a Ür İN Zİ 
de 
—— ne bem 
' m ş nı 
m mv m a Li 
Mn be 
ŞA — 
Kame mayi alli 
— > 
gg Mi a a a am 
nan ols & 


a 


PR mi YE e 


Twine'ın açılış ekranı 


Kendinizi 


ifade edebilmenin 


en kolay yolu 


Aklınızda olan biten herşeyi paylaşabilmenin rahatlığını 


yaşamak istiyor musunuz? 


Ayberk KİMSESİZ / ayberkPCnet.com.tr 


BLOG sistemlerini forum sistemleriyle karşılaştırmak istediğimizde görünürdeki en büyük farkın, özgün içerikli blog sitelerinde biriken yazıların çok daha samimi ve de öğretici olmasını 
söyleyebiliriz. Paylaşılan her cümlenin benzersiz olması, verilen 
cevapların ise farklı düşünceleri bir araya getirmesi, blogları 
zaman içerisinde çok daha çekici kılmıştır. İçinizde birikenleri, 
başınızdan geçenleri, öğretmeniz gerekenleri, anlatacak birileri 
bulamıyorsanız eğer, sizinde bir blog yazarı olma vaktiniz çoktan 
gelmiş demektir. 


Ilk adım: Ucretsiz blog siteleri 

Kendinize ait bir alan adı satın almadan önce, hünerlerinizi sergileyebileceğiniz ücretsiz ve aynı zamanda yüksek performanslı 
birçok blog sitesi mevcut. Bu sitelerin sizlere sunduğu erişim 
adresinin formatı ise http://siteismi.com yerine http://siteismi. 
BLOGservisi.com şeklinde oluyor. Tabii bu tür bir kullanımın sizin sunacağınız içeriğe herhangi bir zararı olmuyor. 


Blog'culuğa ilk adım! 

Ülkemizde ücretsiz blog desteği sunan en ünlü site kuşkusuz 
Blogcu.com sitesi. Şimdi adım adım Blogcu.com sitesinden 
kendimiz için bir blog hesabı alalım. 

Sisteme kayıt ettirmiş olduğunuz mail adresine bir adet doğrulama mail'i gönderilecektir. Bu işlemin ardından giriş bilgilerinizi kullanarak, yönetici panelinize girebilir ve anında yazmaya 
başlayabilirsiniz. 


Gerekse Katlı ŞA 


Blog dünyasına hoşgeldiniz 
marka, dğali 


lar erlere mize yla 
MAMİ Siz de kendirime ak bir bing varatıni 
Bingru gimgir hem Ücretsiz, hem da çok inlay! 


Ücretsiz Kayıt olun butonunu kullanarak sonraki aşamaya geçelim. 
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Blog” unuzun ismini belirleyin. 


hanima üşylayasalleşim “ayi 


Blog içeriği hakkında bilgiler vermeniz gerekiyor. 
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Yazn biz unuğla kullarımak için bir gabları seçin. İesbeetğ girdikleri Sör 
na gpu örei diğişizlikler yapabileteksiniş. Masil göründüğüne Ea 
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Bu aşamada şablonunuzu belirlemeniz gerekiyor. 


Google Adsense ve Blogcu 

Web üzerinden kendinize gelir sağlamanın en kolay ve en başarılı 
yolu kuşkusuz Google Adsense hizmetidir. Blogcu.com sitesinde 
Adsense hesabınızı kullanarak para kazanmak istiyorsanız eğer, 
ilk önce Adsense hesabınızı, Blogcu.com sistemi ile entegre etmeniz gerekiyor. 
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Halihazırda kullanıyor olduğumuz bir Adsense hesabını Blogcu.com 'daki hesabımız 
ile entegre etmeyi başardık. Artık yönetici panelinizden reklam formatlarını ve 
sayfanın hangi alanlarında görüneceklerini kolayca ayarlayabilirsiniz. 


Blog yazılımları 

Ücretsiz siteler sayesinde bir süre kendinizi ve içeriğinizi olgunlaştırdıktan sonra, atmanız gereken 2. adım, bir alan adı satın 
almak olmalıdır. Alan adını satın alıp, bir hosting şirketi buldugunuzu varsayıyoruz ve blog yazılımları hakkında bilgi vermeye 
Wordpress ile başlıyoruz. 


Wordpress 

Kurulumu, yükseltilmesi ve de eklentiler ile geliştirilmesi en kolay blog yazılımı olan Wordpress” in ücretsiz oluşu ve bununla 
beraber kullanıcı sayısındaki fazlalık, beraberinde onlarca eklentinin geliştirilmesine neden oldu. Ayrıca kurulumun ardından, 
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içeriğinize olumlu yönde ve doğrudan etki edecek olan bazı eklentileri sizlere tanıtacağız. 


Kurulum 

Kuruluma geçmeden önce, bir adet veritabanı oluşturmanız gerekiyor. Kurulum sırasında ve blog'un yaşam sürdüğü süre boyunca içeriğine eklenen tüm bilgiler bu oluşturduğunuz veritabanında saklanacaktır. 

Domain panelinizden oluşturduğunuz veritabanı ile ilgili bilgileri 
Wordpress'in wp-config-sample.php adlı dosyasının ismini wpconfig.php şeklinde değiştirerek, bu dosya içerisine yazacağız. 


Bu işlemin ardından, wordpress klasörü içerisindeki bütün dosyaları eksiksiz olarak, FTP adresinizin ana dizinine yüklemelisiniz. Yükleme işleminin bittiğinde, tarayıcınıza www.siteismi. 
com/wp-admin/install.php adresini yazdığınızda sizi, yükleme 
ekranı karşılayacaktır. 


&4W WORDPRESS 


Weller 


lr ar m ka a Ür rm em eray gar Aİ Kn aş ri b baran 
Bl mam İmar Keen geri Vİ ee e ear Kara arel çe 


İlim besinini sinin İİ alemin İ elm sin lninie 


mi be ye iş Ban 


Infapnmiinn peel 


Baar ere Ge Ba mar elma, Teme e, yn ün aç Garan rum var raga 


My as Beri 


Pe eee 


e 


aşı işi 


A A ŞA a 


ilmini ii! 


Sadece tek tıklama ile kurulum tamamlanıyor 
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Faramd 


Şifreyi kaybetmeyin. 


DataLife Engine 

Wordpress kadar güçlü bir kullanıcı kitlesi yok. Bunun en büyük 

nedeni ise 25 dolar olan lisans ücreti. O nedenle bu yazılıma 

daha fazla ilgi gösteren kullanıcı kitlesinin büyük bir bölümünü 

yasadışı yayın yapan siteler oluşturuyor. Arayüz ve işleyiş Wordpress ile hemen 


hemen aynı. 

Yazılım Oo kurulumdan itibaren 

SEO desteği 

ile beraber çalışıyor. - Modül 

desteği ise en 
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için bahsetme gereği duymuyorum. Ücretsiz olan Wordpress 
karşısında pek bir şansları bulunmuyor. Üstüne birde kullanıcı 
kitlesinin warez site sahiplerinden oluşuyor olması, gelecekleri 
için iyiye işaret değil. 


bBlog 

bBlog'u kurduktan sonra yapmanız gereken yalnızca içerik yazmak olacaktır. Çünkü eklenti desteği bulunmuyor. Kendi halinde sessizce ilerleyen bir geliştirme süreci içerisinde olan yazılımın, ülkemizde de kullanıcısı hemen hemen hiç yok. Arayüz ve 
görünüm Wordpress ile aynı. 


boastMachine 

boastMachine, Wordpress gibi ücretsiz ve PHP tabanlı bir yazılımdır. Toplam 15 adet dil desteği olup, bunlar arasında ne 
yazik ki Türkçe bulunmuyor. Şablon ve eklenti desteği ise rakibi Wordpress” e oranla çok çok azdır. Yazılım zamanında, 2.8 
sürümdeki inanılmaz güvenlik açığı ile beraber hızla gözden 
düşerek geliştirilme süreci yavaşlamıştır. Birçok yazılımda olduğu gibi boastMachine' nin de SEO kadar etkili olmasa da 
SEF desteği bulunmaktadır. 


Nucleus CMS 

Blog yazılımları hakkında bilgi verirken devamlı Wordpress ile 
karşılaştırıyoruz. Nucleus CMS yazılımı, Wordpress ile karşılaştırdığımız diğer içerik yazılımlarından çok daha başarılı, yani 
Nucleus CMS' i Wordpress'e alternatif olarak gösterebiliriz. Fakat, Wordpress' ten daha kuwvetli diyebilmemiz mümkün değil. 
Yönetici paneli detaylı gibi gözükse de aslında, diğer blog yazılımlarından hiçbir artısı yok. Nucleus CMS kullanmaya karar 
verdiğinizde fazlaca eklenti ve birbirinden güzel olarak tasarlanmış temalar bulabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Serendipity Weblog System 

Serendipity, ücretsiz bir CMS ve Blogger yazılımıdır. Geliştirilme süresi hızla devam ediyor olup, profesyonel olmasa da 
SEO desteği sunmaktadır. Eklenti desteği yine Wordpress kadar 
geniş değil. Fakat bir blog içerisinde bulunması gereken tüm 


BLOG hutblai 


eklentileri mevcut. Stil görünümlerinin ise diğer blog yazılımlarından farkı yok. Eğer Nucleus CMS ve Serendipity Weblog 
System arasında kararsız kaldıysanız size, Serendipity Weblog 
System' i tercih etmenizi rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Wordpress ve yararlı eklentileri 

Blog denildiğinde aklımıza gelen ilk ve tek yazılım olan Wordpress için geliştirilen eklentiler sayesinde, blog'unuzun performansını yükseltebilirsiniz. Özellikle bu rehberden sonra sitenizin, arama motorlarına karşı çok daha alımlı gözükeceğinden 
emin olabilirsiniz. Tabii bu yalnızca eklentiler ile ilgili değil, 
sizin sunduğunuz içerikle de ilgilidir. 


Ziyaretçilere yönelik eklentiler 

Gravatars 

İnsanlar her alanda kendilerini bir şekilde ifade etmek isterler. 
Bu konudaki en büyük yardımcıları ise avatarlardır. Forumların 
yapıları gereği avatar seçme ve kullanma olanağı daha müsaittir. 
Tabii en az forumlar kadar büyük ve devamlı takip edileni olan 
bir blog içinde avatar seçme opsiyonu önem taşımaktadır. 
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-gravatar/ 


Subscribe To Comments 

İçeriğe ve konuya göre değişmekle birlikte, blog sitelerinde bir 
konu altında yapılan tartışmalar için en önemli eklentilerden 
birisidir. Yazdığınız bir yazıya gönderilen mesajın ardından o 
mesaja verilen bir yaıt olduysa eğer 2 tarafta, konuya yazılan 
diğer mesajlardan haberdar olmak isteyeceklerdir. Subscribe 
To Comments eklentisi ziyaretçilerin mesajlara abone olmasını 
sağlamaktadır. 
http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-comments/ 


Defensio Anti-Spam 

Wordpress yapısı gereği son derece düzenli ve anlaşılır bir yazılımdır. Konu altında fikirlerinizi paylaşmak birkaç saniyenizi 
alacaktır. Tabii bu kolaylıktan yararlanmak isteyenlerde olacaktır. Yani spam'ciler. Defensio eklentisi sayesinde spam mesajları engelleyebilirsiniz. Ayrıca Wordpress kurulumu ile beraber 
gelen Akismet eklentisi de aynı görevi üstlenebilir. 
http://wordpress.org/extend/plugins/defensio-anti-spam/ 


WP-Contact Form 

Blogunuzu devamlı ziyaret etmeye alışmış kullanıcılar, bir süre 
sonra sizinle iletişime geçerek, tanışmak isteyebilirler. Bu eklentiyi kullanarak sitenize bir iletişim bölümü açabilirsiniz. 
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-contact-form/ 


Democracy AJAX Poll 

Anketler daima merak edilirler. Çünkü, farklı kullanıcılar beraberlerinde farklı düşünceleri de getiriyorlar. Eğer okuyucuları ile etkileşimli bir siteye sahipseniz, anketleriniz büyük ilgi görecektir. 
http://blog.jalenack.com/archives/democracy/ 


ShareThis 

Özgün yazılarınız, sizi takip edenlerin bir bölümünü etki altında 
bırakabilirler. Bu duyguyla beraber yazınızı, o an da başkalarıyla da paylaşmak isteyeceklerdir. ShareThis eklentisi sayesinde 
yazılarınızın e-posta yolu ile başka kişilere ulaşmasını sağlayabilir veya digg, furl ve linkibol gibi sosyal imleme sitelerine 
gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 
http://alexking.org/blog/2007/01/25/share-this-14 


Blog kullanımına yönelik eklentiler 

Paged Comments 

Bazen bloglarda oluşan tartışma ortamları beraberinde, onlarca mesajı bir araya getirebiliyor. Konu altında gittikçe çoğalan 
yorumlar sayesinde, sayfa uzunluğu tek bir sayfada oldukça 
uzun bir hal alarak, ziyaretçinin yazılan yorumları anlayabilmesini zorlaştırıyor. Bu eklenti sayesinde her 10 mesajda bir 
yorumların sayfalanmasını sağlayabilirsiniz. 
http://Www.keyvan.net/code/paged-comments/ 


Wordpress Live 

Forum sitelerinde olduğu gibi ziyaretçilerinizin tam olarak nerede ve hangi konuyu okuduklarını görebilirsiniz. Bu eklenti, 
uzun süreli kullanımda, takipçilerinizin tam olarak hangi tür 
bilgilere yöneldiği hakkında size fikir edinmenizi sağlayabilir. 
http://Wwww.headzoo.com)/live 


Get Recent Comments 

Wordpress için en fazla kullanılan eklentilerden bir tanesidir. 
Yazılarınıza gönderilen en yeni mesajları, sitenizin uygun bir 
bölümünde göstermenize olanak sağlar. 
http://wordpress.org/extend/plugins/get-recent-comments/ 


Popularity Contest 

Sitenizdeki konuları, en fazla okunma oranına göre sıraya dizerek gösteren başarılı bir eklenti. Ziyaretçiler gezdikleri sitede 
popüler içerikleri dajma merak ederler. 
http://wordpress.org/extend/plugins/popularity-contest/ 


Arama motorlarına yönelik eklentiler 

Google Sitemaps Generator 

Sadece Wordpress kullanıcıları için değil, herhangi bir site 
yazılımını kullanan üm siteler için sitemap, büyük bir önem 
taşıyor. Arama motorlarının sitenize daha kısa sürede adapte 
olmasını sağlayan site haritalarını, Wordpress kurulu siteniz 
içinde oluşturabilirsiniz. Eklenti günün belirli saatlerinde çalışarak güncellemiş olduğunuz kategorilerinizdeki yeni konulara 
ait adresleri google, yahoo ve msn gibi arama motorlarına bildiriyor. Böylece arama sayfalarında, içeriğiniz ile ilgili kelimelerde kısa sürede görünebilme ihtimaliniz güçleniyor. 
http://wWww.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/ 
google-xml-sitemaps-generator/ 


KB Robots.txt 

Robots.txt dosyasını kullanarak, sitenizdeki herhangi bir bölümün dizine eklenmesini engelleyebilir veya tam tersi olacak şekilde arama motorları tarafından okunmasına izin vererek, arama sayfalarında çıkmasına izin verebilirsiniz. Eklenti sayesinde 
bu dosyayı, Wordpress yönetici panelinden kolayca kontrol 
edebilirsiniz. Mesela, Google Sitemaps Generator programını 
kullanarak oluşturduğunuz sitemap dosyasını, robots.txt dosyasına aşağıdaki yolu yazarak okunmasını sağlayabilirsiniz. 
Sitemap: http://www.siteismi.com/sitemap.xml 
http://wordpress.org/extend/plugins/kb-robotstxt/ 
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WP Cumulus 

İlk örneklerini yine Wordpress” te gördüğümüz konu etiketleri, 
arama motorları için büyük önem taşıyorlar. Eklenti sitenizin 
içeriği ile ilgili etiketleri otomatik olarak oluşturuyor. Örneğin; 
*bilgisayar* ismindeki etikete tıkladığımızda, bu içerikle alakalıtüm konular karşımıza çıkıyor. Tabii ki tek bir kelime ile aynı 
kelimenin geçtiği tüm içeriğe ulaşmak, arama motorları için 
yararlı bir çalışma ortamı yaratacaktır. 
http:/Www.roytanck.com/2008/03/15/wp-cumulus-released/ 


Meta-SE 

Sitenizin anahtar kelime ve açıklama bölümlerindeki bilgiler 
arama motorları için büyük bir önem teşkil etmektedir. Meta- 
SE eklentisi ise, sitenizdeki her bir konuya, o konunun içeriğinden aldığı kelimeler ile anlamlı bir anahtar kelime ve açıklama 
bölümü oluşturmaktadır. Her konuya o konu ile ilgili doğru 
bilgiler sunduğunuz için, arama motorları site içeriğinizi okumaktan keyif alacaktır. 
http://vzho.ru/wordpress-related-stuff/meta-se#en 


WPSEO 

Wordpress için yazılmış olan en başarılı SEO eklentilerinden 
birisi olan WPSEO sayesinde, yazdığınız konu başlıklarının, 
konu adreslerinde görünmesini sağlayabilirsiniz. Böylece arama motorları tarafından çok daha kısa sürede indexlenebilirsiniz. Bununla beraber sizinle aynı içeriğe yoğunlaşan diğer sitelerden her zaman bir adım önde olursunuz. Ne kadar güncel 
ve özgün bir içeriğiniz olsa da, tüm bunlar ne yazik ki yeterli 
olmayabiliyorlar. WPSEO eklentisi, sitenizin kalıplaşmasında 
büyük rol oynayacaktır. Düşünmeden kurmanız gereken, en 
önemli Wordpress eklentisi. 

http://WWWw.WpSeO.US/ 


İçerik ile uyumlu tema seçimi 

İnternet üzerindeki sayısız blog sitelerinin sundukları içerikler 
zaman zaman aynı olsalar da, aynı içerikli bloglar arasında 
seçim yapmamıza neden olan en büyük etken renklerdir! Temalar, bir sitenin kişiliğini açığa çıkartabilir. E&er yemek tariflerinizi paylaşmak istediğiniz bir blog hazırlamak istiyorsanız, 
seçeceğiniz tema” nın renklerinde beyaz, yeşil ve turuncu renklerinin ağırlıkta olması, ziyaretçileriniz üzerinde güven duygusu 
yaratacaktır. Kişisel bir müzik sitesi açmak ve bu sitede Heavy 
Metal, Hard Rock gibi müzik türleri hakkında yazılar yazmak 
istiyorsanız, seçmeniz gereken temanın renkleri siyah, gri ve 
kırmızı ağırlıklı olmalıdır. 

Bloglar, forumlar gibi yüzlerce içeriğe aynı anda odaklanamazlar. Sevilen bir blog, çoğunlukla birkaç alanda sunduğu kaliteli 
bilgiler ile akılda kalabilir. Siz her ne kadar güçlü bir içeriğe 
sahip olduğunuzu düşünseniz bile, içeriğinize aykırı renklerden oluşan bir tema ile yola çıkmanız, gelişim sürecinize zarar 
verecektir. 


ADSENSE İÇİN TASARLANMIŞ TEMALAR 


Adsense reklam formatlarının kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmış olan bu temalarda seçmeniz gereken renklerin 
soğuk renkler olmasına özen göstermelisiniz. Soğuk renkler, 
sıcak renklere oranla gözü çok daha az rahatsız ederler ( mavi, 


yeşil, mor gibi). Yinede sıcak renklerde, zeminin beyaz olduğu 
temalarda metinlerin turuncu ve tonlarında olmasına dikkat 
etmenizde yarar var. 


İsterseniz 2 farklı adsense te- 


m «Sima ması üzerine ufak bir incele- 
m — | meyapalım; 

—EmEE pa Ilk temamız, mavinin hemen 
azn a ea hemen tüm tonlarını taşıyor. 
ör Tam olarak bizim istediğimiz 
cer gibi diyebiliriz. 

e . 


http://www.doshdosh.com/ 
bluesense-theme/ 


Diğer temamızda Adsense için 
optimize edilmiş. Eğer bu te- -e. ŞE 
mayı, gördüğünüz hali ile kul- BE e a 
lanmak isterseniz, sarı renkli |. m“ 

reklam yalnızca dikkat çeke- 


cektir. Zemine saklanmış olan ra PEDKŞE 
reklamlar, gri renk ile bütün- - A, 
leştirilmiş. Gri renk ne soğuk ENE 2 
ne de sıcak renktir. Gri, nötr e ea 


bir renk olduğundan dolayı m z 
insan algısı üzerinde herhangi 

bir etki bırakmaz. 
http://themey.com/adsense-wordpress-theme/ 


İki farklı Adsense temasının arasındaki farkı kısaca anlattıktan 
sonra sizin için seçtiğimiz Adsense optimizasyonlu temaları 
paylaşalım. 


Prosense Blue 
Yazılarınızda resimlerin yeri 
yoksa, yalnızca metin içerikli yazılar yazıyorsanız, bu 
tema tam size göre! Gayet 
sade ve anlaşılır olduğu 
gibi, Adsense performansı 
yüksek bir tema. 
http://www.doshdosh.com/ 
prosense-adsense-readyseo-theme/ 


cn. HAN) 


l 


? 


ULAN 


Super Adsense 
Tema üzerinde, 


Tt İİ ni 
se için en başarılı zemin | e EEE, - 
renklerinden bir tanesi |” —.— 
olarak bilinen beyazın ha- | m 
kimiyeti var. Sol ve sağ 2. agi 
taraflardaki gri boşlukların, .—.. 
kenar çubuğundaki uyumu Paya. 
sayesinde, göz yormayan - “EŞ 
bir anasayfa yaratılmış. Bu EEE 


tema üzerinde yazdığınız 

yazılara mümkün olduğunca görüntü eklemeye çalışın. 
http://themes.easywordpress.com/super-adsense-wordpress- 
theme/ 


İNTERNET 


BLOG 


———- SEO Adsense 
za — —. Super Adsense temasındaki ke- 


nar çubuğu taktiğini, bu tema 
üzerinde de uygulandığını görüyoruz. Eğer bu temayı kullanmayı 
düşünüyorsanız, Adsense arama 
motorunu kaldırın ve o bölüme 
Ş 200x200 veya 250x250 boyutunda metin reklamı göstermeyecek bir Adsense reklamı ekleyin. 
http://pilkster.com/seo-adsense-wordpress-theme/ 


Tigopedia 

Aslında, Adsense için tasarlanmış bir tema değil. Fakat, 
tasarımında kullanılan renkler 
sayesinde tamamen Adsense ile uyum sağlayacak bir 
görünüme kavuşmuş. Eğer, 
konularınızı sıklıkla resimler 
ile destekliyorsanız, temanın 
sağ tarafında bulunan 'search' 
kutusu içerisine 160x600 boyutunda ve metin reklamı göstermeyen bir Adsense reklamı ekleyebilirsiniz. 
http://www.sizlopedia.com/tigopedia/ 


paraniz hadi 


İlk görüşten itibaren temanın potansiyeli kendisini belli ediyor. 
. —— Kullanmayı düşündüğünüz zaman, 
” metin reklamlar yerine görüntülü 
MEN — O reklamlar kullanmanızı öneriyoruz. 
SE peş http://www.headsetoptions. 
--<- | org/2007/10/22/seo-and-adsense- 
ready-wordpress-theme-zen-8/ 


Profile Theme 
Yeşilin etkisinde kalmış bir tema olduğu gibi Adsense için uzun 
bir süre kullanılabilir. Kenar çubugundaki görüntülü adsense reklamı mantıklı fakat, konu altındaki 
görüntülü reklam yerine başlık 
ve metin renkleri kusursuz olarak 
ayarlanmış bir metin reklamı daha 
etkili olabilir. 
http://www.headsetoptions. 
0rg/2007/12/13/seo-adsense- 
ready-wordpress-version-ofprofilo-theme/ * 
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İZÜ AYIN SİTELERİ 


Okurlarımızdan siteler 


PCnet okurlarının hayata geçirdiği web siteleri her ay bu sayfalarda yer alıyor. 


1) 
| "ünye 
i 

| Jİ 


aaa e a m 


Online sözlükler, internet kullanıcılarının 
en çok ihtiyaç duyduğu uygulamalardan. 
Bu ay PCnet'te online sözlüklere oldukça 
büyük bir yer ayırdık. Şimdi tanıtacağımız 


www.nedirnedemek.com 


web sitesi de diğer popüler sözlük uygulamalarına başarılı bir alternatif oluşturuyor. “Nedir?” ve “Ne demek?” sorularına 
kolayca yanıt bulmanızı sağlamak üzere 
yola çıkan NedirNeDemek.com, gelişmiş 
bir sözlük uygulaması. Aklınıza takılan bir 
sözcüğün ya da deyimin anlamını öğrenmek için sitedeki arama formuna yazmanız yeterli. Yazdığınız ifadenin çeşitli dillerdeki karşılıkları önünüze seriliyor. Aynı 
sözcüğün farklı dillerde farklı anlamlara 


gelmesi durumunda, bunların tümünü 
öğrenebiliyorsunuz. Örneğin sözlük “boy” 
sözcüğünün Türkçede “Bir şeyin tabanı ile 
en yüksek noktası arasındaki uzaklık” anlamına geldiğinin yanında İngilizcede “erkek çocuk, oğlan, delikanlı” anlamlarına 
geldiğini gösterebiliyor. 

Sitede ayrıca Mors Alfabesi, Braille Alfabesi (görme engelliler alfabesi), İşaret Dili 
için çeviriciler ve bulmaca yardımcısı gibi 
birçok ek araç bulunuyor. 


www.almancasozluk.com (| www.10iyi.net 


pr 


ALMANLAŞCZLUKR, 


5 F aramam Ulnar uzama Kaş ya 
fi e 


mafia 


5 


Almanca, Türkiye'de gençler tarafından genellikle ikinci yabancı 
dil olarak öğreniliyor. Özellikle dil öğrenenlere iyi bir başvuru 
kaynağı olan Almancasozluk.com, başarılı bir sözlük uygulaması. Sitedeki aram formuna Türkçe klavyelerde bulunmayan 
karakterleri düğmelere tıklayarak ekleyebiliyorsunuz. 


İlginç bir adrese sahip olan 10iyi.net, yine ilginç bir konuyu 
: temel alan bir web sitesi. Sitede çeşitli konularda en iyiler seçiliyor. Üye olarak Yeme-İçme, Gece Hayatı, Kişisel Bakım, Eğitim 
: gibi kategorilerdeki en iyileri belirlemek üzere oy kullanabilirsi- 
i niz. Ayrıca daha önce haberdar olmadığınız “iyi”leri öğrenmek 
bu sitenin en önemli avantajı. 


ARTIK YARATICI FİKİRLERE MECBURUZ 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(oPCnet.com.tr 
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WWW. .com 
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Üniversite öğrencileri belki de interneti en yoğun kullanan ke- 
: com. Bu sitede çeşitli üniversiteler hakkında haberler ve bilgiler 
üniversiteler ve üniversitelilerin yaşamlarına dair her şeyi pay- : 
laştıkları bir platform oluşturuyor. Siz de siteye üye olarak içeri- : 
sağlıyor. “Üniversitelilere burs rehberi” bunlardan biri. 


simi oluşturuyor. Onlar için hazırlanmış olan Kampusyolu.com 


ge göz atabilir, okulunuzla ilgili bilgiler verebilirsiniz. 


yen Bal Bae mn lem, ei 
ŞE A | 


Gia GEN 


AYIN SİTELERİ 


Üniversitelilere hitap eden bir diğer web sitesi de Univizyon. 


yer alıyor. Site, üniversite haberlerinin yanında üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren konularda yol gösterici içerikler de 


VosVos sözcüğü bir marka isminden türeyerek yıllar içinde fark- 
Şehirdeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler hakkında bilgi- 
: ler veren Altistanbul.com, başarılı bir rehber oluşturuyor. Sitesevginin nasıl dile geldiğini görebilir, bir VosVos'un kendi ağzın- 
* oyunları ve fuarlar gibi etkinlikler hakkında haberler alabilirsiz. 


lı ve duygusal bir anlam edindi. VosVos severler ilginç sosyal 
organizasyonlara imza atıyorlar. VosVoscuyuz.biz adresinde bu 


dan hayat hikayesini dinleyebilirsiniz. 


İstanbul her gün farklı kültürel etkinliklere sahne olan bir şehir. 


yi düzenli olarak ziyaret ederek İstanbul'daki konserler, tiyatro 


Sony'nin PlayStation'ı oyun konsolu dendiğinde akla gelen ilk 


ürünlerden. PlayStation'un çeşitli versiyonları yüz binlerce oyun 


PlayStation'la ilgili haberlerin ve oyun tanıtımlarının yer aldığı 
ilgi çekici bir web sitesi. 


Başarılı Gençler, iş hayatına atılmaya hazırlanan ya da yeni atıl- 


£ mış gençlere başarıya ulaşmanın yollarını aktarmak üzere kurulsevere hoşça vakit geçirme imkanı sunuyor. PSHaber.com da 
cağınıza karar veremiyorsanız bu siteyi ziyaret edip işe daha önce 
* atılanlardan fikir alabilirsiniz. 


muş ilgi çekici bir blog. Yapmak istediklerinize nereden başlaya- 
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İşler hayli kızıştı 


Artık yapım ve yayın firmaları hazırladıkları oyunlarda çok daha titiz davranmak zorundalar. 


Timur ERBİL 
timur©PCnet.com.tr 


44 SEKTÖR ÖYLESİNE ZORLU Kİ; HEM İYİ BİR 
OYUN YAPACAK HEM DE BUNU DOĞRU BİR 
ZAMANDA PİYASAYA SÜRECEKSİNİZ, SONRA 
DA HER BİRİ FARKLI BEKLENTİLERE SAHİP 
MİLYONLARCA İNSANI MEMNUN ETMEYE 
ÇALIŞACAKSINIZ... GERÇEKTEN TÜYLER 
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BİLGİSAYAR oyun sektörü gerçekten çok zorlu 
ve acımasız. Piyasanın bir hayli geniş olmasının 
yanında, bu piyasadan kendilerine pay çıkarmaya 
çalışan firmaların sayısı da bir hayli fazla. Ancak 
esas büyük lokmaları kapan firmaların sayısı da 
iki elin parmaklarını geçemeyecek düzeyde. Bu 
sebepten dolayı, özellikle de son birkaç yıla bakıldığında, eskiden bildiğimiz ve tanıdığımız pek çok 
firmanın, sektörün devleri tarafından satın alınmakta olduğunu görmekteyiz. Ortada yavaş yavaş bir 
tekelleşme durumu söz konusu. Öte yandan belki 
de gelişen teknolojiyle birlikte, önce donanımsal 
olarak ev bilgisayarlarının güçlenmesi, bunun akabinde bilgisayar oyunlarının çehre değiştirmeye 
başlaması ve dolaylı olarak da oyuncu profilinin 
ve beklentilerinin tümüyle değişmesi sektördeki bu 
eğilimin en temel sebebi. Konuya biraz daha açık- 


ÜRPERTİCİ 77 


lık getirmeye çalışacak olursak, artık oyuncular 
çok daha büyük beklentiler içindeler. Oynadıkları 
herhangi bir türden oyun için, her yanıyla mükemmeli aramaktalar. 90'lı yıllarda böylesine bir lükse 
sahip değildik. Bir strateji oyunu mu, grafikleri hiç 
önemli değildi, oynanış ve yapay zeka yerindeyse 
bizler için yeterliydi. Grafik detaylara ne zaman 
takılırdık, işte bir FPS veya yarış oyunuyla karşı 
karşıya olduğumuzda. Her türün kendine özgü öncelikleri vardı bizler için. Oysa günümüzde, yine 
strateji oyunlarından örnekle devam edelim, grafikleri yetersiz olduğu için veya ara demolardaki 
seslendirmelerin kötülüğünden, konuşma-dudak 
senkronizasyonu bozukluğundan dolayı acımasız- 


ca eleştirdiğimiz ve düşük puan verdiğimiz oyunlar 
söz konusu. Artık eskiden olduğu kadar toleranslı 
davranamıyoruz herhalde, hep beklentilerimizi arıyor, ama her geçen gün bu beklentilerimizin daha 
da artmakta olduğunu göremiyoruz. 
Ancak bu aşamada şunu dile getirmeliyiz, yani 
bir oyun kötüyse evet kötüdür, en ufak bir acıma 
duymaksızın eleştirir ve dönüp arkamıza bile bakmayız. Ancak büyük potansiyele sahip olan veya 
kimi hataların yapılmaması gereken oyunlar için 
durum biraz daha farklı. Aslında bizlerin beklentilerini artıran da zaten bu tür oyunlar. Lafı hemen 
en güncel örnek olan Age of Conan'a getirecek 
olursak. 3 yılı aşkın bir süredir bu oyunu merak 
içerisinde beklemekteydik; ilk olarak 2007 yılının 
Ekim ayında piyasaya çıkacağı duyuruldu, sonra geçtiğimiz mart ayına ertelendiği haberi geldi. 
Ardından bir diğer ertelemeyle 
oyun nihayet mayıs ayının Sonunda piyasaya sürüldü. Nihayet 
dedik ama ne şekilde piyasaya 
sürüldüğü burada daha önemli. 
ünkü oyunun henüz bitmemiş 
olduğu her halinden belliydi, aksaklık üstüne aksaklık, her gün 
yayınlanan devasa büyüklükteki 
yamalar, firmalar tarafından olacak denilenlerin birçoğu oyunda 
yok... Listeyi uzattıkça uzatabiliriz ve eğer sıradan herhangi 
bir diğer oyun söz konusu olsa, her halde yerin 
dibine batırırdık. Ancak söz konusu Age of Conan 
gibi güçlü temellere sahip bir oyun olduğunda biraz daha farklı bir yaklaşımla bakıyoruz. Üstelik 
yapımcı firmasının aksaklıkların tümünü yakın bir 
gelecekte gidereceğine inancımız tam. Bir oyunun 
yetiştirilememiş olmasını da anlayışla karşılıyoruz, 
aksi yönde yaptığımız tüm eleştirilerimizse sadece 
sabırsızlığımızdan kaynaklı. Yazımızın hemen başında da dedik ya, sektör öylesine zorlu ki; hem iyi 
bir oyun yapacak hem de bunu doğru bir zamanda 
piyasaya süreceksiniz. Sonra da her biri farklı beklentilere sahip milyonlarca insanı memnun etmeye 
çalışacaksınız, gerçekten tüyler ürpertici. * 


sağlar 


Geri sayım başladı 
Warhammer dünyasında yerinizi şimdiden ayırtın. 


GEÇTİĞİMİZ ayın 6'sında Türkiye'de ilk kez olarak bir MMORPG oyununun, 
Warhammer Online'ın Collectors Edition yani özel koleksiyon sürümü ön sipariş sistemiyle satılmaya başlandı. Çalışmaya katılan çeşitli satış noktalarında 
oyunseverlere sunulan Collectors Editon Ön Sipriş Paketini oyuncular 20YTL 
ödeyerek satın alabiliyorlar. Üstelik paketi almak için ödedikleri bu ücret piyasaya çıktığında Collectors Edition normal fiyatından (160 YTL) da düşülecek. 
Bu avantajdan faydalanabilmeleri içinse oyuncuların Collectors Edition satışa 
sunulduktan sonra DnR'lar için 1 hafta, diğer satış noktaları için 2 hafta 
içerisinde, paket içinden çıkan kuponla birlikte ön sipariş paketini aldıkları 
mağazaya gelip ürünün satın almaları yeterli olacak. Ön sipariş paketini satın 
alan oyuncular, oyuna daha önce başlama hakkına sahip olacaklar. Bunun 
yanı sıra oyunun muhtemel piyasaya çıkış tarihi olan Eylül ayından en az 2 ay 
önce başlatılması düşünülen Best Test aşamasına katılabilmeleri de mümkün 
olacak. Bunların yanı sıra bazı bonus oyun içerikleri de söz konusu. Oyuncuların savaş aralarında dinlenebilmelerine imkan sağlayacak Rittenbach's Portable Camp ve karakter özelliklerini ve her saldırıda ilave hasar şansını artıran 
Sentinel's Amber Band bu özel ekipmanlar arasında yer almakta. 


Klasik oyunla yeniden 


Colonization Civilization IV evrenine dahil oluyor. 


GENİŞ İÇERİK, 
ÜCRETSİZ OYNANIŞ 
Runes of Magic yılsonunda piyasada. 


Geçtiğimiz ayın 6'sında Türkiye'de ilk kez olarak bir 
MMORPG oyununun, Warhammer Online'ın Collectors Edition yani özel koleksiyon sürümü ön sipariş 
sistemiyle satılmaya başlandı. Çalışmaya katılan çeşitli 
satış noktalarında oyunseverlere sunulan Collectors 
Editon Ön Sipriş Paketini oyuncular 20YTL ödeyerek 
satın alabiliyorlar. Üstelik paketi almak için ödedikleri 
bu ücret piyasaya çıktığında Collectors Edition normal 
fiyatından (160 YTL) da düşülecek. Bu avantajdan faydalanabilmeleri içinse oyuncuların Collectors Edition 
satışa sunulduktan sonra DnR'lar için | hafta, diğer satış noktaları için 2 hafta içerisinde, paket içinden çıkan 
kuponla birlikte ön sipariş paketini aldıkları mağazaya 
gelip ürünün satın almaları yeterli olacak. Ön sipariş 
paketini satın alan oyuncular, oyuna daha önce başlama hakkına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra oyunun 
muhtemel piyasaya çıkış tarihi olan Eylül ayından en az 
2 ay önce başlatılması düşünülen Best Test aşamasına 
katılabilmeleri de mümkün olacak. Bunların yanı sıra 
bazı bonus oyun içerikleri de söz konusu. Oyuncuların 
savaş aralarında dinlenebilmelerine imkan sağlayacak 
Rittenbach's Portable Camp ve karakter özelliklerini 


ve her saldırıda ilave hasar şansını artıran Sentinel's 
Amber Band bu özel ekipmanlar arasında yer almakta. 


2K Games geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla bilgisayar oyunları klasikleri arasında 
gösterilen, 1994 yılı yapımı Colonization 
oyununun Firaxis Games tarafından Civilization IV motoru kullanılarak yeniden ele 
alındığını duyurdu. Serinin yaratıcısı ve 
Firaxis Games'in kurucusu Sid Meier ko- 


nuyla ilgili olarak yaptığı açıklama- 

da oyunculardan uzun süreden beri | 
Colonization'ı yeniden ele almaları 
konusunda yoğun talep aldıklarını 
dile getirirken, bunun için en uygun 
zamanın geldiğine inandıklarını ve 
Civilization IV motorunun düşündüklerini ortaya koyabilmeleri için 
mükemmel bir zemin oluşturduğunu ifade etmekte. Sid Meier motorun sunduğu 
imkanlar sayesinde, gerek serinin fanatiklerinin gerekse yeni oyunların gerçekten 
müthiş deneyimler yaşayacaklarını da 


vurgulamakta. Sid Meier's Civilization IV: 
Colonization'ın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor, ayrıntılı bilgi 
edinmek isteyenler www.civilization.com 
adresini ziyaret edebilirler. 
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OYUN 


ma, 


Hyborian Adventures 


Robert E. Howard'ın yarattığı karanlık, vahşi, provokatör ve 
azgın Conan evreninin kapıları oyun severlere açıldı. 


CONAN adının sadece kendisi bile öylesine güçlü ki, şüphesiz hafızalarımıza bu 
şekilde kazınmış olduğu için, duyduğumuz zaman bile tüylerimizin ürpermesine 
neden olmakta. Robert E. Howard'ın ilk 
olarak 1932 yılında bizlerle tanıştırdığı, 
fantezi evreninin belki de en meşhur kahramanı o. Öyle ki Conan evrenin sahip 
olduğu büyük potansiyel yıllardan beri 
çok farklı alanlarda değerlendirilmekte. 
Bugüne değin 65'in üzerinde farklı romanda boy gösterdi; 20'nin üstünde ülkede yayınlanan ve Amerika'nın son 30 
yıldır en gözde fantezi çizgi roman serisi 
10 milyonlarca satmayı başardı. Arnold 
Schwarzenegger'ı bizlerle tanıştıran film 


* Mükemmel grafikler ve etkileyici oyun dünyası, karakter yaratım ve gelişim mekanizması, yetenek tabanlı oynanış, dövüş sistemi. 
- Dengelerde problem var, birçok bug söz konusu, oyun stabilitesi oturmuş değil, henüz tamamlanmamış bir oyun. 


Oyun Reytingi: Gereken 4 / Tavsiye Edilen: 4.8 


serisi aradan yıllar geçmesine rağmen 
halen hafızalarda. Bugüne değin birçok 
oyuncak, masaüstü ve pek tabi ki de bilgisayar oyunlarına esin kaynağı oldu. Öylesine büyük bir potansiyel ki 75 yıla rağmen hala tükenmiş değil, ki onlarca yeni 
proje de bunun en büyük göstergesi. 
2005 yılından bu yana Conan evreni üzerine şekillendirilen bir MMORPG oyunun 
hazırlanma aşamasında olduğunu biliyorduk. Daha önce Anarchy Online oyunuyla bu alandaki başarısını ispatlamış bir 
firma olan Funcom bu girişim ardında 
yer almaktaydı. Oyun hakkında elde 
edilen ilk izlenimler gerçekten çok 

uç boyutlardaydı, vaat edilenler heyecan vericiydi. Böylesine bir oyun 

için zor olansa beklemekti. Yaklaşık 3 yıldan beri devam eden 

meraklı bekleyişimiz nihayet 

sona erdi ve Age of Conan: 

Hyborian Adventures 

geçtiğimiz mayıs ayının 

son günlerinde marketlerdeki yerini aldı. 

Oyunla ilgili olarak ilk izlenimlerimizse keşke biraz daha 
bekleseymişiz yönünde oldu. 


FUNCOM 


Henüz bitmiş değil... 

Zaten oyunun halen gelişme aşamasında 
olduğunu, kurulumu gerçekleştirmenizin 
ardından indirmeye çalıştığı yamaların büyüklüğünden de anlayabiliyorsunuz. MMO 
türündeki oyunların hemen hiç birinden 
piyasaya çıktığı ilk gün veya ay için, deyimi yerindeyse işlerin tıkırında gitmesi beklenmez. Bir tek World of Warcraft böylesine bir başarıya imza atmıştı veya henüz o 
günlerde gözlerimiz fazla açılmamış ya da 
gözlerimiz biraz fazlaca boyanmıştı. Sonuç itibariyle ilk günlerinde MMO 
oyunlarına biraz daha toleranslı olmamız gerekmekte. Ama 
belki de söz konusu Conan 
olduğundan ve uzunca bir süredir beklentilerimizin vaat 
edilenler (o doğrultusunda 
iyice fazlalaşması bizde 
bir hayal kırıklılığına yol 
açtı. Sizler belki de bu 
yazımızı okuduğunuzda, oyunun stabilitesi çok daha geliştirilmiş, düzen 
daha da yerine 

oturabilmiş olur. 


Sistem Gereksinimleri: 2.4 GHz işlemci, 2 GB RAM, 512 MB DirectX 9.0c uyumlu görüntü kartı, 27 GB sabit disk alanı. 
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Hikaye 

Kronolojik bir yaklaşımla oyunun hikayesinin Robert E.Howard'ın “The Hour of 
the Dragon” adlı kitabının hemen ardından geldiğini söyleyebiliriz. Yani olaylar 
Conan'ın Aguilonia Kral'ı olduğu dönemde 
geçmekte. Conan'ın bu yeni anavatanın 
etrafındaki ırklar arasındaki hassas barış 
dengeleri bozulur ve her yönden çeşitli 
tehditler gelmeye başlar. Yaşanan olaylar 
büyük savaşlara gebedir ve her an bunların patlak vermesi mümkündür. İşte hikayeye böylesine karmaşık bir ortamda 
katılıyoruz. Karakterimiz oyuna bir Stygian 
gemisinde köle olarak başlıyor (ki zaten 
karakterimizi de bu gemide oluşturmaktayız) ve geminin batmasıyla kendisini hafızasını yitirmiş bir şekilde Tortage sahillerinde buluyor. Ardından da uzun sürecek 
macerası başlamakta... 


Genel işleyiş 

Age of Conan'ın diğer alışık olduğumuz 
MMORPG oyunlarından biraz daha farklı 
bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Oyun genel anlamda iki bölümden oluşmakta. İlk bölüm karakterimiz 2Onci seviyeye gelinceye kadar sürmekte ve bu 
bölümü tümüyle Tortage adasında geçiriyoruz. Bir nevi oyuna alışma ve genişletilmiş eğitim bölümü olarak değerlendirilebilir. Ayrıca yine bu bölüm, çoğunlukla 
tekli oynanış üzerine kurgulanmış durumda. Yani standart bir tekli oyun RPG'si 
oynuyormuş gibi hissedebilmeniz mümkün. Görevlerin pek de zorlayıcı olduğunu 
söyleyemeyiz ve karakteriniz gerçekten 
hızlı bir şekilde level atlamakta. Oyunun 
bundan sonraki tüm aşamalarında işinize 
yarayacak, işleyişe yönelik bilgilere sahip 


olacağınız da şüphesiz. 

Bu sistem eğer oyunda tek bir karakterle 
kısıtlı kalacaksanız gerçekten sorunsuz İşlemekte. Ancak şöyle bir durum söz konusu, hangi ırkı veya karakter sınıfını seçecek 
olursanız olun, karakteriniz illaki oyuna bu 
Tortage adasında başlamakta. Yani aynı 
eğitim bölümünü hiç de ihtiyacınız olmadığı halde yeniden oynama zorunluluğu biraz can sıkıcı. Örneğin World of Warcraft'ta 
farklı başlangıç bölgeleri sayesinde bu tek 
düzeliğin önüne geçilebilmişti. 


Karakter yaratımı 

Biraz önce parantez arasında henüz gemideyken karakterimizi yaratabildiğimizi belirtmiştik. Age of Conan'ın karakter 
yaratım mekanizması birkaç aşamadan 
oluşmakta. Öncelikle karakterimizin ırkına 
ve cinsiyetine karar vermemiz gerekiyor. 
Ardından seçmiş olduğumuz ırka göre çeşitli karakter sınıflarından birini belirleme- 


CONAN Bojdil 


miz gerekiyor. Her ırk seçeneği için tüm 
karakter sınıfları uygun değil, bu bağlamda önce hangi sınıfı oynamak istediğinizi 
belirleyip, ırkınıza buna göre şekillendirmeniz gerekiyor. 


Ikici bölüm 

Age of Conan'ın karakteriniz level 20'ye 
geldikten sonraki ikinci bölümüyse, esas 
oyun olarak nitelendirilebilir. İlk bölüm 
süresince hikayeyi izlemeniz zorunluyken, 
ikinci bölümle birlikte tümüyle serbest bırakılmaktasınız. Oyundaki level sınırının 80 
olduğu düşünüldüğünde, bu denli uzun bir 
hikaye işleyişi olması da beklenemezdi zaten. Anck oyunun ikinci bölümüyle birlikte 
ana senaryo tümüyle terk de edilmiyor, zaman zaman bu hikayeyle ilintili görevleri 
yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ancak bu 
görevler uzun aralıklarla karşımıza çıktığı 
için asla esas amaç olmuyor. 

İlk bölümü bitirdikten sonra karakteriniz 
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KANİ CONAN 


ırkına bağlı olarak kuzeyde yer alan dağlık 
Cimmeria; güneyde güneşin kasıp kavurduğu Siygia veya ikisinin arasında kalmış 
Aguilonia krallıklarından birine gönderi!- 
mekte. Her krallıkta level 20'den 40'a 
kadar karakterinizi geliştirebildiğiniz farklı 
bölgeler yer alıyor. İşleyiş hemen hemen 
diğer tüm MMO oyunlarında olduğu şekilde, seviyenize uygun bir yerleşim merkezine gelip çeşitli görevleri alıyor; bunları 
yerine getirip deneyim kazanıyor, ardından 
bir diğer yerleşim birimine geçiyorsunuz. 

Age of Conan'da dövüş kontrol ağırlıklı bir 
oynanış mekanizmasıyla ele alınıyor. Dövüş ve savaş sahnelerinde karakterinizin 
oyun içi yetenekleri kadar, sizin oynayış yetenekleriniz ve refleksleriniz de etkili. Oyun 
için Funcom çok noktalı yakın dövüş sistemi adını verdikleri bir sistem geliştirmişler. 
Buna göre silahınızı rakibinizin istediğiniz 
bir noktasına doğru yönlendirebilmeniz 
mümkün. Hedefinizin etrafında beliren 
çeşitli işaretler hangi noktadan karakterinize saldırmanız gerektiğine işaret ediyor. 
Bu noktalardan yapacağınız hamlelerle 
daha büyük hasar verebilmeniz mümkün. 
Dahası çeşitli saldırı tekniklerini kombo 
halinde kullanarak, rakiplerinize çok büyük hasarlar verebilmeniz mümkün. Ayrıca bu sistem sadece yakın mesafe değil, 
uzak mesafe saldırıları veya büyüler için 
de geçerli. Ancak unutulmaması gereken 
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oyunun halen bir RPG olduğu. Yani oyuncu yetenekleri ve refleksleri önemli fakat 
karakter yetenekleri kadar değil. 


Sonuç 

Age of Conan: Hyborian Adventures her 
geçen gün biraz daha güzelleşen ve taşların yerine oturduğu bir oyun. İlk izlenimlerimiz doğrultusunda oyunu yargılamak 
gerçekten haksızlık olur, biraz sabırlı olmalıyız veya oyunu birkaç ay sonra oynama- 
ya başlamalı. Sonuç olarak kesinlikle son 
zamanların en komplike MMO oyunuyla 
karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. 
Ancak Funcom'un elini biraz çabuk tutması gerekiyor, tüm dengeleri bozabilecek 
oyunlar gün saymaya başladılar bile. 


Suçlu aramaya gerek yok 
Oyunun tam manasıyla tamamlanmadan 
piyasaya sürülmüş olmasında Funcom 
veya Eidos'u da acele ettikleri için suçlamamız gerekiyor. Sonuçta oyun daha önce 
de çeşitli uzatmalar almıştı ve bu kez denilen tarihte piyasaya sürülmesi gerekliydi. 
Aksi takdirde oyuna karşı güven kaybı söz 
konusu olacak ve bu da direkt olarak satışlara etki edecekti. Belki de burada Blizzard oyunları için kesin olmadıkça bir tarih 
vermekten çekinerek en doğru stratejiyi 
uygulamakta ve gerçekten bitmiş oyunlarla bizlerin karşısına çıkabilmekte. 


Karakter yaratırken 

Oyunda karakterimizin dış görünüşünü 
belirlerken de gerçekten çok geniş opsiyonlara sahibiz. Karakterimizin boy/kilo/ 
kas oranlarından, saç rengi ve şekline, 
gözlerinin birbirine uzaklığından, çenesinin uzunluğuna değin her türlü detayı 
belirleyebilmeniz mümkün. Ayrıca çeşitli 
yara izleri veya dövmeler sayesinde kendinize tümüyle özgün bir karakter yaratabiliyorsunuz. Bir noktadan sonra, çeşitli 
zırh veya kıyafetleri kuşandığınızdaysa, 
maalesef bunca ayrıntı ve detay kıyafetler 
arkasında kalmakta. Aynı zırh veya kıyafeti giyen herhangi bir diğer oyuncu gibi 
görünmektesiniz. 


Grafikler 

Age of Conan dünyasına adım attığınız ilk 
andan itibaren gerçekten çok etkileyici bir 
dünyada bulunduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Üstelik böyle bir fikri edinebilmek 
için, sahilde ayıldıktan hemen sonra dönüp bir kez olsun denize ve sonra karşınızdaki ormana bakmanız yeterli. Gerçekten ayrıntılara çok önem verildiğini ve 
çevresel mekan tasarımlarıyla karakter 
modellemelerinin mükemmel olduğunu 
belirtmeliyiz. Pek tabi ki böylesine gerçekçi grafiklerin, ağır sistem gereksinimleri olarak geri döndüğünü de unutmamamız gerekiyor. * 


Uzayın derinliklerinde soluksuz bir macera 


BIOWARE denildiğinde akıllara hiç 
şüphesiz öncelikle RPG türü gelmekte 
ve Baldur's Gate, Neverwinter Nights, 
Star Wars: KotOR ve Jade Empire gibi 
isimler birbiri ardına zihinlerimizde şekillenmekte. 1995 yılında kurulan firma, 
günümüze değin yarattığı çeşitli oyun 
motorlarıyla pek çok diğer başlığa da ilham kaynağı olmuş ve RPG türünün gelişimi açısından gerçekten önemli bir rol 
üstlenmiştir. BioWare başlarda sadece 
Dungeons&Dragons temeli üzerine şekillendirilen oyunlarla karşımıza çıkarken, 
2003 yılında piyasaya sürdükleri Star 
Wars: KotOR'un ardından, artık kendi 
yarattıkları oyun dünyalarına yönelmiş 


PUAN YAPIMCI 


durumda. Firmanın son oyunuysa geçtigimiz ayın ilk günlerinde marketlerdeki 
yerini alan Mass Effect. 


ZAMAN ZAMAN 
KENDİNİZİ BİR BİLİM 
KURGU FİLMİ İZLİYOR, 
HATTA İÇİNDEYMİŞSİNİZ 
GİBİ HİSSETMENİZ OLASI. 


PC adaptasyonu 

Aslında konsol oyuncuları bu isme hiç de 
yabancı değil, nitekim oyun Xbox 360 
platformu için geçtiğimiz kasım ayında 
piyasaya sürülmüş ve bazı ufak tefek 


YAYINCI 


MASS EFFECT Bojfili 


eksikliklerine rağmen gerçekten çok begenilmişti. Oyunun PC versiyonu için 
izlenecek yolsa gerçekten merak edilmekteydi, ancak firmayı yakından tanıyan oyuncuların içleri de gerçekten son 
derece rahattı, tek şikayetleri uzun süren 
bekleyiş oldu. 


* Mükemmel grafikler, sürükleyici hikaye ve aktarımı, karakter gelişim mekanizması, kontrol sistemi, tekrar oynanabilirlik. 


- Oyun süresi yetersiz geliyor. 


TEMMUZ '08 PCnet 191 


SAĞIN MASS EFFECT 


Nitekim oynanış yönünden Mass Effect 
daha çok üçüncü şahıs kamera açısından 
oynanabilen bir aksiyon oyunu havasına 
sahip. Karakterimizi klasik WASD ve 
mouse kombinasyonuyla yönlendirirken, 
karşılaştığımız düşman birimleriyle yine 
standart shooter oyunlarında olduğu gibi 
mücadele edebiliyoruz. Çatışma sahnelerinde bir yandan çevresel birimlerin 
avantajlarını kullanıp düşman ateşinden 
korunmaya çalışırken, diğer taraftan saldırı unsurlarımızla rakiplerimizi saf dışı 
bırakmanın yollarını arıyoruz. Bunun için 
elimizin altında yer alan sayısız silah, 
mühimmat, ekipman ve özel yeteneğe 
başvurabilmemiz mümkün. Pek tabi ki 
karşımızdaki düşmanın yapısı ve özellikleri doğrultusunda en uygun silahları 
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seçmemiz önemli bir unsur. 

Çatışma anlarında siperden sipere ilerlemek, düşman birimlerini hedef alıp ateş 
etmek gibi eylemler her ne kadar aksiyon 
tadında ele alınmış olsa da, tetiğe bastıınız anda işlerin sadece sizin yeteneklerinize ve oynayışınıza bağlı olmadığını 
görebiliyorsunuz. Arka planda bir taraftan 
RPG mekanizmaları da işlemekte ve silahınızla yaptığınız atışların isabet yüzdesi 
veya özel yetenek saldırılarınızın rakibe 
verdiği zararlar gibi unsurlar tümüyle 
karakterinizin yeteneklerine, istatistiklerine, kullandığı silahın özelliklerine; aynı 


zamanda rakip yetenekleri, istatistikleri 
ve ekipman özellikleri gibi unsurlara bağlı olarak hesaplanmakta. Karakterinizin 
üzerinde hiçbir uzmanlaşma yapmadığı 
bir silahla, siz ne kadar etkili nişan alırsanız alın yakın mesafelerdeki düşman 
birimlerini bile vuramamanız olası. 


Karakteriniz 

Oyunda geçmişine, özellikleri, sınıfı ve 
görünüşüne tümüyle sizin karar verebildiğiniz, Shepard isimli bir askeri canlandırma imkanına sahip oluyorsunuz. 
Olaylarsa geleceğin dünyasında şekillenmekte; galaksiler arası yolculuğun 
sırlarını çözdükten sonra insan ırkı farklı 
gezegen ve yıldız sistemlerinde çeşitli 
koloniler kurmaya ve dolayısıyla diğer 
uzaylı ırklarla temasa geçmeye başlar. 
Karşılaşılan her ırk pek tabi ki barışçıl 
bir tutum sergilemez, uzun yıllar süren 
savaşların ardından galaksideki düzeni 
korumak için, her ırkın temsilcilerinden 
kurulu bir komisyon oluşturulur. Kararlar 
bu komisyonun ortak görüşleri doğrultusunda ortaya atılmaktadır. Ancak barış 
günleri gizli bir takım uzaylı birliklerin 
Eden Prime gezegenindeki insan kolonisine saldırmasıyla tekrar tehlikeye girer. 
Üstelik bu saldırının ardında komitenin 
özel ajanlarından birinin yer aldığı öne 
sürülmektedir. Bu kişiyi yakalama ve 
maskesini düşürme göreviyse bize ve takımımıza verilir. 


işleyiş 

Oyunun sadece ana hatlarıyla ele aldığımız bu hikayesi, gerçekten mükemmel 
denilebilecek bir işleyiş mekanizmasıyla 
bizlere sunulmakta. Hemen bir hatırlatma yapmamız gerekiyor, oyundan gerçekten keyif alabilmeniz için iyi derece 
İngilizce bilmeniz şart. Nitekim tüm bu 
hikaye çeşitli NPC'lerle yaptığınız konuşmalar eşliğinde aktarılmakta. Bu sahneler aynı zamanda birer ara demo olarak 
ele alınmış olduğundan, kendinizi zaman zaman bir macera filmi izliyormuş 
gibi hissetmeniz de mümkün. Tabi ki bu 
konuda seslendirmelerin ve gerçekten 
mükemmel karakter tasarımlarının etkisi 
de büyük. Seslendirmeler her ne kadar 
başarılı olsa da neredeyse tüm uzaylı ırkların mükemmel düzeyde İngilizce konu- 


OYUN İÇERİSİNDE NPC'LERLE YAPTIĞINIZ 
KONUŞMALARDA SERGİLEDİĞİNİZ TAVIR VE DAVRANIŞLAR, 


OYUNUN GİDİŞATINA YÖN VEREBİLİYOR. 


şabilmeleri kafa karıştıran bir konu. 
Oyundaki bu ara demolar daha doğrusu diyaloglar etkileşimli bir formda ele 
alınmış. Karşınızdaki kişiye konuyla ilgili 
farklı cevaplar verip, yine çeşitli sorular 
yöneltebilmeniz mümkün. Tüm bunlar bir anlamda oyunda izlediğiniz yolu 
da belirleyen unsurlar arasında. Öyle ki 
NPC'ler sizin bu hal ve davranışlarınız 
doğrultusunda size karşı olan tavırlarını 
belirlemekte. Bu bağlamda örneğin bir 
NPC'nin oyun içerisinde size aşık olmasını sağlayarak, bir anlamda flört edebilmeniz de mümkün. Kaldı ki bu unsuru 
yine BioWare'in önceki oyunlarından da 
hatırlayacaksınızdır. 


Geniş oyun dünyası 

Öte yandan oyunun özellikle başlarında bir 
hayli bocalamanız da söz konusu. Burada 
oynanış yönünden çok fazla problem yaşayacağınızı sanmıyoruz, nitekim oyunun 
eğitim unsuru, ilk birkaç göreve yüklenmiş. Bu bölümlerde gerek temel oynanış 
mekanizmaları, gerekse karakter hareketleri veya taktik stratejiler hakkında çeşitli 
bilgiler alabilmeniz mümkün. Problemse 
eğer hikayeyi de iyi takip edemediyseniz, 
oyundaki ilk şehre adım attığınız anda ortaya çıkmakta. Bir anda kendinizi tümüyle 
yalnız hissediyor, nereye gitmeniz gerektiğini bilmez halde bir süre ortalarda dolaşıyorsunuz. Ancak bulunduğunuz ortama 
alışmanız da uzun sürmüyor. 


Üstelik ne denli büyük bir ortamda bulunduğunuzu anlamak için önce galaksi haritasına bir bakmalısınız. Onlarca 
güneş sistemi, yüzlerce gezegen ve koloni keşfedilmeyi bekliyor. Öte yandan 
BioWare'in o alışık olduğumuz uzun oyun 
süresi ve içeriği formülünü Mass Effect'te 
biraz terk ettiğini görmekteyiz. Öyle ki bu 
özelliği Baldur's Gate veya Neverwinter 
Nights oyunlarıyla kıyaslanamayacak düzeyde. Öte yandan firma Mass Effect'in 
bir üçleme olacağını da saklamıyor ve 
hiç şüphesiz içeriğin bir kısmını devam 
oyunları için saklamakta. Her ne olursa 
olsun Mass Effect hep biraz daha fazlasını istediğiniz oyunlardan biri. Galaksiyi 
tümüyle keşfetmeye çalıştığınız ve tüm 
görevleri yerine getirdiğinizde bile ortalama bir oynanışla yaklaşık 30-35 saat 
arası bir oyun süresi söz konusu. Karakterinizin geçmişi ve oyun içerisinde sergilediğiniz tavırlar oyuna farklı bir akış 
verebildiği için de yeniden oynanabilirliği 
yüksek bir oyun. 


Karakter yaratımı 

Diğer pek çok RPG oyununda olduğu 
gibi Mass Effect'e de öncelikle kendimize bir karakter oluşturarak başlıyoruz. 
Burada önceden hazırlanmış çeşitli karakterleri seçebileceğimiz gibi, tümüyle 
kendimize özgü karakterler yaratabilmemiz de mümkün. BioWare oyunda 
hem kadın hem de erkek bir karakteri 
canlandırma imkanı sunmuş. Karakterimizin cinsiyetinin yanı sıra, doğdugu yeri, geçmişin, dış görünüşünü ve 
karakter sınıfını belirleyebiliyorsunuz. 
Oyunda Soldier, Engineer, Adept, Infiltrator, Sentinel ve Vanguard olmak üzere 
6 farklı karakter sınıfı seçeneği mevcut. 
Tüm bu karakter sınıfları kendilerine 


has oynayış özelliklerine sahip. 


Galaksi düzeni 

Oyun dünyasında veya galaksinin bulunduğunuz bölümünde öyle çok sayıda 
uzaylı ırkın varlığından söz edebilmek 
mümkün değil. Öte yandan gittiğiniz her 
şehir veya kolonide, farklı bir kültür ve 
sosyal yapının bulunduğunu görebiliyorsunuz. Her yönüyle yaşayan bir ortamın 
varlığı söz konusu ve uzaylı ırkların bu 
yapıda sadece tek bir rol üstlenmiyorlar. 
Aynı ırktan bir kişi galaktik konseyde üst 
düzey bir yöneticiyken bir diğerine barda 
dans ederken rastlamanız mümkün. 


MASS EFFECT'İN OYUN 
DÜNYASI BİR HAYLİ 


BÜYÜK, ANCAK YİNE DE 
BU BİZLERE YETERLİ 
GELMİYOR. 


Kontrol mekanizması 

Oyun için geliştirilmiş kontrol sisteminin 
gerçekten başarılı olduğunu vurgulamalıyız. Yaratılan dünya büyük oranda etkileşimli bir formda ele alınmış ve oyun içi 
karakterler bu dünyanın tümüyle farkındalar. Örneğin elinde silahıyla ilerlerken, 
siper alınabilecek bir çevresel birimin 
yanına geldiğinde karakteriniz hemen 
bu avantajı değerlendiriyor. Görevlerinize 
çoğunlukla bir takım halinde gidiyorsunuz ve savaş alanlarında takım arkadaşlarınıza komuta görevi de size düşmekte. 
Bu işlemleri biraz kolaylaştırabilmek için 
firma, komuta tuşuna bastığınızda oyunu durduran bir sistem geliştirmiş. İlk 
bakışta aksiyonu düşüren bir özellik gibi 
görünse de kesinlikle çok faydalı olduğu 
yadsınamaz. * 
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SAN RACE DRİVER: GRID 


ARABA yarışı oyunlarıyla artık öyle eskiden olduğu kadar çok sık 
karşılaşmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın tabi ki PC platformu için konuşmaktayız, çünkü konsol tarafında işler tümüyle farklı ve sürekli 
yeni başlıkları marketlerde görebilmemiz mümkün. Üstelik artık 
oyuncu beklentileri çok daha üst seviyelere çıktığından, PC'lerimiz 
için piyasaya sürülen ender oyunların yine pek azı hafızalarımızda 
yer etmeyi başarıyor. Yine de halen elimizde zevkle oynadığımız 
oyunlar bulunduğunu göz ardı edemeyiz; Need for Speed: ProStreet ve Colin McRae: Dirt gibi. Bu oyunlara baktığımızdaysa daha 
çok aksiyon ve eğlence unsurları üzerine kurgulanmış arcade tarzında yarış oyunları olduğunu görmekteyiz. Hiç şüphesiz bu tür 
oyunların daha revaçta olduğu bir gerçek. Öyle ki gerçekçi sürüş 
modellemeleri ve oynanış özellikleri üzerine kurgulanan yarış simulasyonları için GTR'den bu yana, yaklaşık 3 yıldan beri ciddi 
bir oyun çıktığını söylemek güç. 


Arcade — simülasyon arası 

Geçtiğimiz ay marketlerdeki yerini alan Codemasters imzasını 
taşıyan Race Driver: GRID içinse arcade ve simulasyon arasında kalmış bir oyun yorumunu yapabilmemiz mümkün. Öyle ki 
oyun içerisinde çeşitli opsiyonlar ve zorluk düzeyleri sayesinde 
dilediğimiz zaman ibreyi dilediğimiz tarafa doğru kaydırabilmemiz de mümkün. 

Oyuna ilk girdiğinizde biraz bocalayabilirsiniz, ki bunun sebebi 
oyunun arcade havasına kapılıp da fazla dikkat etmeden aracınızı 
sürmeye çalışmanız olacaktır. Oysa Grid öyle bir oyun ki, yarışlarınız süresince konsantrasyonunuzu bir an olsun bile kaybetmemeniz gerekiyor. Yapacağınız küçük bir hata telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Mini harita üzerinde herhangi bir 
rakip görünmediğine de kesinlikle aldanmayın, her an peşinizde 
bulunduklarından ve sadece birkaç saniye kaybetmenizi beklediklerinden emin olun. 


Hasar mekanizması 

En az rakip sürücülerin yapay zekası kadar (belki daha da fazla) 
gerçekçi hasar modellemeleri de oyun içerisinde dikkatli olmanızın önemli bir sebebi. Hızlıca girdiğiniz bir virajın yarışın sonu 
anlamına gelebileceğini hiç unutmayın. Böylesine ciddi bir kaza 
yapmasanız da oyun süresince alacağınız hasarlarla aracınızın 


YAYINCI 


* Mükemmel grafikler, yarış çeşitliliği, gerçekçi sürüş ve hasar mekanizmaları, araç seçenekleri. 


- Oyun süresi yetersiz geliyor. 
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performansında önemli kayıplar meydana gelebiliyor, ki bunlar da 
rakiplerinizin beklediği fırsatlar arasında. Öte yandan Codemaster bu gibi istenmeyen durumlar için de bir sistem geliştirmiş. 
Flashback adı verilen bu sistem sayesinde, eğer isterseniz oyunu 
kazadan hemen öncesine kadar geri sarabilir ve yarışa devam 
edebilirsiniz. Bu flashback'lerin yarış süresince yine seçmiş oldugunuz zorluk seviyesine bağlı bir şekilde sınırlı sayıda olduğunu 
da belirtelim. 

Race Driver: GRID'de yer alan yarış çeşitleri de e inanılmaz. Öyle ki Formula : 

3 yarışlarından, Japon 
Drift yarışlarına, sokak 
yarışlarından 24 saatlik 
Le Mans yarışlarına degin oldukça farklı seçenekler elimizin altında. 
Tüm bu yarışlar oyunda 
5 ana kategori altında 
toplanmış durumda. Grip 
kategorisinde GT, Open 
Wheel, Pro Muscle ve Touring araçlarının katıldığı farklı pist ve 
sokak yarışları yer almakta. Bu yarışlarda 20 yarışçıya kadar görebilmek mümkün ve amaç bitiş çizgisini ilk sırada geçebilmek. 


> 


Kategoriler 

Drift kategorisinde belirli bir hızda aracımızı kaydırarak hareket 
ettirmeye çalıştığımız ve yaptığımız hareketin başarısı uyarınca 
puanlar topladığımız yarışlar yer almakta. Oyunda Dört farklı Drift 
yarışı mevcut; Drift GP yarışları knockout mantığında çalışmakta, yani kaybeden taraf yarışmadan elenmekte. Yarışçılar ikişerli 
olarak piste çıkmakta, amaç tüm rakipleri eleme çalışmak. Drift 
Battle yarışmasında, hem standart bir şekilde yaptığımız driftleren puan toplamaya hem de parkuru birinci olarak tamamlamaya 
çalışıyoruz. Freestyle Drift yarışlarında yarışmacılar açık alanda 
belirli bir süre içerisinde en fazla drift puanını toplamak için mücadele ediyorlar ve her yarışmacının iki kez piste çıkma hakkı 
bulunuyor. Downhill Drift yarışlarındaysa Japonya'nın Haruna 
dağlarındaki drift parkurlarındaki mücadele söz konusu. 

Touge kategorisi yine Japonya'nın dağlık parkurlarında geçen ve 
kafa kafaya yapılan yarışları içeriyor. Pro Touge ve Midnight Touge 
olmak üzere iki alt yarış kategorisine sahip. Pro Touge yarışları, 
gündüz ve trafiğe kapalı parkurlarda gerçekleştiriliyor. Yarış biri çıkış diğeri iniş olmak üzere iki ayaktan oluşuyor. Yarışçıların birbirlerine çarpmaları kesinlikle yasak, bu yüzden rakibinizi geçerken 
çok dikkatli olmanız gerekiyor. Midnight Touge yarışları, adından 
da anlaşılacağı üzere gece koşuluyor ve bu kez trafiğe açık parkurlarda yarışıyorsunuz. Rakibe çarpma kısıtlaması bulunmuyor, 
ancak sivil araçlara da dikkat etmeniz gerekiyor. 


RACE DRİVER: GRID Kehdliyi 


Endurance kategorisinde 24 saatlik Le Mans Yarışları gibi uzun süreli ve dayanıklılığı ön plana çıkartan 
yarışlar yer almakta. Demolition Derby yarışlarınday- 
4 sa, hiçbir kural bulunmuyor yarışı kazanmak için bir 
şekilde çizgiyi geçmeniz veya ayakta kalan son araç 
olmanız yeterli. 


Sonuç 

Race Driver. GRID kesinlikle son zamanlarda elimize aldığımız 
en kapsamlı ve başarılı yarış oyunu. Ayrıca grafikleriyle de göz 
dolduruyor, gerek araç modellemeleri gerekse çevresel mekan tasarımları gerçekten muhteşem. Bitirdiğiniz yarışları farklı kamera 
açılarından yeniden izlemekse çok eğlenceli. Araba yarışı tutkunlarının kesinlikle değerlendirmesi gereken bir oyun. 


Farklı bölgeler 

Oyundaki yarışlar Amerika, Avrupa ve Japonya olmak üzere 3 
farklı bölgeye yayılmış durumda. Oyunda herhangi bir bölgedeki 
yarışlara katılabilmeniz için öncelikle o bölgeye ait lisansları ve 
yarışa uygun araçları almanız gerekmekte. Lisans edinebilmek 
için o bölgelerde yarışıp, kendinize ün sağlamanız yeterli. Araç 
almak içinse para gerekiyor; bunu da katıldığınız yarışlardan elde 
ettiğiniz ödüller, sponsor gelirleri veya başka takımlar için yarışarak karşılayabiliyorsunuz. Para aynı zamanda kendi takımınız için 
sürücü kiralamak için de gerekli. 


Uyarılar 

Oyunun normal zorluk seviyesinde ve normal modunda, virajlara 
yaklaştığınız zaman hızınıza ve giriş açınıza bağlı olarak ekranda 
mini haritanın hemen yanında bazı uyarılar belirmekte. Eğer kırmızı bir ünlem işareti görüyorsanız, hızınızı düşürmediğiniz takdirde mutlaka kaza yapacaksınız demek. Eğer sarı ünlem işareti 
beliriyorsa tehlike sınırında bulunduğunuzu anlayın. Neyse ki bu 
uyarılar siz gereken önlemleri alabileceğiniz bir süre öncesinden 
gösterilmekte, tabii görebilirseniz. * 


L aa 
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AMİ (MİS WORDPRESS 


WordPress kuruyoruz 


Günümüzün yeni trendi olan blog dünyasına kendi alan adınızla adım atmak istiyor ama web 
programlama hakkında pek bir şey bilmiyorsanız üzülmeyin; WordPress var! 


İNTERNETTE bir site ya da sayfa sahibi 
olmanın saat takmak ya da su içmek kadar doğal (neredeyse gerekli) olduğu şu 
günlerde yeni bir akımla başa çıkmaya çalışıyoruz; blog. Kişisel günlüklerin kalem ve 
kağıttan oluşan dönemine inat günümüzde insanlar bu ihtiyaçlarını web üzerinde 
sanal sayfalara karalayarak gideriyorlar. 
Elbette ki, eski çağa ait günlüklerde bulunan o mahremiyet duygusu sanal ortamda 
bulunmadığından, blogger adlı blog yazarları özelleri yerine günlük gelişmeler üzerine fikirlerini yazmayı tercih ediyorlar. Her 
şeyde olduğu gibi blog dünyası da artık bir 
moda haline geldi ve hemen her gün yeni 
bir blog sanal dünyada gözlerini açmaya 
başladı. Bazı bloglar her gün güncellenirken, bazı bloglar yazarları tarafından 
unutulduğundan internet denizinde yüzen 
boş bir şişe halini alıyor. Ancak birçoğu da 
kendi çapında kitle edinmiş, Google sayesinde de bu kitle üzerinden günlük 3-5 
lira para kazanır hale gelmiş durumda. Bu 
da internetle yeni tanışan kişileri bir blog 
açma konusunda heveslendiren en büyük 
etken. Peki, bir blog nasıl açılır? Ya da blog 
açabilmek için nelere ihtiyaç duyulur? 

Öncelikle web programlama konusunda 
bilginiz yoksa bir CMS (içerik yönetim 
sistemi) kullanmanız size oldukça zaman 
kazandıracaktır. Bu nedenle bizim tavsiyemiz neredeyse blog denilince ilk akla gelen WordPress. WordPress gerek kurulum 
gerekse de kullanım açısından oldukça 
basit ve hızlı bir CMS. Türkçe desteği de 
bulunan sistemin kurulum paketini internetten indirebilirsiniz. WordPress'i hayata 
geçirmek için PHP ve Mysal destekli, en 
az 20 MB boyutunda bir web alanı işinizi 
görecektir. Tüm bunlar bir yana dursun bizim tavsiyemiz öncelikle bir yerel sunucu 
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üzerinde (hosting'e ve domain'e para yatırmadan önce) WordPress'i kurup, pratik 
yapmanız yönünde. Bu şekilde hosting 
aldığınızda çok daha hızlı ve rahat bir 
şekilde blogunuzu yayına geçirebilirsiniz. 
Ancak hemen hatırlatalım yerel sunucu 
üzerinde kurduğunuz WordPress'i sadece 
kurcalayın ve pratik kazanın. Zira veritabanı kullanan bir içerik yönetim sisteminin 
taşınması bir hayli zorlayıcı etken içerir ve 
acemi webmaster'ların (ya da blogger) başını ağrıtabilir. 


EasyPHP yardımcımız oluyor 
Daha önceki yazılarımızı okumuş olanlar 
bu tarz durumlarda EasyPHP yazılımından faydalandığımızı hatırlayacaklardır. 
EasyPHR içerisinde Apache, PHP ve 
Mysal (hatta phpmyadmin) gibi bir sunucuda bulunması gereken her uzvu tek 
tıklamayla devreye sokan oldukça başarılı 
bir yazılım. Üstelik tamamen ücretsiz ve 
Türkçe dil desteği de sunuyor. Ancak bu 
aşamada tercih sizin, dilerseniz Wamp 
ya da Wos gibi bir başka yerel sunucu 
çözümünü de tercih edebilirsiniz. Ancak 
EasyPHP kadar sorunsuz ve kolay bir yazılımı bulamayacağınızı hatırlatmak isteriz. 
Bu arada EasyPHP yeni sürümü olan 2.0' 
da çıkarttı ancak biz kendimizi rahat hissettiğimiz ve hiç sorun yaşamadığımız 1.8 
sürümünü yazımızda kullanmayı tercih ettik. Çift tıklayın, İleri düğmesine tıklayın ve 
kurulumu tamamlayın. Bu kadar basit... 
EasyPHP'yi kurduktan sonra ilk iş olarak 
doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 
Bu işlem için kullandığınız web tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox vs.) açın ve 
adres çubuğuna http://localhost/ ya da 
http://127.0.0.1 yazıp Enter tuşuna basın. Her şey normal şekilde çalışıyorsa sizi 
EasyPHP'nin açılış sayfası karşılayacak. 
EasyPHP doğru şekilde çalışıyorsa sıra 
WordPress'i kurmaya geliyor. Biz kurulumu 
orijinal (Ingilizce) WordPress sürümünden 
yapacağız. Ancak siz Türkçeleştirilmiş bir 
sürümü de kullanabilirsiniz. 

ZIP ya da TAR.GZ uzantılı olan WordPress 
arşiv dosyasını C: > Program Files > 
EasyPHP > www dizini altına açın. Bu işlem tamamlandığında www dizini altında 


wordpress adlı bir klasör belirecek. 

Şimdi de web tarayıcınızı açıp adres çubuguna http:/Ylocalhost/wordpress yazarak 
yerel sunucuya bağlanın. Sizi WordPress'in 
kurulum sayfası karşılamalı. Bu noktada 
bazı küçük problemlerle karşılaşabilirsiniz. 
Örneğin WordPress, wpconfig.php dosyasını otomatik olarak düzenleyemeyebilir. 
Böyle bir durumda kuruluma devam edemezsiniz. Endişeye de mahal yok, çünkü 
bu dosya WordPress dizini içinde yer alıyor (Wpconfigsample.php adıyla) ve amacı 
sizin sunucunuzu tanımlayabilmek ve kendisini sunucunuza göre yapılandırmak. Bu 
dosyayı herhangi bir metin editörüyle açabilir ve içerisini düzenleyebilirsiniz. Yapmanız gereken Mysal şifrenizi ve kullanıcı adınızı bu dosya içindeki ilgili alanlara 
girmekten ibaret. Sonra dosyayı wpconfig. 
php adıyla kaydedin. Yerel sunucuya tekrar bağlandığınızda artık sizi WordPress 
kurulumunun ilk adımı karşılayacak. 

ilk adımı dediysek gözünüz korkmasın, 
WordPress'in kurulum seremonisi sadece 
iki adımdan oluşuyor. Ardından hemen 
sisteminize login olup blogunuzu düzenlemeye başlayabilirsiniz. 


Ikiden hallice birden 

uzun bir adım 

WordPress kurulumunun ilk adımında blogunuz için bir başlık ve okurlarınızın size 
ulaşabileceği bir eposta adresi girmeniz 
isteniyor. Bu anlamda Gmail ya da Yahoo 
gibi posta alanı geniş olan bir adres belirtmeniz sizin için daha yararlı olabilir. 

İkinci adımımız ise aslında kurulumun sonuçlandığını gösteren bir sayfadan ibaret. 
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Yani bu adımda herhangi bir veri girişi, form doldurma gibi işlemlerle boğuşmuyoruz. Sadece bu sayfada yer alan kullanıcı adı ve 
şifreyi bir yere not alın. Aksi takdirde sisteminize bağlanamazsınız. Kurulumu tamamladıktan sonra sıra büyük buluşmaya geliyor. Hemen web tarayıcımıza http://localhost/word press/wplogin. 
php yazıp, WordPress'in giriş ekranını beklemeye başlayabiliriz. 
Açılan login kutucuğuna, kurulumumuzun ikinci adımında karşılaştığımız kullanıcı adı ve parolayı giriyoruz. Dilerseniz daha sonra 
bu bilgileri değiştirme olanağınız da var. 


Blogumuz karşımızda 

İşte sonunda blogumuzun yönetim paneline ulaşmayı başardık. 
Bu anlamda hemen "Write" sekmesinden yazmaya başlayabileceginiz gibi, blogunuz için kategoriler oluşturmaya ya da temalarla 
daha da gösterişli bir hale getirmeye yönelebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, blog sade ve mümkün olduğunca "website" ya da "portal" gibi bir görünümden uzak olmalı. Bu her ne kadar size kalmış 
bir tercih de olsa, blogun aslen bir sanal günlük olduğunu site ve 
portallarda farklı bir amaç güttüğünü aklınızdan çıkartmayın. Bu 
nedenle blog sayfanızı eklentilere boğup, birçok farklı sayfa ekleyerek onu blog mantığından uzaklaştırmayın. ** 


WORDPRESS MPİ İNİ 


AdSense-TR 
ile görüştük 


SELİ'rim teri İli 

Üeoyin Arralytirs kallâris 
dkçrk kaymak bosh ia 
İdeirintla GersiiLirTili 


Haztirng seçıree Miles 


Bayilerde 
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Tie İN UZMAN 


SAFARI VE IE'NİN KRİTİK AÇIKLARI 


Bilgisayar sahipleri her an yeni bir açıkla karşılaşmaya 
hazırlıklı olmalı. Çünkü yazılımlardan bulunan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın en büyük yazılım firmaları bile ürünlerinde sayısız sorunla boğuşuyor. Safari'de bulunan bir açık nedeniyle saldırganlar 
istemci bilgisayarın masaüstüne çalıştırılabilir exe 
dosyaları aktarabiliyor. IE'de yer alan bir diğer açık- 


Renklere sarımtrak 
zemin hakim 


Windows XP işletim sisteminden Windows Vista'ya 
terfi ettim. Fotoğraf arşivime göz atarken bir de baktım 
ki hepsinin rengi sarımtrak hal almış. Çift tıkladığımda 
Windows Photo Gallery devreye giriyor. Eğer ki aynı 
fotoğrafları Paint programıyla açarsam renkler normal 
geliyor. Ne yapmalıyım? 


SİZİN başınıza gelen olay bilindik bir vaka. Windows Vista içinde yer alan 
Photo Gallery ön tanımlı olarak bmp, ico, jfif, jpe, jpeg, jpg, PNG, tif ve 
wdp uzantılı dosyaları açar. Bu program ve diğer benzer bazı görüntüleme 


programları işletim sisteminden renk 
profilini alarak işlem yapıyor. Amaç 
— kullanılan monitöre en doğru renkleri 
aktarmak. Ancak Samsung LCD monitörlerin bazıları için sunulan renk 
profili bu sarımtrak renk sorununu 
içeriyor. Windows Update sitesinden 
güncelleme yaptıysanız bu dosya otomatik olarak sisteminize kurulmuştur. 
Öncelikle denetim masasına girin ve 
renk yönetimi simgesine tıklayın. Se- 


pia efekti sorununu çıkaran profili bulmak için tüm profillere girin ve adında 
Samsung geçen ICC profilini silin. Bundan sonra sorun ortadan kalkacaktır. 
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sa çalıştırılabilir exe dosyalarının kontrol edilmesine 
olanak veriyor. Yani bilgisayarınız ele geçirilebilir! 
Tehlikeli içeriğe sahip siteyi ziyaret etmeniz yeterli 
oluyor. En büyük firmaların siteleri bile hack edilip 
değiştirilebildiğine göre bu siteden zarar gelmez önyargısını da unutmak gerekebiliyor. Güncellemeleri 
ihmal etmeyin ve firewall ayarlarınıza özen gösterin. 


Kuzey köprüsü 
aşırı Isınıyor 


Bilgisayara Everest adlı programı 
yükledim. Programla işlemci, 

sabit disk, anakart ve yongaseti 
sıcaklıklarını görebiliyorum. İşin ilginci 
en sıcak olan yongaseti ve 70 C olarak 
rapor ediliyor. Anakartımda NVIDIA 
nForce yongaseti var. Sizce bu sıcaklık 
mümkün mü ve tehlikeli mi? 


NVIDIA ve Intel'in son nesil performanslı yongasetleri epey Isınıyor. Anakartınızın modelini bilmediğimden aktif soğutma olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü 70 C epey yüksek. Bu değeri aşağı 
çekmek için bazı müdahaleler yapmanız lazım. 
Hele hele overclock yapmadıysanız 50 C civarı 
olması lazımdı. Öncelikle yongasetine ait kuzey 
ve güney köprüleri üzerindeki soğutucu bloklara 
fan eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunlar için genelde 40x40 ya da 60x60 mm fanlar kullanılabilir. 
Fan ekleme imkanı yoksa ya da zaten fan varsa o 
zaman ilk iş soğutucu bloğu çıkarıp termal macunu yenilemek olmalı. Alt yüzeyini ve yongasetini 
iyice temizleyip Artic Silver gibi bilinen bir macun 
uygulayın. Bunu uygulayan çok kişi sıcaklıkların 
10 C civarında düştüğünü rapor ediyor. Sıcaklık 
düşmüyorsa fanlı özel tip bir soğutucu almanız 
gerekebilir. Anakart garantisi dolmadıysa servise 
göndermeyi deneyebilirsiniz. 


UZMAN Bigileri 


Açılış menüsündeki fazlalık 


Geçenlerde Wubi programını deneyip Kubuntu kurmaya kalkıştım. Lakin olmadı ve hata verip 
çöktü. Derken Wubi menüsünden Kubuntu'yu kaldır dedim kaldırdı. Windows Vista bir sonraki 
açılışta Windows ve Kubuntu diye seçenek sunmaya devam etti. Kubuntu'yu listeden nasıl silerim? 


WUBI programı kurduğu işletim sistemini tam olarak kaldıramamış. Önceki nesil işletim sistemlerinde C sürücüsü içindeki sistem 
dosyasını Notepad ile düzenleyip kolayca fazlalıkları atabiliyorduk. Windows Vista'daysa command satırından emirler vermek 
gerekiyor. Kullanmamız gereken komut bcdedit. Öncelikle klavyeden Windows ve R tuşuna basıp Run (Çalıştır) penceresini ekrana 
getirin. Hemen cmd yazıp Enter'a basın ve komut satırı gelsin. 
Sonraki adımda bcdedit komutunu verirseniz açılış menünüze ait 
rapor belirir. Bizdeki görüntüde altta yer alan Kubuntu'ya ait girdi. 
Silebilmek için identifier olarak belirtilen 4) arası uzun satır lazım. 
Silmek için bunu kenara yazın ve bcdedit -delete (X6v006000)- komutunu verin. İşlem tamamlanmıştır. Pencereleri kapatabilirsiniz. 


WLM Contacts 
Server aniden 
çöküyor 


Arkadaşımın fotoğrafının hareketli olduğunu 
görünce Windows Live Messenger 9 Beta 
kurmaya ve GiF fotoğraf kullanmaya kadar 
verdim. Yazılım başta sorunsuz çalışıyordu 
ama bir süre sonra sorun çıkartmaya başladı. 
Program açılıyor ama listeme bakınca aniden 
çöküyor. 


BETA sürüm olduğundan kurmadan önce kazalara karşı hazırlıklı olmanız lazımdı. Yeni sürümdeki eksikliklerden biri sizi 
bulmuş olsa gerek. Windows Live Messenger'ın özelliği adres 
listesini sunucuda saklayabilmesi ve her oturum açtığınız bilgisayara aktarabilmesi. Bu sunucu yani Contacts Server ile bağlantı kurulamadığı anda WLM çökecektir. Beta sürümün daha 
yeni versiyonu var mı diye kontrol edin ve varsa deneyin. Yenisini kurmadan önce mevcut sürümü kaldırmanız mantıklı olur. 
Yeni sürüm yoksa WLM 9 Beta'yı kaldırıp http://messenger.live. 
com adresinden son stabil sürümü indirin ve kurun. 


Virndews Live Messenger Contacis Server has 
stopped working 
Ah pedblam causei the proğramı bi stogğ wesking dörectiy, 


ndoas will close the ptogrami ârıd niğtify you if solutiğri iş 
öwgilakıle. 


| 


İİ İL ik mill! 


Overclock'ta 
voltaj sınırı 


Araştırma yaptım ve Core 2 Duo işlemcilerin 
çok iyi overclock olduğunu öğrendim. Yeni 
sistemimde Core 2 Duo E8200 işlemci tercih 
ettim. Bu işlemci 4 Ghz olur diyorlar ama ben 
beceremiyorum. Voltajı arttırmadan olmaz 
deniliyor! Peki ama voltajı acaba ne kadar 
arttırsam riskli olmaz? 


SEÇTİĞİNİZ işlemci Intel'in son nesil modellerinden biri ve 45 
nm tabanlı. Bu sayede daha az Isınıyor ve güç tüketimi düşük. 
65 Watt olan güç tüketimi yanında 1333 Mhz FSB hızı ve 6 
MB önbelleği çok başarılı ama asıl sorun overclock yaparken 
FSB hızının zaten yüksek olması. Bu yüzden FSB'yi çok fazla 
yükseltme şansı yok. Çarpanı 8 ve kilitli olduğundan bu işlemciyi iyi bir anakartla 1600 FSB durumunda 400 x 8 —3200 
Mhz çalıştırabilirsiniz. Sizin de belirttiğiniz 

gibi mavi ekran gelirse ya da sistem 
hiç açılmazsa voltajı arttırmak 
gerekebilir. Diğer kullanıcıların 
denemelerinde voltaj bile arttırmadan bu işlemcinin 3500 
Mhz çalıştığı söyleniyor. Bunun 
için FSB'nin 1750 Mhz olması 
lazım ki overclock için uygun 
kaliteli bir anakart şart. İlla voltaj arttırmak gerekiyorsa en çok 
normal değerin 4610 ötesine gidin. 1.3625 normal değeri bence 
1.5 Volt'tan fazla seçmeyin. İşlemci 
zarar görürse garantiniz geçersiz kalır. 
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“41 PHOTOSHOP 


ADOBE PHOTOSHOP cç3 
EXTENDED 


Tolga ŞİŞMANOĞLU / tolga ©PCnet.com.tr 


SON sürümü ile bünyesine yeni özellikler katan Photoshop programının en önemli alanlarından bir tanesi şüphesiz ki araç kutusu. 
Amatör ya da profesyonel tüm kullanıcılar için bilinmesi gereken 
ve klavye kısayolları ile de kullanılan bu araç panelinden herhangi bir simgeye tıklandığında, üst alanda seçili olan kutunun tüm 
detaylı özellikleri görülebiliyor. Böylelikle başka bir alana gitmeden seçili olan fırça ya da diğer aracın tüm ayarlarını üst bardan 
değiştirmek mümkün. 

Toolbar'daki araçların ne işe yaradığını tam olarak bilmek, tüm 
süreç boyunca gerek daha olumlu çalışmalar gerekse zaman açısından artı yönde fayda sağlıyor. Birden fazla seçeneği olan araçlara ise 1-2 sn. basılı tutarak alt seçeneklerine ulaşılıyor. Fare aracını kullanmadan o aracın bir alt menüsüne ulaşmak için “Shift 
tuşuna basılı tutarak kısayol tuşuna tıklanabilir. Örneğin kare seçim aracı için klavyeden “M' tuşuna basıldığında kare formatta 
seçim yapılırken, *Shift--M' kombinasyonu ile bir alt kademe olan 
dairesel seçim aracı aktif hale getirilebiliyor. 


Move Tool (V): Seçilen bir alanı veya Layer (Katman)'ı taşımanıza 
yarar. Otomatik seçim özelliği olduğu gibi görselin üzerindeyken 
sağ tuşa basıldığında hangi katmanda olduğunuzu da belirtir. 


Marguee Tools (M): Seçim araçlarıdır. 4 alt grubu bulunur. Rectangular Marguee Tool: Kare ve dikdörtgen seçim aracıdır. Shift 


&& PHOTOSHOP CS3'DE EN SIK KULLANILAN 
ALAN OLAN ARAÇ PANELI, TEK YA DA IKI 
SATIR OLARAK AYARLANABILIYOR 77 
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Photoshop 
S3 
araç paneli 


Photoshop'da daha etkili ve profesyonel 
çalışmanın ilk yolu, araç kutularının görevlerini 
tam bilmekten geçiyor. CS3 Toolbar'ının tüm 
inceliklerini sizin için araştırdık. 


tuşuna basılı tutulduğunda en ve boy orantısı korunarak seçim 
alanı açılır. Elliptical Marguee Tool: Elips ve dairesel formatta 
seçim alanları açar. Shift tuşu ile açılırsa tam yuvarlak bir daire 
elde edilir. Single Row Marguee Tool: Tek piksel olarak yatayda 
seçim yapmanızı sağlar. Single Column Marguee Tool: Tek piksel 
olarak dikeyde seçim yapmanızı sağlar. 


Lasso Tool (L): Lasso Tool: Çalışmanız üzerinde gelişigüzel, serbest seçim yapmanızı sağlar. Diğer adı da kement aracıdır. Seçim 
esnasında aracın sağ tuş özellik menüsünde çeşitli seçim özellikleri bulunur. Polygonal Lasso Tool: Polygonal Lasso Tool normal 
Lasso Tool'un biraz daha gelişmiş halidir. Fare ile seçim yapılarak 
alan oluşturulabilir. Magnetic Lasso Tool: Photoshop'un renk katmanlarını ayırarak otomatik seçim yapmanızı sağlar. Profesyonel 
dekupe işlemlerinde pek tercih edilmez. 


Magic Wand Tool (W): Görsel üzerinde benzer renk ve tonları seçmeye yarar. Tolerans değeri artırılıp azaltılarak seçim alanı genişletilebilir. Ortalama tolerans değeri 32'dir. Guick Selection Tool: 
Bu seçim aracı da Magic Wand ile aynı görevi yaparken, daha 
ağırlıklı olarak benzer ton ve renk değerlerini seçer. Yuvarlak fırçası ile keskin renk değerleri geçişinde başarılı sonuçlar verebilir. 


Crop Tool (C): Fotoğraf yada herhangi bir çalışma üzerinde istenilen alanı seçerek geri kalanını atma işlemini yapar. Alan seçimi 
yapıldıktan sonra enter'la kesme işlemi gerçekleşir. Kullanıcının 
istediği piksel ve boyut ölçülerinde de kırpma işlemi yapılabilir. 


Slice Tool (K): Dilimleme aracıdır. Çalışma üzerinde istenilen 
alanlarda dilimler yaratmanızı sağlar. Genelde Photoshop ile web 
sitesi arayüz tasarımlarında sıkça kullanılır. Slice Select Tool: Dilimleri seçmeye yarar. 


Spot Healing Brush Tool (J): Doku taşıma ve bozuk yüzeyleri düzletme amaçlı kullanılır. Çalışma mantığı, tıklama yapılan bozuk 
ya da doku kopyalanacak alana en yakın renk ve doku bölgesini 
alarak kopyalar. Healing Brush Tool: Son yıllarda çok fazla kullanılan Re-Touch mantığını kullanarak doku kopyalama işlemini 
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aram İ ii Şa 
—71 ra 
yapar. Alt tuşuna basılı iken seçilmiş olan Kİ erme | A giy lar. Sponge Tool: Görselin renk doygunluğunu 
dokuyu alarak istenilen alana taşır. Her Ni he azaltarak, çoğaltmaya karar verir. 
: l 5 O emnimli . . ge 4 
işlem sonunda taşınan doku ile zemin m ger 4 
rengini karşılaştırarak en uygun sonuca amala İyi “Pen Tool(P): De-kupe işlemi denilince akla ilk 


çeker. Patch Tool: Path işlemi yaparak 
bozuk alanları temizleyen araçtır. Belirli 
bir alandan alınan path dokusunu hasarlı alana taşır. Red Eye Tool: Kırmız göz 
filtresi. Fotoğraf sorunu olarak da bilinen 
kırmızı gözbebeklerini düzelterek normal 
renk tonuna dönmesini sağlar. 


Brush Tool (B): Fırça ile boyama aracı. 
İstenilen bölgeyi dileğiniz renk ile boyar. 
Yumuşak kenarlı hat şeklinde boyama 
yapabilir. Pencil Tool: Kalem çizim aracı. 
Fırça ile çizilmeyen alanları daha keskin 
kenarlı ve ince şekilde pencil tool ile boyayabilirsiniz. Replacement Tool: Seçilen 
renk modu ile çalışmadaki belirli bir alanı boyamanızı sağlar. 


Photoshop CS3 
sürümünün araç paneli 
(toolbar) görüntüsü. 


Clone Stamp Tool (S): Doku kopyalama aracıdır. Alt tuşu ile seçilen alandaki dokuyu aynı şekilde hedef noktaya taşır. Healing 
Brush'daki gibi alt zemin rengini almaz, direkt dokuyu kopyalar. 
Fotomontaj ve manüpilasyon işlermlerinde sıkça kullanılır. Pattern Stamp Tool: Hafızaya alınmış şablon dokuları görsel üzerine 
taşıyarak doku (pattern) kopyalama işlemi yapar. 


History Brush Tool (Y): Boyanmış ya da herhangi bir işlem yapılmış alanı lokal olarak geri boyar. Örneğin re-touch yapılmış bir 
görselde bu araç vasıtası ile sadece gözlerdeki boya geri alınabilir. 
Art History Brush Tool: Kullanılan seçili alandaki farklı boyama 
stillerine bakıp onları taklit ederek, fırça etkisiyle boyama yapar. 


Eraser Tool (E): Silgi aracı. Görsel ya da çalışma üzerinde seçili 
layerdaki görüntüyü siler. Background Eraser Tool: Arka plan rengini silerek görseli transparan haline getirir. Magic Eraser Tool: 
Tek tıklama ile görsel üzerindeki o renk tonuna en yakın tüm alanları siler. 


Gradient Tool (G): Dolgu geçişi yapmaya yarar. İki ya da daha çok 
rengin birbiri arasında yumuşak geçiş yaparak seçili alanının boyanmasını sağlar. Çeşitli dolgu geçiş efektleri vardır. Paint Bucket 
Tool: Boya kovası adı verilen bu araç ile seçilen alan foreground 
yani ön plan rengi ile boyanır. 


Blur Tool (R): Görsele dışa doğru belirsizlik hissi verir. Flulaştırma 
da diyebiliriz. Sharpen Tool: Görsele dışa doğru keskinlik hissi 
verir. Çok fazla keskinleştirilen görsel bozulma tehlikesi ile karşı 
karşıya gelecektir. Smudge Tool: Çalışmada görselin rengini dağıtmak, renkleri birbirlerine karıştırmak ve leke hissi verir. 


Dodge Tool (0): Görselde aydınlanmış ve ışıklandırılmış alanları 
sağlar. Burn Tool: Çalışmada koyulaşmış kararmış alanları sağ- 


Seçilen imgenin detaylı özelliklerinin bulunduğu üst şerit alan. 


gelen araç olan pen aracıdır. Dilediğiniz noktaya tıklayarak seçim alanınızı belirleyebilirsiniz. Etkili ve keskin net sonuçlar elde edilir. 
Freeform Pen Tool: Özgür bir form ile seçim 
yapmanıza olanak sağlar. Add/Delete Anchor 
Point Tool: Çizim path'i üzerine nokta ekleme/ 
çıkartma işlemine yarar. Convert Point Tool: 
Çizim noktalarının convert edilmesini sağlar. 


Text Tool (T): Yazı yazma aracıdır. Doküman 
veya fotoğraf üzerine yazı yazmayı sağlar. 
Keskinlik ve yumuşak kenar ayarları ile kenar keskinlik değerlerini de değiştirebilirisiniz. 
Vertical Type Tool: Dikey olarak yazı yazımını 
sağlar. Horizantal/Vertical Mask Tool: Yatay 
ve dikeyde maske modunda yazı yazımını sağlar. Yazısı bitmiş 
alan seçili bir hal alır. 


Path Selection Tool (A): Görsel üzerinde herhangi bir yerde seçim 
yaptığımız path alanını seçmeye yarar. Direct Selection Tool: Çalışmadaki herhangi bir path ya da diğer bir çizim alanında belirli 
bir noktayı direkt olarak seçer. 


Rectangle Tool (U): Path olarak kare çizim aracı. Bu araç kullanılırken yeni bir layerda kullanılmalıdır. Rounded Rectangle 
Tool: Kenarları yuvarlak kare çizim aracı. Elipse/Polygon/Line 
Tool: Elips, poligon ve çizgi çizim aracıdır. Custom Shape Tool: 
Varolan veya sonradan yüklenen shape'leri çizmeye yarar. İnternetten farklı snape dosyalarını ücretsiz indirebileceğiniz gibi kendi 
shape'lerinizi de yapabilirisiniz. 
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Notes/Audio Annotation Tool (N): Dokümanınıza notlar ve sesli 
mesajlar eklemeye yarar. Bu not ve sesler sadece PSD formatında 
geçerlidir. 

Eye Dropper/Measure ve Count Tool(1): Damlalık ile istenilen 
alanlardan renk örneği alabilirisiniz. Cetvel ile iki mesafe arasında 
uzaklığı ölçebilir ve sayma aracı ile çalışma alanınız içerisine sıra- 


sıyla numaralar yerleştirebilirisiniz. 


Hands Tool (H): Ekrana sığmayacak şekilde büyültülen çalışmalarda, görünmeyen yerlere ulaşmak için kullanılır. 


Zoom Tool (2): Görüntüyü büyütüp/küçültmeye yarar. 


Guick Mask Mode (0): Hızlı maskeleme yapmaya ve ya maskeden çıkartmaya yarar. 


Change Screen Mode (F): Ekran görüntü modunu değiştirir. “* 
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AJAX 


İstemcide sunucu metodları 


Sunucu tarafından alışık olduğumuz metodların bazılarını istemci tarafında JavaScript ile 


beraber kullanabiliyoruz. 


Daron YÖNDEM / daron©©yondem.com 


ASPNET AJAX Extension ile gelen JavaScript özelliklerini incelediğimiz serimize devam ediyoruz. Bu sefer inceleyeceklerimiz arasında farklı değişken tiplerine özel olarak gelen ve bizim aslında 
çoğuna .NET tarafından alışkın olduğumuz metodlar var. 


String.endsWith ve String.startsWith 

Herhangi bir JavaScript değişkenine eğer metin tipinde bir değer 
aktarılmış ise başlangıç veya son kısmında belirli bir metnin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için String.endsWith ve Strings. 
startsWith metodlarını kullanabilirsiniz. Bu metodlar daha önceki 
yazılarımızda bahsettiğimiz metodlardan farklı olarak direk değişkenlerin tanımına ekleniyor. Sanırım ufak bir uygulama ile konuyu 
hızlıca netleştirebiliriz. 


<Y© Page Language-"VB" 90> 

<IDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://WwWwwW.W3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> 

<html xminsz"http://Www.W3.0rg/1999/xhtml" > 


<title>Untitled Page</title> 
function Yarat() 
( 
var Metin < "Daron Yöndem"; 
alert(Metin.startsWith("Daron")); 
alert(Metin.endsWith("'m")); 
) 
<form id-"formi" runatz"server"> 
<asp:ScriptManager ID-"ScriptManager1" runat-"server"> 
</html> 


Kodumuz içerisinde Button! düğmesine tıklandığında çalıştırılan 
Yarat fonksiyonu bir metin değişkeni yarattıktan sonra direk degişken üzerinden Metin.startsWith şeklinde bir kullanım ile degişkenin belirli bir metin ile başlayıp başlamadığını veya sonlanıp 
sonlanmadığını kontrol ediyor. Metodları direk değişken üzerinden 
kullandığımız için metodlara verdiğimiz tek parametre aratmak istediğimiz metnin kendisi. Sonuç olarak her iki metod da True veya 
False şeklinde birer Boolean değer döndürüyorlar. 
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String.trim, String.trimEnd ve String.trimStart 
Trim fonksiyonu .NET tarafında sıkça kullandığımız tanıdık fonksiyonlardan biri. Artık bu fonksiyonu JavaScript tarafında da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Trim fonksiyonuna ek olarak trimEnd ve 
trimStart adında metin değişkenlerinin başındaki veya sonundaki 
boşlukları silen fonksiyonlar da mevcut. Standard Trim fonksiyonumuz .NET'te olduğu gibi metnin hem başındaki hem de sonunda 
boşlukları siliyor. 


<Y© Page Language-"VB" 90> 
<IDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://WwWwwWMW3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> 
<htmi xmins—"http://Www.W3.o0rg/1999/xhtml" > 
<title>Untitled Page</title> 
function Yarat() 
( 
var Metin" Yondem "; 
alert("x" * Metin.trim() * "x"); 
alert("x" * Metin.trimEndi() * "x''); 
alert("x" * Metin.trimStart() * "x''); 
alert(Metin.toLowerCase()); 
) 
<form id-"formi" runat-"server"> 
<asp:ScriptManager ID-"ScriptManager1" runatz"server"> 
</html> 


Tüm örneklerimizdeki ile aynı yapıyı kullanarak yine sayfada bulunan bir düğmeye tıklayarak Yarat JavaScript fonksiyonunu çalıştırıyor olacağız. Fonksiyonumuz bir metin değişkenine hem başında 
hem de sonunda bolca boşluk olan bit metin aktararak sırasıyla 
başındaki ve sonundaki boşlukları silerek tüm Trim metodlarını 
deniyor ve sonuçları kullanıcıya gösteriyor. 


String.format 

String.format metodu özellikle bir metnin içerisinde başka metinler yerleştirmek için sıkça kullandığımız metodlardan biri. Sunucu 
tarafındaki kullanımı ile aynı şekilde artık istemci tarafında da bu 
metodu kullanma şansımız var. 


<Y© Page Language-"VB" > 
<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://WwWwwWMW3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> 
<html xmins—"http://WwWwwWMW3.0rg/1999/xhtmi" > 
<title>Untitled Page</title> 
function Yarat() 
( var ay - "Ocak"; 
var gun - "Pazartesi"; 
var Metin — String.format("Bugün aylardan (0) ve günlerden (1)", 
ay, gun); 
alert(Metin); o) 
<form id-"formi" runatz"server"> 
<asp:ScriptManager ID-"ScriptManager1" runat-"server"> 
</html> 


Sayfadaki düğmeye basıldığında çalışacak olan fonksiyonumuz 
kendi içerisinde tanımlanan ay ve gun değişkenleri içerisindeki 
metinleri String.format ile başka bir metnin içerisine yerleştirecek 
ve sonrasında da Metin değişkenine aktaracak. String.format metoduna verdiğimiz metin içerisinde süslü tırnak işaretleri arasında 
indeks numaraları yer alıyor. Sıfırdan başlayarak devam eden bu 
numaralar ile aynı sırada bu numaraların metin içerisindeki yerlerine yerleşecek olan değerleri taşıyan değişkenleri de parametre 
olarak String.format metoduna vermemiz gerekiyor. 


String.toLowerCase ve String.toUpperCase 
Herhangi bir metni istemci tarafında büyük harften küçüğe veya 
küçük harften büyük harfe çevirmek için kullanabileceğimiz CSS 
özelliklerinin yanı sıra JavaScript tarafında da kullanabileceğimiz 
alternatiflerimiz mevcut. String.toLowerCase metodu direk değişkenlerin isimleri ile beraber kullanılarak geriye küçük harflerden 
oluşan bir metin döndürüyor. toUpperCase metodu da geriye büyük harflerden oluşan metinler döndürebiliyor. 


<Y© Page Language-"VB" > 
<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://WwWwwWMW3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> 
<html xmins—"http://WwwWW3.0rg/1999/xhtmi" > 
<title>Untitled Page</title> 
function Yarat() 
( var buyuk - "BUYUK HARFLERDİ BUNLAR"; 
var kucuk — "kucuk harflerdi bunlar"; 
alert(buyuk.toLowerCase()); 
alert(kucuk.toUpperCase(); o) 


AJAX 


<form id-"formi" runatz"server"> 
<asp:ScriptManager ID-"ScriptManager1" runat-"server"> 
</htmi> 


Örneğimizde iki farklı değişken yaratarak içlerine tamamen büyük 
harflerden veya tamamen küçük harflerden oluşan metinler aktarıyoruz. Sonrasında bu değişkenlerin .toLowerCase veya .toUpperCase metodlarını kullanarak harflerin durumunu değiştirerek 
kullanıcıya gösteriyoruz. Alacağınız sonuçları kod içerisinde yorum 
satırlarında inceleyebilirsiniz. 


String.indexOf 

Metin değişkenleri içerisinde belirli bir yazının tam olarak metnin neresinde olduğunu öğrenmek istediğimizde sunucu tarafından alışık olduğumuz .indexOf metodu artık istemci tarafında 
da yardımımıza koşuyor. .indexOf metoduna parametre olarak 
aratmak istediğimiz metni veriyoruz ve arattığımız metnin hedef 
metin içerisinde bulunduğu yerdeki ilk karakterin indeks numarasını alabiliyoruz. 


<Y© Page Languagez-"VB" Yp> 
<DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://WwWwwWMW3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> 
<html xmins—"http://WwWwwWW3.0rg/1999/xhtmi" > 
<title>Untitled Page“/title> 
function Yarat() 
£ var buyuk < "Ahmet ile Mehmet gezmeye gittiler."; 
alert(buyuk.indexOf("Mehmet")); 
) 
<form id-"formi" runat-"server"> 
<asp:ScriptManager ID-"ScriptManager1" runat-"server"> 
</html> 


Kodumuz içerisindeki buyuk adındaki metin değişkeninde kısmen 
uzun bir metin yer alıyor. Bu metin içerisinde bir kelimeyi aratarak 
kelimenin başladığı harfin hedef metin içerisinde kaçıncı harften 
başladığını bulabiliyoruz. Yukarıdaki örnek içerisinde .indexOf metodu geriye 10 değerini döndürerek aradığımız metnin hedef metin 
içerisinde onuncu karakterden başlayarak yer aldığını belirtiyor. 
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SILVERLİGHT 


Silverlight uygulamalarında 


fare tekerleği 


kullanımı 


Silverlight nesnelerimize farenin tekerleği ile yakınlaştırma yapıyoruz! 


Daron YÖNDEM / daron©yondem.com 


SILVERLIGHT uygulamalarında kullanıcı ile Silverlight nesneleri 
arasında bir iletişim sağlayabilmek için fare tıklamalarını kullanmak gerçekten çok kolay. Bu deneyimi bir üst adıma yükselterek 
sitemizin ziyaretçilerine Silverlight uygulamalarında fareleriniz 
roller'larını kullanma şansı da tanıyabiliriz. Aslında kullanacagımız teknik Silverlight 1.0'ın yapısı gereği istemci tarafında JavaScript ile söz konusu durumları yakalayarak bunu Silverlight 
nesnelerine yansıtmak olacak. 

İlk olarak gelin Expression Blend 2 ile yeni bir Silverlight projesi 
yaratalım ve tasarım kısmına bir Image nesnesi yerleştirelim. 
Hedefimiz site ziyaretçisinin faresinin roller'ı ile bu resmi büyütüp küçültebilmesi, bir anlamda Zoom yapabilmesi. Hazılardığımız XAML kodu aşağıdaki şekilde olmalı. 


<Canvas 
xminsz"http://schemas.microsoft.com/client/2007” 
xmins:x-”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xami"” 
Widthz"640" Height-"480" 
Background-"White" 
XxNamez"Page" 
> 


<Image Width-"352" Height-"229" Canvas.Left-"8" Canvas. 
Top-"8" 
Sourcez"Autumn Leaves.jpg” RenderTransformOriginz"0,0"> 
<Image.RenderTransform> 
<TransformGroup> 
<ScaleTransform x:Namez"Boyutlandir” ScaleX—"1" 
ScaleY-"1"/> 
<SkewTransform AngleX-"0” AngleY-"O"/> 
<RotateTransform Anglez"0”/> 
<TranslateTransform X-"0” Y—"0"/> 
</TransformGroup> 
</Image.RenderTransform> 
</Image> 
</Canvas> 


Yukarıdaki XAML kodu içerisinde özellikle dikkat etmemiz gereken nokta Image içerisindeki ScaleTransform tagının programatik olarak ulaşılabilir bir adının olmasının şart olması. Biz 
örneğimizde söz konusu taga Boyutlandir adını verdik. Böylece 
bu nesneye ulaşarak ScaleX ve ScaleY değerlerini programatik 
olarak değiştirerek resme zoom yapılmış gibi bir ortamsağlayabileceğiz. 

Bundan sonra tüm yapacaklarımızı projemizin Page.xaml.js 
dosyası içerisinde yapacağız. İlk olarak bizim için otomatik olarak tanımlanmış olan handlelLoad fonksiyonu içerisine sayfa ilk 
açıldığında ve Silverlight animasyonu yaratıldığında çalıştırılmak 
üzere aşağıdaki kodları yazıyoruz. 


if (Wwindow.addEventListener) 
window.addEventListener('DOMMouseScrol!', ScrollOldu, false); 
document.onmousewheel — ScrollOldu; 
window.onmousewheel < document.onmousewheel; 


Yukarıdaki kodlarda aslında aynı işlemi birden çok farklı yöntem 
ile birçok kes yapıyoruz. Bunun nedeni kodumuzun hem FireFox 
hem Safari hem de Internet Explorer'da çalışmasını sağlayabilmek. Yaptığımız şeyi kabaca tanımlamak gerekirse aslında tarayıcının MouseScroll durumunu kendi tanımladığımız ScrollOldu 
adında bir JavaScript fonksiyonun yönlendiriyoruz. Bir anlamda 
kendi “event handler” yapımızı tanımlıyoruz. 

Bir sonraki adımda artık yavaş yavaş ScrollOldu fonksiyonunu 
yazmamız gerekiyor. Fakat bunun öncesinde birkaç ufak bilgiyi 
paylaşmak istiyorum. ScrollOldu durumu birazdan göreceğimiz, 
kendisiyle beraber gelen parametresinde scroll işleminin değerini getirir. Bu değer farklı tarayıcılarda farklı şekillerde yakalanır. 
O nedenle biz de bir çok kontrol yapıyor olacağız. Bahsettiğimiz 
değer aslında artı veya eksi bir Integer değeridir ve ne kadar 
scroll edilmesi gerektiğini tanımlar. Biz örneğimizde sadece bu 
değerin - veya - olup olmadığını kontrol edeceğiz, scroll miktarı 
ile zoom'u doğrudan eşleştirmeyeceğiz. Böylece farklı bilgisayarlarda scroll hızı farklı ayarlanmış ise bu durum uygulamaya 
yansımayacak. 


var ScrollMiktari < O; 
if (levent) 
event < window.event; 


if (event.wheelDelta) 


ScrollMiktari < event.wheelDelta; 


if (window.opera) 


ScrollMiktari < -ScrollMiktari; 


else if (event.detail) 
ScrollMiktari - -event.detail; 


Yukarıdaki kodumuz ScrollOldu fonksiyonumuzun baş kısmı. 
ScrollOldu fonksiyonumuza gelen event adındaki parametrenin 
tarayıcıya göre var olup olmamasına göre farklı eşleştirmeler yapıyoruz. event nesnesinin yine tarayıcıya göre wheelDelta özelliği var oradan gerekli değeri yakalıyoruz, yoksa bu sefer detail 
özelliğinden değerimizi alıyoruz. Bazı tarayıcılarda aşağıya doğru scroll -- değer anlamına gelirken bazılarında tam tersi olabiliyor. Tarayıcılar arası farkların detaylarına girmeyeceğim fakat 
mantığı anlamakta fayda var. 

Artık ScrollMiktari değişkenimize scroll değerini aldıktan sonra 
gelen değerin pozitif veya negatif olmasına göre Image nesnemizi boyutlandırmamız gerekiyor. 


if (ScrollMiktari) 
t 


var Boyutlandir < document.getElementByld(“SilverlightContro 
(").content.findName("“Boyutlandir"); 


if (ScrollMiktari > O) 


Boyutlandir.ScaleX < Boyutlandir.ScaleX * 0.1; 


Boyutlandir.ScaleY — Boyutlandir.ScaleX * O.; 


else 


Boyutlandir.ScaleX - Boyutlandir.ScaleY - O.1; 


Boyutlandir.ScaleY — Boyutlandir.ScaleY - O.1; 


Gördüğünüz gibi ilk başta sayfadaki Silverlight kontrolümüzü bularak içerisinden Boyutlandir nesnemizi bir değişkene 
aktarıyoruz. Sonrasında da ScrollMiktarı'nın durumuna göre 
Boyutlandir'in ScaleX ve ScaleY değerlerini O.1 artırıyor veya 
azaltıyoruz. 

Son olarak yapmamız gereken işlem ise Silverlight uygulamamızın bulunduğu sayfanın kendi içinde Scroll etmesini engellemek. 
Bunun için de fonksiyonumuzun sonunda MouseScroll durumunu tarayıcının değerlendirmesini sonlandırmak için olumsuz degerler geri döndürüyor olacağız. 


SILVERLİGHT 


if (event.preventDefault) 
event.preventDefault(); 
event.returnValue false; 


Yazacağımız JavaScript kodları sonlandığında göre artık Page. 
xaml.js dosyasının son halini inceleyebiliriz. 


if (window.UntitledProject1) 
window.UntitledProjecti — (3; 

UntitledProject1.Page — function() 

( 

) 

UntitledProject1.Page.prototype — 

( 
handleLoad: function(control, userContext, rootElement) 
( 


if (Window.addEventListener) 
window.addEventListener('DOMMouseScrol!', ScrollOldu, false); 
document.onmousewheel — ScrollOldu; 
window.onmousewheel < document.onmousewheel; 


) 
function ScrollOldu(event) 
( 
var ScrollMiktari < O; 
if (Jevent) 
event < window.event; 


if (event.wheelDelta) 
( 
ScrollMiktari < event.wheelDelta; 
if (window.opera) 
ScrollMiktari < -ScrollMiktari; 
) 
else if (event.detail) 
ScrollMiktari < -event.detail; 
if (ScrollMiktari) 
( 
var Boyutlandir < document.getElementByld(“SilverlightContro 
().content.findName("“Boyutlandir"); 
if (ScrollMiktari > O) 
i 
Boyutlandir.ScaleX - Boyutlandir.ScaleX * 0.1; 
Boyutlandir.ScaleY — Boyutlandir.ScaleX * O.; 
) 
else 
t 
Boyutlandir.ScaleX - Boyutlandir.ScaleY - O.1; 
Boyutlandir.ScaleY — Boyutlandir.ScaleY - O.1; 


) 

if (event.preventDefault) 
event.preventDefault(); 

event.returnValue false; 
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